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Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp 
 

Kerkenraad 
Scriba: scriba@hhgouddorp.nl 
 

‘Eben-Haëzerkerk’, Diependorst 18a 
Koster: tel. 0187-682588 of 06-30802372 
 

Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3 
Beheerder: tel. 0187-683040 of 0187-681528 
 

Meer informatie: www.hhgouddorp.nl 
 

Beste gasten, 
 
Ook dit jaar bieden wij u weer de bekende Zomergids van de Hersteld Hervormde 
Gemeente van Ouddorp aan. Al heel veel jaren mogen we dit doen en dat met veel 
genoegen. 
Dit jaar hebben we de Zomergids het thema “Vrede” meegegeven. Een bijzonder 
thema als we zien wat zich allemaal op het wereldtoneel afspeelt. Oorlogen tot in 
Europa toe. Enerzijds bijzonder, anderzijds spreekt Gods Woord ons van oorlogen en 
geruchten van oorlogen en zijn het zaken die we na Genesis 3 kunnen verwachten. 
U zoekt in onze gemeente een periode van rust. Het is dikwijls zo noodzakelijk in 
onze jachtige tijd een periode van rust te nemen. Nodig om ons lichaam tot rust te 
laten komen. Ook zo nodig om wat tot onszelf te komen. De vakantietijd is daar de 
uitgelezen tijd voor. Tijd ook om naast rust ons (meer) tijd te gunnen Gods Woord te 
onderzoeken en een goed boek te lezen. Zaken die er zo snel bij inschieten of er 
dikwijls bekaaid afkomen al is dat nooit goed te praten. 
Rust en toch ook Repos ailleurs, de rust is elders. Het was het levensdevies van Philips 
van Marnix, heer van St. Aldegonde. Augustinus wist waar die rust te vinden was. In 
een van zijn werken zegt hij het zo kernachtig: Onrustig is ons hart, totdat het rust 
vindt in U o God. Dat is de beste plek. Wanneer we daar iets van mogen weten en 
ervaren, gunnen we dat ook een ander. 
 
Wij wensen u een fijne vakantie en onder Gods zegen een goede tijd in Ouddorp toe. 
 

Namens de kerkbodecommissie, 
K. Kasteleijn, eindredacteur. 

 
Wilt u deze zomergids in uw vakantiewoning laten liggen voor de gasten die 
eventueel nog na u hopen te komen! 
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Het woord 'vrede' is in ons taalgebruik zozeer geassocieerd met het tegendeel 
oorlog, dat wij te weinig beseffen dat er in de Bijbel met dit woord heel wat meer 
mee wordt aangeduid dan alleen de afwezigheid van strijd en krijg. Vrede is veeleer 
het algemene welbevinden van de mens, welzijn en welvaart, geluk en voorspoed, 
naar lichaam en ziel. Deze vrede kan het deel zijn van de enkeling en het kan de 
onderlinge verhoudingen tussen de mensen en vooral met God kenmerken als 
heilvol. Vrede is het beste wat een mens zichzelf en ook de ander maar wensen kan. 
Vandaar dat het in het Hebreeuws ook een woord is om elkaar mee te groeten: 
'sjaloom'! Het Griekse woord 'eirènè' in het Nieuwe Testament draagt de lading van 
dit 'sjaloom' in zich mee. 
De vrede ontbreekt waar de onrust is, waar de onderlinge verhoudingen niet goed 
zijn. Dat is dan weer een gevolg van de zonde. Er kan geen vrede zijn waar de 
verhouding met God verstoord is. Positief gezegd, er kan alleen zo'n toestand van 
zegen en geluk zijn die wij met dit woord bedoelen, als het recht ligt tussen God en 
de mensen. Vrede is altijd de zegen van een genadige God, het is in heel de Schrift 
ten diepste de vrede van de verzoening. 'De goedertierenheid en waarheid zullen 
elkander ontmoeten; de gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen' (Psalm 85 : 
11). De vrede is naar de hogepriesterlijke zegen, dat God Zijn Aangezicht over ons 
laat lichten zodat ons leven vol is van de glans van zijn heil. De goddelozen echter 
hebben geen vrede. Dat is de keerzijde. Wie God verlaat heeft mart op smart te 
vrezen, die is de vrede opgezegd. De weg des vredes hebben zij niet gekend... (Jes. 
59 : 8). De valse vrede wordt door de profeten gehekeld. Ze roepen wel: vrede, 
vrede, doch er is geen vrede' (Jer. 6 : 14). 
Vrede is ten nauwste verbonden met de 'Vredevorst', de vervulling van Gods 
beloften van komende vrede voor een zondig volk door het werk van Zijn Zoon 
Christus Jezus. Bij Zijn komst in het vlees zongen de engelen van vrede op aarde. De 
vrede is van Hem, en het is aan Hem om vrede te geven. 'Vrede laat Ik u. Mijn vrede 
geef Ik u' (Joh. 14 : 27), zegt Jezus tegen Zijn discipelen. In Hem ligt de ware vrede 
geborgen, want door Zijn verzoeningswerk is er vrede met God: 'Wij dan, 
gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus 
Christus' (Rom. 5 : 1). Hij geeft die vrede niet alleen. Hij is het ook: 'Want Hij is onze 
vrede', zegt Paulus tot de Efeziërs | l (2 : 14). 
Het is door de Heilige Geest dat wij deze vrede deelachtig worden. Het is het derde 
aspect wat Paulus in Galaten 5 : 22 opsomt van de vrucht van de Geest. Het is 
onlosmakelijk van de blijdschap die de Geest geeft, de rust van het hart in Christus' 
volbrachte werk. De geest regeert het hart van het kind van God in de vrede Gods. 

WOORDEN VAN LEVEN 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/psalmen/85/#11
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/psalmen/85/#11
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/jesaja/59/#8
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/jesaja/59/#8
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/jeremia/6/#14
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/johannes/14/#27
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/romeinen/5/#1
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/galaten/5/#22


 4 

Vrede is tenslotte ook het heerlijk perspectief van Gods komend Koninkrijk waar de 
vrede breed zal uitstromen over alle volkeren: 'Want alzo zegt de HEERE: Ziet, Ik zal 
den vrede over haar uitstrekken, en de heerlijkheid der heidenen als een 
overlopende beek'. 
 

(M.A. van den Berg) Uit: “de Waarheidsvriend” 2 juli 1992 
 

 

 
 
2. De stammen, naar Gods naam genoemd, 
Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 
Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 
Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 
Want d' achtb're zetel van 't gericht 
Is daar voor Davids huis gesticht; 
De rechterstoelen staan daar binnen. 
Bidt, met een algemene stem, 
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u beminnen. 
 
3. Dat vreed', en aangename rust, 
En milde zegen u verblij'; 
Dat welvaart in uw vesting zij, 
In uw paleizen vreugd' en lust. 
Om vriend en broed'ren spreek ik nu: 
"De vrede zij en blijv' in u; 
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken; 
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd, 
Waar onze God Zijn woning houdt, 
Zal ik het goede voor u zoeken." 
 
 
 
 
 

 
 
 

PSALM 122: 2 en 3 (BERIJMD) 
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Johannes 14: 15-31 
15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. 
16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij 
u blijve in der eeuwigheid; 
17 Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij 
ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal 
in u zijn. 
18 Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u. 
19 Nog een kleinen tijd, en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; 
want Ik leef, en gij zult leven. 
20 In dien dag zult gij bekennen, dat Ik in Mijn Vader ben, en gij in Mij, en Ik in u. 
21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die 
Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal 
Mijzelven aan hem openbaren. 
22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons 
zult openbaren, en niet aan de wereld? 
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord 
bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen 
woning bij hem maken. 
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden 
hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft. 
25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende. 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, 
Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef 
Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen, en kom weder tot u. Indien 
gij Mij liefhadt, zo zoudt gij u verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen tot den 
Vader; want Mijn Vader is meerder dan Ik. 
29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschied is; opdat, wanneer het geschied zal 
zijn, gij geloven moogt. 
30 Ik zal niet meer veel met u spreken; want de overste dezer wereld komt, en heeft 
aan Mij niets. 
31 Maar opdat de wereld wete, dat Ik den Vader liefheb, en alzo doe, gelijkerwijs Mij 
de Vader geboden heeft. Staat op, laat ons van hier gaan. 
 
 

UIT DE BIJBEL 
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Vrede 
 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik; niet gelijkerwijs de wereld hem, geeft, geef Ik hem 
u.  (Johannes 14 : 27a) 
 
Vrede, wat een thema Anno Domini 2023. Een heel actueel onderwerp wordt hier 
aangesneden. Waar wordt in onze tijd meer over gesproken en geschreven dan over 
vrede? We denken gelijk aan wat er op het wereldrond allemaal gaande is, tot zelfs 
in Europa toe. Oekraïne, Soedan en zoveel plaatsen meer. Toch wordt in ons 
tekstvers een andere vrede bedoeld dan het tegenovergestelde van oorlog. De 
kanttekening is daar heel duidelijk over. Met vrede wordt hier bedoeld een ware en 
vaste gerustheid van het gemoed in God, ontstaande uit een verzekerdheid van de 
vergeving van zonden.  
De Heere Jezus preekt hier afscheid van de Zijnen in Zijn laatste nacht, toen Hij 
gereedstond de lijdensweg te betreden die Hem zou voeren naar Gethsémané en 
Golgotha, naar het kruis en de dood. 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Is er een kostelijker bezit dan vrede? We hebben 
die vrede ook eenmaal gehad, in onze schepping. Sinds de val in Adam in het Paradijs 
zijn we Gods beeld kwijt geraakt en daarmee zijn we van liefhebbers van God, haters 
van God geworden met alle gevolgen van dien. In plaats van binnen, leeft een mens 
nu van nature buiten het Paradijs. Dat had en heeft grote gevolgen. De vrede is 
verdwenen van de aarde, de vrede met God en tussen mensen onderling en de vrede 
in ons hart. Er is geen vrede maar, de schepping is verstoord door onze eigen schuld. 
Dat lijkt ook nog wel elke dag erger te worden. De vrede is weg onder mensen en 
onder volken, onder families en soms in gezinnen. Bovenal geen vrede in onze harten 
omdat er geen vrede met God is. Wat een onrust hier en overal. 
Dan is er maar Eén, Die in deze verwarde en verbijsterde toestand kan zeggen: 
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u. Die Ene is de Heere Jezus. Hij kan ons die vrede 
laten, die vrede die Hij verwierf, die Hij Zelf is. Het is een vrede met God Zelf en dat 
is het voornaamste. Wij leven in oorlog met God, in opstand en in vijandschap. We 
haten God van nature. Het is een vijandschap die diep en dodelijk is. Nooit zijn we 
het van nature met God en met Zijn wegen eens. We zijn onszelf en de wereld 
toegevallen en willen niet dat Hij Koning over ons is. Maar in de vrede van God Zelf 
zijn we het met God eens. Dan is het alles alleen maar liefde. Dan is het goed wat Hij 
doet. Dan is er bij Hem geen onrecht meer. Dan leren wij Zijn recht toevallen en 
billijken. Dan kan Hij geen onrecht doen. 

TER OVERDENKING 
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Dan is het ook vrede in ons hart. Vrede door het bloed van het kruis. De vijandschap 
is weg, de bitterheid geweken. De stormen zijn gestild. Dan is er ook vrede met 
mensen. Dan hebben we geen enkele vijand meer, maar alleen maar vrienden. Dan 
is er geen verschil meer tussen Jood en heiden, barbaar en scyth. 
Onder de heerschappij van Christus, Sions Koning is het alles vrede. Die vrede zegt 
Hij toe: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.” Het is Zijn vrede die Hij verwierf en nu 
kan schenken aan Zijn Kerk. Hij deelt die vrede Zelf uit en past haar toe door Zijn  
Geest. Hij maakt er plaats voor en schenkt haar, eens en steeds weer. Ook en juist 
als Zijn kind die vrede weer zo kwijt is door eigen schuld. Als het weer zo donker is 
en dat ook door eigen schuld. Als er onvrede in het hart is. Dan wil Hij die vrede weer 
schenken, om het eeuwig welbehagen. Onverdiend. Dan wordt het: 
 
Mijn ziel die naar den vrede haakt, 
En ’t morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 
 
De vrede die alle verstand te boven gaat. Voor wie? Het is duidelijk dat dit woord 
niet alle mensen geldt, maar dat het Zijn Woord is aan Zijn Kerk. Hij heeft die vrede 
verworven en wil die schenken in onze strijd en onvrede. Hij breidt Zijn doorboorde 
handen nog uit. Hij is immers Dezelfde en dat tot in eeuwigheid. 
Jonge mensen, die vrede begeert en zoekt boven alles, maar die ze nergens vindt: 
Hij kan en wil die schenken. Hij zegt: “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 
Ouderen, die uw leven verknoeit hebt door uw zonde en eigenliefde en nu uw einde 
tegemoet ziet en geen vrede hebt: geef uzelf toch kwijt aan Hem, Die het schenken 
kan en wil. “Gij verdrukte en door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal 
uw stenen gans sierlijk leggen en Ik zal u op safieren grondvesten.” Dan bent u 
eeuwig gelukkig, in leven en sterven, ook al is uw hart nu vol onvrede. Hij zegt nog: 
“Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! Zo zou uw vrede geweest zijn als een 
rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.” Om dan te delen in die vrede van 
Hem, Die nog voortgaat die vrede te laten en te geven, hoe het nu ook is. Dan mag 
u die ook doorgeven uit Hem en nu uitzien naar de wereldvrede en eraan 
meewerken. Tot de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren. 
 
Hij komt, Hij komt, om d’aard te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al ’t volk daar ’t wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
 

K. Kasteleijn (naar een preek van ds. J.T. Doornenbal) 
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Wij nodigen u hartelijk uit om de kerkdiensten bij te wonen. De diensten worden 
gehouden in de ‘Eben-Haëzerkerk’. U vindt dit gebouw aan de Diependorst 18a, 
naast verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’, Preekhillaan 3. Dit rooster is in deze vorm 
vastgesteld eind mei 2023. Wijzigingen in dit rooster zijn daarom mogelijk. 
 

Kerkdiensten D.V. juli: 
 

Zondag 2 juli  
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen, bed. Heilige Doop 

Ds. D. Heemskerk 
 

 Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 
 

Woensdag 5 juli 
19.30 uur:  Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk 

  Collecten: 1 diaconie, 3 ver. geb. Eben-Haëzer 
 

Zondag 9 juli 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. P.J.T. van den Herik, Urk 

Ds. P.J.T. van den Herik 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 

Zondag 16 juli 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. J. den Boer, Grafhorst 

Ds. J. den Boer 
  Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 

 

Woensdag 19 juli 
19.30 uur:  Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

 
 

 Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds 
 

Zondag 23 juli  
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
 

 Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 
 

Zondag 30 juli 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. W.J. op ’t Hof, Gameren 

Ds. W.J. op ‘t Hof 
Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 
 

KERKDIENSTEN 
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Kerkdiensten D.V. augustus: 
 
Woensdag 2 augustus 

19.30 uur:  Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 
  Collecten: 1 diaconie, 2 ver. geb. Eben-Haëzer 

 

Zondag 6 augustus 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. H. Lassche, Katwijk 

Ds. H. Lassche 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 

Zondag 13 augustus 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
 
 

 Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 
 

Woensdag 16 augustus 
19.30 uur:  Kand. W. Kos, Huizen 

  Collecten: 1 diaconie, 2 onderhoudsfonds 
 

Zondag 20 augustus 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Evang. H. Bor, Barendrecht 

Evang. H. Bor 
Collecten: 1 pastoraat, aflossing kerk 

 

Zondag 27 augustus 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. H. Lassche, Katwijk, bediening Heilige Doop 

Kand. R. Nederveen 
 
 

 Collecten: 1 de Oase, 3 aflossing kerk 
 

Woensdag 30 augustus, Schoolkerkdienst 
19.00 uur:  Ds. A. Verschuure, Genemuiden 

  Collecten: 1 school m/d Bijbel, 2 ver. geb. Eben-Haëzer 
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Lezen en zingen 
In de diensten lezen wij de Bijbel in de Statenvertaling. Dit is een oude Bijbelvertaling 
(1637), die gemaakt is op basis van een zeer betrouwbare vertaalwijze. Daarbij is met 
nadruk recht gedaan aan de oorspronkelijke talen waarin de Bijbelboeken 
geschreven zijn. 
Zingen doen wij uit de psalmberijming van 1773. Wij zijn gewend zelf een Bijbel met 
psalmboek mee te brengen. 
Mocht u niet over (deze versie van) de Bijbel en het psalmboek beschikken, leent u 
dan gerust een exemplaar bij de koster. 
 
Collecten 
In iedere kerkdienst zijn drie collecten bij de uitgang. Onder de kerkdiensten staat 
voor welk doel de eerste en derde collecte van die dienst bestemd zijn. De tweede 
collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Kleding 
In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. Vrouwen en meisjes wordt 
gevraagd in rok of jurk (liever dus niet in broek) te komen en een hoofddeksel te 
dragen. Dit verzoek is gegrond op de Bijbel, zie 1 Korinthe 11. 
 
Zitplaatsen 
De zitplaatsen zijn tijdens alle diensten vrij, met uitzondering van enkele 
gereserveerde plaatsen (zoals bijvoorbeeld voor de bhv’ers). De koster is u 
desgewenst behulpzaam. 
 
Ringleiding 
In de kerk is ringleiding aanwezig. 
 
Hulp koster 
Mochten zich tijdens de dienst omstandigheden voordoen, waardoor u de kerk moet 
verlaten, dan zal de koster of een bhv’er u hulp aanbieden. 
 
Parkeren 
Bij de Eben-Haëzerkerk is parkeergelegenheid, terwijl ook gebruik gemaakt kan 
worden van de parkeergelegenheid nabij het busstation aan de Stationsweg of het 
parkeerterrein van de Bouwmarkt/Tanis Goeree, Hofdijksweg 20/22. Als u eventueel 

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE DIENSTEN 
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in de wijk rondom het kerkgebouw parkeert, let u dan op het vrijhouden van uitritten 
e.d. 
 
Kinderoppas 
Er is de mogelijkheid om onder de morgenkerkdienst van onze gemeente de jongere 
kinderen naar de kinderoppas te brengen. De kinderoppas is in het 
verenigingsgebouw Eben-Haëzer. 

• de kinderen zijn allemaal welkom in de grote zaal; zo nodig wordt de zaal in 
tweeën gedeeld middels een scheidingswant (0-2 jaar en 3-4 jaar). 

• Het doel van de kinderoppas is dat u als ouders samen naar de kerk kunt. 

• Uw kind is welkom vanaf 9.00 uur. 

• De tassen/jassen zetten we op een tafel naast de deur in de kinderoppaszaal. 

• Let op: Doe de deur achter u dicht als u de zaal van de oppas verlaat! 

• Wilt u voor het kind drinken en wat te eten mee geven? Graag alle spulletjes met 
naam erop. 

• We zouden het fijn vinden dat er verschoonkleding meegegeven wordt. 

• Als het kind er behoefte aan heeft zijn/haar eigen knuffel meegeven, evt. met 
naam erop, denk er zelf wel aan dat deze ook weer mee naar huis gaat. 

 

 
 

 
 
Bibliotheek ‘Eben-Haëzer’  

De bibliotheek is geopend op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 
20.30 uur. Op vrijdag is de bibliotheek open van 19.00 tot 20.00 uur. De bibliotheek 
is gevestigd in verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ en omvat theologische lectuur, 
geschiedenis, leesboeken voor ouderen, jeugd en kinderen. U kunt boeken lenen 
voor 25 cent per boek. 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf 
minimaal 1 euro contactloos gepind worden 
Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn, in de volgende coupures: 

• € 0,75 (per vel van 40 bonnen € 30,00) 

DIVERSEN 
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• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €  25,00) 

• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €  50,00) 

• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €  100,00) 
op de bovengenoemde openingstijden verkrijgbaar in de bibliotheek ‘Eben-Haëzer’. 
Betalen kan uitsluitend met PIN-pas. 

 
 

 
 
Spanningen zijn voor ons mensen zwaar. Onrustig kunnen onze gedachten zijn in 
allerlei bijzondere omstandigheden. We overzien het dan niet meer. Alle orde 
ontbreekt als moeilijke gebeurtenissen ons overkomen. Mensen ervaren dit in 
werkomstandigheden. Anderen in het gezin. Ook in het ambtelijke leven kan er 
zoveel plaatsvinden wat verdriet en verwarring brengt. Het leven der genade is er 
ook niet vreemd van. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. 
Voer mij uit mijn angst en noden... 
 
Wat kan een mens in deze uitwendige en inwendige onrust verlangen naar vrede. 
Dit woord betekent: rust, stilte, orde, blijdschap, geen spanning. We lezen in de 
Schrift over vrede tussen volkeren en bij mensen in kleinere kring. Maar vrede is ten 
diepste vrede met God. Dat is geen vanzelfsprekende zaak. We hebben de Heere 
immers de oorlog verklaard in onze zondeval? Van nature denken we vrede te 
hebben, maar we kennen de echte vrede niet. Hoe ellendig is ons natuurlijke 
bestaan! Als de Heere in het leven komt, wordt de schijnvrede opgezegd. Gods 
gerechtigheid en heiligheid doen ons beven. Het wordt onrustig van binnen. Bent u 
wel eens ontdekt aan uw schijnvrede? Het Woord is duidelijk: zonde en 
echte vrede kunnen niet samengaan. De Heere zegt tegen het volk Israël in Jesaja 
48: Och, dat gij naar IVlijn geboden geluisterd had! Zo zou uw vrede geweest zijn als 
een rivier...' De valse profeten riepen wel dat er vrede was en geen gevaar, maar zij 
rekenden niet met de heiligheid Gods. Vanwege deze blindheid moest de Heere 
zeggen: Want Ik heb van dit volk weggenomen Mijn vrede (Jer. 16:5b).' 
 
Maar wat is het een wonder als de Heere in de onmogelijkheid van de ballingschap 
gaat spreken over het herstel in de vrede met God.'En Ik zal een verbond des vredes 
met hen maken (Ezech. 34:25).' De oorzaak van dit herstel ligt in de enige Herder Die 
de Heere over het volk zal verwekken (vs 23). Christus, de Vredevorst. Door Hem 
kunnen vijanden van God de vrede Gods leren kennen. Paulus schrijft: Want Hij is 
onze Vrede (Ef 2:14). Hij geeft de diepe inwendige rust en stille blijdschap. Als het 
geloofsoog op Hem gericht mag zijn, moeten alle bestrijders zwijgen. Vrede heeft 

VREDE 
 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/jeremia/16/#5
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/ezechiel/34/#25
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/efeze/2/#14
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een rijke en diepe betekenis. Dat komt omdat er in de Vredevorst een fontein 
van vrede is geopend. Wie zou de diepte ervan kunnen peilen? De Heere gaat Zijn 
Sion dan ook nader onderwijzen in die rijkdom. Nadere ontdekking doet de wortel 
van het zondaarbestaan kennen. Het geeft ook licht over Gods eisende 
gerechtigheid. Met God verzoend, dan is er een diepe vrede die alle verstand te 
boven gaat. Dan ziet het geloof op de betalende Borg. Jesaja getuigde van Hem: De 
straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem (Jes. 53:5b).' 
De Heere geve de oefeningen in het leven der genade. Opdat het waar zou worden: 
Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heere 
Jezus Christus'. Een grote zaak, maar wat ziet het oprechte volk uit naar déze vrede. 
Alleen met het toegepaste Borgwerk kunnen ze verschijnen voor Gods rechterstoel. 
De Heere weet wat Zijn volk nodig heeft. Hij bepaalt ook de mate van het kennen 
van de vrede Gods. Maar voor de kleinen én de meer geoefenden in de genade 
wordt het waar: En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en 
uw zinnen bewaren in Christus Jezus (Fil. 4:7).' In de vrede Gods ligt heel de zaligheid 
besloten. Het geeft een innerlijke rust en wetenschap dat de Heere zal zorgen. Zorg 
voor de tijd en voor de eeuwigheid. Behoort u tot het volk dat in deze vrede mag 
delen? U kunt het uit genade ontvangen. Roep tot de Heere. Vijanden worden met 
God verzoend. 

(Ds. C. Neele) Uit: “de Saambinder” 19 juli 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De plaats, waar wij vrede en 
rust vinden, is geheel als onze 

eigen kamer met gesloten 
deur. De storm mag buiten 

woeden, wij voelen hem niet; 
de wereld mag haar stem luid 
verheffen, wij het horen het 

niet. Zo is ook de Heere Jezus 
een hoog Vertrek voor de 

gelovige onder alle stormen 
des levens. 

 

Robert Murray McCheyne 
(1813 – 1843) 

 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/jesaja/53/#5
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/filippenzen/4/#7
https://christelijke-citaten.nl/category/auteurs/mccheyne-robert-murray-1813-1843/
https://christelijke-citaten.nl/category/auteurs/mccheyne-robert-murray-1813-1843/
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Vrede in een roerige tijd 
 
Welkom in Ouddorp! Fijn dat je even komt ontspannen in onze mooie omgeving. Ik 
hoop dat je ervan kunt genieten en dat je batterij weer opgeladen wordt.  
Het thema van deze zomergids is vrede. Misschien dacht je daarbij wel aan de oorlog 
in Oekraïne of aan de onrust in Sudan. Of dichterbij, onrust in Nederland, in de kerk, 
in je familie. Het kan allemaal zo heel anders voelen dan vrede.  
 
Vrede 
Bij het woord ‘vrede’ denken wij meestal aan de afwezigheid van oorlog. Als er geen 
oorlog is dan is er vrede. In de Bijbel (die heb je toch wel bij je?) zijn er meer 
betekenissen te geven aan het woord vrede. In het Oude Testament betekent vrede 
vooral een goed, gezond, veilig en lang leven onder de bescherming van God. In het 
Nieuwe Testament heeft vrede ook de betekenis van de vriendschap van God door 
het geloof in Jezus Christus (Rom.5:1). In de vorm van ‘Sjalom’ wordt vrede ook als 
wens of als groet gebruikt. De Heere Jezus groette na zijn opstandig Zijn discipelen 
met de woorden ‘Vrede zij ulieden’.  
 
Psalm 4 
In Psalm 4 heeft David het over moeilijkheden, maar ook over vrede. Zeer 
waarschijnlijk is deze psalm geschreven in oorlogstijd. Een tijd waarin er geen vrede 
was en toch zullen we straks zien dat David belijdt dat hij in vrede zal slapen. Lees je 
mee?  
 
Een avondlied 
1 EEN psalm van David, voor den opperzangmeester, op Neginôth. 
2 Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt Gij mij 
ruimte gemaakt; zijt mij genadig en hoor mijn gebed. 
3 Gij mannen, hoelang zal mijn eer tot schande zijn? Hoelang zult gij de ijdelheid 
beminnen, de leugen zoeken? Sela. 
4 Weet toch dat de HEERE Zich een gunstgenoot heeft afgezonderd; de HEERE zal 
horen als ik tot Hem roep. 
5 Zijt beroerd en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.  
6 Offert offeranden der gerechtigheid, en vertrouwt op den HEERE.  
7 Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws 
aanschijns, o HEERE. 

VOOR DE JEUGD 
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8 Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most 
vermenigvuldigd zijn. 
9 Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen; want Gij, o HEERE, alleen zult mij 
doen zeker wonen. 
 
De psalm is geschreven als avondlied. In gedachten zien we David zitten op het 
slagveld in de schemering van de avond. Het oorlogsgeluid klinkt nog in de verte. 
David kijkt omhoog: als ik roep, verhoor mij o God! Heere, luister toch in mijn 
moeilijke omstandigheden. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Is het ook jouw 
roep naar omhoog? Bij de Heere zijn uitkomsten! David weet dat, want hij belijdt 
tegelijkertijd dat de Heere in de moeilijkheden (benauwdheid) ruimte heeft gemaakt 
(vers 2). 
 
In de volgende verzen (vers 3-6) spreekt David zijn vijanden aan  en roept ze op tot 
bekering. David, door Gods goedertierenheid apart gezet, weet zich een gunstgenoot 
van de Heere en mag weten dat de Heere hoort als hij roept (vers 4). Zondigt niet, 
roept David zijn vijanden toe, en vertrouw op de Heere. Wonderlijk hoe David 
spreekt tot zijn vijanden. Daar kunnen wij veel van leren. Want hoe spreken wij over 
of met mensen die we niet aardig vinden? Over mensen die ons moeite aandoen? 
We zien ook voorbeelden in de Bijbel dat mensen voor hun vijanden bidden. Ja, de 
Heere Jezus geeft ons zelf dat voorbeeld, zelfs in Zijn zware lijdensweg aan het kruis.  
 
In vers 7 stelt David een bijzondere vraag. Wie zal ons het goede doen zien? 
Misschien leeft die vraag ook wel in jouw hart. Komt het nog wel goed, ziet God wel 
wat er allemaal om ons heen of met mij gebeurt? Is het je opgevallen dat David niet 
bij die vragen blijft staan, maar dat hij er tegelijkertijd bij bidt? Hij bidt met de 
priesterlijke zegen om het licht van Gods aanschijn (Num.6:25,26). Alsof David wil 
zeggen dat zonder Gods nabijheid er alleen maar moedeloze vragen overblijven, 
maar met God is er vreugde en vrede (vers 8 en 9). In de nabijheid van God voelt 
David zich veilig. Er lijkt een soort ommekeer plaats te vinden in de psalm. De verzen 
8 en 9 zijn een dankbare uitroep van David tot God. Dankbaar voor de vreugde die 
hij mag ervaren, maar ook dankbaar voor de vrede die hij voelt. David mag in stilte 
gaan liggen en vredig slapen ondanks het rumoer van het slagveld, want de Heere is 
bij hem.  
 
In onze tijd lijkt het de vrede soms ver weg te zijn, maar de vrede waar David van 
spreekt kan ook zo heel dichtbij zijn. Als je in het geloof met David mag weten van 
de ruimte die God gemaakt heeft dan komt er vrede in je hart. En die vrede is zoveel 
meer waard dan aardse vrede. Paulus zegt tegen de gemeente van Filippi dat het een 
vrede is die alle verstand te boven gaat (Fil. 4:7). Dat betekent dat die vrede zo groot 
en uitnemend is, dat wij het met ons menselijke verstand niet kunnen begrijpen en 
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er nog minder woorden aan kunnen geven. David wist er van en daarom mocht hij 
in vrede slapen. Weet jij ervan? Zoek die vrede telkens weer. Want alleen die vrede 
maakt vrij en gelukkig.  
 
Ik wens je een vredige vakantie! 
 

AK 
 
 

 
 
„Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u …” Johannes 14:27a 
Christus bewaart de koninklijke burcht van genade dat die niet overmeesterd wordt. 
Petrus’ schild was gekrookt, maar Christus bewaarde het dat het niet verbroken 
werd. „Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt” dat het niet geheel 
verduisterd werd (Lukas 22:32). 
 
De kroon behorend bij al de triomfen van de heiligen moet op Christus hoofd gezet 
worden. „In Hem zijn wij meer dan overwinnaars door Christus” (Romeinen 8:17). 
Christus is alles tot vrede. Als het geweten gepijnigd wordt, en uit gevoelen van Gods 
toorn als een hel brandt (Job 6:4), dan is Christus alles. Hij giet de balsem van Zijn 
bloed in deze wonden, en stilt het oproer. 
 
Christus maakt niet alleen vrede in de hof van de hemels maar ook in de hof van het 
geweten. Hij maakt niet alleen vrede boven ons, maar ook binnen in ons. „Dat gij in 
Mij vrede hebt”, zei Christus. Al onze gulden stromen van vrede vloeien uit deze 
Fontein. „Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u” (Johannes 14:27). 
 
Jezus Christus heeft ons niet alleen vrede verworven, maar ook vrede verkondigd. 

 
Thomas Watson, predikant te Londen 

GEESTELIJKE VREDE 

https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/johannes/14/#27
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/lukas/22/#32
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/romeinen/8/#17
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/job/6/#4
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/johannes/14/#27
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In 't kort ontvouwen we u een tweetal gedachten. 
Vrede geboden. 
Vrede is één van de schoonste woorden, die een mens kan fluisteren en het hart kan 
doorleven. Hoe herademden wij, na bange jaren van bezetting en oorlogsbedreiging, 
toen het bekend werd: het is vrede! Vrede en oorlog; vrede en twist; vrede en 
rampspoed; het zijn begrippen, die elkaar totaal ontkennen en weerspreken. 
Weten wij, mensen van deze 21-ste eeuw, wel echt wat vrede eigenlijk betekent? Ik 
bedoel: kennen wij de oorspronkelijke, de echte en diepe paradijsvrede? Toen er 
geen wanklank gehoord werd tussen de mensen? Toen er geen opstand, geen 
ongehoorzaamheid jegens God voorkwam? Neen!, dat weten we eigenlijk helemaal 
niet meer. 
En daarom hebben wij zulk een beperkte bevatting van wat vrede aan rijkdom en 
genieting in zich bergt. We zijn al zo gauw tevreden met wat uiterlijke, met wat 
aardse en tijdelijke voorspoed en welvaart. Wij, gevallen zondige mensen, tasten niet 
door tot de diepste bronnen, waaruit onze waarachtige vrede kan voortvloeien en 
opborrelt. 
Vandaar dat we in deze uit des Heeren Woord u wensen voor te lichten. En het 
wonderlijke is, dat er Eén een opdracht gegeven heeft, om een huisgezin binnen te 
treden, met die schone heilgroet: vrede zij dit huis!; vrede geworden dit gezin! 
U weet toch. Wie die Ene geweest is? Anders wil ik Zijn Naam wel terstond noemen. 
Het was de Zoon van God, gekomen op deze aarde, in een donkere nacht. Toen 
zongen de heilige troongeesten rondom Zijn geboorte: ere zij God en vrede op aarde, 
in mensen van het welbehagen! 
De Heere Jezus heeft eenmaal een zeventig-tal mannen uitgezonden als gezanten 
van Hem, de Vredevorst. Ja, al Zijn dienaren zijn gezanten van het hof-des-vredes, 
van 't hemelse Vredespaleis. Want in Christus biedt God ons Zijn vriendschap. Zijn 
genade, Zijn liefde en vergeving. 
Vrede zij dezen huize! 
Weet u, waarom? Omdat mét de dienaren ook hun Zender, hun Koning wil 
binnentreden. Ook in uw leven. Want de dienstknechten van God komen niet met 
hun eigen woord; maar hebben alleen uit te dragen en uit te spreken het Evangelie-
des-koninkrijks. Zij hebben te verkondigen, dat Gods Zoon in deze wereld kwam om 
de grote vredeverstoorder, satan, te overwinnen. En om er uit de aanhang van satan 
te maken tot kinderen-, tot zonen-des-vredes. En hetzij u die vrede-macht en dat 
liefde-geweld van de Heiland tot u laat binnenkomen, hetzij u die afwijst en Gods 
vredes-aanbod naast u neerlegt: u bent met dat Evangelie, met die blijde boodschap 
in aanraking gebracht. En dat kan in feite nooit meer ongedaan worden gemaakt. 

VREDE ZIJ DEZEN HUIZE (Lukas 10:5) 
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De Heere Jezus heeft dus weer alle dingen in het leven der mensen, die scheef 
getrokken waren door de macht van zonde en satan, rechtgesteld. Hij heeft de staat 
van oorlog doen beëindigd worden tussen God en de mensen, door te lijden en te 
sterven aan het vloekhout van het kruis. Daar bad Hij, in Zijn levenseinde, om 
vergeving en vrede van God zelfs voor Zijn vijanden. Dat is het ongelooflijke en 
onbegrijpelijke van dit Evangelie des vredes, dat de vrucht van Christus' lijden; 
de vrede en de verzoening met God, ons geheel onverdiend, uit louter ontferming 
worden voorgesteld en aangeboden. 
Het is Christus' bevel geweest: aleer ge een gezin binnengaat, zegt dan: vrede zij 
deze huize! Zo mogen we ook allen, die dit lezen, deze vrede toebidden. 
 

St. Maartensdijk Ds. J. v. d. Haar uit ‘Eilanden Nieuws’ 3 april 1964 
 
 
 
 
 

 
 
 

Geestelijke vrede zal er nooit verkregen worden, als de gemeenschap met God 
niet onderhouden wordt. Als u vrede zou willen hebben, onderzoek dan veel de 

Schriften. Onderhoudt de kracht der godzaligheid. Laat de godsdienst niet 
afzakken tot een levenloze uitwendigheid! 

Matthew Mead (1629 – 1699) 
 

https://christelijke-citaten.nl/category/auteurs/meade-matthew-1630-1699/
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Vrede 
 
Vrede, o welk zalig goed 
vrede, vrede in ’t gemoed! 
’t Ruist vrede om mij heen 
Vader, Uw wil geschied’ alleen. 
 
In de storm, de zoete vrede 
antwoord op een stille bede: 
‘k Zal steeds zijn gelijk voor dezen 
gij Mijn kind, hebt niets te vrezen. 
 
Wondervol zijn Uwe daden! 
als de vijand ons wil smaden 
doorsteken het bang gemoed 
Gij haar in het verborgen voedt 
 
met een spijs, die de wereld mist 
zo verbreekt Gij hunnen list. 
Uit hun vloek daalt Uw zegen 
vrede is in Uwe wegen. 
 
Hij toch alleen is onze vrede 
’t Hoofd leeft mee met al de leden 
vrede in het bloed des Lams 
o sterke Leeuw uit Juda’s stam. 
 
Diepe vrede ruist in het hart 
een vrede, die troostte in smart 
verdrijft alle zorgen en nood 
deze vrede in den dood! 
 
Hoe, kan dit toch zijn 
zo’n vrede in mijn? 
Wel, het ligt in liefde verklaard 
omdat ’s Heeren Geest mij bewaart. 

 

GEDICHT 
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Gedekt door liefde en ’t is vree 
Hij legt Zijn leven in het mijne mee 
het mijne is dan geheel verborgen 
en ‘k heb zoete vree, ben zonder zorgen! 
 
Uit: Pelgrimszangen van Jansje Zondag 

 
 

 
 
Puzzel Vrede 
 
Een rebus! Kun jij ontdekken wat er staat? 
 

 
 
 
Oplossing:  
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
Oplossing gevonden? Zoek dan in je Bijbel of psalmboek psalm 4 maar eens op. Zie 
je een vers dat lijkt op de zin van de oplossing? Nee / Ja, vers _________ 
 
 

PUZZELHOEKJE  
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Eenmaal kwam van God de schepping 
Het was alles vrede 
Maar de satan die kwam ook 
En bracht de oorlog mede. 
 
Deze bracht Adam tot den val 
Terwijl het was enkel vrede 
De zonde kwam zo in het paradijs 
En die bracht enkel oorlog mede. 
 
God schonk Adam toen een woord 
Een woord wat sprak van vrede 
Maar ook een woord tot de slang. 
Die bracht de oorlog mede. 
 
Christus komst op aarde  
Moest zijn enkel vrede 
Maar Hij bracht het zwaard 
Van de oorlog mede. 
 
Zeg mens kent gij dit zwaard al 
Dat bracht de oorlog mede 
Bracht het u al tot den val 
Welke brengt enkel vrede. 
 
Sloeg het u al voor Jezus voeten neer 
Waar gij was in oorlog mede 
Al voor Zijn genade troon neer 
Waar het alleen is vrede. 

 
Naar aanleiding van Mattheus 10:34: Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te 
brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.  

 

 
 
 

OORLOG EN VREDE 
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Ben je tussen de 4 en 12 jaar oud? 
Dan ben jij van harte welkom op 
de VakantieBijbelDag! Het thema 
is dit jaar "Water". De VBD zal 
plaatsvinden rondom Eben-
Haëzer (Preekhillaan 3) en is op 
D.V. dinsdag 15 augustus van 
09.30 uur tot 15.00 uur. 
 
We starten de dag met gebed, 
Bijbelverhaal en zingen met 
elkaar het themalied. Daarna 
gaan de groepen 1 t/m 4 ‘s 
morgens knutselen en ’s middags 
buiten spelletjes doen. Ook is de 
zandbak er weer. De groepen 5 
t/m 8 gaan afwisselend een 

zeepkist maken en zeskamp doen. Tussen de middag hopen we rond 12.00 uur patat 
en balletjes te eten. Als afsluiter zal er een zeepkistenrace zijn! 
 
Voor de ouder(s)/verzorger(s): Kosten voor de deelname aan de VBD zijn € 3,00 per 
kind. Voor eten en drinken wordt gezorgd! U bent hartelijk welkom om te komen 
kijken vanaf 13.00 uur en/of tijdens de afsluitende zeepkistenrace om 14.15 uur. We 
wijzen erop dat het op tijd aanmelden noodzakelijk is! Laat uw kind(eren) (oude) 
schoenen aandoen en géén slippers of sandalen! Kijk voor meer informatie op de 
website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp 
www.hhgouddorp.nl/verenigingen/vakantiebijbeldag 
 
Wil jij ook gezellig komen? Scan dan de QR-code en geef je op voor 
D.V. 2 augustus 2023.  
Opgeven mag ook via de mail: vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl 
 
We kijken enorm uit naar deze dag en hopen jou daar te ontmoeten! Hartelijke groet 
namens het team VBD Maarten en Erika Achterberg, Kees Breen, Willemieke de 
Ronde, Aaltje van Oostenbrugge, Gerianne de Bruine, Annewien van Dijk, Ellie Hoek, 
Corné de Jong en Gert-Jan den Ouden 
 

 

http://www.hhgouddorp.nl/verenigingen/vakantiebijbeldag

