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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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De eeuwige God zij u een woning. 
Deuteronomium 33 : 27a 

 
“Niets zal op aarde zijn stand behouden”, roept Gods Woord ons op talloze 
bladzijden toe. Bij deze prediking verheft een andere verkondigster van Gods 
eeuwige waarheid haar stem. De natuur rondom ons spreekt thans, in de herfst, 
luider dan in elk ander jaargetijde, dat alles hier beneden gelijk een kleed zal 
verouden. Of zeggen het trekken van de vogels, het binnenhalen van de laatste 
veldvruchten, het vallen van zo menig blad en het merkbaar korter worden van de 
dagen ons niet als om strijd dat de zomer vervlogen en het najaar zijn intrek gaat 
nemen. 
Alles wordt buiten getekend met die eigenaardige soms sombere herfsttint die ons 
allen voor een ogenblik wel eens aandoet en zo sterk gewaagt van de 
vergankelijkheid en wisselvalligheid van alle aardse dingen. Vroeg in de lente kregen 
boom en struik, plant en kruid zo heerlijk en wonderlijk knop en bloesem en werden 
bos en velden met nieuw leven vervuld en was alles doortrokken van de geur van 
zoete voorjaarsluchten; een korte tijd terug lachte en blonk de natuur in zomerse 
pracht en heerlijkheid en straks trekt ze alweer haar doodse winterkleed aan. Wat is 
alles toch vergankelijk. Tevergeefs zoekt men al naar de stoppels waar eens het jonge 
groene koren in het licht van de zonnestralen zijn halmen zo bekoorlijk wiegde en 
een weinig later de zeis van de maaier het wegsloeg. Hoe missen we al de planten 
en groenten en bloemen die in hun bonte schoonheid zo konden boeien. Het land 
wordt zelfs bij de zomerse dagen, kaal, triest, verlaten, dor en dodig. Een enkele 
boom laat haar bladeren reeds vallen. 
Zo is ook uw en mijn leven: een opkomen als een lieflijke lente, een weinig blinken 
in een zomer van kracht en schoonheid en straks een ondergaan en verzinken -en 
wie weet hoe spoedig- in de winter van de dood. O, wat is alles op de aarde toch aan 
de vergankelijkheid onderworpen; gelijk de bladeren van de bomen alzo vallen ook 
de mensen af. Het leven van alle mensen, heeft een groot dichter gezongen, is aan 
de eindeloze zee gelijk, waar de ene golf al even spoedig na de andere uit de 
gezichtseinder wegrolt. De handen van onze dierbare vrienden die wij thans nog zo 
warm schudden, drukken wij eens niet meer; de ogen waarmee wij de liefde van 
onze naaste betrekkingen opvangen en aan hen wedergeven, worden ons straks 
door één van onze naastbestaanden, voor het laatst op de aarde toegedrukt; en al 
onze bezittingen, tot onze woning toe, hebben wij voor eeuwig vaarwel te zeggen, 
als wij over enkele dagen, weken, maanden of jaren uitgedragen worden naar het 
graf. 

MEDITATIE 
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Ik weet niet hoe het komt, maar het ontbreekt mij steeds aan woorden, wanneer ik 
uitdrukken wil de grote armoede en het diep beklagenswaardige lot van de 
natuurlijke mens, die niets meer bezet dan de hoogst vergankelijke goederen van 
deze wereld. Zeg mij toch, hoe durft u die bezittingen, die landerijen, dat huis de uwe 
te noemen, zo u ze slechts voor hoogstens 80 jaar in bruikleen hebt? Vertel mij eens 
in waarheid welke wezenlijke waarde, welke blijvende heerlijkheid heeft alle aardse 
goed voor zijn bezitter, als hij alles over korte tijd achter moet laten en zelf in het 
graf tot stof wedergekeerd zal zijn? En dan nog een vraag die méér klemt, een 
levensvraag die ik u allen wel hoofd voor hoofd zou willen stellen: “Wat baat het de 
mens, als gewon hij de hele wereld, zo zijn ziel eeuwige schade leed in de helse 
vlam?” 
Diep beklagenswaardige mens met al uw geld en goed, met al uw arbeidskracht en 
gezondheid, met al uw dromen van aards genot en geluk. Al hebt u al wat de wereld 
kan bieden en niet meer, u bent bitter arm, u bent doodarm. U met het in uw 
stervensuur aan anderen overlaten en u zult als u Jezus niet bezit als de 
Schulduitdelger en de Borg van uw zonden nog tot in eeuwigheid roepen om een 
enkele druppel water tot verkoeling van het uiterste van uw tong. Mensenkind, voor 
het eeuwig te laat zal zijn, word eens wakker uit de slaap van de dood en van de 
zonde, sta eens op uit de begoocheling van dit wisselvallige leven. 
Gelukkig kunnen wij u een hoger en blijvend goed aanprijzen. Alles hier op aarde 
vergaat, alles wisselt hier gestaag, aller leven gaat grafwaarts, maar de eeuwige God 
is en blijft de Zijnen tot een hoog Vertrek en een zalige Woonstede in alle 
eeuwigheid. Hierover willen we spreken. Mocht het zijn tot ontdekking van 
onbekeerden, tot verlichting van kleingelovigen en tot opbouwing van de kinderen 
Gods. De Heere wil en zal Zijn verbondsvolk zijn tot een hoog Vertrek en tot een 
eeuwig blijvende zalige Woning. 
Mozes is een van God wonderlijk begaafd mens geweest. Hij wordt ons door de 
Geest Gods Zelf voorgesteld als een profeet machtig in woorden en werken. We 
treffen hem in dit hoofdstuk aan als de grote prediker, wiens lippen bijzonder van de 
Heere gezalfd zijn. Hoe ademt de laatste rede van deze grote man Gods in alles 
Goddelijke wijsheid en onderwijzing. 
Maar niet enkel als prediker was hij van God bijzonder gezegend, nee, hij is wel in 
drieërlei zin van de Heere tot een wereldberoemd auteur verordend en bekwaamd. 
Kort nadat de kinderen Israëls uit de slavernij van Egypte verlost en droogvoets door 
de Rode Zee geleid zijn, grijpt hij in heilige bezieling naar de harp en dicht het God 
gewijde lied: “Ik zal de Heere zingen, want Hij is hogelijk verheven, het paard en zijn 
ruiter heeft Hij in de zee geworpen. De Heere is mijn Kracht en mijn Lied.” Hier is 
Mozes de van God geïnspireerde dichter. 
In zijn leven leren we hem verder kennen als een man op wie de geest der gebeden 
en genade van de hemel in ruimte mate was nedergedaald. Als Israël van alle zijden 
fel benauwd wordt, als het volk keer op keer tegen hem opstaat, hem eens wil 
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vermoorden en een andere maal wil stenigen, hoe vorstelijk gedraagt hij zich dan. 
Hoe klampt hij zich in het gebed aan de Heere als ziende de Onzienlijke vast. Daarom 
is hij een bidder bij uitnemendheid, van wie het Gode behaagd heeft, tot troost van 
de strijdende kerk, menig gebed, waaronder ook de negentigste psalm, een gebed 
van Mozes de man Gods, te bewaren. Aan het einde van zijn leven, en ook wel 
eerder, treffen we hem aan als een kostelijk prediker, wiens lippen bijzonder door 
de Heere gezalfd waren. O, zo’n zeldzame en gelukkige combinatie van dichter, 
bidder en prediker! 
Het gebeurt zelden dat de man die preekt, ook maar een weinig poëzie heeft, of dat 
de dichter zijn verzen zelf met gloed en vuur voordraagt; en van al degenen die 
prediken, zijn zij, die daarbij ook de heilige kunst van bidden geleerd hebben, nog 
wel het schaarst in aantal. Mozes was nu van Godswege én bidder én dichter én 
prediker. 
In ons teksthoofdstuk horen we hem zijn grote afscheidsrede, tot het voor hem 
vergaderde Israël, uitspreken. Eerst heeft hij ze stam voor stam toegesproken en met 
de zegen van de Allerhoogste gezegend. Daarna richt hij zich voor de laatste keer in 
zijn leven tot het ganse volk. Veertig jaar had hij het volk door de woestijn geleid. En 
nu, op het punt van het volk te scheiden, strekt hij zijn armen zegenend uit en bidt 
het deze korte en veelzeggende zegenbede toe: “De eeuwige God zij u een woning.” 
 

Wijlen ds. P. Zandt (1880 -1961) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 1 oktober 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. H. Lassche, Katwijk, opening winterwerk 

Evang. H. Bor, Barendrecht 
  Collecten: 1 Commissie Israël HHK, 3 aflossing kerk 

 
Zondag 8 oktober 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Kand. E.J. van Ettekoven, Houten 
Ds. H. Lassche, Katwijk 

  Collecten: 1 GDC Noodhulp en rampen, 3 aflossing kerk 

AGENDA 
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Woensdag 11 oktober 
19.30 uur:  Kand. R. Nederveen, Nieuw-Lekkerland 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Overige bijeenkomsten: 
30 september : Gemeentedag 
3 oktober         : Contactmiddag 
5 oktober : Bezinningsavond 
7 oktober         : Uitzending stichtelijk verhaal 
 

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken 
via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek. 

 
 

 
 

 
Ten slotte 
Wij willen deze keer eindigen met het slot van een preek van onze oud-predikant ds. 
R.W. Steur, die van 1947 – 1958 predikant van onze gemeente was. Een citaat dat 
nog altijd actueel is. 
Mag ik even met een klein verhaaltje eindigen, maar dat is van toepassing op ons 
aller toestand. 't Was in Ouddorp. 't Was op een begrafenis. Eén van de ouderlingen 
vergezelschapte mij. Ja, en dan vraag je wel eens (ik mag graag een oudere horen 
spreken): 'Hoe zal 't nou wezen?' Hij zegt: 'Dominee, nou moet je verkondigen, want 
't was een kind van God dat we begroeven, dat deze zondares, waaraan genade is 
verheerlijkt, dat ze nu voor eeuwig verlost is en wat dat nou betekent. En dan kun je 
de hele gang maken, zoals die gekend wordt in het leven van Gods kinderen.'  
'k Was met diezelfde ouderling op huisbezoek ergens, enne toen zegt Witte: 'Nou 
moet je eens luisteren, als je nou vandaag komt te sterven en de dominee hier moet 

VREUGDE EN VERDRIET 
 
 
 



 7 

de begrafenis leiden, wat moet hij dan van je zeggen? Kan hij dan zeggen: kijk, daar 
was een levendig besef in die man en daar zijn tekenen en bewijzen dat de 
heerlijkheid van de hemel hem geschonken is?' Met die vraag gaan we huiswaarts. 
Want we zullen het vandaag moeten weten, want morgen is het misschien 
eeuwigheid. (Uit een preek over Jesaja 6 : 1-7, gehouden op 7 januari 1979 in Olde-
broek) 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis! 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
 
 

 
 
5e Bezinningsavond ‘De Orde des Heils’  
Op D.V. donderdag 5 oktober 2023 willen we de 5e bezinningsavond houden in de 
reeks avonden over ‘De Orde des Heils’. Dat is weer de eerste avond van dit 
winterseizoen. Vorig winterseizoen hebben we 4 avonden gehad waar 
achtereenvolgens is gesproken over: de roeping, de wedergeboorte, het 
(zaligmakend) geloof en de (waarachtige) bekering. 
Komende bezinningsavond hoopt dominee A. van Duijn in ons midden te zijn, en hij 
hoopt te spreken over ‘de rechtvaardigmaking’. Wanneer u de vorige avonden hebt 
gevolgd, dan zult u als het goed is ook weer uitzien naar de behandeling van dit 
volgende onderwerp. Mocht u eerdere avonden (nog) niet geweest zijn of 
meegeluisterd hebben, ook dan bent u natuurlijk hartelijk welkom. 
Het bekende boekje van dominee A. Hellenbroek geeft als antwoord op de vraag; 
wat is de rechtvaardigmaking? Een vrijspreking van schuld en straf, en een 
rechtgeven tot het eeuwige leven. En daarbij; de rechtvaardigmaking geschiedt 
geheel buiten de mens. Wat kan dat een strijd geven met het eigen vlees, dat niets 
van de mens meedoet. In de Heidelbergse Catechismus spreekt zondag 23 over dat 
alles in de mens mij aanklaagt, zwaarlijk gezondigd, geneigd tot alle boosheid. Maar 
dan na de komma; nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter 
genade, volkomen genoegdoening. Geschonken gerechtigheid. 
Maar u/jij wilt hier nog veel meer over horen, daarom een hartelijke uitnodiging om 
deze avond bij te wonen. Zoals bekend; vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie en 
thee, en om 19.30 uur zal de avond beginnen. Tussendoor is er een pauze, het is dan 
mogelijk om schriftelijk vragen in te dienen. Na de pauze kunnen naast de schriftelijk 
ingediende vragen ook mondeling vragen worden gesteld. Tegen 21.30 uur wordt de 
avond afgesloten. 

UIT DE KERKENRAAD 
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U allen, jong en oud, wordt hartelijk opgewekt om deze avond(en) te bezoeken. We 
zien uit naar uw en jouw komst. En we bidden om een gezegende avond met elkaar.  
 
Gemeenteavond 
In de kerkenraadsvergadering van 4 september is gesproken over een te houden 
gemeenteavond. Als datum voor deze gemeenteavond is D.V. vrijdag 27 oktober 
vastgesteld. In de volgende kerkbode zullen we u nader informeren over de agenda 
van deze gemeenteavond.  
We hopen u als gemeente op deze avond te ontmoeten. 
 
De commissie van herstel 
 
 

 
 
Collecte Israëlzondag 

Op D.V. 1 oktober is het Israëlzondag. Een 
zondag waarop extra aandacht wordt 
besteed aan Israël in gebed en prediking. 

Afgelopen jaar is er door de actie van de HHJO in samenwerking met de SSMJ, veel 
aandacht besteed aan de mooie projecten in Israël en hiervoor de nodige lezingen 
gegeven door leden van de Commissie Israël. Ook de nieuwe brochure, uitgegeven 
door de Commissie Israël en gepresenteerd op de laatst gehouden synode, geeft een 
goed inzicht op het (Bijbels) Israël van toen en nu.  Er mag veel worden gedaan in en 
voor Israël. Ondersteuning in woord en daad. Het werk van Albert en Esther Knoester 
in Dimona mag al weer jaren, gesteund door de HHK, haar voortgang hebben, zowel 
in de kleine Messiasbelijdende gemeente als in het inloophuis. Naast deze 
activiteiten in het zuiden van Israël is de Commissie Israël in gesprek met de 
voorgangers van een heel jonge bijbelgetrouwe Messiasbelijdende gemeente in het 
uiterste noorden van Israël. Wat zou het mooi zijn als we  als gemeenten hen zouden 
kunnen faciliteren in de opbouw hiervan. Mocht u meer willen weten, informeren 
de leden van de Commissie Israël u graag. Mogen we ook dit jaar weer op uw gebed 
en financiële steun rekenen? 
 

Collecte noodhulp en rampenfonds 
D.V. zondag 8 oktober zal er een diaconale 
collecte worden gehouden met als 
bestemming het  

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

http://www.hersteldhervormdekerk.nl/diaconaat
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“Noodhulp- en rampenfonds” van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de 
HHK. Uit dit fonds wordt van tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de 
wereld, die met een ramp of noodsituatie te maken krijgen. In de achterliggende tijd 
werd vanuit dit fonds noodhulp ondersteund in Oekraïne (ten behoeve van 
huisvesting van de vele vluchtelingen vanwege de oorlog) en in Turkije en Syrië 
(vanwege de aardbevingen). Momenteel lezen en horen we over de aardbeving in 
Marokko en de overstromingen in Libië. Twee verwoestende rampen. Waarbij vele 
doden gevallen zijn, honderdduizenden dakloos zijn geworden. Als de GDC 
mogelijkheden heeft om via betrouwbare hulpverleners financiële hulp te bieden 
zullen ze dat direct doen. Laten we daarom zorgen dat de GDC als er een aanvraag 
komt financiële middelen voorhanden heeft. We bevelen deze collecte van harte bij 
u aan. 
 
 

 
 
Contactmiddag 
D.V. dinsdag 3 oktober houden we onze maandelijkse contactmiddag weer.  
We kijken nog met genoegen even terug naar de vorige contactmiddag van 5 
september jl. Wat waren het prachtige foto’s van Ouddorp en omgeving. wij hebben 
veel leuke en positieve reacties gekregen. Ook van mensen die het erg jammer 
vonden dat ze die middag niet konden. Ondanks dat was de opkomst niet slecht voor 
een eerste keer. Ruim 40 bezoekers mochten we begroeten. Natuurlijk zien we graag 
dit aantal verdubbelen. En dat zou zo maar kunnen als u even verder leest! 
We zijn blij dat we 3 oktober  weer iemand uit onze eigen gemeente bereid gevonden 
hebben een presentatie te houden. Wilma Tanis-Grinwis, wie kent ze niet, hoopt ons 
mee te nemen naar Malawi, het land waar ze met haar man Kees en hun kinderen 
samen met opa Eeuwit en haar broertje Corné in februari van dit jaar geweest is. 
Kees en Wilma vormen met anderen een werkgroep van de stichting Timotheos die 
haar werkterrein in Malawi heeft gericht op onderwijs, evangelisatie en zorg.  
Eeuwit en Kees zijn eerder in 2019 ook naar Malawi geweest om er een kleuterschool 
te bouwen en een waterpomp. Wilma vertelt: “Bij terugkomst in Ouddorp waren ze 
zo enthousiast dat wij ook een keer daar moesten geweest zijn. Vandaar deze reis om 
te kijken, te voelen en te proeven waar wij ons als werkgroep voor inzetten. We 
hebben daar projecten bezocht van de stichting. Tijdens onze reis zijn we op 2 
kinderdagcentra geweest waar we de school bezochten, het weeshuis, het Agogo 
programma voor de ouderen. Zondags bezochten we een kerkdienst en deden we 
mee met de zondagschool. We hadden ook tijd om wat van de omgeving te zien. Een 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
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onvergetelijke, indrukwekkende ervaring was het. Ik kom graag de beelden laten zien 
en vertel er het een en ander bij.” 
 
U begrijpt: dat wilt u toch niet missen! We rekenen dan ook op heel veel 
belangstelling. Er is een verkooptafel in de hal van Eben-Haëzer t.b.v. Stichting 
Timotheos en collecte bij de uitgang is ook bestemd voor deze stichting. Komt allen! 
 
Plaats van samenkomst: Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ 
Tijd: Vanaf 14.00 uur Inloop met koffie/thee 
Aanvang: 14.30 uur opening en meditatie 
Pauze: ± 15.15 – 15.30 uur 
Presentatie 
Sluiting: ± 16.30 uur 
Voor vervoer: bel 0187-681887. 
Graag tot ziens op de 3e oktober! 
Ouderling Klepper en Nelis 
 
 

 
 
Uitzending stichtelijke verhalen 
Op zaterdag 7 oktober hopen we weer te beginnen met het uitzenden van 
stichtelijke verhalen. We zijn blij dat de kerkenraad besloten heeft met dit mooie 
initiatief, daterend uit coronatijd, door te gaan. Zaterdagavond 14 oktober zal er 
door omstandigheden geen uitzending zijn, maar vanaf zaterdag 21 oktober hopen 
we weer iedere week uit te zenden. Veel luistergenoegen toegewenst! 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
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Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://tel.nr/
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Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, 
Wat vonden wij het fijn en leuk om jullie te ontmoeten op de club. Als  
jij nog niet geweest bent hopen we je de volgende clubavond te zien dat  
is vrijdag 6 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond gaat de  
vertelling over Bileam. Na de pauze gaan we met elkaar wat leuks doen.  
We hopen jullie weer allemaal te zien, en neem gerust je vriendje of  
vriendinnetje mee.   
 
Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha jongens,  
Leuk dat jullie er de eerste avond waren. We hebben gehoord over een levende 
wegwijzer, weten jullie het nog?  En na de pauze moesten we iets anders verzinnen 
vanwege het weer, dus zijn we lekker bezig geweest met het slopen van oud ijzer.  De 
volgende clubavond is 6 oktober. We hopen jullie allemaal weer te zien.   
 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Ha meiden, op 29 september hopen wij jullie weer op de club te ontmoeten. deze 
avond gaat de bijbelvertelling over ‘De Heere regeert’ (Jona 1). Deze avond gaan we 
iets lekkers maken. De volgende clubavond hopen we te houden op 13 oktober. De 
Bijbelvertelling zal deze avond gaan over ‘bidden in het donker’ (Jona 2), daarna gaan 
we knutselen. We zijn blij dat jullie de vorige keer met zoveel meiden aanwezig 
waren.  

ONZE LEDEN 
 
 
 

VERENIGINGEN 
 
 
 



 13 

Jongerenclub 4-you (+12/+14) 
Op 29 september hopen we weer bij elkaar te komen in Eben-Haëzer. We willen dan 
met elkaar na gaan denken over het thema ‘Kiezen’. Voor na de pauze bedenken we 
weer iets gezelligs voor jullie! 
Omdat deze kerkbode pas op 28 september verschijnt, lees je dit bericht misschien 
pas als de avond al geweest is. We geven daarom ook vast de volgende datum aan 
je door; dat is op 13 oktober. 
Via onze app-groep houden we jullie altijd op de hoogte van wat we gaan doen 
tijdens de clubavonden. Heb je je telefoonnummer nog niet aan ons doorgeven? Doe 
dat dan alsnog, zodat we je toe kunnen voegen. 
Tot ziens op onze avonden! Ben je nog niet eerder geweest? Kom eens een keer 
kennismaken! 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Op 30 september is de gemeentedag. Als jeugdvereniging hopen we ook mee te 
doen met het volleybaltoernooi. Als je ook nog mee wilt doen, kun je je nog opgeven 
via de groepsapp. 
Zondagmiddag 1 oktober hopen we weer verder te gaan met het boekje over Ruth. 
Deze middag willen we het tweede hoofdstuk ‘Een kruispunt’ te behandelen. Elsbeth 
Muilwijk hoopt hier een inleiding bij te houden. We willen deze middag beginnen om 
14:30 in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. Tot dan! 
 
Mannenvereniging ‘Agur’  
Mannenvereniging ‘Agur’ hoopt op woensdag 4 oktober te starten met een nieuw 
vergaderseizoen. Als bestuur en leden zouden we het fijn vinden als er meer mannen 
zouden komen, om zo met elkaar Gods woord te onderzoeken. We starten met het 
boekje, De brief aan de Galaten geschreven door Ds. J. Lohuis. We beginnen om 
19.30 uur en eindigen om 21:30 uur. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar:  
06-46336679 of mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van 
harte welkom.  
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Dinsdag 3 oktober is er weer vrouwenvereniging. Let op de tijd, we beginnen 
voortaan om 9.00 uur en eindigen rond 11.00 uur. Bijbelstudie 8: `Jozef maakt zich 
bekend` gaan we deze morgen bespreken. 
We hopen dat veel leden deze ochtend aanwezig zullen zijn. Even weg uit de 
alledaagse dingen en bezig mogen zijn met het woord van God. De Heere wil er Zijn 
zegen aan verbinden. Het is fijn om samen Gods woord te onderzoeken en te 
bespreken. Oppas voor de kinderen is aanwezig. Geeft u wat te eten en te drinken 
mee voor de kinderen? Graag voorzien van naam. Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met telnr. 06-46207395. 

mailto:mannenverenigingagur@outlook.com
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Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 4 oktober hopen we weer bijeen te komen. We gaan de Bijbelstudies over 
het leven van Petrus behandelen. Bijbelstudie 1 is aan de beurt, lezen: Johannes 1, 
‘Petrus geroepen’. We hopen op een gezegende avond met elkaar. Inloop vanaf 
19.15 uur. Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. Kaarten te koop voor 
de HHG Ouddorp Vliedberglaan 9, tel. 06-46687053. 
 
 

 
 
Hoi jongens en meisjes uit onze gemeente, 
Heb jij een vriendje, vriendinnetje, een buurjongen of -meisje die (bijna) niet naar de 
kerk gaat? Dan hebben we aan jou een belangrijke vraag! Op D.V. zaterdag 4 
november a.s. houden we een Kinderevangelisatie-ochtend in Eben-Haëzer. We 
hopen op een eenvoudige manier met elkaar na te denken over de dankdag. Het 
begint om 10:15 uur en we hopen om 13:00 uur met elkaar te eindigen. Wanneer 
het etenstijd is eten we met elkaar wat lekkers! Ook gaan we nog iets leuks doen 
met elkaar. 
We zouden het heel fijn vinden als iedereen een vriendje of vriendinnetje meebrengt 
naar deze morgen. Op deze manier komt Gods Woord ook bij jouw vriendje of 
vriendinnetje die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weet. De Heere kan dit 
gebruiken om harten te openen door Zijn Geest. Moeten we niet zoeken naar het 
eeuwige behoud van onszelf maar óók naar dat van ons vriendje of vriendinnetje? 
Zit je in één van de groepen 3 t/m 6 van de basisschool? Dan kun je tot en met D.V. 
20 oktober a.s. samen met je vriendje of vriendinnetje opgeven via de mail: 
evangelisatiedevuurtoren@gmail.com. Graag je naam, je leeftijd, je groep, een 
telefoonnummer en eventuele voedselallergieën doorgeven. 
De uitnodiging voor deze morgen willen we tegelijkertijd rondbrengen met de folder 
voor de dankdag. Op D.V. maandag 9 oktober ’s middags van 13:00 – 13:30 uur en 
’s avonds van 19:00 – 19:30 uur kunnen jullie een pakketje met folders ophalen in 
Eben-Haëzer. De folders met de uitnodigingen kunnen op een voor jullie geschikt 
moment in deze week worden rondgebracht. Denken jullie aan jullie veiligheid bij 
het rondbrengen van de folders? Draag in het donker reflecterende kleding of een 
veiligheidshesje. 
Ouders, vorig jaar hebben we voor het eerst een Kinderevangelisatiebijeenkomst 
gehouden voor de kerstdagen. We mogen terugzien op een fijne ochtend en stonden 
er versteld van dat er zoveel kinderen waren gekomen. Vanwege vele bezigheden 
rond de kerstdagen hebben we besloten om dit jaar de bijeenkomst over de dankdag 
te houden. We hopen weer zoveel kinderen te mogen ontmoeten. Maar mogen we 

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’ 
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benadrukken dat het doel van deze morgen is om kinderen van buiten onze 
gemeenten onder het Woord te brengen? Wilt u ons hierbij helpen door uw 
kind(eren) samen met een vriendje of vriendinnetje die niet of weinig naar de kerk 
gaat op te geven voor de bijeenkomst?  
Tot slot willen we u vragen of er gebed mag zijn voor het evangelisatiewerk! We 
hopen dat Hij deze ochtend wil gebruiken voor onze onkerkelijke dorpsgenoten tot 
eer van Zijn Naam en redding van zondaren. 
Een hartelijke groet, Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren' 
 
 

Sprokkelhoutje 
Wat is geloof? 
Twee vrienden zaten samen voor een schilderij dat de genezing van 

de blinde Bartimeüs voorstelde. “Wat valt je het meest op?" vroeg de een. "Ik weet 
het niet,” sprak de ander. "Alles is mooi, de rangschikking van de personen, de 
gelaatsuitdrukkingen, het landschap, alles is voortreffelijk.  
"Toch is er één ding, dat mij bijzonder treft." "Wat dan?" "Zie je daar een 
weggeworpen stok liggen?" "Jawel, maar wat betekent dat?" "Eerder zat de blinde 
neer met die stok in zijn hand, Maar toen de Heere Jezus hem tot Zich riep, vervulde 
hem de zekerheid, dat hij genezen zou worden. Hij liet zijn stok als een nutteloos 
ding liggen, en ging de Zaligmaker tegemoet, alsof hij reeds ziende was. Wat een 
juiste uitbeelding is dit van het wezen van het geloof" Ach, velen blijven blind, omdat 
zij hun stok niet durven of willen wegwerpen, en nog van allerlei krukken en 
steunsels heil verwachten, maar niet van Hem, die waarlijk machtig is om te 
verlossen.  
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In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
E-mail: mijnkerkenik@hhgouddorp.nl 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metgezel 
 
 
Marinus Metgezel heeft in de trein gezelschap gekregen van drie jongeren. Naast 
hem zit Bob, die overweegt zijn kerk in te ruilen voor een Evangelische gemeente in 
de buurt. Hij weifelt nog. Tegenover hen zitten Leila en Roy. Van Bob weten we nu 
het een en ander. Leila blijkt een totaal onkerkelijke achtergrond te hebben. Marinus 
en Bob luisteren aandachtig naar het eerlijke onopgesmukte verhaal van het meisje 
tegenover hen. Roy kent het verhaal en knikt af en toe glimlachend instemmend met 
z’n hoofd. 
 

MIJN KERK EN IK 
 
 

Waarom naar catechisatie? 
 
Jaren geleden moesten mijn broers en ik in het bedrijf van mijn vader werken. Het 
was druk, we moesten graan malen. We dachten: ‘Nu hoeven we niet naar 
catechisatie’. Het duurde niet lang of vaders hoofd stak boven het trapluik uit en 
riep: “Jongens, naar de catechisatie!” 
“Moet dat nu?” vroegen we. “Ja, want jullie ziel gaat voor het aardse.” We gingen 
in gehoorzaamheid. En de Heere heeft het niet ongezegend gelaten.  

(Evangelist H. Bor) 
 
Daarom! 
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Leila vervolgt: “Die nacht deed ik geen oog dicht. Steeds weer kwam het tafereel in 
de bus me voor de geest. Ik zag Anna weer fier rechtop naast me staan en haar 
woorden schalden weer door de bus en weerkaatsten telkens en telkens weer in mijn 
hoofd. In mijn verbeelding werd Anna steeds groter en heldhaftiger. Maar dan zag ik 
weer het betraande witte gezichtje van die andere Anna, die zei dat ze gefaald had 
omdat ze niets over Jezus gezegd gehad. Jezus? Wie was Hij? Ik had zijn naam tot nu 
toe alleen maar gehoord bij mijn vrienden, maar dan als een krachtterm om 
uitdrukking te geven aan hun verontwaardiging of woede.  
De volgende morgen meldde ik me ziek op school. Mijn moeder was naar haar werk. 
Ik lag urenlang op m’n bed naar het plafond te staren. Er was maar één verlangen, 
een onweerstaanbare drang in mij: Ik moest en ik zou met Anna in contact komen 
om van haar meer te weten te komen over Jezus en het geloof!  
Eh, Marinus, ik zie dat ik op moet schieten met m’n verhaal, want bij het volgende 
station moeten wij eruit! Dus om een lang verhaal kort te maken:  
Ik ben met Anna in contact gekomen via appjes en telefoongesprekken, die 
resulteerden in ontmoetingen, eerst op een afgesproken plaats, later bij haar thuis. 
Ik werd, o wonder, zo’n straatmeid als ik, heel gastvrij door Anna’s ouders 
ontvangen. Ze maakten geen enkele opmerking over mijn outfit enzo. Anna’s 
moeder is een schat van een mens en haar vader is heel wijs, een echte christen in 
woord en daad. Er ging daar een wereld voor mij open. Wat een verbondenheid 
onder elkaar als ouders en kinderen, Anna had nog twee zussen onder haar en een 
oudere broer. Ze drongen me niets op, maar ik bleef steeds vaker bij hen eten en 
soms zelfs een weekendje over logeren. Ik hoorde uit de Bijbel lezen en er werd met 
elkaar gepraat over wat er gelezen was. In het begin zat ik met mijn oren te 
klapperen, maar ik kreeg daardoor een onverzadigbare honger om ook de Bijbel te 
gaan lezen. Ik kreeg er een van Anna’s moeder, het mooiste cadeau dat ik ooit in 
mijn leven gekregen heb. Ik zal haar altijd dankbaar daarvoor blijven. Ik ging met het 
gezin mee naar hun kerk, nu onze gemeente. In het begin was alles nieuw voor me, 
maar door het lezen en onderzoeken van de Bijbel en de uitleg van met name ook 
Anna’s vader begreep ik steeds meer van de dingen van de Heere. Met mijn vroegere 
vrienden en vriendinnen heb ik radicaal gebroken. Ik heb hen eerlijk verteld dat ik 
niet langer hun leven kon en wilde delen. Ik heb hen kort en bondig gezegd dat als 
zij zo door blijven leven, het slecht met hen afloopt, maar dat er een God is die ook 
hen nog kan redden van de ondergang door het geloof in Zijn Zoon Jezus Christus. Ze 
lachten me uit. Sommigen vloekten. Dat deed me enorm zeer, te meer daar ik 
voorheen dat zelf ook gedaan had en er geen enkel gevoel bij had. Verdrietig verliet 
ik hen met een stil gebed of de Heere ook hen wilde trekken uit de duisternis van 
hun zondige leven.  
Kortom Marinus, ik weet nu dat er een God is, die alles geschapen heeft en ook alles 
regeert. Ook dat wij als mensen door God goed schapen waren, maar door verleiding 
van de duivel hem ongehoorzaam geworden zijn en daardoor Gods eeuwige straf 
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over ons gehaald hebben. Door het onderwijs van Anna en haar ouders ben ik over 
veel dingen heel anders gaan denken en is mijn levensstijl ook veranderd, want ik wil 
leven zoals God dat van mij vraagt in de Bijbel, ook al begrijp ik nog lang niet alles.” 
 

Hier stopte Leila even. 
Ik vroeg haar: “En ben je nu bekeerd, Leila?” 
(wordt vervolgd) 

 

 
 

De vorige stelling: 

Ik ben eerst maar eens gaan zoeken in het woordenboek wat de precieze betekenis 
van regels en tradities is en wat het verschil tussen deze twee woorden zijn. 
Een regel bepaalt hoe je je moet gedragen. Regels komen eenzijdig tot stand en er 
volgt een consequentie als je ze niet naleeft. Denk maar aan de overheid die 
bijvoorbeeld een boete op kan leggen. Vanuit de Bijbel hebben we ook regels 
meegekregen denk maar aan de tien geboden. Als we die niet naleven staat daar ook 
een straf op.  
Een traditie betekent vanuit het latijn een overdracht. In een traditie worden 
bepaalde waarden en gewoonten doorgegeven van geslacht tot geslacht. Dat 
gebeurt onder alle volkeren, dat komt ook voor onder kerkmensen. Zelfs in de 
filmwereld, de sportwereld en noem maar op iedere willekeurige wereld, kent men 
tradities. In die laatstgenoemde werelden staan de tradities overigens zelden onder 
verdenking. Kritiek op een traditie lijkt vooral binnen kerken voor te komen. Wat zou 
daar de reden van zijn? 
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Vaak beseft men niet meer wat de bedoeling van een traditie is. Wij mensen kunnen 
niet zonder bepaalde tradities leven. De aller voornaamste traditie (die vaak 
vergeten wordt) is de traditie door Gods Heilige Geest. De Geest des Heeren draagt 
namelijk het geloof over. Hij neemt het (heil) uit Christus en schenkt het in de harten 
van Gods kinderen. Schrapt men elke vorm van traditie door, dan verwerpt men dus 
ook de toepassing van Gods heil en verwerpt men niet minder dan de zaligheid! 
We moeten ook het woord traditie niet al te lichtvaardig gebruiken. Sommige 
tradities zijn namelijk helemaal geen tradities, maar voorschriften uit Gods Woord. 
Zo is de hoofdbedekking van de vrouw in de eredienst geen traditie, maar regel van 
de Schrift (1 Korinthe 11)! 
Wat we niet moeten vergeten is dat bij het afschaffen van een bepaalde traditie altijd 
weer een nieuwe (andere) traditie oplevert. Het afschaffen van de oude tradities bij 
rouwdiensten heeft de nieuwe (en volgens mij zinloze) traditie opgeleverd van 
kaarsen branden, bloemen en knuffels schenken en applaudisseren voor de 
overledene. Wij mensen kunnen helaas niet zonder enige traditie leven. Een totale 
samenleving kan het ook niet zonder gezamenlijke regels stellen! Wie eeuwenoude 
christelijke regels bij begrafenissen afschaft, komt al snel terecht in de regelloze regel 
van: hoe gekker hoe beter. Kijk maar naar de uitvaart van overleden popidolen! 
    
Het vaststellen welke traditie behouden en welke afgeschaft dient te worden, mag 
nooit op het eigen gevoel gebaseerd zijn. Wij leven in een tijd waarin het persoonlijke 
gevoel bijna heilig is verklaard, maar het gevoel als regel is niets anders dan volslagen 
dwaasheid! Het Woord van God dient hierin onze regel te zijn!  
Dan maar alle regels en tradities overboord? Ik hoorde eens van een voorganger in 
evangelische kring die een nieuwe gemeente was gestart. De gemeente groeide als 
kool, want er waren geen regels. Iedereen was welkom. Het ging alleen om Christus. 
Na een jaar is deze voorganger voorzichtig begonnen om een paar regels op papier 
te zetten, want voortdurend ontstonden er discussies over tal van onderwerpen, 
waar de één weer anders over dacht dan een ander! En omdat er geen regels waren, 
kwam men er niet uit. Men kon elkaar nergens op aanspreken. Misschien zeg je: 
maar we hebben toch de Bijbel? Natuurlijk, maar de Bijbel geeft niet altijd een 
antwoordt. Dus daarover moet je afspraken met elkaar maken. 
 
Maar waarom hebben we nu zo’n moeite met regels en tradities? Daar zijn twee 
redenen voor.  
De eerste is dat wij vaak de rijkdom van de regels en tradities niet meer kennen. 
Onze voorouders hebben over veel dingen nagedacht. Het is bijzonder dat wij dat 
niet meer hoeven doen. 
De tweede reden dat wij regels en tradities niet fijn vinden is dat wij, door het 
toenemende individualisme, liever onze eigen gang gaan en dus niet teveel aan 
allerlei regels willen gebonden zijn. Maar als wij nu, door ons aan bepaalde regels te 



 20 

houden, onze naaste kunnen stichten? En dan doel ik met name op de christelijke 
gemeente! Daar moet het ons toch om te doen zijn. Niet om onszelf te behagen, 
maar om een ander en ons zelf voor Christus te winnen. 
 
En dan nu de volgende stelling: 

Stel je voor dat een onkerkelijk iemand aan jou vraagt: "Hoe 
kom je in de hemel?" Zou je dat dan kunnen uitleggen? 
 
 
 
Ja 
 
Nee 
 

 

 
 
Wees sterk en moedig – 
Bijbelstudieconferentie 18+ 
Waar zie jij tegenop? Is dat tegen het 
evangeliseren in je eigen dorp of je studie, je 
werk, je vrijwilligerswerk of je roeping als 
predikant of zendeling(e)? Je krijgt het gevoel 
dat je het niet aankunt of niet durft. Het komt 
op je af en het imponeert je.   
Jozua moet dit gevoel ook hebben gekend bij 
het opvolgen van Mozes. Kan hij wel in de 
voetstappen van Mozes verdergaan? Is God met 
hem net zoals Hij dat bij Mozes was? Gaat het 
volk wel naar hem luisteren? Dan wordt Jozua 
bemoedigd door Mozes, God en het volk met de 
woorden: ‘Wees sterk en moedig!’ Dit hoort hij 
niet 1 of 2 keer, maar wel 7 keer. Zo kan Jozua 
leidinggeven aan het volk, omdat hij gehoorzaamt aan de leiding van God.   
Ook tegen jou wordt gezegd: wees sterk en moedig. De bron van sterk en moedig 
zijn, zit niet in jezelf. De bron is de HEERE Die met je is, overal waar je heengaat. Hoe 
krijg je de moed en hoe ben je sterk? Door vervuld te worden met Gods Woord en 
Gods Geest. Wanneer je biddend de Bijbel leest en overdenkt, dan wil God dat 

VOOR JOU 
 
 



 21 

zegenen. En onder Zijn zegen zal je werk voorspoedig zijn en je zult met inzicht 
handelen. Dan kun je ontspannen in afhankelijkheid van de Heere je leven leiden. 
Want alle dingen werken mee ten goede voor degenen die de Heere liefhebben.  
  
D.V. vrijdagavond 6 oktober begint de Bijbelstudieconferentie 18+ in Ter Aar en deze 
duurt tot maandagochtend 9 oktober. Deze conferentie gaan wij het leiderschap 
van Jozua overdenken. Dat doen we aan de hand van de volgende vier 
deelthema’s:   
1. Leider namens de HEERE (Jozua 1)  
2. Leider aan ongehoorde opdrachten van God (Jozua 5, 6)  
3. Leider in vertrouwen (Jozua 10)  
4. Leider in de zegen van de HEERE (Jozua 24)  
  
Na elke lezing ga je in een klein groepje van ongeveer 8 personen de lezing 
bespreken. Zo kun je ervaringen delen, vragen stellen, samen bidden, elkaar 
bemoedigen en bovenal wijzen naar Jezus Christus. Ook zijn er momenten van 
ontspanning. Denk aan de vrije middag op zaterdag, samen zingen, samen een spel 
doen of een heerlijke wandeling maken in de omgeving. Kortom, het wordt een 
Bijbelstudieconferentie met veel nieuwe ontmoetingen, gezelligheid, bemoediging 
en ontspanning. Wil jij erbij zijn? Meld je dan snel aan via onze website!  
Tot D.V. vrijdagavond 6 oktober in Ter Aar!  
 
 

 
 
Ds. A. van der Kooij (15) 
MAARSSEN.  
In 1932 herdenken ds. en mevrouw Van der Kooij hun 25-jarig huwelijksjubileum. De 
familie wordt overladen met geschenken uit de gemeente, de pastorie verandert in 
een bloemenzee. 
Vier dagen later, 28 april 1932 is het tevens 25 jaren geleden, dat ds. Van der Kooij 
te Wijngaarden de dienst des Woords aanvaardde. De zondag daarop houdt ds. Van 
der Kooij zijn gedachtenisrede, hij preekt uit I Korinthe 9 de verzen 16 en 17. 
Op 29 rnei 1934 slaagt zoon Arie voor het kerkelijk voorbereidend examen. Op 18 
juni doet hij zijn voorstel in de Pieterskerk te Utrecht. Bij deze gelegenheid is ook 
prof. dr. Hugo Visscher onder de aanwezigen, tot genoegen van de beide ouders. 
Bijna een jaar later bevestigt ds. Van der Kooij zijn zoon Arie in Nieuwpoort, een 
stadje aan de Lek. Voor deze bijzondere dienst op 17 maart 1935 had hij de woorden 
uit Johannes I7 : I7 - I9 gekozen. Naast Arie gaat ook dochter Nana in de pastorie 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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wonen, om die na driejaar te verwisselen met de pastorie van Jaarsveld. Zij trouwt 
met ds. C.G.T. Postma, hervormd predikant aldaar. Ook Jaap en Erna wonen enige 
tijd vanwege hun werk in Nieuwpoort. 
De dreigende oorlog werpt zijn schaduw ook vooruit op Maarssen. De kerkenraad 
besluit tot het houden van dank- en bidstond als het dreigende gevaar in september 
1938 afgewend wordt. 
Ds. Van der Kooij staat in een preek stil bij de Jodenvervolging in Duitsland. In zijn 
inleiding zet hij uiteen wat in het buurland gebeurt. 
Hij stelt; 'Ons medelijden is groot! Wat zegt het Woord Gods tot hen en tot ons!' De 
preek, die als opschrift heeft "Zonder Vredevorst geen vrede" heeft de volgende 
verdeling: 1. De goddelozen zonder vrede; 2. De Joden zonder vrede; 3. En wij? 
Wim en Nico zijn onder de wapenen als op 10 mei 1940 de oorlog uitbreekt met 
Duitsland. Met hen gebeurt niets en zij keren veilig terug naar Maarssen. Het leven 
in de pastorie verandert als er inkwartiering volgt van Duitse soldaten. 
Het is slechts één Duitse militair tegelijk en zij gedragen zich behoorlijk. 
Vanaf mei 1941 verslechtert de gezondheidstoestand van mevrouw Van der Kooij. 
Van 23 juni tot 19 juli verblijft zij in het Diaconessenhuis te Utrecht voor onderzoek. 
Zaterdagavond 16 augustus komt plotseling haar levenseinde. Op haar ziek- en 
sterfbed zegt zij meermalen Psalm 17 vers 8 op: 'Maar blij vooruitzicht, dat mij 
streelt. Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen, U in gerechtigheid aanschouwen. 
Verzadigd met Uw Godd'lijk beeld.' Het meeleven is groot in de gemeente Maarssen, 
de predikant krijgt er ook honderden blijken van uit het hele land. In de eerste dienst 
na haar overlijden dankt hij in de inleiding voor de zo vele bewijzen van deelneming 
en vervolgt dan: 'Mogen wij allen leren zó te sterven.' 
Door de groei van Maarssen benoemt de kerkenraad in 1942 kandidaat A.H.C. Jakobs 
tot hulpprediker. Ds. Van der Kooij leidt hem in tot zijn werkzaamheden en zegt dat 
het is 'tot steun van mij, die oud ben.' Na het emeritaat van ds. Van der Kooij wordt 
de plaats van hulpprediker omgezet in een tweede predikantsplaats. 
Zijn afscheid vindt plaats op Tweede Kerstdag 1943-In de morgendienst bevestigt hij 
nog enkele lidmaten en 's avonds houdt hij zijn afscheidsrede over 1 Timotheüs 1, de 
verzen 12 en 13. 
De krant ‘Het nieuws van Maarssen en Maarsseveen’ bericht over de dienst: 
'Allereerst wordt een vergelijking gemaakt tussen de Apostel Paulus en de dienaar 
des Woords, om daarna vast te stellen, dat zowel de Apostel als de dienaren door 
Jezus Christus tot hun arbeid bekrachtigd worden en dat Christus hen in de bediening 
heeft gesteld. Christus was steeds het middelpunt der prediking geweest en was het 
ook in deze ure. Hem kwam dan ook alleen dank, zowel voor de geestelijke als 
lichamelijke kracht, die spreker in zijn ambtelijke arbeid heeft mogen ondervinden.' 
Ds. Van der Kooij neemt zijn intrek in huize 'Endelhoven' te Maarsseveen, gelegen 
aan de Vecht. Met hem mee verhuizen de twee Joodse onderduiksters, moeder en 
dochter die al enige tijd in de pastorie wonen. Voor de buitenwereld zijn het 
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evacuées, ze gaan zelfs mee ter kerke en zitten dan in de domineesbank, vóórin de 
kerk. Beide onderduiksters hebben de bevrijding in 1945 mogen overleven. Na zijn 
emeritaat vervult de predikant nog 545 preekbeurten, waaronder zeer veel in het 
nabijgelegen Breukelen. 
(wordt vervolgd) 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Verbond 
In de tekst bij puzzel 1076  konden we lezen van het verbond wat God heeft gesloten 
met Abram. We kunnen van nog veel meer verbonden lezen. 
Een verbond verbindt twee partijen aan elkaar. Beide partijenkrijgen hierdoor ook 
verplichtingen. In Deuteronomium 26 kunnen we lezen wat het verbond van God 
tussen mensen inhoudt. In vers 17 en 18 staat: Heden hebt gij den HEERE doen 
zeggen, dat Hij u tot een God zal zijn, en dat gij zult wandelen in Zijn wegen en 
houden Zijn inzettingen en Zijn geboden en Zijn rechten, en dat gij Zijner stem zult 
gehoorzaam zijn. En de HEERE heeft u heden doen zeggen, dat gij Hem tot een volks 
des eigendoms zult zijn, gelijk als u gesproken heeft, en dat gij al Zijn geboden zult 
houden; 
God zal het volk tot een God zijn en het volk zal Hem tot een volk zijn. Dit betekent 
dat God Zijn liefde en al Zijn vermogens op Israël zal richten. Hij zal het volk: 
verdedigen, aanvoeren, leiden, beschermen, zegenen, liefhebben. Altijd! Voor het 
volk betekent dit dat zij alleen God mogen dienen en dat zij alle andere goden 
moeten afwijzen. Het leven volgens Gods geboden, in het bijzonder de Tien geboden, 
is één van die verplichtingen. 
 

Puzzel 1078 
Hieronder zie je een tekst waarin we ook van 
Godsverbond kunnen lezen.. De tekst is door 
elkaar gehusseld. Kunnen jullie de woorden in 
de goede volgorde zetten, zodat de tekst weer 
klopt? We zullen het eerst woord vast 
invullen: 
Mijn…….. 

PUZZELHOEKJE 
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Genesis 9: .. 

Deze puzzel nog niet inleveren.  
 

 
 

Kom naar de Toogdag 
Zaterdag 21 oktober 2023 wordt in de Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren de 
jaarlijkse Toogdag van onze Mannenbond gehouden. We verwachten dit jaar nog 
weer meer bezoekers dan eerdere jaren; omdat het onderwerp de kern van de 
prediking raakt. Het onderwerp is: De sleutelen des hemelrijks. Om dit te 
overdenken worden twee referaten gehouden. In de ochtendbijeenkomst houdt ds. 
H.J. van Marle van Staphorst een referaat over de verkondiging van het heilig 
Evangelie, met aandacht voor een voorwerpelijke- onderwerpelijke prediking. In de 
middagbijeenkomst houdt ds. P. Verhaar van Zuilichem-Nieuwaal een referaat over 
hoe het hemelrijk door de prediking van het heilig Evangelie in het pastoraat 
ontsloten dan wel toegesloten wordt. We beginnen om 10:30 uur en vanaf 10:00 uur 
is er koffie. Uiterlijk 15:15 uur hopen we huiswaarts te keren. In de pauze wordt u 
broodjes en soep aangeboden. Ter bestrijding van de onkosten wordt voor én na de 
pauze gecollecteerd. Iedereen en dan ook iedereen is oprecht hartelijk welkom. 
Voorafgaand aan de Toogdag hebben we onze jaarlijkse Ledenvergadering, 
waarvoor de leden een separate uitnodiging ontvangen. Wij rekenen op uw komst 
en hopen u zaterdag 21 oktober a.s. in Lunteren te mogen begroeten. Voor alles 
geldt: Deo Volente. 
 

 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
7 oktober 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 12 oktober 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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Van harte uitgenodigd voor de gezellige activiteiten 
met je vrienden! 

 
  
                                                      
 
 
 
 
 
 
 

Ben jij tussen de 15 en 18 jaar, en zoek je graag de gezelligheid op in het weekend? 
Kom eens een avondje langs bij een activiteit van de JV! 
 
Namens de JV organiseren we regelmatig op zaterdagavond gezellige activiteiten. 
We zouden het ontzettend leuk vinden om jou op onze activiteiten te ontmoeten. 
Daarom hebben we besloten om voor deze activiteiten alle jongeren tussen de 15 
en 18 jaar van onze kerkelijke gemeente uit te nodigen. Je hoeft dus niet op de JV te 
zitten om wél gezellig een avond met ons mee te doen, en het is gewoon vrijblijvend. 
 
We hebben een groepsapp opgezet waar de activiteiten in komen te staan, mét 
locatie en tijd. Deze week hebben jullie hiervoor via Whatsapp een berichtje 
ontvangen. Sluit je aan voor een bepaalde activiteit? Reageer dan met een duimpje 
op het bericht.. zo weten we ongeveer hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
 
We hopen jou en je vrienden dan te ontmoeten! 
 
Hartelijke groet, Annemarie en Huibert 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

 

 


