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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 3 

 
 

 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik; niet gelijkerwijs de wereld hem, geeft, geef Ik hem 
u.  (Johannes 14 : 27a) 
 
Vrede, wat een thema Anno Domini 2023. Een heel actueel onderwerp wordt hier 
aangesneden. Waar wordt in onze tijd meer over gesproken en geschreven dan over 
vrede? We denken gelijk aan wat er op het wereldrond allemaal gaande is, tot zelfs 
in Europa toe. Oekraïne, Soedan en zoveel plaatsen meer. Toch wordt in ons 
tekstvers een andere vrede bedoeld dan het tegenovergestelde van oorlog. De 
kanttekening is daar heel duidelijk over. Met vrede wordt hier bedoeld een ware en 
vaste gerustheid van het gemoed in God, ontstaande uit een verzekerdheid van de 
vergeving van zonden.  
De Heere Jezus preekt hier afscheid van de Zijnen in Zijn laatste nacht, toen Hij 
gereedstond de lijdensweg te betreden die Hem zou voeren naar Gethsémané en 
Golgotha, naar het kruis en de dood. 
Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u. Is er een kostelijker bezit dan vrede? We hebben 
die vrede ook eenmaal gehad, in onze schepping. Sinds de val in Adam in het Paradijs 
zijn we Gods beeld kwijt geraakt en daarmee zijn we van liefhebbers van God, haters 
van God geworden met alle gevolgen van dien. In plaats van binnen, leeft een mens 
nu van nature buiten het Paradijs. Dat had en heeft grote gevolgen. De vrede is 
verdwenen van de aarde, de vrede met God en tussen mensen onderling en de vrede 
in ons hart. Er is geen vrede maar, de schepping is verstoord door onze eigen schuld. 
Dat lijkt ook nog wel elke dag erger te worden. De vrede is weg onder mensen en 
onder volken, onder families en soms in gezinnen. Bovenal geen vrede in onze harten 
omdat er geen vrede met God is. Wat een onrust hier en overal. 
Dan is er maar Eén, Die in deze verwarde en verbijsterde toestand kan zeggen: 
“Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u. Die Ene is de Heere Jezus. Hij kan ons die vrede 
laten, die vrede die Hij verwierf, die Hij Zelf is. Het is een vrede met God Zelf en dat 
is het voornaamste. Wij leven in oorlog met God, in opstand en in vijandschap. We 
haten God van nature. Het is een vijandschap die diep en dodelijk is. Nooit zijn we 
het van nature met God en met Zijn wegen eens. We zijn onszelf en de wereld 
toegevallen en willen niet dat Hij Koning over ons is. Maar in de vrede van God Zelf 
zijn we het met God eens. Dan is het alles alleen maar liefde. Dan is het goed wat Hij 
doet. Dan is er bij Hem geen onrecht meer. Dan leren wij Zijn recht toevallen en 
billijken. Dan kan Hij geen onrecht doen. 
Dan is het ook vrede in ons hart. Vrede door het bloed van het kruis. De vijandschap 
is weg, de bitterheid geweken. De stormen zijn gestild. Dan is er ook vrede met 

MEDITATIE 
 
 
 



 4 

mensen. Dan hebben we geen enkele vijand meer, maar alleen maar vrienden. Dan 
is er geen verschil meer tussen Jood en heiden, barbaar en scyth. 
Onder de heerschappij van Christus, Sions Koning is het alles vrede. Die vrede zegt 
Hij toe: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u.” Het is Zijn vrede die Hij verwierf en nu 
kan schenken aan Zijn Kerk. Hij deelt die vrede Zelf uit en past haar toe door Zijn  
Geest. Hij maakt er plaats voor en schenkt haar, eens en steeds weer. Ook en juist 
als Zijn kind die vrede weer zo kwijt is door eigen schuld. Als het weer zo donker is 
en dat ook door eigen schuld. Als er onvrede in het hart is. Dan wil Hij die vrede weer 
schenken, om het eeuwig welbehagen. Onverdiend. Dan wordt het: 
 
Mijn ziel die naar den vrede haakt, 
En ’t morrend ongenoegen wraakt, 
Is in mij als een kind gespeend, 
En heeft zich met Uw wil vereend. 
 
De vrede die alle verstand te boven gaat. Voor wie? Het is duidelijk dat dit woord 
niet alle mensen geldt, maar dat het Zijn Woord is aan Zijn Kerk. Hij heeft die vrede 
verworven en wil die schenken in onze strijd en onvrede. Hij breidt Zijn doorboorde 
handen nog uit. Hij is immers Dezelfde en dat tot in eeuwigheid. 
Jonge mensen, die vrede begeert en zoekt boven alles, maar die ze nergens vindt: 
Hij kan en wil die schenken. Hij zegt: “Neemt Mijn juk op u en leert van Mij dat Ik 
zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 
Ouderen, die uw leven verknoeid hebt door uw zonde en eigenliefde en nu uw einde 
tegemoet ziet en geen vrede hebt: geef uzelf toch kwijt aan Hem, Die het schenken 
kan en wil. “Gij verdrukte en door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, Ik zal 
uw stenen gans sierlijk leggen en Ik zal u op safieren grondvesten.” Dan bent u 
eeuwig gelukkig, in leven en sterven, ook al is uw hart nu vol onvrede. Hij zegt nog: 
“Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd had! Zo zou uw vrede geweest zijn als een 
rivier en uw gerechtigheid als de golven der zee.” Om dan te delen in die vrede van 
Hem, Die nog voortgaat die vrede te laten en te geven, hoe het nu ook is. Dan mag 
u die ook doorgeven uit Hem en nu uitzien naar de wereldvrede en eraan 
meewerken. Tot de aarde vol zal zijn van de kennis des Heeren. 
 
Hij komt, Hij komt, om d’aard te richten, 
De wereld in gerechtigheid; 
Al ’t volk daar ’t wreed geweld moet zwichten, 
Wordt in rechtmatigheid geleid. 
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Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 25 juni 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. L. Groenenberg, Oud-Beijerland 

Ds. M. Klaassen, Barneveld 
  Collecten: 1 Stéphanos, 3 aflossing kerk 

 
Zondag 2 juli 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 
 
Woensdag 5 juli 
19.30 uur:  Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 24 juni  Vertelling ouderling  
Zaterdag 1 juli  Vertelling ouderling  
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
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Uitnodiging geslaagden donderdag 6 juli 

De meeste examenkandidaten in het 
voortgezet onderwijs hebben inmiddels 
de uitslagen voor het door hen afgelegde 
examen ontvangen. Allereerst onze 
hartelijke felicitatie aan degenen die 
geslaagd zijn. Vergeet in je vreugde 
vooral niet de Heere hiervoor te danken. 
Hij is het die jullie de krachten, de 

wijsheid en ondersteuning heeft gegeven voor het bereikte resultaat. 
Van harte zijn jullie namens de kerkenraad uitgenodigd dit heugelijke moment met 
elkaar te gedenken op donderdag 6 juli in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer, 
aanvang 19.00 uur. We hopen op ieders aanwezigheid en we vinden het fijn dat op 
deze ontspannende wijze contact met jullie mag zijn. Zie ook de uitnodiging op de 
achterkant van deze kerkbode. 
De examenkandidaten die nog voor een herexamen staan wensen we van harte een 
positieve uitslag toe. 

Meeleven met degenen die niet geslaagd zijn 
Ook dit jaar zullen er zijn die niet geslaagd zijn. Als het jou betreft ook een hartelijke 
groet en bemoediging van ons als kerkenraad. Indien je behoefte hebt om hierover 
eens te willen praten met je wijkouderling neem dan gerust contact met hem op. Dit 
kan ook als er andere zaken je op het hart drukken. 
 

Jongeren die de basisschool verlaten. 
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is groot. Het is 
ook een moment om stil te staan, achterom te zien, maar ook om vooruit te kijken. 
Als kerkenraad willen we aan dit moment ook aandacht schenken en alle jongeren 
even spreken. Daarom zullen jullie gebeld worden door de wijkouderling om een 
afspraak te maken. Hij komt dan een keer langs voor een bezoekje. Bij het bezoekje 
brengt de ouderling een attentie mee zodat jullie nog eens terug te denken aan de 
basisschool.  
 
 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
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Doopdienst 2 juli 
Voor zover we als kerkenraad weten zijn er geen kinderen geboren in de afgelopen 
maanden. Daarom zal de doopdienst die gepland staat voor D.V. zondag 2 juli en de 
doopzitting komen te vervallen. De eerst volgende bediening van de Heilige Doop 
staat gepland op D.V. zondag 27 augustus. Mochten we een geboorte over het hoofd 
hebben gezien dan horen we het graag. 
 

Collecte Stéphanos 

D.V. zondag 25 juni zal de diaconiecollecte bestemd 
zijn voor Stéphanos. Stéphanos is werkzaam in Malawi 
en Zambia. Ze werken aan de toekomst van kinderen. 
Eén van hun projecten is basisschool Ebenezer, deze 

staat in het dorp Nkhoma in Malawi. Het dorp wordt ook wel een missiepost 
genoemd. In het dorp is ook het ziekenhuis 'Nkhoma Hospital'. Daarnaast is er een 
dorpskerk van de CCAP (Church of Central-Africa Prasbyterian), een basis- en 
middelbare regeringsschool, en een aantal kleine winkels. Omdat de kinderen van 
het ziekenhuispersoneel geen goed onderwijs konden volgen in Nkhoma, ontstond 
het idee om een privéschool te starten. Betrokken ouders vormden een 
schoolbestuur en in overeenstemming met Nkhoma Synod opende Ebenezer 
Institute of Learning haar deuren in april 2008. De laatste jaren komen er steeds 
meer leerlingen uit de kansarme dorpjes rondom Nkhoma. Malawi heeft 
onvoldoende regeringsscholen en de kwaliteit van het onderwijs is over het 
algemeen slecht. Dit komt mede door het hoge aantal leerlingen per klas (150-200 
leerlingen is geen uitzondering), gebrek aan schoolmaterialen en goede 
onderwijzers. Op de Ebenezer School zijn kinderen welkom vanaf 3 jaar. Er zijn 17 
groepen met in totaal ruim 400 leerlingen. In elke klas zitten minimaal 30 leerlingen. 
De schooldag begint met een gezamenlijke bijeenkomst in de aula van de school. De 
scholieren beginnen met het zingen van het volkslied. Dat is in veel landen de 
gewoonte. Vervolgens bidden de leerlingen. Daarna krijgen ze de mededelingen te 
horen en gaan ze vervolgens onder het zingen van een lied naar hun klaslokaal. 
Tussen de lessen door zijn er pauzes voor sport en spel. De overheid houdt toezicht 
op de lesinhoud. Vakken die de kinderen krijgen zijn ondermeer: Bijbelkennis, Engels, 
Chichewa, rekenen en sociale vaardigheden. Na een schooldag gaan de kinderen 
weer naar huis om daar hun dagelijkse klusjes in het huishouden te gaan doen. 
 
 
 
 
 

http://www.stephanos.nl/
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Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen 
doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/
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• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
 
Afscheid Oudste groep 
Het afscheid van de oudste groepen zal op vrijdag 30 juni 2023 gehouden worden in 
het verenigingsgebouw “Eben-Haëzer”. Op deze avond worden de Bijbeltjes en de 
getuigschriften uitgereikt. 
 
Dit jaar zullen 18 kinderen de zondagsschool verlaten, vele jaren hebben ze de 
verhalen uit de Bijbel mogen horen en we hopen dat het niet tevergeefs is geweest. 
Als leiding en bestuur hopen we dat de kinderen nog vele keren terug mogen denken 
aan de tijd op de zondagsschool. Niet terug denkend aan de leiding, maar dat ze 
alleen maar terug mogen denken aan Die grote Middelaar, de Heere Jezus Christus. 
 
We hopen op een goede en gezegende avond met elkaar. wij nodigen u als ouders 
en grootouders uit om het afscheid van de kinderen bij te wonen. Deze avond begint 
om 19.30 uur en is ook te beluisteren via de kerkradio. 
 
Laatste keer zondagsschool voor de vakantie 
Als bestuur van de zondagsschool hopen wij de het zondagschool werk weer 
gezamenlijk af te sluiten. De afsluiting is op zondag 2 juli 2023. De aanvang van dit 
zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om 11.30 
uur. Dit zondagsschooluur zal ook via de kerktelefoon zijn te beluisteren. 
 
Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze 
afsluitingsbijeenkomst aanwezig te zijn. 
 
Wij wensen u als ouders en jullie als kinderen een goede en gezonde vakantie toe. 
We hopen de kinderen weer te ontvangen op zondag 27 augustus 2023.  

VERENIGINGEN 
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Wilt u het werk van de zondagsschool steunen is een gift van harte welkom. U kunt 
een eventuele gift overmaken op rekeningnummer  NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. 
Zondagsschool ’t Mosterdzaadje’ te Ouddorp. 
 
 

 
 

Zomermarkt  
De datum van de zomermarkt (D.V. 1 juli a.s.) op het kerkplein komt snel dichterbij. 
Er hebben zich heel wat vrijwilligers en standhouders aangemeld. Te denken valt aan 
de verkoop van allerlei lekkers als patat, vis, oliebollen hamburgers, gebak en wafels. 
Er zijn kramen met hoeden, groente, fruit, planten, kaas, snoep, tweedehands 
boeken, kaarten, schoonmaakartikelen e.d. Verder staan er diverse goede doelen als 
Stéphanos, Kimon en Bright spot of Hope. Nieuw op onze markt zijn bakkerij Van 
Harberden, Home keukens, de SGP, TB Modeaccessoires en Ruth’s Shelter. 
Natuurlijk hebben we ook een springkussen geregeld voor de kinderen. 
 
Op D.V. vrijdagavond 30 juni staan vrijwilligers gereed om tweedehands artikelen 
(voor de rommelkraam) en zelfgebakken creaties (voor de gebakskraam) in 
ontvangst te namen. Dit kan tussen 19.00 en 20.00 uur.  
 
De markt zelf begint om 9 uur en zal eindigen rond 15.00 uur. Hartelijk welkom! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
E-mail: mijnkerkenik@hhgouddorp.nl 

 

 
Metgezel 
 
Mijmeringen in de trein 
Terwijl de conducteur nog even een praatje maakt met Roy en Leila schiet me ineens 
een artikel in gedachten dat ik onlangs las in een oude Gezinsgids. Onder het kopje 
“Waarom haken jongeren af van de kerk?” las ik het volgende. 
Veel afhakers hebben het gevoel dat ze geen ‘afwijkende’ mening mogen hebben. Ze 
moeten geloven wat de kerk leert. Dat voelt voor hen als een keurslijf. Ze zeggen soms 
letterlijk dat ze behoefte hebben aan meer ruimte. Volgens hen krijgen ze die 
onvoldoende, doordat ze in de kerk veel eenrichtingsverkeer ervaren. Ze kunnen daar 
begrip voor opbrengen als het om kerkdiensten gaat, maar als er tijdens catechisatie 
geen ruimte is om kritische vragen  te stellen, houden ze het voor gezien. “Alles staat 
van tevoren al vast”, hoor je hen dan zeggen. Daarnaast zijn de preken in hun ogen 
vaak te moeilijk, te weinig actueel en nauwelijks toepasbaar in het leven van alledag.  
De meeste jongeren komen er eerlijk voor uit dat er grote aantrekkingskracht uitgaat 
van hun onkerkelijke vrienden, van hun studiegenoten of van hun collega’s. In die 
wereld kijkt niemand er raar van op als je anders denkt dan de rest en iedereen mag 
daar zijn eigen mening hebben. Bij hen mag je zijn wie je bent en wordt er niet met 
de vinger naar je gewezen als je anders geaard bent of tobt over bijvoorbeeld je 
genderidentiteit. Ook zeggen afhakers dat ze in de kerk maar weinig positieve 
voorbeelden kennen van mensen die bekeerd zijn of op wie ze echt jaloers zijn. Van 
ambtsdragers citeren ze soms uitspraken die op z’n zachtst gezegd onvoorzichtig of 
niet zo tactisch zijn.  
Soms komen afhakers uit gezinnen waar zelden of nooit gesproken wordt over de 
preek of over zaken die met het geloof te maken hebben. Maar kerkverlating is en 
blijft altijd een keuze van de jongere zelf. Die is uiteindelijk zelf verantwoordelijk. 
Ik herinner me nog dat toen ik dat artikel voor het eerst las, ik bij mezelf dacht: “Oef, 
wie ben ik en mijn generatie, als vader, opa en ambtsdrager?” En ik kreeg het best 
behoorlijk warm, want moest ik niet bekennen voor mezelf dat ik in velerlei opzicht 

MIJN KERK EN IK 
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gefaald heb als opvoeder en als ambtsdrager! Ik dacht er aan dat ik toen achter het 
orgel plaatsnam en Psalm 143 vers 2 onder tranen gezongen heb: 
Wil Uwen knecht, door schuld verslagen, 
O HEER’, niet voor Uw vierschaar dagen; 
Want niemand zal in dat gericht, 
Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, 
Rechtvaardig zijn voor Uw gezicht.  
De nacht die op die dag volgde heb ik meer wakend dan slapend doorgebracht. Mijn 
jeugdjaren kwamen me voor de geest. 
(wordt vervolgd) 
 

 

Het Boekenhoekje 
 
 

‘Een jas met kogelgaten’ Todd Nettleton 
Drie kogels kreeg hij in zijn borst. Voorganger Hakim 
overleefde een aanval en draagt zijn jas met kogelgaten 
erin nog steeds. ‘Dit zijn mijn medailles’, zegt hij, zijn 
vinger stekend door één van de kogelgaten, precies 
naast de knoopsgaten van zijn jas.  
Het boek dat deze keer wordt aangeraden, bestaat uit 
40 verhalen van vervolgde christenen. Vanwege hun 
geloof in Jezus Christus zijn ze hun leven niet meer 
zeker. Ondanks dat blijven ze de Heere Jezus volgen en 
vertellen ze anderen de boodschap van vergeving en 
bevrijding. Het boek houdt je een spiegel voor en laat je nadenken over wat het kan 
kosten om christen te zijn. Als christenen in het vrije westen zijn wij niet gewend aan 
actieve vervolging of geloven met gevaar voor eigen leven. Dit boek wil je daarom 
een spiegel voorhouden en laat je misschien wel nadenken over de gevolgen van 
onze ‘vrijheid’.  
Daarnaast vind je bij elk verhaal een bijbeltekst en een overdenking, zodat je het 
boek bijvoorbeeld als dagboek kunt gebruiken. Het boek is voor iedereen gratis te 
bestellen via de volgende link: https://actie.sdok.nl/gratis-boek-een-jas-met-
kogelgaten/ 
 
 
 
 
 

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
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Enquête gemeentebreed 
In aansluiting op het bericht in de vorige kerkbode kunnen we jullie meedelen dat de 
uitslagen van de enquête binnen zijn. Allen die gevolg hebben gegeven aan het 
invullen daarvan zeggen we hartelijk dank! De respons is goed te noemen. Volgens 
de planning zullen in week 23, 24 en 25 de resultaten verwerkt worden en waren 
jullie uitgenodigd voor dinsdag 4 juli voor een terugkoppeling. Tot onze spijt moeten 
we constateren dat dit laatste niet haalbaar blijkt te zijn. De verwerking bestaat o.a. 
ook uit een bespreking binnen de kerkenraad, waarvan wij jullie ook op de hoogte 
willen stellen. De kerkenraad vergadert voor de zomervakantie officieel nog één keer 
en wel op D.V. 3 juli. Jullie begrijpen dat dan niet gelijk de volgende dag al een 
terugkoppeling van het geheel gegeven kan worden. En dan is daar de 
vakantieperiode waarin niet vergaderd wordt. We zullen daarom de bespreking met 
jullie van de uitslagen over de vakantie heen moeten tillen. In het licht van alles wat 
er nog meer in de gemeente speelt, kunnen we nog geen concrete datum noemen. 
Wees er echter van overtuigd dat we zo snel als mogelijk is naar jullie komen met 
een datum. In ieder geval wensen wij iedereen een goede en gezegende rustperiode 
toe. 
 
 

 
 
Ds. A. van der Kooij (9) 
Uit de „Maas- en Scheldebode" van 15 januari 1918:  
Voor een stampvolle kerk, wij meenen dat er geen enkel plaatsje onbezet was, 
predikte Ds. Van der Kooij Zondagnamiddag afscheid, nu hij gereed stond deze 
gemeente te verlaten en het beroep naar Zuilichem en Nieuwaal op te volgen.  
Na den 1e voorzang Ps. 33:7 en het lezen uit de Heilige Schrift, brief aan de Efeziërs, 
hoofdstuk 3, verzen 8 tot 21 ; het gebed en 2e voorzang, Ps. 92:3, wees Z. Eerw. de 
gemeente er op, dat de Heere alles met juiste perken stelt; de plaats ter woning voor 
ieder mensch bepaalt en dat wij gehoorzaam te volgen hebben, zoo de Heere roept. 
Na een arbeid van 8½ jaar in Ouddorp is onverwachts het beroep gekomen naar 
Zuilichem. Van alles en ook hiervan moet tot slot gezegd worden: De Naam des 
Heeren zij geprezen. De tekst was Hebreeën 13:25, de genade zij met u allen. Amen. 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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Eerst werd de gemeente bepaald bij den inhoud van dit tekstwoord. Er wordt 
gesproken van dè genade, omdat er maar één genade is. Het is een volle genade, 
omdat er niets aan ontbreekt. Die genade is aangebracht door het verzoenend lijden 
en sterven van den Heere Jezus Christus. Zoo wordt alles, wat bij en van den mensch 
is, afgesneden; zoo alleen wordt de schuld van den zondaar betaald, en is aan de 
gerechtigheid Gods voldaan. En zooals Christus door den dood tot Zijn heerlijkheid 
is ingegaan, zoo zal de gerechtvaardigde zondaar in Christus, door Gods genade, der 
zonde gestorven zijn en uit zijn graf van zonde en dood, vernieuwd naar den 
inwendigen mensch, opstaan.  
Waarom dit afscheidswoord? Omdat die genade noodzakelijk is tot behoud. Een 
menschenkind heeft niets te eischen, heeft nergens recht op. Noodzakelijk - omdat 
de zondaar niets betalen kan. En die genade van God, den Vader, om den wille van 
God, den Zoon, wordt door den Heilige Geest aan de harten toegepast. Het blijft 
eeuwig waar: Tenzij de mensch wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods 
niet ingaan. God Drieënig komt alzoo in verbond met den zondaar.  
Na het zingen van Psalm 32:1 en 5 bepaalde spreker zijn gehoor bij de heerlijke en 
volle betekenis van het woord: Amen. Dat de genade Gods aan het kind des Heeren 
wordt geschonken, gebeurt nog zekerder, dan zoo'n verloste ziel ooit kan gelooven. 
Daarom is het zeer gepast in een scheidingsure elkander de genade van den Heere 
Jezus Christus toe te bidden. Want genade zal het eerste en het laatste woord zijn 
van den weg tot zaligheid. Het is genade alleen.  
Wachten we er ons dan voor, in 's Heeren kracht, die genade te verachten. Heden is 
het nog de dag der genade, de dag der zaligheid; verhardt uw harten niet.  
Die een gezicht bekomen hebben in hun verloren staat, wordt bij aanvang de genade 
geschonken, om tot de rechtvaardigmaking te komen. En die genade doet dan ook 
rijke vruchten dragen. Voorzeker blijft de weg van ieder Christen tot het einde zijns 
aardschens levens, een kruisweg. Maar elk kind des Heeren ervaart, wat Paulus 
ondervonden heeft: Mijn genade is u genoeg. Niet in eigen kracht, doch steunende 
op de rijke genade des Heeren, voortgegaan. Die genade dan elkander 
toegewenscht, elkander toegebeden.  
Vervolgens richtte Ds. Van der Kooij woorden van dankbaarheid, van waardering, 
van vriendschap, tot kerkeraad en kerkvoogden, met notabelen; tot consulent en tot 
voorzitter van den Ring; tot organist, tot voorzanger, tot allen, die bij den openbaren 
eeredienst behulpzaam zijn; tot hem, die zoo menigmaal Ds. Van der Kooij door het 
lezen eener predikatie heeft vervangen, als hij bij afwezigheid en bij ziekte 
verhinderd was voor de gemeente op te treden. Een bijzonder woord van vermaning 
wordt gericht tot hen, die bij den vertrekkenden leeraar belijdenis des geloofs 
hebben afgelegd.  
Onze consulent Ds. De Gidts van Goedereede sprak tot Ds. Van der Kooij woorden 
van dank uit naam der gemeente voor alles wat door hem in het belang der 
gemeente was gedaan. Hij wenschte Ds. Van der Kooij Gods zegen toe op zijn arbeid 
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in de nieuwe gemeente en Gods nabijheid ook daar met echtgenoote en kinderen te 
zullen ervaren. Op zijn verzoek werd Ps. 121:4 den vertrekkenden leeraar 
toegezongen. Ds. Hoogendijk van Stellendam uitte in het bijzonder zijn 
erkentelijkheid voor de trouwe hulp, die hij van Ds. Van der Kooij had ondenvonden, 
vooral in dagen van bange zorg en in ernstige tijden. Het ga Ds. Van der Kooij in 
Zuilichem en Nieuwaal, met al de zijnen wel. De Heere stelle hem aldaar tot rijken 
zegen. Aan Ds. Van der Kooij worde waar gemaakt wat door de gemeente na het 
dankgebed werd gezongen: Maak Uwe weldaan wonderbaar, enz. (Ps. 17:4). 

(wordt vervolgd) 
 
 

 
 

 
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Zomer 
God heeft ons de seizoenen gegeven. In Psalm 74:17 kunnen we dat lezen: ‘Gij hebt 
al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.’ De langste 
dag ligt alweer achter ons. De zomer is begonnen.  De zon geeft warmte en maakt 
blij. Maar het zonlicht laat ook veel zien.  Het stof zie je nu heel goed en de vegen op 
het raam zijn ineens wel heel erg vies. Maar als het is schoongemaakt laat de zon 
juist alles extra schitteren.  
In de Bijbel lezen we ook over de zon. De zon is de bron van het licht. God is de Maker 
ervan. God heeft alles gemaakt, ook de mensen. De eerste mensen kenden Hem 
volmaakt en hun leven was goed en schoon zoals God het bedoeld had. Maar helaas 
is het niet zo gebleven. De eerste mensen waren ongehoorzaam aan God. Daarna is 
alles anders geworden. Ons leven is niet meer goed en schoon. Dit merk je als je pijn 
en verdriet hebt, als er ruzie is en fouten worden gemaakt. Als er wordt gelogen of 
als er lelijk over anderen wordt gedaan. Allemaal vuil en stof, dat verwijderd moet 
worden! Door het licht van God, komt dat in het zicht! 
De Bijbel spreekt er ook over hoe ons leven weer goed en schoon kan worden. Dat 
kan alleen door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is het licht van de 
wereld. Hij brengt onze vuilheid aan het licht en kan ons er van verlossen.  
 
 
 
 
 
 

PUZZELHOEKJE 
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Puzzel 1072 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze puzzel nog niet inleveren. 
 
Hartelijke groet 
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Het Adullamwinkeltje is verhuisd naar De Stove Dorpsweg 41-12.  
Graag van te voren even telefonisch contact.  
Thijs Grinwis 06-51769640  
Hester Grinwis 06-19153606  
   
Van harte welkom comite Adullam Ouddorp  
 

 
 

Dringende oproep vrijwilligers voor werkgroep Landelijke actie - HHJO 
Elke twee jaar start de HHJO dankzij een groep creatieve vrijwilligers een landelijke 
actie om geld op te halen voor een goed doel. Om dit soepel te laten verlopen, zijn 
we op zoek naar drie enthousiaste vrijwilligers die de werkgroep Landelijke actie 
willen komen versterken. Taken zijn o.a. PR, actief meedenken over te houden acties 
door clubs en jv’s, e.d. De meeste taken kunnen vanuit huis worden gedaan, wel zo 
handig! Wil jij je hiervoor inzetten en ben je (doop)lid van de HHK, kijk dan op 
https://www.hhjo.nl/vacatures-werkgroep-landelijke-actie en neem contact met 
ons op. 
 

 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
1 juli 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op 
D.V. 6 juli 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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U i t n o d i g i n g – g e s l a a g d e n 
 
Jullie als geslaagden van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. 

Als kerkenraad nodigen we je heel graag uit om samen met andere geslaagden bij 

elkaar te komen in het verenigingsgebouw Eben-Haëzer op donderdag 6 juli, 

aanvang 19.00 uur. De bijeenkomst is informeel en we willen juist op een 

ontspannen wijze met elkaar van gedachten wisselen over deze fase in je leven. 

Na afloop ontvangen jullie het boekje van ds. J. Joppe met de titel ‘Geslaagd’.  

Dit boekje gaat in dertig korte overdenkingen in op alles waarmee je te maken hebt 

als je slaagt. Telkens wordt een link gelegd naar de Bijbel. Gods Woord wil toch 

ook rond het slagen voor een examen en daar een gids op je levensweg zijn.  

 
We hopen op jullie komst en dat ons samenzijn mag zijn met: 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 


