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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 
 
 

 
 

En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt…. 1 Petrus 4 : 18a 
 
Wie zijn de hier bedoelde rechtvaardigen? Dat zijn dezulken die zich bij Goddelijk 
licht als arme, verloren, melaatse, strafschuldige en machteloze mensen hebben 
leren kennen. Als diep reddeloze zondaren, die zondaar zijn tot in hun gebeente. 
Die met al hun schuld gelovig hebben leren schuilen in de geopende wonden van 
Jezus. Die op Hem hebben leren zien, door het arme zondaarsgeloof, als op het 
dierbare Lam Gods, Dat de zonden van de wereld wegneemt. Die met de tollenaar 
om genade hebben leren bedelen, beschouwende al hun beste deugden en 
gerechtigheden voor God als een wegwerpelijk en onrein kleed. 
Het is dat volk dat in Jezus als de dierbare Borg van zondaren zulk een gepastheid, 
dierbaarheid en noodzakelijkheid leerde zien, dat het niet nalaten kan gedurig voor 
Hem neer te buigen, zeggende met Jakob: “Heere! Het is mij zulk een droevig 
denkbeeld om ongezegend heen te gaan; nu dan, ik heb U zo in alles en tot alles 
nodig, ik hoop op Uw Woord en ik zal U niet loslaten, tenzij Gij mij zegent.” 
Het is dat volk dat zulk een ledigheid en nietigheid in hun beste plichten ziet en 
daaronder leert schrijven: “deze zijn des doods waardig.” Een volk dat 
daartegenover zulk een waarde en volkomen genoegzaamheid ziet in Jezus’ bloed 
en voorbidding om hun zonden te verzoenen en hen van schuld en straf vrij te 
maken en het verloren recht ten eeuwige leven volkomen terug te geven. 
Het is dat volk dat in de tweede Adam terug zoekt, hetgeen in de eerste Adam 
verloren is, en dat ook op deze toevluchtnemende geloofswerkzaamheden, op dit 
zien op Jezus en dit schuilen bij Jezus voor God gerechtvaardigd en vrede met Hem 
deelachtig wordt, zodat er geen verdoemenis is voor degenen die in Christus zijn. 
Want Hij die geen zonden gekend heeft, is zonde in hun plaats geworden, opdat zij 
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
 
We hebben nu gezien wie er met rechtvaardige bedoeld wordt. Laten we nu zien 
wat het tweede deel van onze tekst inhoudt. 
 
Het woord nauwelijks geeft geenszins enige onzekerheid te kennen. Nee, zij 
worden zeker zalig en ook aan des Heeren kant worden zij zeer ruim zalig, omdat 
God zodanig met hen verzoend en bevredigd is, dat Hij in eeuwigheid niet meer op 
hen toornen noch hen schelden zal (Jesaja 54 : 9). Zij hebben vrijstelling van de hel 
en het recht ten eeuwigen leven in Christus, Die hun Hoofd en Heere is. 

MEDITATIE 
 
 
 



 
 

 

Maar wij lezen in Handelingen 14 : 18: “Zij weerhielden nauwelijks de schare dat zij 
hun niet offerden”, en in Handelingen 27 : 16: “Wij konden de boot nauwelijks 
machtig worden”. Dit wil op die beide plaatsen zeggen: wij konden dit niet dan met 
veel moeite gedaan krijgen. 
Nu, als wij dan hier lezen dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, dan geeft dit 
ook te kennen dat hij niet dan met veel strijd en moeite zal binnen raken in de 
hemel. De weg naar de hemel is een verse en levende, een zoete en dierbare, maar 
tevens een smalle en moeilijke weg voor vlees en bloed. De poort van de hemel is 
voor de rechtvaardige geopend, maar zij is smal en nauw en er is veel strijd aan 
verbonden om er door binnen te dringen. 
Er zijn voorwaar veel mensen, wier godsdienstigheid hun nooit enige strijd of enige 
bekommering kost. Maar zulke lieden houden wij met  reden verdacht en wij 
menen daar grond voor te hebben. Niet alleen, omdat God een wee laat uitroepen 
over de gerusten en zekeren te Sion en te Samaria (Amos 6 : 1). Maar ook, omdat 
onze tekst en de gedurige bevinding van al Gods volk ons leren, dat er veel strijd en 
moeite aan de weg ten hemel verbonden is. O! het is zelden tijd, zonder strijd. 
 

Wulfert Floor 1818 - 1876 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 29 oktober 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Kand. J. Lankhaar, Papendrecht 

Ds. H. Oussoren, IJsselmuiden 
  Collecten: 1 plaatselijk kerkenwerk, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 1 november, Dankdag voor gewas en arbeid 

9.30 uur: 
19.00 uur: 

 Ds. H. Lassche, Katwijk aan Zee 
Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

  Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij 
Zondag 5 november 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Dr. C.P. de Boer, Renswoude 
Ds. H. Lassche, Katwijk aan Zee, bediening Heilige Doop 

AGENDA 
 
 
 



 
 
 

  Collecten: 1 zending HHK, 3 aflossing kerk 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Overige bijeenkomsten: 
 
28 oktober Uitzending stichtelijk verhaal   
04 november Uitzending stichtelijk verhaal   
06 november  Doopzitting 
07 november  Contactmiddag 
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven: telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-
45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Ten slotte 
Boven deze rubriek staat: Vreugde en verdriet. Daar is ook de tijd tussen het 
verschijnen van deze kerkbode en de vorige weer een sprekend bewijs van. 
Enerzijds mogen we vreugdevolle berichten vermelden over nieuw leven dat 
geboren mocht worden. Anderzijds moet melding gemaakt worden van een 
rouwdienst en weer een overlijden. Tussen die twee belangrijke gebeurtenissen in 
het leven van ons mensen ligt een leven, waarvan de dichter van Psalm 90 getuigt: 
“en het uitnemendste van die is moeite en verdriet”. Dat geldt voor ons persoonlijk 
leven en helaas ook voor het kerkelijk en gemeentelijk leven. Daardoor zouden we 
zo maar kunnen vergeten dat er tussen de wieg en het graf het wonder van de 
wedergeboorte zo noodzakelijk is. Laat die noodzakelijkheid toch bij ieder de 
hoogste prioriteit mogen hebben, want nog altijd geldt het aloude gezegde: 
“Eenmaal geboren is gewis verloren, tweemaal geboren is voor eeuwig verkoren!”  

VREUGDE EN VERDRIET 
 
 
 



 
 

 

 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis! 
 
 

 
 
Jong volwassenkring 
Dit winterseizoen worden een aantal avonden voor de jong-volwassenkring 
verzorgd. De eerste avonden zijn gepland op: 
Donderdag 9 november, dinsdag 12 december, dinsdag 9 januari. 
Er zal verder gegaan worden in het boek van J.C. Ryle “Christen zijn in het dagelijks 
leven, over de praktijk van het geloof”. Het hoofdstuk “Blijdschap” (pagina 176) is 
aan de orde om te behandelen. We willen onze jong-volwassenen hartelijk 
opwekken om deze avonden te bezoeken en willen hen gezegende avonden 
toewensen. 
 
 

 
 

Najaarszendingscollecte 
Nog nooit van Jezus gehoord 
Op de zendingsdag kwam het in een 

toespraak aan de orde: het oude lied over een stervende jongen, die nooit van 
jezus gehoord had. Het refrein luidt als volgt: 
‘Zeg het toch voort, o zeg het toch voort! 
Predik de Heiland door daden en woord, 
Dat geen verwijt u het hart ooit doorboort: 
‘Nimmer heb ik van Jezus gehoord’. 
 

Nog steeds zijn er jongens en meisjes, mannen en vrouwen die nog nooit gehoord 
hebben van de Zaligmaker. Zij zullen verloren gaan, als niemand hen het Evangelie 
verkondigt. Dat geldt in Nederland. Dat geldt ook wereldwijd, op de 
zendingsvelden. Zending is niet iets vrijblijvends, een hobby van goedwillende 
mensen of een menselijke poging om de kerk uit te breiden. Het is de grote 
opdracht van de Heere Jezus Zelf, om aan alle volken het Evangelie te verkondigen. 
Opdat het huis van de Heere vol zal worden. Opdat niemand zal kunnen zeggen: 
‘waarom toch heeft men dat mij nooit verteld?’ 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 



 
 
 

Onze kerk heeft ZHHK belast met de zendingsopdracht: bijdragen aan de 
Evangelieverkondiging in het buitenland. Daarom is zij actief in Afrika, Azië en 
Latijns-Amerika. Door steun te verlenen aan de leden van de kerk – meer dan 
zestien! – die uitgegaan zijn met een zendingsopdracht. Door te zoeken naar 
nieuwe werkvelden waar zij kan bijdragen aan de Woordverkondiging – Zambia en 
Oeganda, bijvoorbeeld. Door trouw te blijven op die posten waar zij zich al langer 
geplaatst weet – Malawi en Suriname. Door het gesprek aan te gaan met leden van 
de kerk die zich geroepen weten om uit te gaan en hen te helpen bij het duiden en 
realiseren van die roeping. 
ZHHK is door de kerk belast met de zendingsopdracht. Niet om die van uw 
schouders af te nemen. Maar om het voortouw te nemen. Zodat we met elkaar als 
leden van de kerk gezamenlijk bijdragen aan de opdracht. We kunnen het werk niet 
doen zonder de zegen van de Heere. Hij is het, Die de wasdom geeft op het zaad 
dat gezaaid mag worden. We kunnen het ook niet zonder uw bijdrage, in het 
bijzonder uw dagelijkse gebed. D.V. 5 november is de diaconiecollecte bestemd 
voor Zending HHK. Mogen we deze collecte van harte bij u aanbevelen? 
 
 

 
 
Lidmatenvergadering DV donderdag 14 december 2023 
U wordt alvast geattendeerd op de jaarlijkse lidmatenvergadering die gehouden zal 
worden op D.V. donderdag 14 december 2023, aanvang 19.30 uur. Alle mannelijke 
lidmaten worden van harte voor deze vergadering uitgenodigd. De agenda voor 
deze vergadering zal in een volgende Kerkbode worden vermeld. 
 
 

 
 
Contactmiddag D.V. 7 november 
Voor de derde keer op rij hebben we iemand uit onze eigen gemeente kunnen 
‘strikken’ voor een presentatie op onze contactmiddag. Dat smaakt naar meer! 
Dat de presentatie indruk maakte blijkt ook wel uit het mooie bedrag voor de 
stichting dat de collecte opbracht: € 338,80. Samen met de gebruikelijke gift van de 
diaconie van € 250 + de opbrengst van de verkooptafel is het voor st. Timothéos 
ook op financieel gebied een geslaagde middag geweest. 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
 
 
 

VAN DE KERKVOOGDIJ 
 
 
 



 
 

 

En dan nu van ene stichting naar de andere. Stichting Ruth’s Shelter is, mocht het 
nog  niet zo zijn, na de gemeentedag van 30 september jl. bij iedereen bekend. Het 
mooie staat dit verenigingsseizoen centraal bij alle verenigingen en clubs Daarover 
zal op 7 november hoorbaar en zichtbaar verslag worden gedaan. Vast en zeker de 
moeite waard.  
Het bezoekersaantal is in stijgende lijn. We hopen dat dit zo door blijft gaan.  
Allen heel hartelijk welkom! 
Plaats van samenkomst: Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ 
Tijd: Vanaf 14.00 uur Inloop met koffie/thee 
Aanvang: 14.30 uur opening en meditatie 
Pauze: ± 15.15 – 15.30 uur 
Presentatie 
Sluiting: ± 16.30 uur 
Collecte bij de uitgang t.b.v. St. Ruth’s Shelter 
Voor vervoer: bel 0187-681887. 
Graag tot ziens op de 7e november! 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/


 
 
 

Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen ontvangen 
kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de Diaconale Vrijwillige Thuishulp 
‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Op D.V. vrijdag 27 oktober is de bibliotheek i.v.m. de gemeenteavond 
geopend van 18.30 tot 19.30 uur. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 

ONZE LEDEN 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
 

Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, wat fijn dat we met zoveel kinderen op 
vrijdagavond op de club zijn. De volgende clubavond is 3 november van 19.00 uur 
tot 20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien. Hartelijke groet! 
 
Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha jongens, 
Het is door de vakantie al meer dan 3 weken geleden dat we jullie hebben ontmoet 
op de club.  
Gelukkig is het bijna alweer zo ver! 3 november zijn jullie van harte welkom in 
Eben.  
We zien uit naar jullie komst.  
Groetjes de leiding. 
 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Ha meiden, 
Op donderdag 26 oktober is het weer meidenclub! Deze clubavond gaat de 
Bijbelvertelling over ‘In zak en as.’ (Jona 3). Daarna hopen we een spel te doen. De 
volgende clubavond is op D.V. vrijdag 10 november. De Bijbelvertelling zal deze 
avond gaan over ‘Is dit wel eerlijk?’ (Jona 4). Deze avond hopen we te gaan 
knutselen. 
We hopen jullie allemaal te zien, welkom! 
Groetjes van de leiding. 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zondagmiddag 29 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. Deze middag is 
er een vrije inleiding met als titel ‘Kracht in zwakheid’. We willen om 14.30 uur 
beginnen in Eben-Haëzer. 
Op D.V. zaterdag 4 november willen we naar de HHJO jongerendag in Ede te gaan. 
We vertrekken rond 14.00 uur bij Eben-Haëzer. Geef je jezelf even op in de 

VERENIGINGEN 
 
 
 



 
 
 

groepsapp, zodat we weten hoeveel vervoer er nodig is. We hopen jullie op beide 
momenten weer te mogen ontmoeten. Tot dan! 
 
Mannenvereniging ‘Agur’ 
De mannenvereniging komt op woensdag 8 november weer bijeen. We 
onderzoeken de Bijbel. Dit doen we aan de hand van het boekje: De brief aan de 
Galaten, geschreven door Ds. J. Lohuis. Wij beginnen om 19.30 uur en eindigen om 
21.30 uur. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: 0646336679 of 
mannenverenigingagur@outlook.com. Leden en bezoekers van harte welkom. 
 
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 8 november hopen we weer bijeen te komen. 
Bijbelstudie 3 is aan de beurt om te behandelen, lezen Matthéüs 16, Petrus en zijn 
belijdenis. 
We hopen op een gezegende avond met elkaar, inloop vanaf 19.15 uur. 
Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. 
Er zijn kaarten en kerstkaarten te koop voor de HHG Ouddorp op Vliedberglaan 9, 
mobiel 06-46687053. 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Op dinsdag 7 november is er vrouwenvereniging. Bijbelstudie 9 is aan de beurt. 
Inloop vanaf 8.45 uur. We beginnen om 9.00 uur en eindigen om 11.00 uur. Voor 
de kinderen is er weer oppas, denken jullie eraan om alles van de naam van je kind 
te voorzien. We hopen dat we weer met veel vrouwen samen mogen komen om 
Gods woord te openen en te bespreken. Voor verdere informatie kunt u mailen 
naar: mattie.mastenbroek@kpnmail.nl of bellen 0646207395 
 
 

 
 
Dankdagfolder 
In de week van 10 oktober mochten we als Evangelisatiecommissie een folder 
verspreiden over ons dorp waarin uitgelegd werd wat dankdag betekend. In deze 
folder stond ook een uitnodiging waarmee we onkerkelijke en randkerkelijke 
kinderen uitnodigden voor de Evangelisatiemorgen van D.V. 4 november. 
Naar aanleiding van de oproep in de kerkbode en de afkondigingen in de kerk 
mochten we diverse gemeenteleden ontvangen die één of meerdere straten voor 

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’ 
 
 
 



 
 

 

hun rekening wilden nemen om ons mee te helpen met bezorgen. We vonden het 
fijn om u/jou te mogen ontmoeten, hartelijk bedankt! 
Toch waren we als Evangelisatiecommissie verdrietig en deed het pijn dat we ’s 
avonds na half 8 nog flink wat pakketjes met straten over hadden en moesten we 
moeite doen om mensen te vinden die ze wilden bezorgen. Misschien niet meer 
aan gedacht, of misschien voelt u/jij de noodzaak van Evangelisatiewerk? 
Jammer want ook ons dorp en land is Evangelisatiegebied, velen weten niet dat ze 
verloren liggen en dat er een Weg tot behoud is in de Heere Jezus Christus. Als wij 
iedere zondag in de kerk Gods woord mogen horen en iets van de noodzaak van 
bekering verstaan, zouden we dat dan iet door willen geven aan onze naaste? 
We willen als Evangelisatiecommissie graag enkele verzen uit een gedicht van 
Christien de Priester met u delen: 

We horen wel van evangeliseren, 
Maar trof de nood daartoe ons eigen hart? 
Zien wij de naaste zonder ’t Woord des Heeren? 
En is dat ons tot innerlijke smart? 
God geev’ ons samen, in de schuld gezet, 
Tot Hem te vluchten met een waar gebed. 

 

Dan gaan we zeker evangeliseren, 
Daartoe door ’s Heeren Woord en Geest geleid. 
Dan zullen w’ons ook tot de naaste keren, 
Die vreemd is van het Woord der zaligheid. 
Dan vragen we de Heere om een woord, 
Dat Hij gebruiken wil en ’t hart doorboort. 
 

 
 

 
 
Beste gemeenteleden, 
  

D.V. november is er weer een gelegenheid om spullen mee te geven met een 
transport richting Roemenië. We willen graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om spullen in te zamelen. Daar veel kinderen ’s winters niet gevarieerd te eten 
krijgen, willen we wat ‘extra vitamientjes’ inzamelen. Daarnaast zamelen we 
spullen in die gebruikt worden voor de kinderclubs, als beloning of voor 
kerstcadeautjes. Help je mee? 
  

HOMETEAM ‘SPERANTA’ 
 
 
 



 
 
 

We zijn op zoek naar: 
• Multi-vitamines voor kinderen 
• Knutselspullen 
• Schoolspullen 
• Speelgoed 
• Tandenborstel en tandpasta 
• Kindersokken 

  

Daar we beperkt mee kunnen geven, liever geen kleding, geen groot speelgoed én 
geen knikkers. 
  
Inleveren kan tot en met D.V. 6 november 2023 in Ouddorp op: 
Dijkstelweg 18  Duinkerkerweg 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

 
 
 
 
 

 

Enquête jongeren 14 – 25 jaar 
Op de kerkenraadsvergadering van dinsdag 26 september jl. was het de bedoeling 
dat aan alle kerkenraadsleden de uitslag van de gehouden enquête onder de 
jongeren van 14 – 25 jaar uitgereikt zou worden. Door omstandig-heden werd dit 
enkele dagen later.  
Het is een lijvig rapport geworden van wel 36 pagina’s. Het rapport draagt als titel: 
JONGEREN IN DE GETIJDESTROOM VAN HET KERKELIJK LEVEN. De ondertitel luidt: 
Rapportage enquête jongeren 14 – 25 jaar van de HHG te Ouddorp.  
De inhoud bestaat uit een Voorwoord en een inleiding, waarna de werkwijze 
beschreven wordt en vervolgens de uitslagen en de conclusies daarvan. Ten slotte 
worden een aantal aanbevelingen gedaan.  
Vanaf deze plaats willen wij de werkgroep “Mijn kerk en ik” hartelijk danken voor 
het vele, vele werk dat verzet is en nog wordt gedaan. Het is de bedoeling dat de 
rapportage, na bestudering door elke ambtsdrager, op de kerkenraads-
vergaderingen besproken gaat worden. We houden jullie op de hoogte. 
 

 
 

Metgezel 
 
 
 
Op de vraag van Marinus aan Leila of ze na alles wat ze meegemaakt heeft, nu 
bekeerd is, stort Leila haar hart voor hem uit en vertelt dat ze niet kan geloven dat 
zo een als zij bekeerd kan zijn. Toch blijft ze de Bijbel dagelijks onderzoeken en is 
haar gebed of de Heere haar wil trekken. De brug naar de wereld is opgehaald voor 

MIJN KERK EN IK 
 
 



 
 
 

haar. Zij kan alleen maar belijden dat God goed is voor slechte mensen. Hierbij wijst 
ze naar Roy die naast haar zit en met wie ze verkering heeft gekregen. Nu neemt 
Roy het woord. 
 
Roy, die tot nu toe nog niets gezegd heeft, doet nu zijn mond open en begint eerst 
wat haperend, maar dan al vaster en vloeiender te spreken. 
“Ja, Marinus, dat is zeker waar… Ik was inderdaad eerst niet zo blij met de komst 
van Leila in ons gezellige gezin. Ze praatte zo heel anders en zag er zo werelds uit 
met die spijkerbroek met gaten en slobbertrui. Die werden trouwens al vrij snel 
verruild voor jurk of rok en blouse. Mijn eerste reactie was haar te negeren. Maar 
Leila negeren is onmogelijk met een temperament als het hare.  
Door haar niet aflatende honger naar alles wat met de Bijbel en het geloof in God 
te maken heeft en de voortdurende diepe vragen die ze stelde, werd ik zelf een 
spiegel voorgehouden. Wie was ík eigenlijk? Ik had me tot dan toe altijd best een 
nette en fatsoenlijke burger gevonden. Trouw kerkelijk meelevend, bezocht steeds 
de catechisatie, lid van de JV, altijd bereid me in te zetten voor de kerk en andere 
goede doelen. Ik ging er eigenlijk onbewust van uit dat het voor de tijd en voor de 
eeuwigheid wel goed met me zat. Ik rookte niet, ik dronk niet, ik bezocht geen 
verkeerde gelegenheden, kortom er viel toch eigenlijk niets op mij aan te merken. 
Als ik een enkele keer wel eens aan sterven dacht, bijvoorbeeld bij het sterven van 
een familielid of bekende, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk nooit aan mijn 
eigen dood dacht. Meestal was de herinnering aan zo’n sterfgeval al heel gauw 
over.  
Maar nogmaals, door de niet aflatende en vaak onder tranen geuite klachten van 
Leila over haar verzondigd leven en haar hunkerende begeerte om de Heere Jezus 
te leren kennen ging ik steeds meer twijfelen of het bij mij wel zo goed in orde was 
voor de eeuwigheid. In die tijd preekte onze dominee een keer over de tekst uit Job 
13 vers 9: “Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken?” Dat raakte me! Ik voelde 
dat het niet goed met mij was ten opzichte van de Heere. Ik moest denken aan de 
rijke jongeling en de oudste zoon uit de gelijkenis van de verloren zoon. Zonder dat 
ik het besefte ging ik steeds beter Leila en wat haar bezig hield, begrijpen. Haar 
nood werd ook mijn nood. Die geestelijke nood deed ons steeds vaker elkaar 
opzoeken. We zaten met dezelfde vragen en beseften dat we er zelf niet 
uitkwamen. We hadden allebei hetzelfde gemis, en waren nu ook allebei overtuigd 
van onze zonde en schuld voor God. Van mijn fatsoenlijk, godsdienstig leven bleef 
geen spaan over. Ik was voor mijn beleving nog veel slechter dan Leila en zij achtte 
mij veel beter dan zichzelf. Hierdoor ontstond niet alleen geestelijke herkenning, 
maar groeide er in onze harten hartelijke genegenheid tot elkaar, die uitgroeide tot 
oprechte verbondenheid in liefde. We krijgen in onze geestelijke worstelingen veel 
steun van mijn ouders en ook van onze dominee, met wie we regelmatig fijne 



 
 

 

gesprekken hebben. Hij raadde ons ook aan op belijdeniscatechisatie te komen. We 
zijn hem daar heel dankbaar voor, want nu we die catechisatie volgen, komen er 
veel zaken aan de orde waarmee wij zitten. Het is erg fijn om met anderen open en 
eerlijk te kunnen praten over geloofszaken en daar een stuk leiding in te krijgen. 
We beseffen allebei terdege dat we het niet van mensen moeten verwachten, 
maar de Heere heeft toch in deze weg ook mensen op onze weg gebracht met wie 
we in herkenning over de dingen van Gods Koninkrijk van gedachten kunnen 
wisselen. We blijven bidden of de Heere ons verder wil leiden op onze levensweg 
en we eens mogen komen tot de volle verzekerdheid van het geloof in de Heere 
Jezus Christus. In Hem is vergeving van zonden en een eeuwige zaligheid. Hem 
persoonlijk te kennen als onze Borg en Zaligmaker is ons diepste verlangen.” 
Ondertussen is de trein, die al langzamer is gaan rijden, aangekomen op het station 
van hun bestemming. 
(wordt vervolgd) 
 

 
 

 
De vorige stelling: 
 

 
 
Maar liefst 41 reacties kwamen op deze stelling binnen. Hij werd gedeeld in de 
groepsapp van de JV en 4-you. Dat juichen we van harte toe! En natuurlijk is nu 
iedereen benieuwd naar onze reactie. Neem (de Kerkbode) en lees! ’t Is de moeite 
waard! 



 
 
 

Een heel actuele vraag, met de verkiezingen voor de Tweede Kamer voor de deur! 
Hoe moet je tegenover de overheid staan? Moet en kun je onze regering nog wel 
vertrouwen? En... geldt dat voor een christen ook, als we zien op een overheid die 
via allerlei wetten en besluiten doordringt in de privélevens? Mensen – en 
misschien ook jij wel - vragen zich terecht af: hoever gaat dit nog? Bijvoorbeeld bij 
de boeren met het onteigenen van hun land. Om nog maar niet te spreken over de 
abortus- en euthanasiepraktijk. Of de discussies over het klimaat, vluchtelingen en 
gender, of over de sanering van onze vissersvloot, enzovoorts. Reden genoeg – vind 
je misschien wel – om de   overheid   niet   te   vertrouwen?   Ja,   zelfs   om   haar   
niet   te   gehoorzamen? Allemaal   heel begrijpelijk. Maar laten we eerst eens 
luisteren naar wat Gods Woord ons zegt. Paulus zegt in Romeinen 13 dat de 
overheid allereerst ‘dienares Gods’ is. Dus onze regering is eigenlijk ‘een hulp in de 
huishouding’ van de Heere. Wat een mooie taak! Had je het zo al eens bekeken? 
Ook 
al wil de overheid niet rekenen met de wetten van God, toch is ze dienares van 
Hem. Ze is er voor de mensen, de mensen niet voor de overheid. 
De vraag was of we als christen vertrouwen moeten hebben in de overheid. Nu, 
zouden wij als christenen niet juist het goede voorbeeld moeten geven en 
verdraagzaam moeten zijn tegenover de overheid? Dat is het meest belangrijk. De 
overheid krijgt haar macht van God en die behoort zij op een juiste manier te 
gebruiken, ten goede van de mensen. Als een dienares van God. Om die reden 
moeten wij de overheid gehoorzamen. 
Maar de overheid kan wel over grenzen gaan en haar macht misbruiken, 
bijvoorbeeld door veel te diep in ons privéleven door te dringen. Dan moeten we 
niet zeggen: blijf gehoorzaam aan die overheid, maar dan mogen we op een 
waardige manier demonstreren en protesteren. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse 
Mars voor het leven. En als je de overheid echt niet meer gehoorzamen   kunt   op   
grond   van   de   Bijbel,   kan   dat   alleen   maar   wanneer   je   persoonlijk 
gedwongen wordt om iets te doen, wat uitdrukkelijk tegen het woord van God 
ingaat.  ‘Alleen een overheid naar Gods Woord, waarin de grondslagen van recht 
en moraal, van gezag en vrijheid zijn neergelegd, biedt uitkomst.’ Dat zei in de 16e 
eeuw Guido de Brès al, predikant en onder andere opsteller van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. En hoe waar is dat! Dat moet jou aanspreken, toch? 
Dit betekent niet dat politici dan overal in de vergaderruimtes maar moeten gaan 
preken. De overheid moet niet het Woord verkondigen, dat betekent het ‘dienares 
Gods’ van Paulus niet. Politiek staat niet los van het Koninkrijk van God. Het gaat 
daar ook om de strijd tussen Christus en Zijn grote tegenstander. Een christen – dus 
ook een christenpoliticus - weet: Christus is overwinnaar. Dat geeft rust. Hij hoeft 
Gods Koninkrijk niet op aarde te vestigen, hij hoeft niet te streven naar een ideale 
samenleving, zoals een socialist dat wel doet. Alle machten zijn al aan God 



 
 

 

onderworpen (Romeinen 13). Eenmaal zal dit definitief worden. God komt eens Zijn 
eer opeisen. Wij hoeven niet met alles wat in ons is te vechten om een samenleving 
te krijgen die ons past. Het gaat om Zijn eer. 
We begonnen ermee: binnenkort zijn er weer verkiezingen. Als je 18 wordt, krijg je 
in Nederland stemrecht. Op wie ga je dan stemmen? Het is goed daarover na te 
denken. Want niet stemmen, is ook een stem geven. Maar waar laat jij je door 
leiden? Door frustratie of door incidenten, door gevoelens van angst? Of probeer je 
te zoeken naar een partij die past bij jou als christen? Een partij die weet wat écht 
nodig is om een goede samenleving te hebben: duidelijke regels over wat goed en 
kwaad is. Duidelijke regels zijn nodig, anders wordt het een chaos in een door de 
zonde gebroken wereld. Weet je dat de overheid je gebed nodig heeft (1 
Timothëus 2:2)? Bid het gebed van David in Psalm 80: O Herder Israëls, neem ter 
ore, (...) breng ons weder! 
 
 
En dan nu de volgende stelling: 

De bijbel in gewone taal is slechter dan de Statenvertaling. 
 
 
Eens 
 
Oneens 
 
 
 

 
 
Ds. J. Bus (1884 – 1955) 1.  
Na het vertrek van ds. A. van der Kooij op 13 januari 1918 
naar Zuilichem en Nieuwaal, neemt de Ouddorpse 
kerkenraad het beroepingswerk met gezwinde spoed ter 
hand. De kerkenraad bestaat uit 8 leden, vier ouderlingen, 
te weten J. Grinwis Kr.zn., Jac. van Koppen, Kl. Voogd en 
K.G. Voogd. De vier diakenen zijn: W. Mastenbroek, J. 
Grinwis, W. Bosland en M. Grinwis Kr.zn.. Klaas Voogd 
fungeert als scriba, hoewel die benaming dan nog niet 
gebezigd wordt.  
De eerste predikant, die beroepen wordt is ds. J. Severijn, 

GEDENK UW VOORGANGERS 
 
 



 
 
 

predikant te Wilnis. Hij is de latere professor, die als hoogleraar vanwege de 
Gereformeerde Bond aan de Universiteit te Utrecht verbonden is geweest. Als hij 
bedankt voor het beroep naar Ouddorp volgt ds. N.C. Bakker te Schoonrewoerd. 
Daarna ds. P. Kuijlman te Lunteren, ds. A.M. den Oudsten te Nijkerk (in 1924 
predikant van Middelharnis), Ds. J.J. van Ingen te Harderwijk, ds. P. Bokma te 
Schiedam, Ds. P. Kruijt te Nieuwe Tonge, ds. G.C. Rappard te Lage Vuursche. Allen 
zeer rechtzinnige predikanten binnen de vaderlandse kerk!  
In de kerkenraadsvergadering van 13 mei 1919 volgt het beroep op ds. J. Bus te 
Enter, die dit beroep aanneemt. Dit was dus het negende beroep in anderhalf jaar 
tijd! 
Wie was ds. J. Bus? 
Voor het begin van zijn levensverhaal moeten we naar het noorden van ons land en 
wel naar de stad Groningen. Want daar ziet op 26 november 1884 Jan Bus het 
levenslicht. Zijn vader H. Bus is daar directeur van de Bank van Lening. Zijn moeder 
heet J. Bus-de Jonge. Zij gaat met de Doleantie mee, terwijl vader Bus Hervormd 
blijft. Het echtpaar krijgt in totaal vier kinderen, drie jongens en een meisje.  
Over ds. J. Bus’ jeugdjaren is ons zo goed als niets bekend. Zijn ouderlijk huis is nog 
te vinden in de Zoutstraat te Groningen. De weinige gegevens, die we na konden 
trekken beginnen spaarzamelijk in het  jaar 1912. In mei van dat jaar is hij namelijk 
afgestudeerd aan de universiteit te Groningen en is ‘kandidaat tot den heiligen 
dienst in de Nederlandse Hervormde Kerk’ geworden. 
 

Alphen aan de Rijn 
In juni 1912 wordt hij als hulpprediker in Alphen aan de Rijn beroepen en hij wordt 
daar op 28 juli 1912 bevestigd. Hij dient samen met ds. mr. dr. N. G. Veldhoen de 
gemeente Alphen. Genoemde predikant is van de ethische richting in de 
Hervormde Kerk. Niet iedereen in Alphen aan de Rijn is blij met de nieuwe 
kandidaat. Toch is de kerkenraad en een gedeelte van de gemeente hem 
goedgezind en hoort zijn bevindelijke prediking graag. Zijn verblijf in Alphen eindigt 
op 26 juli 1914. Hij heeft dan het beroep van de Hervormde Gemeente te Enter 
aangenomen. (wordt vervolgd) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Dankdag 
 
Aanstaande woensdag is het weer de jaarlijkse dankdag.  
We staan er vaak zo weinig bij stil, bij alle zegeningen die we keer op keer weer 
ontvangen uit Gods hand! Vaak zien we meer zorgen dan zegeningen. Denkend aan 
alle natuurrampen, oorlogen en ziektes die we 
om ons heen zien. Toch geeft God ook nog 
zoveel zegeningen. We hebben een dak boven 
ons hoofd, en iedere dag krijgen we nog te eten 
en te drinken, zo onverdiend allemaal! We 
mogen nog naar school, en iedere week mogen 
we weer naar de kerk om Gods woord te horen. 
We vinden dit vaker vanzelfsprekend dan 
bijzonder.  Daarom is het goed dat er ieder jaar 
weer een dankdag is. Een dag waarop we stil 
mogen staan bij alles wat we mogen ontvangen 
van de Heere.  
 
Puzzel 1080 
Reken de sommen uit, en schrijf de letter die er achter staat, bij de juiste uitkomst.  
Welke tekst komt er uit?   Tessalonicenzen 5:.. 
 
 
 

PUZZELHOEKJE 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

Deze puzzel nog niet inleveren.  
 
 
 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 4 november 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende 
Kerkbode verschijnt op D.V. 9 november 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 



 
 

 

 
 

Vooraankondiging voor zaterdag 11 november 2023 
De werkgroep ‘Seksuele diversiteit‘ [voorheen Homoseksualteit] belegt op D.V. 
zaterdag 11 november 2023 in Veenendaal, een contactmorgen voor ouders en/of 
familieleden van een kind of een familielid dat anders geaard is. Op deze morgen 
zullen we aan de hand van een casus- die gaat over het thema ‘Herkenning – 
erkenning?’, met elkaar in gesprek gaan. Er is gelegenheid om vragen te stellen en 
ook om elkaar te ontmoeten en [persoonlijke] ervaringen te delen. 
 

Vanaf 9.30 uur is er gelegenheid om een kopje koffie te drinken. De ochtend begint 
om 10.00 uur en zal rond het middaguur afgesloten worden met een gezamenlijke 
lunch. 
 

Heeft u belangstelling? Meldt u dan aan via het onderstaande email adres: 
werkgroephomoseksualiteit@hersteldhervormdekerk.nl. Of d.m.v. een telefoontje 
naar het kerkelijk bureau 0318 – 505541. Bij aanmelding wordt het volledige 
programma en de locatie van deze ochtend aan u gemaild. 
 

Namens de werkgroep ‘Seksuele diversiteit’ van de Hersteld Hervormde Kerk, 
Ds. W. Schinkelshoek, Ede 

 
 
 

Uitnodiging Ontmoetingsavond 
Op donderdagavond 23 november organiseert Stichting Ontmoeting samen met de 
werkgroep ‘Veldwerk Goeree-Overflakkee’ weer een Ontmoetingsavond. Deze keer 
aan de westkant van het eiland, in Ouddorp. Op deze avond vertelt de 
jongerenwerker over zijn werk onder de jongeren en jongvolwassenen op het 
eiland en is er alle gelegenheid om hem vragen te stellen over zijn werk. 
  

De inloop is vanaf 19.30 uur, de avond zal starten om 20.00 uur. Van 19.00 uur tot 
19.30 uur is er een gebedsmoment om te bidden voor het werk van Stichting 
Ontmoeting en voor de jongeren op Goeree-Overflakkee. Ook hiervoor bent u van 
harte welkom. De avond wordt gehouden in de Doopsgezinde Gemeente, 
Dorpstienden 3 te Ouddorp. 
  

We hopen u donderdagavond 23 november te ontmoeten. 
 

 



 
 
 

 
 

Landelijke Contactdag Najaar 2023 Winstuitverlies 
D.V. zaterdag 18 november a.s. is de Landelijke Contactdag Najaar 2023 van 
Stichting Winst uitverlies. De aanvang is om 10:15u in het gebouw 'Rehoboth' bij de 
Hersteld Hervormde Kerk in Nederhemert. 
 De lezing wordt verzorgd door ds. H.J. Agteresch die als arts-internist en vanuit het 
pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het 
leven in geloof. Na de inleiding hoopt hij in te gaan op uw en jouw vragen 
 

Iedereen die getroffen is door, betrokken is bij of een geliefde heeft verloren door 
kanker is van harte welkom! Samenkomen om vanuit Gods Woord uit te zien naar 
de Troost(er) bij kanker. Bent u, ben jij er deze keer ook bij? Aanmelden 
(verplicht): www.winstuitverlies.nl  

 
 
 
 
 
 
 

Verkoping avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
D.V. donderdag 9 november 2023 is er een verkoping van de 
avondvrouwenvereniging van de Hersteld Hervormde gemeente van Ouddorp.  

 

Wat is er te koop? Boeken, fruit, koekjes, 
puddingbroodjes etc., en kaas van Kaasboerderij 
Van Schaik. Ook zijn er rollen snoep en kruiden, 
kaarten en kerstkaarten te koop. 

Op de snuffeltafel zijn er koopjes, nieuwe en gebruikte spullen en er worden weer 
heerlijke wafels gebakken! 

 

Natuurlijk kunt u ook een kopje koffie of thee 
drinken met iets lekkers erbij. Komt u ook? 
 

U bent 9 november van harte welkom in 
verenigingsgebouw Eben-Haëzer, Preekhillaan 3 te Ouddorp, van 
9.30 uur tot 14.30 uur. 
De opbrengst van de verkoping is de helft voor de HHG Ouddorp en de andere helft 
voor Ruth’s Shelter. 
Groeten van bestuur en leden avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
 



 
 

 

 

‘’OUD IJZER’’ ACTIE 

Jongensclub Benjamin verzamelt ook dit 

seizoen weer oud ijzer waarvan de opbrengst 

is voor de stichting Ruth’s Shelter. 

Hieronder een lijstje met wat u allemaal aan 

ons kwijt kunt. 

Koper    Oude apparaten 

IJzer     RVS 

Lood    Computers 

Accu’s   Laptops 

Zink    Printplaten 

Aluminium   Stroomkabels 

Elektromotoren  Mobieltjes 

Witgoed (geen koelapparatuur) graag alleen 

op de inzamel dag.  

D.V. zaterdag 11 november  
zal er weer een inzameling zijn. U kunt het oud 

ijzer brengen van 8:30 tot 12:00 uur. Adres: 

Dorpsweg 35 (bij de molen). 
 

Wilt u het eerder brengen?  

Dat kan ook. Adres: Hazersweg 43. 

 

Kunt u het niet brengen?  

Dan komen we het 11 november bij u halen! 

 

Laat het ons dan weten: bel/app 0630478055 

 

 
 


