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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 
 
 

 
 
“….naar de overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de 
kinderen der ongehoorzaamheid.”   Efeze 2 : 2b. 
 
Natuurlijke mensen zijn veroordeelde mensen, veroordeeld voor de vierschaar van 
Gods recht door de wet die roept: “Verraad, verraad tegen de Allerhoogste.” Ze zijn 
veroordeeld voor de rechtbank van genade door het Evangelie dat roept: “moord, 
moord tegen de Zoon van God.” Bijgevolg is ieder natuurlijk mens verdoemd in de 
hemel en op de aarde. God is uw alziende, vreselijke Rechter. Het geweten is uw 
aanklager, een strenge getuige. Deze wereld is uw gevangenis en uw lusten zijn uw 
ketenen. In de Bijbel staat het vonnis dat over u uitgesproken is. De dood is uw 
beul en het vuur dat nooit zal uitgaan, is uw pijniging. De Heere heeft in zijn 
oneindige geduld u nog enige tijd uitstel van de doodstraf verleend. O, sla er acht 
op en tracht een pardonbrief te krijgen, voordat de dag van de terechtstelling 
komt. Omdat een natuurlijk mens veroordeeld is, zet de cipier hem gevangen. Hij is 
een slaaf van de satan (Ef. 2 : 3). Christus zegt dat u dienaars bent van de satan die 
u gehoorzaam bent. Nu, ieder natuurlijk mens verricht slavenwerk voor de duivel 
en hij draagt het pak van de duivel. Al zegt hij dat hij de duivel weerstaat, toch 
zondigt hij en doet hij het werk van de duivel. In Adam heeft de satan over alle 
mensen gezegevierd en daarom zijn ze aan hem onderworpen en staan ze onder 
zijn gezag. En hoewel de satan een mens niet kan dwingen om te zondigen, toch 
heeft hij macht. 

1. De satan heeft macht om door een zondige verleiding het hart van de 
mens te verlokken tot het kwaad. 

2. De satan heeft macht om de mens met het kwaad te achtervolgen, als hij 
er eerst een beetje van terugschrikt 

3. De satan heeft macht om de mens onrustig te maken en hem te kwellen, 
als hij niet wil zwichten, zoals door vele voorbeelden aangetoond zou 
kunnen worden, 

4. De satan kent bovendien het humeur van de mens, zoals arme, zwervende, 
bedelachtige heren hun vrienden in nood kennen. Met schijnbare 
hoffelijkheid bezoekt hij hen en richt hij zich tot hen en zo weet hij hen 
voor zichzelf in te winnen. O, wie zich onder de heerschappij van de satan 
bevindt, leeft in vreselijke slavernij, want: 

a. De satan is een geheime vijand voor u. 
b. De satan is een bedrieglijke vijand voor u. Hij zal een mens doen geloven 

dat hij op de goede weg is, terwijl zijn toestand ellendig is. 

MEDITATIE 
 
 
 



 
 

 

c. De satan is een wrede vijand of heer voor hen die slaven zijn. Hij stopt hun 
een prop in de mond, zodat ze noch voor God noch tot God in het gebed 
kunnen spreken, zoals de mens die een stomme duivel had dat niet kon. 
Hij laat hen verhongeren, zodat geen enkele preek hen ooit goed doet. Hij 
berooft hen binnen drie uur nadat de preek geëindigd is van alles wat ze 
tijdens de eredienst ontvangen hebben. 

d. De satan is een sterke vijand (Luk. 11 : 21). Als alle duivelen in de hel in 
staat zijn om te voorkomen dat mensen met hun zonden breken, dan 
zullen ze dat doen. De satan is zo’n sterke vijand dat hij zelfs de mens 
ervan weerhoudt om te zuchten en te kreunen onder de last en de 
slavernij van de zonden. 

“Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede 
(Luk. 11 : 21). 
 

Thomas Shepard (1605 - 1649) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 3 september 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. A.J. Speksnijder, Maartensdijk 

Ds. A.J. Speksnijder 
  Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 

 
Zondag 10 september 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 stichting MAF, 3 aflossing kerk 
 
Woensdag 13 september 
19.30 uur:  Ds. P.C. Hoek, Putten 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 

AGENDA 
 
 
 



 
 
 

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Overige bijeenkomsten: 
 
Maandag 4 september:  Kerkenraadsvergadering 
Dinsdag 5 september:  Contactmiddag 
 
Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te 
bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten.  
Op kerkdienstgemist.nl vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en 
aandachtspunten van de preek.  
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Ten slotte 
De vakantietijd is weer voorbij. Het leven krijgt zogenaamd weer zijn gewone gang. 
Voor velen echter keert het ‘gewone’ niet meer terug omdat er ingrijpende 
gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die een geheel andere levensgang 
bewerkstelligden. Wat zou  het groot zijn als dit ook in het geestelijke zo mag zijn. 
Van dood levend gemaakt te zijn. Dat geeft moed in  het heden en hoop voor de 
toekomst. Dat geve de Heere ons allen, jong en oud. Bij Hem is een volheid, die 
nooit vermindert. 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis. 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 

VREUGDE EN VERDRIET 
 
 
 



 
 

 

 
 
Bediening van het heilig Avondmaal. 
In het jaarrooster staat de eerstvolgende bediening van het heilig Avondmaal 
genoteerd voor D.V zondag 17 september 2023. Daar zal in uw midden 
ongetwijfeld ook naar worden uitgezien. Helaas zijn de omstandigheden in het 
geheel van de gemeente nog niet van dien aard dat  in deze maand de bediening  
van dit heilig sacrament ter gedachtenis van de Koning van de Kerk doorgang zou 
kunnen vinden. Het Avondmaalsformulier verwoord immers kernachtig :  “Alzo 
zullen wij allen , die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door 
broederlijke liefde, om Christus onze lieven Zaligmakers wil, Die ons tevoren zo 
uitnemend heeft liefgehad, altezamen één lichaam zijn en zulks niet alleen met 
woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen.“ 
Laat dit alles ons brengen tot de smeekbede of de Heere Zich zou willen ontfermen 
over dit deel van Zijn Wijngaard opdat in een rechte weg van verootmoediging en 
schulderkentenis de weg tot de bediening van het heilig Avondmaal mag worden 
geopend tot eer van Zijn Naam. 
 
Voortgang werkzaamheden commissie herstel. 
De commissie hoopt een dezer dagen haar werkzaamheden te hervatten. We 
hopen ook nog enkele gesprekken, die al afgesproken waren, te voeren.  Daarmee 
ronden we de gesprekken vooralsnog af en gaan we verder met verwerken van 
datgene wat naar de commissie toe is gekomen. 
Binnenkort hebben we in dit verband ook nog een overleg met het Breed 
Moderamen (dagelijks bestuur) van de Generale Synode over de gang van zaken in 
uw gemeente. 
Binnen afzienbare tijd  hopen we in het midden van de gemeente een 
terugkoppeling te geven van onze werkzaamheden. 
 
Met een hartelijke groet,  
 
 
 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 



 
 
 

 
 
Collecte stichting MAF   

D.V. zondag 10 september zal de diaconiecollecte bestemd 
zijn voor stichting MAF. Stichting MAF leidt al jaren piloten op, 
om hulp met vliegtuigen te kunnen bieden in onherbergzame 
gebieden. Uitgaande van de Visie “Gods Woord en Liefde 
brengen bij geïsoleerde bevolkingsgroepen wereldwijd”.  

Een van de MAF-projecten is: Bijbelbox voor Papoea-Nieuw-Guinea.  
Het blijft een wonderbaarlijk fenomeen: “Bij elke landing in Nungwaia roepen de 
mensen ‘Meneer piloot, heeft u weer Bijbels mee?’. Nog voordat ik de Bijbelbox 
gepakt heb, staat er al een rij van mensen hongerig naar Gods Woord.”  
Kleine kist, grote uitwerking 
MAF-piloot Wilfred Knigge en zijn Bijbelbox: Het is een kleine, onopvallende 
gereedschapskist waarvan de inhoud levens verandert! Op elke vlucht nemen de 
piloten in Papoea-Nieuw-Guinea deze kist mee die tot de nok toe is gevuld met 
gedrukte Bijbels, Audiobijbels, Bijbelcommentaren, leesbrillen en SD-kaarten met 
evangelisatiemateriaal.  
In de rij voor een Bijbel. MAF staat bekend als de piloten met de Bijbelbox. Deze 
naam willen we waar blijven maken. De lokale voorganger, Ezechiël, vat het samen: 
“Eén Bijbelbox per vlucht is gewoon niet genoeg, hij is elke keer meteen leeg. 
Namens de gemeenschap van Nungwaia wil ik u vragen om meer Bijbels te 
brengen.” 
Kennen wij ook iets van die honger naar Gods Woord? Van harte aanbevolen! 
 
 

 
 
Contactmiddag 

• Plaats van samenkomst: Verenigingsgebouw ‘Eben-Haëzer’ 

• Tijd: Vanaf 14.00 uur Inloop met koffie/thee 

• Aanvang: 14.30 uur opening en meditatie 

• Pauze: ± 15.15 – 15.30 uur 

• Presentatie 

• Sluiting: ± 16.30 uur 

• Voor vervoer: bel 0187-681887. 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
 
 
 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 



 
 

 

Graag tot ziens op de 5e september! 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/


 
 
 

Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
Inbinden kerkbode 
Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden 
ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen 
kunnen worden afgegeven bij op Julianaweg 25. Graag uiterlijk 30 september 2023. 
Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld. 
 
Gemeentedag 
Beste gemeenteleden, 
De jaarlijkse gemeentedag wordt gehouden op D.V. 30 september. U bent van 
harte welkom. De inloop is vanaf 16.00 uur waarbij u koffie/thee of fris en een 
heerlijke cupcake ontvangt. Daarna zal er een meditatie worden gehouden en 
wordt het nieuwe project Ruth’s shelter gepresenteerd. Om 18.00 uur gaan we 
beginnen met de gezamenlijke BBQ voor jong en oud, (Jeugd vanaf 12 jaar is 
welkom om 17.45 uur, maar mag ook al om 16.00 uur) Om 19.45 uur hebben we 
weer een zanguurtje met medewerking van de kinderen van de zondagsschool, na 
afloop is er nog gelegenheid voor een kop koffie/thee of fris.  
Voor de jeugd vanaf 12 jaar hebben we ‘s avonds een volleybalwedstrijd, voor de 
wedstrijd kun je opgeven als groep of individueel. Dit kan op: 06-40616313 en op: 
06-29984966. 
 
Komt u en jij ook BBQ’en? Geef je dan snel op: 
Tel.: 06-40616313 of 06-29984966 
Opgeven kan tot maandag 25 september. 
 
P.S. U kunt alleen contant betalen, er is geen pinapparaat. 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 
 

 
 
Zaterdagmorgencatechisatie 
Op Deo Volente zaterdagmorgen 23 september a.s. hopen we weer te starten met 
de gehandicaptencatechisatie. We zien er naar uit om de catechisanten met 
begeleiders weer te ontmoeten. We hopen dat we in het nieuwe seizoen weer op 
de gebruikelijke wijze bij elkaar kunnen komen. Het vorige seizoen hebben we de 
“Apostolische Geloofsbelijdenis” of de 12 Artikelen van het algemeen ongetwijfeld 
Christelijk geloof behandeld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de 
catechisatiemethode van “Helpende Handen”. Dit seizoen hopen we opnieuw 
daarvan gebruik te maken. We willen dan stilstaan bij De Tien Geboden. De 
invulling van de zaterdagmorgen is zoals gebruikelijk. We hopen te beginnen om 
10:00 uur. Vanwege de beperkte ruimte in “De Vyver” zullen we opnieuw gebruik 
maken van het verenigingsgebouw “Eben-Haëzer, Preekhillaan 3. Nieuwe 
catechisanten zijn uiteraard van harte welkom. Het is verblijdend dat we inmiddels 
met negen catechisanten samen mogen komen om met elkaar de psalmen te 
zingen, Gods woord te lezen en te onderzoeken. We hopen weer op een gezegend 
catechisatieseizoen 2023 – 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

CATECHISATIE 
 
 
 

ONZE LEDEN 
 
 
 



 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 
 

Meisjesclub ‘Mirjam’  
Hoi meiden, 
Alle meiden van 11 of 12 jaar, of die deze leeftijd dit schooljaar krijgen, zijn van 
harte welkom op de meidenclub. Misschien heb jij wel een vriendin die deze 
kerkbode niet krijgt, zij mag ook naar de club komen! 
Onze eerste clubavond is vrijdag 15 september. Om 19.00 uur beginnen we met 
elkaar in Eben-Haëzer. 
De Bijbelvertelling gaat deze avond over 'Heel de wereld moet het weten' (Hand. 
8:26-40), daarna doen we een leuk spel met elkaar! Om 21.00 uur is de clubavond 
afgelopen. 
Wij hebben er zin in en hopen dat je komt! 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zondagmiddag 3 september hopen we preekbespreking te houden.  
Ds. Speksnijder hoopt met ons na te denken over de preek van die ochtend. Alle 
jongeren vanaf 14 jaar zijn van harte welkom. Tot dan! 
Reserveer alvast zaterdagavond 16 september. Voor deze avond staat de 
startactiviteit gepland. Verdere informatie volgt nog. 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Beste leden, na een periode van rust hopen we weer te starten met de 
verenigingsmorgens. Dinsdag 5 september komen we weer voor de eerste keer dit 
seizoen samen. We gaan verder in het boekje: Het leven van Mozes. Bijbelstudie 7 
is aan de beurt. 
Inloop om 9.00 uur, we beginnen om 9.15 uur en sluiten rond 11.15 af. Oppas voor 
de kleine kinderen is aanwezig. Graag tassen, bekers etc. voorzien van naam. 
Nieuwe leden van harte welkom, kom gerust een ochtend kijken hoe het gaat. 
Het zijn altijd fijne ochtenden waarin Gods woord uit mag gaan en besproken mag 
worden. 
Voor verdere informatie of vragen kunt u bellen of mailen naar: 06-46207395 of 
email: mattie.mastenbroek@kpnmail.nl 
Data bijeenkomsten: 5 september, 3 oktober, 7 november, 12 december, 16 
januari, 13 februari, 5 maart, 26 maart, 23 april. 
Voor alle data geldt: Deo Volente! 

VERENIGINGEN 
 
 
 



 
 

 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

 
Marinus Metgezel heeft in de trein gezelschap gekregen van drie jongeren. Naast 
hem zit Bob, die overweegt zijn kerk in te ruilen voor een Evangelische gemeente in 
de buurt. Hij weifelt nog. Tegenover hen zitten Leila en Roy. Ze hebben verkering 
met elkaar en blijken Bob goed te kennen vanuit hun kerkelijke gemeente. Zij volgen 
beiden de belijdeniscatechisatie. Marinus heeft zojuist een heel gesprek met Bob 
gehad over het belang van de (geloofs)leer. Terwijl Bob nog zit na te denken over 
wat Marinus zojuist allemaal zei, mengen Roy en Leila zich ook in  het gesprek. 
Nadat Roy iets heeft gezegd over zijn motieven om op belijdeniscatechisatie te 
gaan, heeft Leila het woord genomen. 
 
“Die vrijdagavond”, zegt Leila, en haar ogen staren in de verte alsof ze het weer 
voor zich ziet, “ik zou met de trein naar vrienden gaan. Er was een ongeluk op het 
spoor gebeurd. De NS had bussen ingezet om iedereen toch nog redelijk op tijd in 
deze drukke avondspits op de plaats van hun bestemming te brengen. Na een half 
uur wachten kon ik na veel gedrang een plaatsje in een volle bus bemachtigen, 
redelijk achterin. Ik plofte naast een iets ouder meisje op de bank, nog een beetje 
nahijgend van het lopen en dringen. Zij keek even op, knikte en las direct weer 
verder in het boekje dat ze in haar hand hield. Ik zag vanuit mijn ooghoeken hoe ze 
af en toe even ophield met lezen. Ze keek dan recht voor zich uit, terwijl haar 
lippen bewogen alsof ze iets aan het opzeggen was. Ik probeerde er niet meer op te 
letten. Wat kon mij het eigenlijk schelen, het was ellendig genoeg dat ik straks te 
laat bij mijn vrienden zou zijn. Toch moest ik telkens weer onopvallend even naar 
haar kijken. Het leek wel alsof mijn ogen naar haar toegetrokken werden. Tenslotte 
won mijn nieuwsgierigheid het van mijn onverschilligheid. Zo gewoon mogelijk 
vroeg ik haar: “Wat ben jij nou toch aan het lezen?” terwijl ik van haar  naar het 
boekje keek.  
“O, dat zijn de vragen die ik voor catechisatie moet leren” antwoordde ze. 
“Catechisatie? Wat is dat?” vraag ik hoogst verbaasd. 

MIJN KERK EN IK 
 
 



 
 
 

Ze denkt even na, en zegt dan: “Iedere week komen de jongeren van mijn kerk 
doordeweeks een uur bij elkaar om de leer van de kerk te bestuderen en te 
bespreken.” 
Ik vraag heel onnozel: “De leer van jouw kerk, wat is dat dan?” 
Het meisje naast me krijgt een kleur als ze zegt: “Nou, dat is dat God alles gemaakt 
heeft en wij zijn op aarde om Hem te dienen en lief te hebben. Wij kunnen dat niet 
meer, maar er is nog een Weg terug door Gods Zoon, de Heere Jezus. Hij is naar de 
aarde gekomen om zondaren zalig te maken.”  
Plotseling klonk er een harde stem achter ons. “Ja, die kerken, dat zijn de grootste 
huichelaars van heel Nederland!”  
Toen ik omkeek zag ik een oudere man met priemende ogen naar mijn buurvrouw 
kijken. Die kreeg het ineens warm, kleine zweetpareltjes verschenen op haar 
voorhoofd. Gelukkig kreeg ze hulp van onverwachte zijde.  
“Dat ben ik niet met je eens hoor! Kerken doen ook heel veel goeds” reageerde een 
vrouw aan de overkant van het gangpad.  
En toen ineens was de hele groep mensen achter in de bus met elkaar aan het 
discussiëren over de leer van de kerk. Het meisje naast me zat er met een rood 
hoofd naar te luisteren. Ik kreeg bijna medelijden met haar. Had ik m’n mond maar 
gehouden. 
Ineens werd het woord tot haar gericht.  
“Jij bent nou zo’n christelijke meid hè. Denk je nu echt dat jij beter bent dan wij en 
later vanuit jouw hemel op onze ondergang zit neer te kijken?”  
“O”, dacht ik, “nu krijg je de volle laag!” 
(wordt vervolgd) 
M.M. 
 

 
Het Boekenhoekje 
 
 

 
William en Tisquantum, Bianca Mastenbroek 
Probeer je eens het volgende in te denken: met een aantal gemeenteleden varen 
we naar de Noordpool, om daar een kolonie te bouwen en ons geloof te belijden. 
Met welke reden? Omdat we in Nederland niet meer de vrijheid krijgen om ons 
geloof uit te leven, zoals we dat gewend zijn. Het reizen naar de Noordpool zou 
tegenwoordig nog wel lukken, maar eenmaal aangekomen, komen we 
waarschijnlijk voor allerlei problemen te staan.  



 
 

 

Gelukkig gaat de situatie die hier boven staat nooit 
gebeuren, maar dit was anders voor William. Hij is 
de hoofdpersoon in het boek William en 
Tisquantum, geschreven door Bianca 
Mastenbroek. Deze William hoort bij de 
zogenaamde Pilgrim Fathers; Engelse puriteinen 
die vanwege de christenvervolging in Engeland via 
Leiden naar Amerika zijn gereisd, om daar een 
nieuw leven te beginnen. Ze willen een kolonie 
bouwen, waar ze in alle vrijheid hun geloof mogen 
belijden. Eenmaal in Amerika krijgen ze te maken 
met kou, voedseltekort, hitte en… indianen. De 
oorspronkelijke bewoners van Amerika zijn niet 
bepaald blij met hun komst. Onder dreiging van 
aanvallen en indianen met pijl en boog, bouwen 
William en de anderen verder aan hun nieuwe 
leven en proberen zo goed en kwaad als het gaat vrede te sluiten met de indianen. 
Maar is iedereen te vertrouwen? In William en Tisquantum ontmoeten indianen en 
Puriteinen elkaar, wie had dat gedacht. 
 

 
 
 
 

De vorige stelling: 

 
Toen ik deze stelling las, dacht ik: zou dat echt waar zijn? Zou je echt niets voor je 
vrienden, voor je leeftijdsgenoten kunnen doen als het gaat om de Heere te leren 



 
 
 

kennen en liefhebben? Weet je, toen moest ik ook denken aan de geschiedenis van 
die kreupele jongen, uit Markus 2. Hij werd door zijn vier vrienden bij de Heere 
Jezus gebracht. Ze hadden van Hem gehoord. Ze zijn naar Hem toegegaan. Mét hun 
lamme vriend. Met de hoop dat Hij hun vriend zou kunnen genezen. En ze lieten 
zich door niets en niemand tegenhouden. Zelfs niet toen het zo druk bleek te zijn, 
dat ze niet eens bij Jezus konden komen. Dan maar door het dak! En daar gingen 
ze. En zo lieten ze hun vriend door het dak voor de voeten van de Heere Jezus 
zakken. Wat een vriendschap! Weet je wat zo bijzonder is aan deze vriendschap? 
Het was een vriendschap waarin het geloof een rol speelt. De vier vrienden leggen 
hun verlamde vriend door het gelóóf aan de voeten van Jezus neer.  
In onze tijd kunnen we onze vriend(en) niet meer op dezelfde manier bij Jezus 
brengen. Maar denk eens aan het gebed. Bid jij weleens voor je vrienden? Leg je ze 
in gebed als het ware ook voor de voeten van de Heere Jezus neer? Echte 
vriendschap blijkt uit je daden. Salomo schrijft dat zo treffend in Spreuken 17:17: 
Een vriend heeft ten allen tijde lief! Het gaat dus om die echte vriendschap. Bij 
echte vriendschap gaat het om de ander. Bij echte vriendschap speelt het geloof 
een rol. En echte vriendschap blijkt uit je daden. Ben jij zo’n vriend? 
Echte vriendschap blijkt dus uit wat je doet. De Heere Jezus zegt daarover: niemand 
heeft meer liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden (Joh. 
15:13). Dat gaat ver, hè? Misschien heb je wel een heel goede vriend(in), maar je 
zult er ongetwijfeld voor terugschrikken je leven voor hem of haar te geven. De 
Heere Jezus schrok hiervoor echter niet terug, Hij bracht het in praktijk. Zie je Hem 
gaan? Met het kruis op Zijn rug richting de kruisheuvel van Golgotha? En voor wie 
ging Hij daarheen? Voor mensen met zulke vriendschappelijke gevoelens richting 
Hem? Lees eens mee wat Paulus hierover zegt: Christus (…) is te zijner tijd voor de 
goddelozen gestorven (Rom. 5:6). Dát is een vriendschap! Een vriendschap van één 
kant. Wat heeft dit offer jou te zeggen?  
Als je daar iets van hebt mogen zien, als je dat voor jezelf nodig hebt leren krijgen, 
dan kan het niet anders of je gaat dat ook een ander gunnen! Nee, dan kun jij je 
vriend(in) of leeftijdsgenoot niet bekeren. Dat is Gods werk. Maar dan ga je wel 
voor hem of haar bidden. Dan ga je er – hoe moeilijk misschien ook – wel met hem 
of haar over spreken. Want echte vriendschap blijkt uit wat je voor die ander doet. 
Daarom nog een keer de vraag: ben jij zó’n vriend of vriendin? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

En dan nu de volgende stelling: 
 

Ik geef liever geld aan ontwikkelingshulp dan aan mijn plaatselijke kerk. 

 
 

Eens 

Oneens 

 

 

 
 
Van een meelevend gemeentelid kreeg de redactie een stukje toegestuurd uit een 
wat oudere Terdege. We nemen het hierbij over. 
 
“Johanna Boogert: “Hoe mooi zou het zijn als we in onze gezindte wat vaker de 
deur openzetten voor elkaar. Dat we pubers opvangen bij wie het thuis niet zo 
lekker loopt en andersom, dat we ons eigen kind naar een jong gezin sturen om 
wat te helpen. Zo’n rol vervullen voor elkaar kan heel bepalend zijn. Ik heb zelf 
ervaren hoe waardevol dat is, toen twee jonge meiden hier elk een periode 
langskwamen. Dat was prachtig voor hen en ikzelf was er enorm dankbaar voor. 
Dan speelden zij met de kinderen en kon ik eten koken. Nu is dat gestopt, maar ik 
hoop echt dat onze kinderen ook zo’n tweede gezin vinden. Om te helpen en om 
andere opvoeders om zich heen te hebben.” 
 

 

 
 
Ds. A. van der Kooij (13) 
KAMPEN(2) 
Vermeldingswaard zijn nog enkele kerkenraadzaken ten tijde van ds. Van der Kooij 
in Kampen:  
20 maart 1924. Broeder N.N. zou gaarne zien, dat bij den Gemeenteraad wordt 
ingediend een verzoek van de kerkeraad om de zomertijd te schrappen als in strijd 
met de schepping. Ds. Holland vraagt: weet u wel dat ieder land zijn eigen tijd 
heeft? Er is nog al verschil tussen Engeland, Nederland en Duitsland. De 

GEDENK UW VOORGANGERS 
 
 

VOOR U GELEZEN 
 
 
 



 
 
 

Gemeenteraad heeft hierover niet te beslissen. Een dergelijk verzoek moet gericht 
worden aan den Volkenbond. Het voorstel wordt door niemand gesteund.  
7 juli 1926. Bespreking 5e predikantsplaats. De noodzaak voor een 5e 
predikantsplaats is niet aanwezig. Ds. Van Schaik verklaart dat vier predikanten 
voor een gemeente van 11 á 12.000 zielen voldoende is.  
Er wordt melding gemaakt dat de Hervormde Gemeentegids voor nieuw-
ingekomenen klaar is.  
2 juni 1927. Rondvraag: Broeder N.N. deelt mee, dat men klaagt dat de organist in 
de Broederkerk op het orgel heen en weer loopt. De raad wordt gegeven, dat 
klagers niet naar het orgel, doch naar den kansel zien!  
11 oktober 1928. Door de kerkvoogdij wordt aan de kerkenraad advies gevraagd 
over het houden van jeugddiensten op zondag. Afgestemd! (Later toch door 
kerkvoogdij ingevoerd.) 
De 15e juli 1930 brengt de Hervormde Gemeente van Maarssen en Nieuw 
Maarsseveen een beroep op hem uit. Na voor zeven eerdere beroepen bedankt te 
hebben wordt dit  beroep door hem aangenomen, hetgeen leidt tot een reeks van 
afscheidsdiensten in gemeenten, waar hij veelvuldig is voorgegaan in zijn 
Kampense tijd: 7 september afscheid van het Kampereiland, diezelfde dag ook van 
Wilsum, de 10e  van Herxen, de 14e  van Zwolle, de 21e van Genemuiden en 
tenslotte, op diezelfde 21e september van Kampen.  
We lezen in de kerkenraadnotulen: "Broeder N.N. zegt: Het is een wonder. Ik heb 
met alle dominees ruzie gehad, doch met ds. Van der Kooij nooit! Wat volgens deze 
broeder wel iets buitengewoons was." 
Van de afscheidspreek lezen we in de plaatselijke krant het volgende verslag: Ds. 
Van der Kooij heeft bekend dat hij te Kampen met genoegen heeft gewerkt, doch 
dat een meer rustig arbeidsveld nu hem welkom is. En zo heeft hij dan zondagavond 
te zes uur in de Broederkerk afscheid genomen van onze Ned. Herv. gemeente. Al 
een uur tevoren was het kerkgebouw voor een groot deel gevuld. En toen de dienst 
begon was de kerk overvol. Onder het zingen van Psalm 84 : 5 beklom ds. Van 
der Kooij den kansel. Zijn predikatie ving hij aan met te wijzen op het ernstige van 
de laatste ure van zijn werkzaamheid hier. Dat herinnerde aan de laatste ure des 
levens en de laatste ure van het wereldbestaan. Daarom had hij tot tekst 
gekozen Prediker 12 : 13 en 14, wijzende daarbij op de vreze Gods als het kort 
begrip van den waren godsdienst: het recht Gods en de genade Gods. Ook stelde hij 
zijne hoorders voor, dat zij eenmaal rekenschap zullen moeten afleggen van 
hetgeen zij gehoord hebben, gelijk hij van zijn arbeid in de gemeente. 
(wordt vervolgd) 
 
 

https://bijbel.bmuonline.nl/psalm/84/#5
https://bijbel.bmuonline.nl/statenvertaling/prediker/12/#13


 
 

 

 
 
VakantieBijbelDag in Ouddorp 
‘Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U.’ Het is de 
eerste regel van een bekend lied, dat afgelopen dinsdag 15 augustus tijdens de 
VakantieBijbelDag in Ouddorp werd gezongen. Het thema van deze dag was 
‘water’. Rondom dit thema hebben ongeveer 130 kinderen geknutseld, 
getimmerd en zeskamp gespeeld.  
De dag begon met een Bijbelverhaal over de ontmoeting tussen Jezus en de 
Samaritaanse vrouw. Vervolgens werden er psalmen en een lied gezongen rondom 
het thema van de dag. De rest van de dag waren de kinderen in verschillende 
groepen aan de slag. Kinderen uit groep 1 en 2 knutselden aan een kijkdoos en 
kinderen uit groep 3 en 4 maakten van een melkpak bootjes die konden varen. De 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 gingen aan de slag met het bouwen van een 
zeepkist of namen het in een zeskamp tegen elkaar op. Bij een van de spellen 
moesten de kinderen met behulp van de brandweer Ouddorp een ‘brand’ blussen 
en letters omver spuiten.  
Tussen de middag hebben de kinderen patat en gehaktballetjes gegeten. Daarna 
werd het programma nog even voortgezet, om vervolgens de dag af te sluiten met 
een zeepkistenrace. De ‘coureurs’ werden getest op snelheid en stuurmanskunst, 
waarbij ook duidelijk werd hoe stevig de zeepkisten waren. De race was een goede 
afsluiter van een geslaagde dag.  
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Abram 
 

Abram is door de Heere geroepen. Hij moet naar het land wat de Heere hem wijst. 
Abram luistert naar de stem van God. Hij gaat op reis met zijn vrouw Saraï. Lot, de 
neef van Abram, gaat ook mee. De dieren, spullen, dienstmeisjes en knechten gaan 
ook mee. Het wordt een lange stoet.  
De Heere heeft nog meer tegen Abram gezegd: ‘’Ik zal u tot een groot volk maken, 
en u zegenen’’. Abram had verbaasd geluisterd. Abram en Saraï hadden geen 
kinderen. Hoe zouden ze dan een grote familie krijgen? Toch geloofd Abram wat 
God zegt.  

PUZZELHOEKJE 
 
 
 

VAKANTIEBIJBELDAG 
 
 
 



 
 
 

Eindelijk bereikt Abram het land Kanaän. Het Beloofde Land. Het is een mooi land. 
Abram bouwt een altaar, hij dankt de Heere.  
Abram trekt het hele land door. Steeds zet hij zijn tenten ergens anders neer.  
Het regent een lange tijd niet. Er is weinig water voor de dieren en er groeit geen 
koren meer op het land. Abram reist naar Egypte. Daar is wel eten voor de mensen 
en dieren.  
Toch is Abram bezorgd. Saraï is een mooie vrouw. Abram is bang dat de farao Saraï 
van hem afpakt. Misschien wordt hij zelfs wel gedood.  
Abram maakt een plan. Hij zegt tegen Saraï: ‘’zeg maar dat je mijn zus bent’’.  Waar 
Abram bang voor was gebeurt. De farao wil met Saraï trouwen.  Saraï wordt 
meegenomen naar het paleis. Abram krijgt veel geschenken, maar blijft achter 
zonder Saraï. Was hij nu maar eerlijk geweest. Had hij maar verteld dat Saraï zijn 
vrouw is.  
De Heere straft de farao. Er gebeuren allemaal erge dingen in het paleis. De farao 
begrijpt dat dit te maken heeft met Saraï. De farao laat Abraham bij zich komen. 
‘Waarom heb je mij bedrogen?’ vraagt hij.  
‘Neem je vrouw mee en ga weg uit mijn land.’ Abram keert dankbaar terug naar 
Kanaän. Abram weet dat hij dit niet verdient heeft. Hij vertrouwde niet op de 
Heere. Toch wil de Heere hem helpen.  De Heere vergeeft Abrams zonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hij sprak: "Ik zal de schoonste landen, 
 'k Zal Kanân leev'ren in uw handen, 

 't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal." 
 Het volk was weinig in getal, 

 't Verkeerde daar als vreemdeling, 
 Toen 't zulk een gunstrijk woord ontving. 

 
 
 



 
 

 

Puzzel 1076 
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B3 B5  E2 A1 B6  D3  B1 A5 D4 A5 C2  
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B2 A5 D2  D1 C2 C3 A5 C6  D4 A1 C2  

              

 
 

D3 B6 B3 A5 A4 A5 C6  A5 C6 A6 A4 A5 A5 B6 

               

 
 
Deze puzzel nog niet inleveren.  
 
 
Sprokkelhoutje 

Een rijk man (Uit: Honingdroppels kalender, 30 januari 2004) 
 Een belastingbeambte kwam eens bij een eenvoudige man om zijn 
vermogen te taxeren. “Hoeveel vermogen bezit u?” was de vraag. “Ik 

ben zeer rijk”, was het antwoord. De beambte vroeg snel: “Nu, en wat bezit u 
zoal?” 
“Ik heb een Heiland, Die voor mij en de mijnen de eeuwige zaligheid verworven 
heeft.” 
“Wat nog meer?” 



 
 
 

“Ik heb een godvruchtige vrouw en lieve, vrome kinderen.” 
“En verder?” 
“Een hart, dat zich in God mag verheugen en ik ga dankbaar door het leven.” 
“Wat nog meer?” was de vraag. 
“Dat is alles”, antwoordde de gelukkige, arme man. 
 
 
 

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 9 september 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende 
Kerkbode verschijnt op D.V. 14 september 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 



 
 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
Toogdag GBS in Barneveld 

BARNEVELD - De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) belegt op D.V. zaterdag 14 
oktober 2023 haar 57e toogdag. Plaats van samenkomst is kerkgebouw ‘De 
Hoeksteen’ van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, aan de Vellerselaan 1 te 
Barneveld.  
 

De morgenbijeenkomst van de toogdag begint om 10.30 uur. De opening wordt 
verzorgd door ds. A.C. Rijken uit Haaften, voorzitter van de GBS. Daarna hopen ds. 
R. Bakker uit Alblasserdam en ds. A. van Heteren van Urk te spreken. 
De pauze duurt van 12.30 uur tot 13.45 uur. 
Tijdens de middagbijeenkomst hopen ds. C. Hogchem uit Wijk en Aalburg, ds. A. 
Vlietstra uit Harskamp en ds. J.A. Weststrate uit Gouda te spreken. Ds. Weststrate 
verzorgt ook de sluiting. Het kerkgebouw is goed bereikbaar per auto via de A30 - 
afslag Barneveld-Zuid. Bij de kerk zijn ruim voldoende parkeerplaatsen. De kerk is 
ook uitstekend per trein te bereiken, u kunt uitstappen op station Barneveld-Zuid.  
 

Meeluisteren kunt u via de volgende link: 
http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB Als dat niet lukt, dan kunt u met uw 
telefoon inbellen naar 0342-787611. Houd er wel rekening mee dat hier belkosten 
aan verbonden zijn. U kunt de link ook aanklikken via de site: 
www.gginbarneveld.nl 
 

De GBS werkt samen met de Trinitarian Bible Society (TBS) in Londen aan diverse 
vertaal- en revisieprojecten, zoals vertaling van de Chinese Bijbel, revisie van de 
Spaanse Bijbel en revisie van het Hebreeuwse Nieuwe Testament. 
In de afgelopen jaarperiode hebben wij meer dan 50.000 Bijbels in allerlei talen 
beschikbaar gesteld voor verspreiding via vertrouwde organisaties en 
deputaatschappen van kerken. Zij zorgen ervoor dat de Bijbels op de juiste 
bestemming komen. Ook in Nederland schenkt de GBS Bijbels in grote aantallen, 
onder andere aan krijgsmachtonderdelen en voor evangelisatiewerk.  
 

 
 
 

http://kerkstream.polcloud.nl:8000/GGINB
http://www.gginbarneveld.nl/


 
 

 

 


