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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 
 

Website www.hhgouddorp.nl 
    

Predikant Ds. A.P. Muilwijk Preekhillaan 5, 3253 VJ Ouddorp 
a.p.muilwijk@kliksafe.nl 

0187-681355 

Pastorale hulp Ds. H. Juffer Marijkeweg 6, 
3253 BP, Ouddorp 
h.juffer@kliksafe.nl  

06-23982978 

    

 

Kerkenraad 
 

E-mail: scriba@hhgouddorp.nl of Duinkerkerweg 41, 3253 AJ 
 

0187- 683850 
    

Ouderlingen Adres E-mail Telefoon 
W. Westhoeve Dijkstelweg 8 ouderlingwijk1@hhgouddorp.nl 0187-683904 
A.W. Bruggeman Steenkreek 10 ouderlingwijk2@hhgouddorp.nl 0187-683251 
K. Kasteleijn Havenweg 41 ouderlingwijk3@hhgouddorp.nl 0187-683298 
L. Klepper Hazersweg 47 ouderlingwijk4@hhgouddorp.nl 0187-681887 
W.H. Klink Braamstove 7 ouderlingwijk5@hhgouddorp.nl 0187-681260 
A.J. Nelis Molentienden 95 ouderlingwijk7@hhgouddorp.nl 0187-681053 
K.M. Tanis Emmaweg 14 ouderlingwijk8@hhgouddorp.nl 0187-682965 
 

Diakenen 
 

Adres 
 

E-mail 
 

Telefoon 
C.A. Grinwis Bieningen 1 diakencgrinwis@hhgouddorp.nl 0187-684085 
S.J.J. Grootenboer Duinkerkerweg 41 scriba@hhgouddorp.nl 06-49496694 
W. Redert Duinkerkerweg 2a diakenwredert@hhgouddorp.nl 0187-682194 
H. Tanis De Gracht 14 diakenhtanis@hhgouddorp.nl 0187-683851 
P. Tanis Westerweg 7 diakenptanis@hhgouddorp.nl 06-50645546 
W.P. Tanis Westvoorn 1 diakenwtanis@hhgouddorp.nl 0187-682904 
J. de Waal Oosterweg 61 diakendewaal@hhgouddorp.nl 0187-687855 
    

Diaconie Postadres diaconie Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp  
  diaconie@hhgouddorp.nl 0187-683850 
 Bank diaconie: NL46 RBRB 8841 4311 56 t.n.v. Diaconie HHG Ouddorp 
    

Kerkvoogdij Postadres kerkvoogdij 
Telefoonnummer 

Steenkreek 10, 3253 EG  
secretaris 

 
0187-682649 

 Bank kerkvoogdij: NL02 RBRB 8841 4310 75 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouddorp 
  
    

Eben-Haëzerkerk Diependorst 18a  
Tijdens diensten is de koster bereikbaar via 06-30802372 
koster C. van der Klooster Duinkerkerweg 2, 3253 AJ 0187- 682588 
    

Verenigingsgebouw Eben-Haëzer Preekhillaan 3 0187-683040 
beheerder K. Groeneveld Hofdijksweg 33, 3253 KC 0187-681528 
  Mobiele telefoon: 06-22569824 
 

Diaconale Vrijwillige Thuishulp 'ZorgSaam' incl. ouderenbezoekwerk en kerkauto 
R. Grinwis- Tanis Zeebrekersweg 11, 3253 VS 0187-682277 
I. Akershoek-van Splunter Meekrapweg 8, 3253 VN 0187-681940 
   

Koken voor moeders moedershhgoud@outlook.com 06-50475835 
 

Vertrouwenspersonen/hulp bij psychische problemen: de predikant, de ouderlingen en 
I. Akershoek-van Splunter Meekrapweg 8, 3253 VN 0187-681940 
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De dakloze zwerver 
 

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning 
vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch 
roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit 
hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter 
woning.              Psalm 107:47 
 
Er wordt nog een uitdrukking aan toegevoegd die de eenzame zwerver nader 
beschrijft: ‘Die geen stad ter woning vonden.' De mens is van nature een rusteloos 
schepsel en hij heeft behoefte aan de een of andere rustplaats. De wereld vindt zijn 
rust in de winkel, de boerderij, de vermaken en ijdelheden van de tijd die voorbijgaat. 
Mannen die een godsdienst belijden zonder er de kracht van te hebben, rusten erin 
dat zij de naam hebben dat zij leven. De Heere echter bepaalt dat Zijn volk geen rust 
zal vinden dan in Hem. Hij is een jaloers God op Zijn eer. Hij wil niet toelaten dat wij 
een duurzame rustplaats voor onze ziel vinden, dan in de Zoon Zijner liefde. Dit is 
dan ook het kenmerk dat bij de 'eenzame zwerver' hoort: 'hij vindt geen stad ter 
woning.' 
Een stad geeft iets te kennen wat vast is, met grote herenhuizen, straten, winkels, 
huizen; iets wat vastigheden heeft. Gods volk, zoals het door de woestijn reist, vindt 
zulke vastigheden echter niet. Er is in deze wereld niets wat voldoende sterk voor 
hen is om op te steunen. Er is geen stad die zijn bekoringen voor hun ogen 
tentoonspreidt die hun afdoende bevrediging kan schenken. Deze wereld kan geen 
rustplaats bieden voor hun vermoeide geest; zij zijn er niet in thuis. Het kan zijn dat 
hun gedachten bezet zijn met hun werk. Het kan zijn dat hun genegenheden worden 
afgetrokken naar de tijdelijke en zinnelijke dingen. Het kan zijn dat zij afgoden 
oprichten in de 'gebeelde binnenkameren.' Het kan zelfs zijn dat zij zich, evenals 
andere mensen, voor een tijd geheel bezighouden met de dingen van deze wereld. 
Met dit alles vinden zij echter geen 'stad ter woning.' Er is niets duurzaams, niets wat 
bevrediging schenkt. Geen rust, geen vrede. Alles wat komt, is 'ijdelheid en kwelling 
des geestes.' Als zij soms proberen een stad te bouwen, dan vagen droefheid, 
ellende, verzoeking en smart deze weg, zodra hij voor hun ogen verrijst. Zoals met 
een kaartenhuis, slaat één tik alles aan stukken. 
Voor de pelgrims van Sion is er in deze wereld geen 'stad ter woning.' Er is geen 
geschikt fundament om op te rusten, behalve de Heere Die de wereldse stad, 
waarmee de stedelingen van deze wereld zozeer bezet zijn en waarop ze zo bezeten 
verliefd zijn, niet wil erkennen of zegenen. Moet u niet vaststellen dat er een 

MEDITATIE 
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schrijnende leegte is in uw ziel die door niets dan de tegenwoordigheid en de liefde 
Gods vervuld kan worden? Bent u niet vaak rusteloos - thuis of buiten - als u alleen 
bent of in gezelschap? Is er geen troosteloze leegte in uw ziel die de wereld niet kan 
bevredigen? Is niet alles verwarring zonder de tegenwoordigheid des Heeren? Is niet 
alles duisternis zonder Zijn licht? En heerst in het algemeen niet een gevoel van 
onvoldaanheid, tenzij de Heere het licht Zijns aanschijns over u verheft? Dit is een 
zeker en onfeilbaar kenmerk van het leven Gods in de ziel. 
Er worden in de tekst nog andere kenmerken van de geestelijke zwerver gegeven, 
die dienen om zijn persoon nader aan te duiden. ‘Hongerig, ook dorstig; hun ziel was 
in hen overstelpt.’ 
Hongerig, waarnaar? Naar de tijdelijke en zinnelijke dingen? Naar de lekkernijen en 
weelderige artikelen die de wereld hun voorstelt? Nee! Voor zulke dingen zijn ze 
bedorven. Zij hebben honger naar de hemelse spijze, naar eeuwige en geestelijke 
dingen, naar de tegenwoordigheid van Jezus, naar de liefde Gods, uitgestort in hun 
hart, naar het bloed der verzoening, gesprengd op de ziel, en naar de vertroostingen 
des Geestes die bevindelijk worden genoten. 
Honger is een pijnlijke gewaarwording. Het is niet slechts een begeerte naar voedsel, 
maar een begeerte die gepaard gaat met pijn. Zo is het ook geestelijk. Het is niet 
slechts een begeerte naar Christus die de geestelijke honger uitmaakt: ‘De ziel des 
luiaards is begerig, doch er is niets’ (Spr. 13:4). Het is niet slechts een verlangen naar 
geestelijke spijze, maar dit verlangen gaat met zulke pijnlijke gevoelens gepaard dat 
de ziel moet omkomen als haar honger niet wordt gestild. Alles wat hieraan níet 
beantwoordt, is geen geestelijke honger. 
Er zijn veel mensen die zeggen: ‘Ik heb een begeerte.’ Als het een geestelijke 
begeerte is, zal ze gegeven worden. Geestelijke begeerte gaat echter altijd met 
pijnlijke gevoelens gepaard, waarmee velen volkomen onbekend zijn die belijden 
een begeerte te hebben. ‘De begeerte des luiaards zal hem doden’ (Spr. 21:25). 
Waarom? Omdat hij rust in en voldaan is met een begeerte, en nooit het Koninkrijk 
der hemelen met geweld neemt. 
Het woord ‘dorstig’ heeft een nog diepere betekenis. Honger is draaglijker dan dorst. 
Zonder water sterft men eerder dan zonder voedsel. Hevige dorst is wellicht het 
pijnlijkst van alle gevoelens die een menselijk wezen kan leren kennen. De Geest 
heeft daarom van dit beeld gebruik gemaakt, om de hevige begeerte van een 
levende ziel weer te geven. Dat ze Christus moet hebben of anders moet omkomen. 
Dat ze Zijn bloed gesprengd moet voelen op de ziel, of anders in haar zonden moet 
omkomen. ‘Hem en de kracht Zijner opstanding moet leren kennen’, of moet 
overgaan in de duistere vertrekken van eeuwige ellende. Dat ze zich de 
tegenwoordigheid van Jezus toegeëigend moet hebben en Gods liefde in haar hart 
uitgestort, of anders de allerellendigste is van alle mensen.      (Wordt D.V. vervolgd) 

 
.J.C. Philpot (1802-1869) 
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Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 20 augustus 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Evang. H. Bor, Barendrecht 

Evang. H. Bor 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 
Zondag 27 augustus 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. H. Lassche, Katwijk 
Kand. R. Nederveen, Nieuw Lekkerland 

  Collecten: 1 de Oase, 3 aflossing kerk 
 
Woensdag 30 augustus  
19.00 uur:  Ds. A. Verschuure, Genemuiden , schoolkerkdienst, gezamelijke 

dienst HHG en GG 
  Collecten: 1 School met de Bijbel, 3 verenigingsgebouw Eben-

Haëzer 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 
Informatie over de preek vooraf, te vind op de website www.hhgouddorp.nl 
Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Kijk dan op de website van onze gemeente of op 
www.kerkdienstgemist.nl bij Eben-Haëzerkerk HHG Ouddorp. 
Daar vindt u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten 
van de preek. 

OPROEP 
Ik had u zondag iets te zeggen, 

Maar uw plaats bleef ledig staan. 
Ik wilde Mijn Woord in uw harte leggen,  

AGENDA 
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maar uw plaats bleef ledig staan. 
Ik wilde u al de schatten tonen van Mijn hemels Koninkrijk, 

Maar u bent zondag niet gekomen. 
Was u in uzelf zo rijk? 

‘K laat iedere zondag u nog horen 
dat Ik zondaars heb verkoren. 

Kom dan getrouw, ’t is nu nog tijd; 
Ge weet niet waar ge de andere zondag zijt. 

 
 

 
 
Bij het verschijnen van deze kerkbode is de vakantietijd voor de meesten van ons al 
weer voorbij. Sommigen zijn de laatste vakantieweek ingegaan. Voor de school-
verlaters is dit wel een heel spannende week. Waar eerder naar uitgezien werd is nu 
wel heel dichtbij gekomen: een andere school of voor het eerst een baan. Laat er bij 
jullie allen niet alleen een tegenop zien mogen zijn, maar ook een opzien naar Boven 
met de vraag in het hart: Wilt U, HEERE met mij gaan? Zonder U kan ik niet gaan of 
staan. Wij wensen allen toe: Ga met God! 
En dan nog iets. Velen storten zich straks weer op het (school)werk. Willen we toch 
hen niet vergeten, die niet meer (kunnen) werken en in het bijzonder hen die zo 
eenzaam kunnen zijn, ook na de vakantie! We denken hierbij aan wat we eens lazen: 
 
De klok tikt de minuten weg 
De minuten rijgen zich aaneen.  
De klok tikt die minuten weg. 
Eindeloos lange minuten maken ettelijke uren en vullen een lange dag. 
Af en toe beweegt er iets in de straat. 
Een postbode of een folderbezorger snelt zich langs de huizen. 
Zou er nog iemand bellen vandaag? 
 
Bent u dat?! 
Eenzaamheid. Onderschat het niet! 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis. 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
 

VREUGDE EN VERDRIET 
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Doopdienst 27 augustus 
Voor zover we als kerkenraad weten zijn er de afgelopen maanden geen kinderen 
geboren in onze gemeente. Daarom zal de doopdienst van D.V. zondag 27 augustus 
en de doopzitting komen te vervallen. Mochten we een geboorte over het hoofd 
hebben gezien dan horen we het graag van u. 
 
Belijdeniscatechisatie 
De belijdeniscatechisatie zal het komende seizoen 2023-2024 Deo Volente gegeven 
worden door onze consulent, ds. A. Kos uit Middelharnis. De eerste avond heeft ds. 
Kos gepland op vrijdagavond 22 september. Wij roepen iedereen die er over denkt 
om belijdeniscatechisatie te gaan volgen op om zich aan te melden bij de scriba. Als 
u/jij twijfelt of u/jij hebt behoefte aan een gesprek met een ouderling of met ds. Kos, 
laat het dan gerust weten aan de scriba of de wijkouderling. 
 
Hoe moet ik omgaan met “ Belijdenis doen” 

Net als de Bijbel dat doet. Volgens Paulus belijd je met de mond tot zaligheid. 
Hij schrijft in Romeinen 10 vers 9: Indien gij met uw mond de Heere Jezus zult 
belijden en met uw hart zult geloven dat God Hem uit de doden heeft 
opgewekt, zo zult gij zalig worden.  
En hij vervolgt: want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met 
de mond belijdt men ter zaligheid.  

Heel eenvoudig, vind je niet? Wat blijkt? Mond en hart gaan samen in het rechte 
belijdenis doen. Zo niet, dan is jouw belijdenis doen een zogenaamde lippenbelijde- 
nis. Dan zeg je 't wel, maar meen je 't niet. En dat heeft voor God natuurlijk niet 
zoveel waarde. Herstel: geen enkele waarde.  
Jezus klaagt daarover in Mattheüs 15 vers 8: Dit volk nadert Mij met hun mond en 
eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij. Dat kun je vergelijken 
met het ja-woord van een bruid bij de huwelijksvoltrekking, terwijl ze in haar hart 
haar bruidegom veracht en helemaal niet lief heeft. Zou jij zó willen trouwen? Nu, 
oordeel zelf: zou God het op prijs stellen, dat jij zó voor in de kerk staat?  
Waar komt het belijdenis doen, zoals wij dat in onze kerken gewoon zijn, vandaan? 
Waarom moet dat? Wel, we vinden een mooi voorbeeld van belijdenis doen in 
Handelingen 8 vers 36, 37: Terwijl zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker 
water; en de kamerling zei: ziedaar water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En 
Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd. En hij, 
antwoordende, zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Filippus vraagt 

UIT DE KERKENRAAD 
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dus een belijdenis van deze moorman. Waarom? Omdat de kerk mensen niet zomaar 
doopt en ze niet zomaar aan het Avondmaal toelaat. De kerk moet erop toezien dat 
deze instellingen van God niet veralledaagst worden. Doop en Avondmaal zijn heilige 
sacramenten en daarom mag niemand daaraan deelnemen, dan alleen de gelovigen. 
Daarom werd al vanaf de eerste jaren in de Christelijke Kerk gevraagd aan degenen 
die christen werden om openlijk te vertellen, hoe ze over God en Zijn Woord 
dachten. Dat moesten ze dus belijden.  
En zo is belijdenis doen in de Christelijke Kerk gekomen en gebleven (behalve in de 
roomse tijd). 
Als jij geen belijdenis doet, doe je ook belijdenis. Dan belijd je metterdaad dat je niet 
in Christus gelooft. Dan belijd je dat je Hem niet liefhebt, dat je niet bij Hem hoort. 
Dat is dus ook niet niets! 
Natuurlijk, belijdenis doen is een gewichtige zaak, want zonder oprecht hart kan het 
niet. Maar zoek nu geen oplossing in een wijdverbreide praktijk die niets met de 
Bijbel te maken heeft, namelijk belijdenis doen van de waarheid, zonder waar geloof 
in Jezus Christus en zonder eerlijke liefde tot God en Zijn gebod. Zeker, dan ben je 
van het probleem af, maar dan heb je wel je hart verhard; en dan ben je wel bezig 
God om de tuin te leiden.....   
Is dat een oplossing? 
Zonder waarachtige bekering en zaligmakend geloof kun je geen belijdenis afleggen 
zoals de Bijbel het bedoelt. Geen belijdenis doen is verstoppertje spelen met jezelf. 
Ik wijs je een andere weg. Op de vraag hoe moet ik omgaan met belijdenis doen? zeg 
ik: vlucht tot de HEERE en belijd Hem je zonden, je ongeloof, je onmacht, je 
verlegenheid. Belijd, vertel Hem alles wat in je hart is, wat je  moeilijk  vindt, waar je  
mee vastloopt. 
Dat is de weg tot de oplossing. Elke andere weg is een dwaalweg. Daarom, verfoei 
gerust het belijdenis doen van de waarheid, zonder geloof. Doe belijdenis van de 
waarheid in geloof. Kun je dat niet? Doe dan belijdenis in waarheid van  je ongeloof! 
Tenslotte: het doel van belijdenis doen is: toegang vragen tot het Heilig Avondmaal. 
Heb jij daar verlangen naar? 

(Overgenomen uit Bijbels ABC van ds. W. Pieters) 
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Collecte “De Oase”  

Als het leven om een adempauze vraagt 
D.V. 27 augustus is het collectedoel van de 
diaconiecollecte “de Oase”.  
De Oase is een begrip geworden op Ouddorp. Vele 

gasten mogen er jaarlijks verblijven om op adem te komen. Positieve en mooie 
reacties vernemen we van mensen die er verbleven. Het is goed dat er zo’n plek is. 
We weten ook dat er vele vrijwilligers uit onze gemeente een hand toereiken, fijn 
dat er ook praktisch geholpen wordt. Maar er zijn ook financiële middelen nodig. Als 
gemeente willen we het werk in de Oase ook financieel ondersteunen en deze 
collecte van harte bij u aanbevelen. 
 
Collecte Basisschool “Koningin Beatrix”   

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er een 
kerkdienst gehouden worden voor de basisschool. De 
dienst zal plaatsvinden op D.V. woensdag 30 augustus. Er 
zal dan bijzondere aandacht zijn voor de school en de 

kinderen van de “Koningin Beatrix”. De diaconiecollecte zal ook bestemd zijn voor 
de basisschool.  We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen. 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen 
doorgeven. 
 
 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
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Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 

 
Inbinden kerkbode 
Evenals voorgaande jaren kan de afgelopen jaargang van de kerkbode worden 
ingebonden. De kosten bedragen ongeveer € 18,00. In te binden jaargangen kunnen 
worden afgegeven bij mevrouw G. Grinwis-de Jong, Julianaweg 25. Graag uiterlijk 30 
september 2023. Eventuele ontbrekende nummers kunnen worden aangevuld. 
 
 
 

 

http://tel.nr/
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Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Aanvang Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
Als bestuur en leiding van de zondagsschool hopen wij het zondagschool werk weer 
gezamenlijk te beginnen. De begindatum van de zondagsschool  is op zondag 27 
augustus 2023. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na 
de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschooluur zal ook via de 
kerktelefoon zijn te beluisteren. Wij nodigen alle kinderen, leiding en bestuur uit om 
op deze startbijeenkomst aanwezig te zijn. 
De zondag daarop hopen wij weer zondagschool te houden en wel op 3 september 
2023. De psalmen en de teksten worden weer geleerd volgens het rooster wat ze op 
deze zondag uitgereikt krijgen. 
Ouders, wilt u erop toezien, of help uw kind met het leren van de Psalmen en de 
teksten, het is zo belangrijk om in ons leven de psalmen te kennen, we kunnen er 
alles in vinden zoals troost, bemoediging, blijdschap, vermaningen en noem maar 
op. De psalmen kunnen ons helpen om ons tot de Zaligmaker te brengen, en dat 
willen we onze kinderen toch niet onthouden.  
Ook willen we vragen of de kinderen hun psalmboekje mee willen nemen naar de 
zondagsschool, niet iedereen kent alle Psalmen die gezongen worden, het komt 
regelmatig voor dat de helft van de kinderen maar meezingt omdat de rest geen 
psalmboekje bij zich heeft.  
Jongens, meisjes en ouders we hopen als bestuur en leiding de komende tijd weer 
te mogen vertellen uit de Bijbel, waar we in elke vertelling heen mogen wijzen naar 
Die Ene grote Borg en Zaligmaker de Heere Jezus Christus. Graag verwelkomen we 
alle kinderen op onze zondagsschool. 
Wilt u het werk van de zondagsschool steunen is een gift van harte welkom. U kunt 
een eventuele gift overmaken op rekeningnummer  NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. 
Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp. 
 
 

 
 
Kimonfair 
D.V. zaterdag 26 augustus hopen wij als Hometeam Speranta weer een mini fair te 
organiseren, Dijkstelweg 18, tussen 9.00 en 14.00 uur.  

VERENIGINGEN 
 
 
 

HOMETEAM SPERANTA 
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Bakken 
Voor deze fair zoeken wij mensen die het leuk 
vinden om wat te bakken, denk aan o.a. cake, 
brownie, appeltaart, boterkoek . Deze zal dan 
verkocht worden op de fair. Lijkt het u/jou leuk om 
wat te bakken voor het goede doel? Laat dit dan 
even weten aan Klarinda Melissant 06 55922431.  
 
Rommelmarkt 
Voor de rommelmarkt zijn we opzoek naar mooie spullen. Deze 
kunt u vanaf 21 augustus inleveren bij fam. Mastenbroek, 
Dijkstelweg 18 in Ouddorp. Als er niemand thuis is kunt u het in 
het tuinhuis zetten.  
Helaas kunnen we geen meubilair, computers en kleding 
aannemen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inzameling. 
 
 

 
 
Ontmoetingsavond 
De maand augustus is Jantina Bucur samen met haar drie kinderen Jamel, Eva en 
Eliza in Nederland. Jammer dat haar man Eugen in Roemenië moest bljiven voor het 
werk. Ze zijn dankbaar dat ze hier mogen zijn om familie en vrienden te ontmoeten, 
maar ook om weer aanwezig te kunnen zijn in onze kerkelijke gemeente. Daarom 
organiseren de zendingscommissie  en het Hometeam ‘Speranța’ een 
ontmoetingsavond.  
Deze avond zal D.V. woensdag 23 augustus gehouden worden in Eben-Haëzer. We 
beginnen de avond om 19.30 uur en sluiten de avond af om 21.30 uur. Tijdens deze 
avond zal Jantina vertellen over het kinderevangelisatiewerk in Roemenië en zal er 
gelegenheid zijn tot ontmoeting! Aan het einde van de avond zal er een collecte 
worden gehouden voor KIMON-Roemenië. Iedereen is hartelijk welkom!  
 
 
 
 
 

ZENDINGSCOMMISSIE ‘ONDERWIJST AL DE VOLKEN’ 
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In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

Metgezel 
Marinus Metgezel heeft in de trein gezelschap gekregen van drie jongeren. Naast 
hem zit Bob, die overweegt zijn kerk in te ruilen voor een Evangelische gemeente in 
de buurt. Hij weifelt nog. Tegenover hen zitten Leila en Roy. Ze hebben verkering met 
elkaar en blijken Bob goed te kennen vanuit hun kerkelijke gemeente. Zij volgen 
beiden de belijdeniscatechisatie. Marinus heeft zojuist een heel gesprek met Bob 
gehad over het belang van de (geloofs)leer. Best wel wat moeilijk om te volgen. 
Marinus verwacht ook van Leila en Roy wel reactie. 
 
En ja hoor, daar doorbreekt Roy de stilte. Hij zegt: “Als ik je goed begrijp Marinus, 
dan hecht jij enorm veel waarde aan kennis van de geloofsleer, dus eigenlijk van de 
Bijbel. Nou mochten wij op de gewone catechisatie vragen aan de catecheet stellen 
over allerlei zaken van het geloof, maar ook over de praktische dingen die we als 
christenjongeren om ons heen zagen gebeuren en waar we mee te maken kregen. 
Al gauw hadden we in de gaten dat de catecheet daar heel uitgebreid op inging, 
zodat hij aan de stof van het catechisatieboekje niet of bijna niet toekwam en ook 
niet aan het  overhoren van de opgegeven vragen. Bovendien was orde houden niet 
zijn sterkste punt en zeker niet onder een groep pubers, die wij toen nog waren. Dus 
werd er gevraagd om te vragen, om zodoende de tijd te laten verstrijken zonder echt 
grondig de stof te bestuderen. Nu ik wat ouder ben en heel serieus ben gaan 
nadenken over geloof en bekering, vind ik het eigenlijk jammer dat ik in die tijd niet 
zo heel veel heb meegekregen van de kennis die nodig is om God echt te dienen. 
Bovendien mis ik vaak in gesprekken met anderen die kennis om Bijbels 
gemotiveerd, bepaalde denkbeelden, waarvan ik aanvoel dat ze niet helemaal of 
helemaal  niet met Gods Woord overeenkomen, te weerleggen. Daarom ervaar ik de 
belijdeniscatechisatie als een echte inhaalslag op dit gebied.” 
“Nou Roy, da’s een heel verhaal, maar ik ben blij te horen dat je tot  het inzicht 
gekomen bent dat kennis heel erg nodig is. In Hosea 4 zegt de Heere onder andere: 
“Mijn volk is uitgeroeid, omdat het geen kennis heeft”. De kanttekenaren zeggen 
over die kennis: Versta rechte, ware en zaligmakende kennis Gods, gericht naar Zijn 
Woord, vergezelschapt met geloof en liefde Gods en des naasten.”  
Nu mengt ook Leila zich in het gesprek. 

MIJN KERK EN IK 
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“Ja Marinus, ook ik moet je daarin echt gelijk geven. Ik heb een heel andere 
achtergrond dan Roy en Bob. Ik ben niet kerkelijk opgevoed. Mijn ouders zijn 
gescheiden, maar al voor die scheiding was ik meer op straat te vinden dan thuis, 
waar er altijd ruzie was. Nou, en dan begrijp je wel hoe het ging. Verkeerde 
vriendinnen en vrienden, cafébezoek, drank en zelfs softdrugs. M’n moeder, bij wie 
ik bleef wonen, vroeg op de duur maar niet meer waar ik uithing. Ze kon een grote 
mond van me krijgen en bovendien was ze aldoor eigenlijk alleen maar met zichzelf 
bezig na de scheiding. Zo ging het met mij van kwaad tot erger. Totdat….” 
Hier stokt de stem van Leila. Het lijkt alsof ze iets weg moet slikken voordat ze verder 
gaat. Maar dan volgt een verhaal, waar ik van ontroering kippenvel van krijg. 
(wordt vervolgd) 
M.M. 

 
 

Het Boekenhoekje 
 
 

Opstand, Agave Kruijssen 
De geschiedenis van ons land blijft mij interesseren. 
Vandaar dat ik in deze editie van het Boekenhoekje het 
boek Opstand bespreek. De tijd waarin dit boek zich 
afspeelt wordt snel vergeten. Dat is jammer, want wat 
er in dit verhaal gebeurt, bepaalt hoe wij nu leven… 
Het verhaal gaat over Mayke, de dochter van Willem 
van Oranje. Als dochter van de prins gaat ze een 
gouden toekomst tegemoet, tenminste zo lijkt het. Dan 
komt Willem van Oranje in opstand tegen de 
Spanjaarden. Steeds meer edelen vallen hem af, 
worden gedood of moeten vluchten. Zo ook Mayke en 
haar familie. Slechts een aantal edelen blijft de Oranjes 
trouw. Een van hen is graaf Filip ‘Hollock’. Uit liefde 
voor Mayke vecht hij mee in het leger van Oranje, maar 
is deze liefde bestand tegen een oorlog? 
Opstand is in de eerste plaats een mooi verhaal over toekomstplannen, liefde en het 
ontstaan van ons land. Dit is al genoeg reden om het te lezen. De hoofdstukken zijn 
kort, wat het toch wel dikkere boek leesbaar maakt voor iedereen. Daarnaast laat 
het verhaal zien dat de loop van ieders leven en de geschiedenis niet maakbaar zijn. 
 
  

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
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De vorige stelling: 
In deze stelling worden 
twee verschillende zaken 
genoemd: geloof en me-
ning.  
 
Geloof. 
Hoewel er zichtbare ver-
deeldheid is in het chris-
tendom is er uiteindelijk 
maar één waar zaligma-
kend geloof, waarvan de 
kerk van alle tijden en 
plaatsen belijdenis doet met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Die 
woorden belijden de wezenlijke eenheid van de Kerk van Christus. 
In Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus (onderdeel van de 3 Formulieren van 
ENIGHEID) vinden we een prachtige omschrijving van geloof. 
Vraag 21: Wat is een waar geloof? 
Een waar geloof is een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig 
houd, dat ons God in Zijn Woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, 
hetwelk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen 
anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid 
van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil. 
Vraag 22: Wat is dan een Christen nodig te geloven? 
Al wat ons in het Evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de Artikelen van ons 
algemeen en ongetwijfeld Christelijk geloof in een hoofdsom leren. 
 
Mening. 
Het gezaghebbend woordenboek Van Dale geeft voor ‘mening’ de volgende 
definitie: 
manier waarop je over een bepaalde zaak denkt. 
Onlangs lazen we een mooi artikel. Graag geven we hiervan een gedeelte weer. 
Jong en oud zijn kinderen van hun tijd. Maar het denkklimaat van nu is anders dan 
dat van de voorgaande generaties. Ouderen kunnen onterecht vasthouden aan 
gestolde tradities die niets (meer) te maken hebben met de vreze des Heeren. Is dat 
de weg? Nee. Jongeren kunnen soms bij hun denkproces meer beïnvloed zijn door de 
geest van de tijd dan ze zelf kunnen beoordelen. Is dat geen risico? Ja. Wat is nodig? 
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Dat de eerlijke vragen van jongeren worden voorzien van antwoorden vanuit een 
gezamenlijk gewetensvol omgaan met het gezag van de Schrift en leven vanuit de 
gedachte dat Gods geboden bevrijdend zijn in plaats van beperkend.  
Belangrijk is dat we onze keuze niet baseren op basis van wat goed voelt of wat de 
meerderheid vindt of doet, maar wat Bijbelse uitgangspunten zijn voor een veilig en 
heilig leven.  
(Ds. F. van Binsbergen in ZORG, ledenmagazine van de NPV, jrg. 41, nr. 2, juni 2023) 
 
En dan nu de volgende stelling: 
 
Je kunt je vrienden en leeftijdgenoten niet helpen God lief te hebben 

 

 

Eens 

Oneens 

 
 
 

 
 
Ds. A. van der Kooij (12) 
KAMPEN 
In zijn vijfde gemeente, Kampen komt ds. Van der Kooij in een andere kerkelijke 
situatie terecht. Was hij voorheen predikant van een dorpsgemeente, nu krijgt Van 
der Kooij te maken met meerdere collega's van diverse richtingen. De confessionelen 
zijn getalsmatig wel in de meerderheid, maar in 1918 krijgt Kampen de eerste 
predikant van gereformeerde richting in de persoon van ds. G.B. Holland. Naast ds. 
Holland is er een predikant van de ethische richting en één van de confessionele 
richting. Op 22 oktober 1922 bevestigt ds. Holland zijn oude studievriend in de 
Bovenkerk, waarna Van der Kooij intrede preekt in de Broederkerk met als tekst 
Handelingen I0 vers 42 en 43: En heeft ons geboden den volke te prediken, en te 
betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden 
en doden. Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, 
vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam. 
In de eerste kerkenraadsvergadering heet voorzitter ds. Holland de nieuwe predikant 
hartelijk welkom: 'Dat zijn komst in de gunst des Heeren zou zijn en moge het doel 
zijn de gemeente te dienen in enigheid des Geestes, bijzonder van het woord des 
Heeren.' Van der Kooij dankt allen voor de vriendschap, waarmee ze hem zijn 
tegemoet gekomen en spreekt de wens uit dat alles zou mogen strekken tot 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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uitbreiding van Gods Koninkrijk. In deze vergadering wordt hij direct tot scriba 
benoemd. 
Ds. Van der Kooij verzet veel pastoraal werk in Kampen, daarnaast is hij consulent 
van Kampereiland. De beste manier om van Kampen naar Kampereiland te gaan is 
die met de roeiboot, bediend door een veerman. Aan de overkant staat een boer 
hem op te wachten, die de predikant met rijtuig naar het centrum rijdt, waar kerk en 
school staan. In februari 1929 is het onmogelijk over te varen: de IJssel is volledig 
bevroren, zodat met een arrenslee de overtocht gemaakt kan worden. Naast het 
werk in Kampereiland vervult ds. Van der Kooij veel preekbeurten in omliggende 
gemeenten als Genemuiden, Mastenbroek, Wilsum, Zalk en IJsselmuiden. 
In 1923 staat het onderwerp vrouwenkiesrecht op de agenda van de kerkenraad. De 
synode heeft daar per I januari van dat jaar toe besloten, maar het geeft de broeders 
te denken. Zij vinden in meerderheid dat dit niet overeenkomstig Gods Woord is. In 
een brief aan de synode tekent de kerkenraad protest aan en vraagt ruimte voor het 
oude standpunt: 'Hij hoopt dat de Synode wegen zal vinden om niet alleen onze 
kerkenraad, maar ook meerderen, die in onze kerk hetzelfde gevoelen delen en over 
deze invoering van het vrouwenkiesrecht bezwaard zijn, te doen handelen naar het 
Heilig Woord Gods en hunne consciëntie.' 
Als ds. Van der Kooij vier jaar in Kampen staat komt het eerste beroep op hem uit  
Gouderak (december 1926), gevolgd door Enter (1927), Loon op Zand (1928), 
Kockengen (1928), Giessendam Neder-Hardinxveld (1928) en Neerlangbroek (1928), 
Houten (1929). Hoorders uit Houten maken wel iets bijzonders mee. Zij logeren van 
zaterdagmiddag tot maandagmorgen in een Kampens hotel. Na de morgendienst zijn 
zij bij Van der Kooij in de pastorie en vragen zij in welke kerk hij die avond zal preken. 
'In Mastenbroek', is zijn antwoord. Als jullie mij ook daar wilt beluisteren, rij dan 
maar met mij mee. Dit aanbod wordt aangenomen. Vervolgens zegt ds. Van der 
Kooij: Vanmiddag om half drie heb ik een preekbeurt in Wilsum, als jullie soms...' En 
weer klinkt het: 'Nou graag!' 's Avonds komen de broeders uit Houten weer op 
bezoek in de pastorie. Zoiets hebben ze nog eerder meegemaakt: op één en dezelfde 
zondag één en dezelfde predikant, in drie verschillende gemeenten en drie 
verschillende preken gehoord! 
Was ds. Van der Kooij in Ouddorp nog lid van de ARP, het vermoeden dat deze partij 
zal samengaan met Rome heeft voor de predikant het breekpunt met deze partij 
gevormd. Aanleiding zijn de roomsprotestantse coalitiekabinetten. Van der Kooij 
sluit zich aan bij de SGP, hij komt bovendien in contact met het hoofdbestuurslid P. 
van der Meulen uit Kampen, die hem vraagt om scribent van De Banier te worden. 
Vanaf juli 1923 tot mei 1925 staat de naam van ds. Van der Kooij aangegeven als 
medewerker van het partijorgaan van de SGP. Kennelijk gaat het met de SGP in 
Kampen goed, want Van der Kooij schrijft in april 1924 aan een zwager in Rotterdam: 
'De verkiezingen zijn weer voorbij. De Staatkundig Geref. Partij is hier hard 
vooruitgegaan en dat zonder de vrouwenstemmen.' Van 1924 tot 1927 is de Kamper 
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dominee voorzitter van de Kamerkieskring Overijssel. In 1929 staat zijn naam op de 
achtste plaats van de kandidatenlijst voor de verkiezing voor de Tweede Kamer. 
(wordt vervolgd) 
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

 
Misschien heb jij in deze vakantie de replica van de Ark van Noach wel gezien of 
bezocht? 
Puzzel 1075 - Noach 
Kruis het goede antwoord aan. De letters achter die antwoorden vormen een zin. 
Dat is de oplossing van deze puzzel. 

PUZZELHOEKJE 
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Puzzels 1074 en 1075 mogen jullie uiterlijk DV 31 augustus a.s. inleveren. 
 
Eindantwoorden 
1072: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt zal in de duisternis niet wandelen. 
1073: Mattheus, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, Efeze, 
Openbaring 
 

 

 
 
 
 

 

Zendingsdag HHK 
Al eerder is er in de Kerkbode aandacht aan besteed nl. de komende zendingsdag 
van onze Hersteld Hervormde Kerk op D.V. 2 september a.s. in Lunteren. 
De poster met datum, tijdstip en het programma treft u in deze kerkbode nogmaals 
aan. Voor de kinderen is een leuke kleurplatenwedstrijd bedacht. De kleurplaat die 
u ook in deze kerkbode aantreft kan op de zendingsdag worden ingeleverd.  
Een hartelijke oproep om deze zendingsdag bij te wonen en op deze manier blijk te 
geven van onze belangstelling voor de zending van onze kerk. 
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Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
26 augustus 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 31 augustus 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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D.V. zaterdag 26 augustus 9.00 – 14:00 u 

Rommelmarkt 
Warme kibbeling 

Vers fruit 
Koffie/ thee/ fris 

Gebak 
Bloemenliefde 

- Jemako schoonmaakmiddelen 
- Adullam met snoep en kruiden 

- Fotokaarten van Posthuys, groot assortiment 
- Witte en bruine broodjes, krentenbollen en eierkoeken  

(In samenwerking met Echte Bakker Akershoek) 
 

Witte/ bruine puntjes       6x €3,75 

Krentenbollen                    6x €5,25 
Eierkoeken                          4x €3,50 

 
Reserveer uw bakkersbestelling via hometeamsperanta@hotmail.com of  

app Klarinda Melissant: 0655922431 

  

 



 
 

 

 


