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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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Gebed bij het Pinksterfeest 
 

En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen 

gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. 
Hand. 2:17 

 

O Jehova, eeuwige, almachtige en overaltegenwoordige Geest van de mond Gods, 
Die eertijds over de woeste en ledige klomp van de aardbodem zweefde en zo een 
schone wereld daaruit voortbracht! Die Uzelf door Uw knechten, de dienaren van 
God, voor de zondvloed hebt geopenbaard, ofschoon de mensen zich door u niet 
willen laten regeren. Die mede onder Israël gewoond hebt, hoewel zij U menigmaal 
verbitterden. Die door profeten, en zij die door U gedreven waren, de gehele raad 
Gods ter zaligheid hebt laten bekendmaken. 
Uw Geest, Die ook in volle mate was uitgegoten over de apostelen die op de 
Pinksterdag bijeen vergaderd waren. Wij bidden Uw eeuwige Godheid en almacht 
aan, dat U degenen, die van zichzelf geen bekwaamheid hadden, bekwaam hebt 
gemaakt om in allerhande talen en spraken de grote daden Gods te verkondigen. 
En dat Gij Uw dienaren met grote mate van kennis vervuld hebt, opdat het Evangelie 
uit Sion zou uitgaan en van een grote schare van evangelisten gepredikt worden, ten 
einde er kinderen voor Uw Kerk geboren zouden worden, gelijk de dauw uit de 
dageraad. 
 

O Geest, U bent gelijk de kostelijke balsem die van het hoofd van Aäron afvloeide 
tot op de zoom van zijn klederen. Dat is: op de gelovigen van het Nieuwe Verbond, 
welken U zo rijkelijk met Uw gaven vervuld hebt, dat onze zonen en dochters 
profeteren, dat onze jongelingen gezichten zien, dat onze ouden dromen dromen en 
dat wij de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, die voorheen voor vele 
verstandigen verborgen waren, voor ons kinderen, geopenbaard vinden. 
Eeuwig zij Uw Naam dank en gezegend, o Geest van Gods mond, dat U mij ook 
geroepen hebt tot gemeenschap van Uw volk, dat U mij wedergeboren, mijn 
verstand verlicht en mijn wil geheiligd hebt. 
Ach, zweef toch krachtig en werkzaam over mijn ziel opdat de nog overige 
zondeslijm van de aardse genegenheden verdrogen, en een ganse nieuwe aarde uit 
mij voortkome waarin enkel gerechtigheid woont. 
Laat mijn hart een paradijs zijn waarin vele bloemen tot Uw eer opgroeien. Maak 
het tot een fontein van levend water, waaruit allerhande goede en heilige 

MEDITATIE 
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gedachten gestadig komen opspringen. Werk in mij een geloof dat door de liefde 
werkzaam is. 
Maak mij vurig in de liefde, aandachtig in het gebed, rein in mijn wandel, nederig en 
liefderijk in mijn omgang. Werk alle christelijke deugden in mij zodat ze overvloedig 
bij mij heilzame vruchten voortbrengen van mijn allerheiligst geloof. Verzegel mij als 
een kind van God, laat ik in mij gevoelen, en levendig ondervinden door het 
getuigenis dat U aan mijn geest geeft, dat ik een kind Gods ben. 
Verzeker mij van de vergeving van mijn zonden door het onwaardeerlijke bloed van 
mijn volmaakte Borg. Bewaar mij in genade, o Heilige Geest, dat ik U nimmer door 
voorbedachte zonden bedroef, en verleen mij integendeel, dat ik naar Uw 
inwendige taal in mijn geweten luister, geen andere weg insla, noch ter rechter- 
noch ter linkerhand, dan die U mij aanwijst. En dat ik mij oefen een goede 
consciëntie voor God en de mensen te hebben. Verwek blijde bewegingen in mijn 
ziel, om met lust op de wegen van Uw geboden te wandelen. 
 

En wanneer het soms in de wereld rondom mij dik en duister uitziet, gelijk een 
ander Egypte, zo maak mijn hart tot een helder Gosen, alwaar niet anders dan 
vreugde in God, niet anders dan klaarheid, lust en leven woont. Ga ik dan eindelijk 
eens de weg van alle vlees, worden mijn ogen donker zodat ze niet meer kunnen 
zien en mijn oren dat ze niet meer kunnen horen, zo troost mij inwendig, o 
allerbeste en volmaaktste Trooster! 
Verwek in mij een voorsmaak van de hemel, zodat ik de bitterheid van de dood niet 
smaken zal, maar blijmoedig en zalig mijn afscheid nemen en in vrede heenvaren 
naar de eeuwige woningen des vredes. Alwaar alle onvolmaaktheid ophoud en ik mij 
in volkomen heiligheid en vreugde, met alle engelen en uitverkorenen, eeuwiglijk zal 
verblijden, en in het aanschouwen van God altoos vergenoegd zijn en blijven. Amen. 
 

Conrad Mel (1666-1733) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 
 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 28 mei, Eerste Pinksterdag 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Evang. H. Bor, Barendrecht 

Evang. H. Bor 
  Collecten: 1 Zending HHK, 3 aflossing kerk 

AGENDA 
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Maandag 29 mei, Tweede Pinksterdag 
9.30 uur:  Ds. A. Kos, Middelharnis, Belijdenisdienst 

  Collecten: 1 SEZ, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 4 juni 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Evang. H. Bor, Barendrecht 
Evang. H. Bor 

  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 
 
Woensdag 7 juni 
19.30 uur:  Ds. H. Roelofsen, Gameren 

  Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Overige bijeenkomsten: 
 

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 27 mei  Vertelling diaken C. Grinwis 
Zaterdag 3 juni  Vertelling diaken C. Grinwis 
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Elders verblijven 
Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of 
anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij 
willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun 

VREUGDE EN VERDRIET 
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familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven 
via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of  tel. 0187-682904 of 06-45400286. 
 
Examens 
We leven mee met de jongeren die examen afleggen. De Heere geve jullie wijsheid 
en bekwaamheid om de proeven van hetgeen in de afgelopen jaren geleerd is te 
doorstaan. Anders gezegd: dat de examens met goed gevolg mogen worden 
afgelegd. Hij wil er om gebeden zijn! 
 
Tenslotte 
Deze kerkbode verschijnt tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren, maar ook tussen 
Hemelvaartsdag en wederkomst. De bekende ds. Jac. van Dijk vroeg eens op een 
verjaardag aan alle aanwezigen hoofd voor hoofd of ze geloofden dat de Heere 
Jezus diezelfde nacht zou wederkomen op de wolken des hemels. Niemand bleek 
dat te geloven. Opstaand, sprak deze markante dominee: “En in zo’n nacht zal Hij 
komen!” 
Ziet u, zie jij naar Hem uit?! 
 

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis. 
 
 

 
 
Pinksterzendingscollecte 28 mei 2023 

Stromen van zegen 
Misschien kent u het lied: ‘Er komen stromen 
van zegen, dat heeft Gods Woord ons 
beloofd…’.  

Die belofte is vervuld met de uitstorting van de Heilige Geest en zal vervuld worden 
tot aan Christus’ wederkomst. Pinksteren herinnert ons er steeds weer aan en doet 
ons bidden om de vervulling ervan. Aan die belofte is een opdracht verbonden: om 
het Woord te verkondigen aan alle volken en hen bekend te maken met de Naam 
van Jezus Christus. De krant meldde dit voorjaar dat 34 % van de wereldbevolking 
nog niet bereikt is met het Evangelie. Miljarden liggen verloren en weten niet van 
de Zaligmaker. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Hoe dat komt? Omdat mensen 
in ontoegankelijke gebieden leven, ver van de bewoonde wereld. Omdat 
regeringen vijandig staan tegenover het Evangelie en de grenzen gesloten houden 
voor zendelingen. Maar ook omdat er niet voldoende middelen en niet voldoende 
mensen zijn om het zendingswerk ter hand te nemen. De Heere belooft dat er 

VAN DE DIACONIE 
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stromen van zegen zullen komen. Zijn huis zal vol worden. Vanuit alle windstreken 
worden mensen toegebracht. Daarvoor wil Hij het zendingswerk gebruiken. ZHHK 
voelt haar verantwoordelijkheid en wil het werk voortzetten en uitbreiden, in 
Malawi en in Suriname. Maar ook in veel andere gebieden waar dagelijks mensen 
verloren gaan omdat zij niet weten van de Heere Jezus. Hoe u uw 
verantwoordelijkheid kunt nemen? Door uw gaven te geven en door dagelijks te 
bidden om zegen op het zendingswerk.  
 

Uw steun 
Wilt u het zendingswerk ook ondersteunen? Geef dan een bijdrage aan de 
pinksterzendingscollecte. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk 
in Suriname en Malawi en in veel andere landen waar HHK-leden met een 
zendingsopdracht actief zijn. Voor meer informatie over de werkzaamheden van de 
ZHHK, zie www.zhhk.nl. We bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage! 
 
Collecte “Spaans Evangelische Zending” 

D.V. 2e Pinksterdag is de diaconiecollecte bestemd 
voor de Spaans Evangelische zending (S.E.Z.).  
De S.E.Z. richt zich op de zending/evangelisatie en 
verspreiding van de Bijbelkennis/onderwijs in 
Spaanstalige landen. Zelf schrijft de SEZ het volgende: 

Met name in Cuba, is er nu een grote honger naar kennis van Gods Woord. Daarom 
is het ons verlangen daar ook in de toekomst Bijbels onderwijs te geven. Telkens 
zien wij ons gesteld voor nieuwe uitdagingen en krijgen wij andere mogelijkheden 
op het veld en in eigen land. Bij een open Bijbel zoeken wij daarin steeds de meest 
gepaste weg. Wij weten ons daarbij gesteund door het gebed van de achterban en 
van contacten in het veld. Wij blijven graag een kleinschalige, doelgerichte 
zendingsorganisatie met een vaste reformatorische koers en een helder 
afgebakend werkterrein: de Spaanstalige landen. Wij willen de Spaanstalige naaste 
actief blijven betrekken bij de uitvoering van het werk. Ons verlangen is dat er in 
Cuba een sterk netwerk ontstaat van reformatorische christenen. In Nederland 
blijven wij werken aan een gezonde, efficiënte organisatie. Samenwerking met 
andere organisaties met vergelijkbare doelstellingen is daarbij cruciaal om kennis 
en ervaring uit te wisselen en af te stemmen over ieders werkgebied. Ook de steun 
van de achterban is onmisbaar voor ons werk. Wij zoeken daarom steeds de 
aansluiting bij organisaties en individuen met een Bijbelse visie. Vooral ook willen 
wij ons werk blijven doen in afhankelijkheid van onze Zender: "God zij ons genadig 
en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten." (Psalm 67:2). 
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Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/
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• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
Op de eerste Pinksterdag, D.V. zondag 28 mei hopen wij met alle kinderen te 
gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort op de discipelen. We zullen samen met 
de kinderen psalmen en liederen zingen die met Pinksteren te maken hebben, ook 
zal er natuurlijk een Bijbelverhaal verteld worden over de uitstorting van de Heilige 
Geest. De zondagsschool zal dan pas om 12.30 uur uit zijn. 
Het pinksterfeest van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon. 
Tevens kan men via beeld meekijken. 
Het programma van de pinksterviering zal op de site van de kerk worden geplaatst. 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Ondertussen mogen we terugkijken op een paar gezellige dagen met elkaar. In de 
volgende kerkbode hopen we hier uitgebreider op terug te blikken. Dit was ook de 
laatste keer dat we voor de zomervakantie bij elkaar kwamen. In september hopen 
we jullie allemaal weer te zien. 

VERENIGINGEN 
 
 
 

ONZE LEDEN 
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Puzzelritten Tweede Pinksterdag 
Op maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) hopen we weer een auto- en 
fietspuzzeltocht te organiseren met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 
14.30 uur en 15.30 uurbij de kerk. De kosten zijn € 3,-- per fiets (max € 15,-- per 
gezin) en € 12,50 per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg 
inbegrepen. De fietstocht is circa 20-25 km lang, de autotocht circa 45 km. 
Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij 
terugkomst kunt u eventueel snacks of ijs kopen. 
 
Zomermarkt 
Er hebben zich al een heel aantal vrijwilligers en standhouders aangemeld, maar er 
kunnen er nog meer bij. Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de zomermarkt 
(1 juli a.s.), of zou je zelf met een kraam willen staan, stuur een mailtje naar 
ac.hhgouddorp@gmail.com. 
Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of 
anderen die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun 
creaties kunnen brengen. 
 
 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 

 
 

Metgezel 
 
Ik hoef echter geen moeite te doen om een gesprek aan te knopen, want eensklaps 
kijkt Leila mij aan en zegt: “Zeg meneer, u zit zo aandachtig naar ons te luisteren, 
bent u ook christelijk?” Mijn antwoord is: “Jazeker, ik mag me door genade een 
volgeling van Jezus Christus weten en daarom volgde ik jullie gesprek met meer dan 
gewone belangstelling. Laat ik me eerst even aan jullie voorstellen, mijn naam is 

MIJN KERK EN IK 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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Marinus Metgezel, zeg maar gewoon Marinus. Jullie namen heb ik al een aantal 
keren gehoord, zodat ik weet dat jij Bob bent en jullie Leila en Roy. Ik prijs me 
gelukkig bij jonge mensen te zitten, die met elkaar in gesprek zijn over wezenlijke 
dingen van het leven. Toen ik zo oud, of liever zo jong als jullie was, hield ik me met 
heel andere zaken bezig. Ik begrijp, Bob, dat jij het niet zo makkelijk hebt voor 
jezelf en alles wat met kerk en geloof te maken heeft een beetje bij je overhoop 
ligt, is het niet?” 
“Ja, dat kun je wel zeggen” antwoordt Bob openhartig, en hij kijkt me met een 
open blik aan. Ik voel gelijk sympathie voor deze spontane jongen. 
Ik zeg: “Als ik goed geluisterd heb, dan ben je niet erg tevreden met het 
godsdienstig/kerkelijk leven wat je tot nu toe geleid hebt en ben je door vrienden 
in aanraking gekomen met een andere vorm van godsdienstbeleving dan je gewend 
bent. Kun je ons nog es vertellen wanneer dat nou begon bij je dat je anders bent 
gaan denken over je kerkgang en dergelijke? En wat trekt je nou zo aan bij die 
andere kerk of groep. Wat is er dan zo heel anders voor jou dan in je eigen kerk?” 
“Nou eh, Marinus”, begint Bob aarzelend, “het is zo dat ik altijd netjes in het gareel 
liep thuis met de rest van ons gezin. Ik ben gedoopt, ga vanaf m’n vierde, vijfde jaar 
mee naar de kerk, heb op een christelijke school gegaan, ook naar zondagsschool 
en catechisatie, een paar keer naar de J.V., maar dat trok me niet zo, zodat ik daar 
al gauw afhaakte en ja, verder was er niets in onze gemeente voor mijn leeftijd. 
Niets ten nadele trouwens van de J.V. hoor, het lag gewoon aan mijzelf. Ik moet 
eerlijk zeggen, al die dingen deed ik omdat het moest en het zo hoorde. Je dacht er 
niet bij na, iedereen leefde zo en onbewust dacht je dat als je maar netjes leeft, 
keurig aan de normen voldoet, geen gekke dingen uithaalt, dan is het wel goed en 
dan komt het wel goed. Op het voortgezet onderwijs kwam ik met jongeren in 
aanraking met soms een heel andere achtergrond. Sommigen waren totaal 
onkerkelijk, anderen hadden het over hun evangelische gemeente, waar ze 
enthousiast over praatten. Daardoor ging ik wat kritischer letten op onze eigen 
gemeente. En toen ik uiteindelijk op aandringen van mijn schoolvrienden een paar 
keer met hen meeging naar hun bijeenkomsten werd het verschil wel heel erg 
groot. Zoals ik al zei, bijna alles was daar anders er deden veel meer mensen mee, 
ook kinderen in de liturgie, er was veel zang en muziek, waardoor je bijna als 
vanzelf mee moest zingen en bewegen. Ook was de preek zo heel anders als ik 
gewend ben. Sowieso korter maar ook zo, ja, hoe zal ik het zeggen, alsof iedereen 
in de kerk geloofde. Het woord ‘zonde’ heb ik zo goed als niet gehoord, het was 
alles blijdschap, want we zijn verlost door Jezus en we zijn allemaal leden van Zijn 
lichaam. Hij is het grote voorbeeld. Het was een fijne sfeer, dat wel, maar het deed 
eerlijk gezegd soms wel wat werelds aan. Ik raakte er door in verwarring. Ik weet 
het niet meer! Wat is nou goed en wat is nou niet goed?” 
Na deze openhartige ontboezeming van Bob blijft het een poosje stil. Ik schraap 
m’n keel en begin voorzichtig te formuleren. “Tsja Bob, dat is wel een heel andere 
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sfeer dan in je thuisgemeente. Je zou er bijna een cultuurschok van krijgen als ik je 
zo hoor. En ik begrijp je heel goed dat dit je behoorlijk in verwarring kan brengen. 
Hoe moeten we dat nou waarderen? Weet je, ik zeg altijd bij alles wat op onze weg 
komt: Wat zegt de Bijbel er van? Gods Woord is immers het kompas waardoor we 
op onze levenszee koers kunnen houden richting God en Zijn Koninkrijk. En over 
sfeer gesproken, hoe was de sfeer op het eerste Pinksterfeest? Afgezien van de 
unieke symbolen van de werking van de Heilige Geest van wind en vuur werden 
3000 mensen door de prediking van Petrus verslagen in het hart. Dat was niet zo 
maar een naar of spijtig gevoel, nee, de kanttekeningen op de Statenvertaling 
zeggen hierbij: ze werden doorstoken of doorprikkeld, namelijk door het 
leedwezen over hun zonde aan Hem (Christus) begaan. In de preek van Petrus 
stond de gekruisigde en opgestane Christus centraal en de mens werd als schuldig 
aan Zijn kruisdood aangewezen, maar ze werden ook opgeroepen tot bekering, die 
bij God mogelijk is. Lees Handelingen 2 er maar eens op na.” 
Hier worden we onderbroken door de conducteur, die ons controleert of we geen 
zwartrijders zijn. 
(wordt vervolgd)  
M.M. 
 

Het Boekenhoekje 
 
‘Ausländer’ Paul Dowswell 
Ieder jaar denken we rond 4 en 5 mei 

terug aan de Tweede Wereldoorlog en vieren we 
onze vrijheid. Over deze oorlog zijn veel verhalen 
geschreven. Denk bijvoorbeeld aan bekende titels 
als Reis door de nacht of Oorlogswinter. In deze 
‘Boekenhoek’ gaat het ook over zo’n oorlogs-
verhaal.  
Ausländer (Duits voor ‘buitenlander’) speelt zich af 
in 1940 en 1941. Het gaat over Pjotr die sinds kort in 
een weeshuis in Berlijn woont. Hij is echter niet 
Duits, maar komt eigenlijk uit Polen. Vanwege zijn Arische uiterlijk (blond haar, 
blauwe ogen) wordt hij gezien als de ideale Duitser, waardoor hij wordt 
geadopteerd door professor Kaltenbach. Deze is onderdirecteur bij het 
rasseninstituut in Berlijn. De Kaltenbachs steunen de nazi’s waar ze kunnen en 
laten in alles zien dat ze veel waardering hebben voor Adolf Hitler. Het menselijk 
ras waartoe zij behoren is superieur en van Joden moeten ze niets hebben. 

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl


 13 

Pjotr heeft het de eerste paar weken goed naar zijn zin, maar dit verandert als hij 
de ideologie van de nazi’s steeds meer gaat begrijpen. Dan ontdekt professor 
Kaltenbach dat Pjotr Joods bloed heeft. Een ramp lijkt zich te gaan voltrekken… 
In Auslander laat Paul Dowswell je nadenken over keuzes maken in een lastige tijd, 
maak je kennis met het gedachtegoed van de nazi’s en ervaar je wat naastenliefde 
inhoudt. Na de laatste bladzijde stel je jezelf waarschijnlijk de vraag: wat zou ik 
gedaan hebben? 
 

 
 
 
 

 
De vorige stelling :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is interessant om te zien dat de meningen over de ambten nog al verschillen. 
Er zou heel veel hierover te zeggen zijn, en dat is ook in de geschiedenis van het 
kerkrecht gedaan. We geven enkele opmerkingen uit de kerkorde en literatuur 
hierover. 
 

• Behalve het ambt aller gelovigen zijn er de “bijzondere” ambten, nl. de 

predikant, de ouderling en de diaken. Christus regeert en leidt immers Zijn 

Kerk door de ambten. (Efeze 4, e.a.) Daarom behoort een ambtsdrager het 

getuigenis in zich te hebben dat hij door Christus tot het ambt geroepen is. 

Daarbij zal hij tevens door de gemeente tot een bepaalde taak in het ambt 

moeten zijn gekozen. 

• De ambtsdragers behoren allereerst naar Jezus Christus te horen en Hem te 

dienen. Van daaruit vertegenwoordigen zij Hem in de gemeente in de zaken als 

de verkondiging, het opzicht, het diaconaat, enz. In deze visie staat het ambt 

tegenover de gemeente. Hoewel van gelijke beweging als ieder ander, heeft de 
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ambtsdrager hier een andere plaats dan het gemeentelid. Dit dient goed beseft 

te worden. 

• De leiding van en de verantwoordelijkheid voor alle arbeid berust bij de 

kerkenraad.  Hier zijn de drie ambten bij elkaar als college en wordt 

gezamenlijk een beleid uitgestippeld, waar nodig en mogelijk in overleg met 

andere organen. Hierbij heerst geen ambt over het andere ambt en geen 

ambtsdrager over de andere ambtsdrager. 

• De taakomschrijving van de onderscheiden ambten is beschreven in de 

Kerkorde en de daarbij behorende ordinanties. 

 

En dan nu de volgende stelling: 
 

Ik merk dat de duivel een strijd voert om mijn hart 
 
Eens 
Oneens 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Pinksteren 
Het is erg druk in Jeruzalem. In de stad zijn veel Joden uit verre landen. Ze spreken 
vreemde talen. Ze zijn naar Jeruzalem gekomen 
om het pinksterfeest te vieren. 
Ook de discipelen zijn in Jeruzalem. De Heere 
Jezus had hun gezegd dat ze na Zijn hemelvaart in 
Jeruzalem moesten blijven. Gehoorzaam hebben 
de discipelen naar dit bevel geluisterd. Ze bidden 
iedere dag of de Heilige Geest mag komen.  
Wat horen ze voor een geluid? Het lijkt wel een 
storm wind! De discipelen zijn blij. De Heilige Geest wordt uitgestort in hun harten.  

PUZZELHOEKJE 
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Op de hoofden van de discipelen zijn vlammen te zien. Het lijkt net echt vuur.  
Petrus begint te spreken. De Heilige geest helpt hem. Sommige mensen lachen de 
discipelen uit. Ze spotten met de discipelen, maar ook met de Heilige Geest. Petrus 
is niet bang voor de joden die hem uitlachen. Petrus zegt: ‘Jullie hebben de Heere 
Jezus laten kruisigen. De Heere Jezus die zo veel zieke mensen beter heeft 
gemaakt. Hij is gestorven. Maar Hij is weer opgestaan. Hij is naar de hemel gegaan. 
Want Hij is echt de Zoon van God. Hij is de zaligmaker.’ Vol ontzetting hebben veel 
joden geluisterd. Ze beginnen te huilen van verdriet. Ze zien wat een erge zonde zij 
gedaan hebben. Ze hebben berouw over hun zonde. De Heilige Geest is ook in de 
harten van deze mensen gekomen. ‘Wat moeten wij doen?’ vragen ze aan de 
discipelen. ‘Bekeer je,’ antwoordt Petrus. De Heere heeft de zonde van deze 
mensen vergeven. De discipelen dopen de mensen.  
Drieduizend Joden geloven de woorden van Petrus, en komen tot bekering.  
 
Puzzel 1070 
Maak de puzzel, welke tekst komt eruit de oplossing? 
 

a =.  h =,  o =+  v =! 
b =.  i  =,  p =*  w =! 
c =.  j =/  q =*  x =! 
d =-  k =/  r =*  y =? 
e =-  l  =/  s =^  z =? 
f =-  m =+  t =^ 
g =,  n  =+  u =^ 
 
 
 
 

, , /  - . +   - + + *  - -  
       ,          

* - . , ^ - *  , . + -  , + - ^ 

                 
! - * , + + , -  ? , / + - -   

               ,  
- +  - -  . - / + - ^ -  - - ^ 

                 
 , - , / , , - +  , - - ^ ^ - ^ 
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  + + ^ ! . + , - +  , - . . - 
,                 

+ - -  ! . +  - - +  ! . - - * 
                 

  , - - - ^  - , ^  ^ , ^ , - 

,                 

^ ^ + * ^   - . ^  , , /  + ^ 

     ,            
 ? , - ^  - +  , + + * ^    

              .   
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Oproep vrijwilligers VBD 
Dit jaar hopen we weer een VakantieBijbelDag (VBD) te organiseren op D.V. 
dinsdag 15 augustus van 09.30 uur tot 15.00 uur. Aangezien het één dag is, nodigen 
we de kinderen van groep 1 t/m 8 tegelijkertijd uit. De programma’s zijn wel 
verschillend.   
Vorige jaren was het lastig om genoeg vrijwilligers te krijgen. Uiteindelijk is dit ieder 
jaar gelukkig toch gelukt! We willen ook dit jaar weer een beroep op u doen. Er is 
kinderoppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar. Kent u jongeren/volwassenen die 
het ook leuk vinden om te helpen? Nodig ze gerust uit!  
 

Voor meer informatie of opgave als vrijwilliger kunt u mailen 
naar vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl of appen/bellen naar 06-
23871828 tot uiterlijk D.V. maandag 17 juli 2022.   
   

We zien uit naar jullie reactie, waarvoor onze hartelijke dank! 
  

Hartelijke groet,  
Team VBD  
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Psalmzangavond ter gelegenheid van 250 jaar Psalmberijming 1773 
De Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) houdt op D.V. vrijdag 30 juni in de Grote Kerk 
te Dordrecht een Psalmzangavond ter gelegenheid van 250 jaar ‘1773’: 
‘Zingt psalmen onzen God ter ere’. Opening en sluiting door ds. A.C. Rijken, 
voorzitter. 
Historische inleiding door ds. C.J. Meeuse over de psalmberijming van 1773 en 
meditatieve inleiding op de psalmen door ds. B.J. van Boven. De samenzang wordt 
begeleid door organist Pieter Heykoop. Aanvang 19.30 uur. Jong en oud is hartelijk 
welkom. Parkeren: parkeergarage Spuihaven (betaald) of parkeerterrein 
Weeskinderendijk (gratis). 
 

 
 

Zangavond met groot mannenkoor uit de regio in Brielle 
Drie mannenkoren uit de regio zullen op D.V. zaterdag 10 juni als groot 
mannenkoor onder leiding van Dinant Struik een zangavond geven in de Grote of 
Sint-Catharijnekerk te Brielle. De toegang is gratis en de collecteopbrengst zal zijn 
voor stichting Siriz. Vanuit deze stichting zal Linda Wensink een toelichting geven 
over het werk van deze stichting. Organisten deze avond zijn Willem den Boer en 
Martijn Kooijman. De algehele leiding is in handen van Folco Melissant.  
De drie mannenkoren staan allen onder leiding van Dinant Struik, die met ruim 40 
jaar ervaring met enthousiasme de koren als dirigent dient. De mannenkoren ‘De 
Lofzang’ uit Goes, het ‘Dirksland Mannenkoor’ en het ‘Christelijk Ouddorps 
Mannenkoor’ organiseren de komende tijd verschillende zangavonden in de regio. 
De zangavonden zijn gratis te bezoeken dankzij de vele trouwe sponsoren. 
Daardoor kan de collecteopbrengst geheel ten goede komen aan goede doelen.  
 

U bent van harte welkom op zaterdag 10 juni. De kerk in Brielle is open om 19.00 
uur. De zangavond start om 19.30 uur. 
 

 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 3 juni 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 8 juni 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
  



 
 
 

 


