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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 3 

 
 

De dertiende apostel 
 
En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

1 Korinthe 15 : 8 
 
Het opschrift van deze meditatie kan bij sommigen argwaan wekken. De Schrift zelf 
spreekt toch van de “twaalven” en ook een enkele keer, na het heengaan van Judas, 
van de “elven”. Maar dat duurde niet zo lang, want na de hemelvaart van Christus 
en nog vóór de uitstorting van de heilige Geest werd de in de jongerenkring ontstane 
vacature weer aangevuld, zij het door middel van loting, met Matthias. 
Van een dertiende apostel, zegt u, heb ik nergens in Gods heilig Woord gelezen. Dat 
is wel waar naar de letter. Maar de grote Koning van de Kerk had Zelf van eeuwigheid 
niet alleen gedachten des vredes, maar ook van roeping tot het apostelschap met 
betrekking tot ene Saulus van Tarsen. 
Onder het Oude Verbond was er ook een Saul, door God aan Zijn volk Israël gegeven 
in Zijn toorn. Zijn opvolger, de zoon van Isaï, koning David mag heten de man naar 
Gods hart, een type en afschaduwing van de beloofde Messias. 
Matthias werd wel met algemene toestemming tot de elf apostelen gekozen volgens 
Handelingen 1 vers 26. Al die twaalf mannen waren oor- en ooggetuigen geweest 
van Christus’ opstanding. Dat heilsfeit is als zodanig aan geen twijfel onderhevig. Al 
die mannen hadden de Heere Jezus, als uit de dood en graf Herrezene en door de 
Vader Opgewekte, met hun lijfelijke ogen mogen aanschouwen. Thomas had zelfs 
permissie gekregen om zijn vingers te leggen in het teken van Christus’ handen en 
voeten waar de nagelen diep ingeslagen waren door de Romeinse soldaten en zijn 
hand mogen steken in Christus’ doorboorde zijde. 
En dan komt daar toch nog een dertiende apostel. U leest ervan in het bekende 
hoofdstuk Handelingen 9. Hoe vaak en hoeveel is er in de loop van de eeuwen over 
Paulus’ bekering gepreekt! Saul de vervolger van de levende Kerk des Heeren en 
daarom de vervolger van Christus Zèlf, want wie Zijn Kerk en volk aanraakt, treft Hem 
in Zijn oogappel, Zijn geliefde bruidsgemeente!. Deze Saul is op weg naar Damascus 
gearresteerd; stilgezet en tot bekering geleid, door de krachtdadige ingreep van de 
allerhoogste Soeverein van hemel en aarde! 
Van Matthias hoort of leest u na Handelingen 1 nooit meer. Maar van de bekeerde 
Paulus des temeer. Niet minder dan veertien brieven nemen een groot deel van het 
Nieuwe Testament in. 
In 1 Korinthe 15 noemt hij zichzelf een onwaardige (vers 9), ja de minste van de 
apostelen; en elders spreekt hij over zich als de voornaamste zondaar en de geringste 

MEDITATIE 
 
 
 



 4 

van alle heiligen. En dat was echt geen valse nederigheid. Deze man kan het wonder 
Gods niet op, dat hem zoveel genade én genadegaven zijn te beurt gevallen. “Door 
de genade Gods ben ik wat ik ben; en Zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel 
geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de 
genade Gods die met mij is”. Tot het laatst van zijn welbestede leven mag hij in Gods 
overvloedige , ja overvloeiende genade, en dat aan de grootste aller zondaren (naar 
zijn eigen getuigenis) bewezen, getuigen. Hij heeft de goede strijd gestreden, in de 
navolging van Christus, de loop beëindigd én het geloof behouden (2 Timotheüs 4). 
De apostel Paulus vergelijkt zichzelf in onze tekst met een “ontijdig geborene”. De 
kanttekening merkt hierbij op: “De apostel vergelijkt zichzelf hierbij, ten aanzien van 
zijn onverwachte bekering en beroeping”. Bijna te laat geboren. Hij haastte zich 
voort naar het eeuwig verderf. Want buiten de Heere Jezus is toch geen leven, maar 
een eeuwig verderf naar ziel en lichaam beide. Bijna te laat, want Christus was al 
gezeten aan ’s Vaders rechterhand, in de hoogste heerlijkheid, ver boven alle 
schepselen. Toen Johannes op Patmos de verheerlijkte Immanuël aanschouwde, viel 
hij als dood aan Zijn voeten. Maar de rechterhand van ’s Heeren trouw en liefde werd 
zijn deel. Maar toen Saulus van Tarsen de door hem gehate en vervolgde Christus 
aanschouwde, viel hij verblind ter aarde neer. Drie dagen en nachten volgden dat hij 
at noch dronk. De grootste crisis in Sauls leven was aangebroken. De satan moest 
afdruipen. De vloek van de wet worden gemijnd. Gods heilig en strikt rechtvaardig 
vonnis mocht hij leren onderschrijven. O, om dan in die weg in de door hem zo 
beledigde, vervolgde en vervloekte Zoon des Vaders de Al-Zegenaar te mogen 
vinden. Was dat geen genade, geen gratieverlening van hemelse oorsprong en 
waardij? Wie zal nu verder nog verdoemenis inbrengen tegen dit uitverkoren vat, 
zoals hij door Christus zelf geheten is aan het adres van een weifelende Ananias? 
Zoals Saul van Tarsen bekeerd is werd er maar één. En toch zullen ook wij van het 
voetstuk van on- en/of eigengerechtigheid dienen te worden afgebracht, om in het 
stof gedoken, als de grootste der zondaars onze Rechter, in het aangezicht van de 
Heere Jezus Christus, om genade te bidden. Worde een geloofsoog op Hem 
ontsloten. Al wat aan Hem is, is gans begeerlijk voor een alles missend zondaarsvolk. 
Kent u, kennen wij iets van dat wondere werk van God de Heilige Geest? Is ons Zijn 
ogenzalf geschonken, zodat ook -in en door het geloof ziende als door een 
verrekijker- wij mogen zien, Wie te zien en te kennen is het eeuwige leven? Dat geve 
God! 
 

Wijlen ds. J. van der Haar (1917-2001) 
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Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 30 april 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Zoet, Garderen 

Ds. D. Zoet 
  Collecten: 1 evangelisatiewerk Jantina, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 3 mei, SGP tijdrede 
19.30 uur:  Ds. G. van Manen, Elspeet 

  Collecten: 1 SGP, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 7 mei 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. P. de Vries, Nunspeet 
Ds. P. de Vries 

  Collecten: 1 fonds noodlijd. gem. en personen, 3 aflossing kerk 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 29 april Vertelling ouderling Westhoeve 
Zaterdag 6 mei  Vertelling ouderling Westhoeve 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
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Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Naast de vermelde zieken willen wij ook gedenken aan artsen en verzorgenden en 
verplegenden, die in de dienst der barmhartigheid werkzaam mogen zijn. Niet in het 
minst ook de zogenaamde mantelzorgers die om hen heen staan en ook de 
bezorgdheid met zich meedragen. De Heere geve allen wijsheid, kracht en liefde voor 
dit mooie, maar ook soms heel zware werk. 
 
Verjaardag Z.K.H. Koning Willem Alexander 
De dag van het verschijnen van deze kerkbode, 27 april 2023, is ook de dag van de 
verjaardag van onze koning. Bij zijn geboorte in 1967 werden verschillende 
gelegenheidspreken uitgegeven. Een daarvan droeg de titel: “Wie neemt dit prinsje 
mee?” Bedoeld werd: meenemen in de gebeden.  
De populariteit van koning Willem Alexander onder ons volk daalt. Op kerkelijk erf 
wordt geklaagd over gebrek aan echt geestelijk leven van de koning en zijn huis. Er 
worden allerlei oorzaken opgesomd als het daarover gaat. Maar weinig gaan die in 
de richting van de kerken en de kerkleden zelf. Hebben wij als kerk ‘dat prinsje dat 
nu onze koning mag zijn’ wel steeds in onze persoonlijke en ambtelijke (voor)beden 
meegenomen naar de troon der genade? Zijn we de vermaning van de apostel Paulus 
in 1 Timotheüs 2 ver 1 en 2 vergeten? Laten we toch niet vergeten bij het uitsteken 
van die ene wijsvinger naar ons koningshuis te denken aan die drie vingers die naar 
onszelf wijzen! Bovenal laten we in onze gebeden ons koningshuis niet vergeten. De 
Heere kan op het gebed grote wonderen doen! 
 
Toetsen, examens! 
Voor het basisonderwijs zijn er de Cito-eindtoetsen geweest. Dat gaf spanning bij de 
aanstaande schoolverlaters. In het voortgezet onderwijs is de examenperiode ook 
weer aangebroken. We gedenken de examenkandidaten en bidden hen wijsheid, 
rust en vertrouwen op de HEERE toe. Jullie weten wat de apostel Jacobus in zijn 
zendbrief schrijft, Jacobus 2 vers 5. Zoek het maar eens op! Een oude christin, die 
tegenover het plaatselijke postkantoor woonde, zei meerdere keren ook tot jonge 

VREUGDE EN VERDRIET 
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mensen, terwijl ze met haar oude vingertje naar boven wees: “Het Kantoor boven is 
dag en nacht open, hoor!” De Heere wil er om gevraagd worden. 
 
Tenslotte 
Boven deze rubriek staat ‘vreugde en verdriet’. Twee woorden die kenmerkend zijn 
voor het menselijk leven na Genesis 3. De inhoud van deze telkens terugkerende 
rubriek geeft vaak meer verdriet dan vreugde weer. Er is een volk, ook nu nog in 
Ouddorp, dat ook wel eens ‘vreugde in verdriet’ mag smaken. Zij mogen het bij tijd 
en wijle met de dichter van Psalm 4 betuigen: “Gij hebt m’ in ’t hart meer vreugd 
gegeven, dan and’ren smaken in een tijd.” Daar ging wel een roepen en smeken tot 
hun God aan vooraf en ze konden het ook niet vasthouden, maar die ‘uurtjes van 
korte duurtjes’ waren er wel, en geen leed zal die ooit uit hun geheugen kunnen 
wissen. Ouderen en jongeren, zoek toch ook dat leven te leren kennen, dat 
stervende leven van afsterven van alles wat van de mens is, maar dat zich uitstrekt 
naar Hem, Die gezegd heeft: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het LEVEN! Dat geeft 
hoop voor nu en de toekomst en in dat perspectief komen de noden en zorgen van 
gemeente, gezinnen en personen in een ander licht te staan. Want dan is het:  
“Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus : 7)  
 
Sprokkelhoutje: 
Arm de wereld, die maximaal het leven wil afromen. Het is hol en leeg. Gelukkig een 
kind van God dat bij een minimum aan aardse weldaden rijk mag zijn in God. (Ds. P. 
Beekhuis) 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis. 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
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Collecte evangelisatiewerk Jantina Bucur-Mastenbroek. 

Op D.V. zondag 30 april is het collectedoel van de diaconie 
het werk van Jantina. Vanaf 2009 is Jantina werkzaam in 
Oltenia in Roemenië. Ze heeft daar en in naburige dorpen 
kinderclubs opgestart. Op deze manier probeert ze het 
evangelie te verspreiden. We willen deze collecte van harte 
bij u aanbevelen en u ook vragen om Jantina en haar gezin op 

te dragen in het gebed. In haar nieuwsbrief schreef Jantina: 
Gebed voor 2023 

We waarderen jullie meeleven en gebed, ook voor 2023. Het is ons verlangen dat 
het bestaande kinderwerk zich zal mogen verdiepen, de tieners groep in Siseste 
hechter zal worden en dat de tieners de relatie met de pastoraal werker zullen 
verdiepen. Het is ons gebed dat er meer christenen betrokken zullen raken bij het 
kinderwerk, zodat ik mijn handen vrij zal krijgen voor een nieuwe groep. We bidden 
voor een vaste baan voor Eugen, voor wijsheid in het opvoeden van de kinderen en 
dat onze kinderen Jamel (8), Eva en Eliza (6) het onderwijs op de reguliere school 
kunnen blijven houden. Daarnaast is het al langere tijd mijn verlangen om iets te 
kunnen doen binnen het Roemeense onderwijs. Via AMEC heb ik lesmateriaal 
gekregen, die ik zou kunnen gebruiken binnen het reguliere onderwijs om kinderen 
te leren hun weerbaarheid te vergroten. Hierbij zou het een geode kans zijn veel 
kinderen te ontmoeten en hen ook te leren wat essentieel is in ons leven. Bid mee, 
dat God het terrein voorbereid en directie en onderwijsgevenden open staan voor 
gastlessen! Het is ons verlangen om Licht uit te stralen in de omgeving waar we zijn, 
maar daarvoor kijken we omhoog, naar Het Licht! We kunnen alleen licht uitstralen 
als we Zijn Licht reflecteren! 
 
Collecte SGP 

D.V. Woensdagavond 3 mei zal er een kerkdienst tijdrede 
gehouden worden voor de SGP. Deze kerkdienst zal in 
samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde Gemeente 

worden belegd. Deze avond zal Ds. G. van Maanen uit Elspeet voor ons voorgaan. De 
diaconiecollecte is dan bestemd voor de plaatselijke SGP.  
Collecteaankondiging fonds noodlijdende gemeenten en personen -mei 2023  

Ook dit jaar doen wij een beroep op u en 
jou om bij te dragen aan het landelijke 
fonds noodlijdende gemeenten en 

personen. Op D.V. zondag 7 mei wordt er gecollecteerd voor dit doel. Door middel 

VAN DE DIACONIE 
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van dit fonds helpen gemeenten elkaar op financieel gebied, zodat geld(gebrek) geen 
belemmering hoeft te zijn voor een goede voortgang van de Woordverkondiging en 
het gemeenteleven.  In het bijzonder zijn het de kleine(re) gemeenten die door het 
fonds geholpen worden. Maar er zijn ook gemeenten die onverwachts of vanwege 
bijzondere omstandigheden tijdelijk financiële hulp nodig hebben. Deze gemeenten 
kunnen, onder voorwaarden, ondersteuning uit het noodfonds krijgen om de 
moeilijke periode te overbruggen. 
Ook kan het fonds ondersteuning bieden ter stimulering van het beroepingswerk. De 
bijdrage vanuit het stimuleringsfonds is in principe voor een periode van vijf jaar. 
Gedurende de ondersteuningsperiode wordt de stimuleringsbijdrage elk jaar met 
20% afgebouwd. In de afgelopen jaren zijn op deze wijze veel gemeenten geholpen 
die nu in staat zijn om zelfstandig de predikantsplaats financieel in stand te houden.   

 
In 2022 bedroeg de collecteopbrengst van het fonds bijna € 123.000. Voor 2023 is er 
als collecteopbrengst € 90.000 begroot. Naast de collecteopbrengsten ontvangt het 
fonds ook een bijdrage vanuit de reserve van het algemeen kerkenwerk. Hoe hoger 
de collecteopbrengst is, hoe minder er vanuit de reserve bijgedragen hoeft te 
worden. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gaven en meeleven. 
 
 

 
 
Contactmiddagen 
Dinsdag 11 april jl. mochten we de laatste contactmiddag van het seizoen 2022-2023 
met elkaar houden. We kijken met genoegen terug op een bijzonder fijne middag, 
die geheel in het teken stond van Goede Vrijdag en Pasen. Het programma stond 
onder leiding van Joanne, die samen met een aantal jongeren uit onze gemeente dit 
geheel samengesteld had en uitvoerde. Er werd veel gezongen, afgewisseld door 
meditatie, Schriftlezingen, gedichten en muzikale hoogstandjes op orgel, dwarsfluit 
en cornet. Prachtig om te horen en mooi ter begeleiding van de samenzang. Van de 
broodmaaltijd, die zoals gewoonlijk door de beheerder Karel Groeneveld en de 
zijnen uitstekend verzorgd was, hebben de aanzittende gasten als vanouds genoten. 
Complimenten Karel! 
We willen Joanne, de organist en alle jongeren die samen er voor gezorgd hebben 
dat het een heel geslaagde middag werd nog eens hartelijk bedanken.  
Terugziend op het seizoen dat achter ons ligt, mogen we dankbaar constateren dat 
het aantal bezoekers zich in stijgende lijn ontwikkelde. Begonnen we met 38 
personen, al gauw liep het op naar rond de 50. Daar bleef het steeds om 
schommelen. We willen alle bezoek(st)ers hartelijk bedanken voor jullie 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
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aanwezigheid. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze vaste organiste Lijnie 
van der Linde, die al zovele jaren trouw de samenzang begeleidt en haar plaats op 
de middagen met een bijzonder programma, zoals hierboven vermeld, vrijwillig 
afstaat aan anderen.  
Ook zien we uit naar D.V. het volgende seizoen! Allen die nog nooit eerder onze 
contactmiddagen bezochten, willen wij hartelijk uitnodigen om op D.V. 5 september 
gelijk de eerste middag binnen te lopen. Dan weten we bijna zeker dat u blijft komen! 
Houdt de Kerkbode maar goed in de gaten tegen die tijd. We zien uit naar aller 
komst! 
Hartelijke groet, 
Ouderlingen Klepper en Nelis. 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/
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Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijzigingen in gezinssamenstelling en andere zaken die leiden tot 
wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal doorgeven aan 
administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit schriftelijk 
wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ Ouddorp. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 

ONZE LEDEN 
 
 
 

VERENIGINGEN 
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Op zondagmiddag 30 april hopen we voor de laatste keer voor de zomervakantie bij 
elkaar te komen. Deze middag willen we het laatste gedeelte, het tweede gedeelte 
van het hoofdstuk ‘Het begeerteleven’, behandelen. We willen om 14:30 uur 
beginnen in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten. Tot dan! 
 
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Kaarten zijn te koop ten bate van de HHG Ouddorp. Abusievelijk is in de vorige 
Kerkbode een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het juiste nummer is: 06-
46687053. 
 
 
 
 

 
 
Boekenmarkt 
Op 13 mei wordt een boekenmarkt gehouden bij de familie Van Koppen, 
Duinkerkerweg 1. Het tijdstip is van 9 tot 15 uur. Heel veel boeken wachten hier om 
door u gelezen te worden! 
 
Puzzelritten Tweede Pinksterdag 
Op maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag) hopen we weer een auto- en 
fietspuzzeltocht te organiseren met tussenstop en eten na afloop. De start is tussen 
14:30 en 15:30 bij de kerk. De kosten zijn € 3 per fiets (max €15 per gezin) en € 15 
per auto. Bij dit bedrag zijn de consumpties onderweg inbegrepen. De fietstocht is 
circa 20-25 km lang, de autotocht circa 40 km.  
 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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Op de tussenstop kunt u genieten van koffie/thee of fris met iets erbij. Bij terugkomst 
kunt u eventueel snacks of ijs kopen. 
 
Zomermarkt 
Er hebben zich al een heel aantal vrijwilligers en standhouders aangemeld, maar er 
kunnen er nog meer bij. Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de zomermarkt (1 
juli a.s.), of zou je zelf met een kraam willen staan, stuur een mailtje naar 
ac.hhgouddorp@gmail.com 
Op de markt zelf zal ook een gebakskraam zijn, waarvoor gemeenteleden of anderen 
die iets zouden willen maken (cake, taart) de avond voor de markt hun creaties 
kunnen brengen. 
 
 

  
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

Metgezel 
 
Jullie metgezel is door drukke werkzaamheden verhinderd om deze keer iets te 
schrijven in deze rubriek. Wel laat hij vragen dat, als jullie willen dat hij over een 
bepaald onderwerp iets met jullie deelt, hem dat via het mailadres 
mijnkerkenik@hhgouddorp.nl te laten weten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJN KERK EN IK 
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Het Boekenhoekje 
 

‘Avontuur op Wolkeneiland’ Györi Katalin  
Misschien heb je met vrienden weleens een goed 
gesprek over geloven. Als je zo’n gesprek voert, kan het 
zijn dat je daardoor aan het denken wordt gezet. Zo 
gaat het ook met Ben, de hoofdpersoon in het boek 
Avontuur op Wolkeneiland. Als Ben op zomerkamp 
wordt gestuurd naar Wolkeneiland, komt hij terecht 
tussen allemaal christelijke jongeren. Naast de spellen 
die ze doen en de streken die ze uithalen, worden er 
Bijbelstudies gegeven. Thuis is hij dit niet gewend. Zijn 
ouders zijn niet christelijk en hij gaat af en toe met zijn 
oma naar de kerk. In het begin van het verhaal vindt hij 
het christelijk geloof dan ook vreemd. Als hij op een 
nacht samen met Árpi het meer opvaart, komt daar 
verandering in… Ben maakt snel vrienden en komt erachter dat kampleider Jonathan 
superaardig is. Het kamp op Wolkeneiland begint steeds leuker te worden en samen 
met de groep heeft Ben een gezellige tijd. In Avontuur op Wolkeneiland laat de 
schrijfster je nadenken over geloofsvragen. Vragen die jij misschien ook wel hebt. 
Naast dat het dus een mooi boek is, krijg je misschien wel antwoord op een van je 
vragen. Deze kan je niet dus niet ongelezen laten! 

 

 
 

De vorige stelling: Ik vind het gebruik van een mobiele telefoon op zondag geen 

probleem 
 
Allereerst excuses voor de weergave 
van de poll in de vorige kerkbode, 
die verschilde met die verscheen op 
jullie mobiel. Het blijft mensenwerk, 
dus onvolmaakt. We hopen dat het 
deze keer wel goed gaat. 
 
De reacties op de stelling over 
gebruik van de mobiele telefoon op 
zondag geven een meer divers beeld 

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
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dan van de vorige polls. Ook werd er meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
een toelichting erbij te geven. Allen weer hartelijk dank! 
Voor hen die stellen dat hun mobiele telefoon hun zondagsrust niet in de weg staat 
zowel als voor degenen die hier moeite mee hebben, geven we ter overdenking een 
paar vragen en antwoorden weer uit de Kleine Westminster Catechismus (1648), een 
parel onder de belijdenisgeschriften. Neem asjeblieft even de tijd om onderstaande 
vragen en antwoorden te lezen en te overdenken. Het is echt de moeite waard!  
 
In breder verband: 
Vraag 1: Wat is het hoogste doel van de mens?  
Antwoord: Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken1 en zich eeuwig 
in Hem te verheugen2. 
1. Rom. 11:36; 1 Kor. 10:31. 2. Ps. 73:25-28. 

M.b.t. de zondag: 
Vraag 58: Wat wordt geëist in het vierde gebod?  
Antwoord: Het vierde gebod eist dat de door God vastgestelde tijden aan Hem 
geheiligd worden zoals Hij in Zijn Woord heeft voorgeschreven. In het bijzonder 
wordt hier gewezen op één hele dag in zeven dagen, om een heilige sabbat te zijn 
voor de Heere.1 

Deut. 5:12-14 
Vraag 60: Hoe moet de sabbatdag geheiligd worden?  
Antwoord: De sabbat moet geheiligd worden door heel die dag heilig te rusten1, zelfs 
van aardse bezigheden en ontspanning die op andere dagen geoorloofd zijn2, en de 
hele tijd te besteden aan openbare en persoonlijke beoefening van de dienst van 
God3 behalve de tijd die besteed moet worden aan werken van noodzakelijkheid en 
barmhartigheid.4  
1.Ex. 16:25-28; Ex. 20:8,10; 2. Nek 13:15-19,21-22; 3. Ps. 92:1; Jes. 66:23; Luk. 4:16; Hand. 20:7; 4. Matth. 12:1-13. 

Vraag 62: Welke beweegredenen worden aan het vierde gebod toegevoegd om dat 
te onderhouden?  
Antwoord: De beweegredenen die aan het vierde gebod zijn toegevoegd zijn dat, 
aangezien God ons zes dagen in de week geeft voor onze persoonlijke werkzaam-
heden1. Hij bijzonder recht heeft op de zevende dag. Hij gaf daartoe Zelf het 
voorbeeld en heeft de sabbatdag gezegend2. 
1. Ex. 20:9. , 2. Ex. 20:11. 

Een predikant schreef: 
Telefoongebruik op zondag moet beperkt worden tot het beslist noodzakelijke. Dus 
voor wat op andere dagen niet kan of kon. Het alternatief behoeft niet te zijn "je bed 
opzoeken". Er is zoveel goeds te doen op de dag des Heeren. Lees en onderzoek Gods 
Woord en wat er op gegrond is. Het is genadetijd, die we krijgen. Verzuim die niet. 
Die een vermaak heeft in de dingen van het Koninkrijk Gods komt op zondag hier tijd 
tekort voor. Ik hoop dat je dat vermaak kent. Bid daarom. 
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En dan nu de volgende stelling: 
 
Ik volg de kerkdienst het liefst... 
Online 
Fysiek 
 
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Het zaad in de akker. 
 

In Mattheüs 13: 1-9 en 13: 18-23 lezen we over het 
zaad in de akker. 
Er komt een boer aan. De boer gaat naar zijn akker. 
Hij heeft zaadjes bij zich. Hij strooit de zaadjes over 
zijn akker.  
Wij horen uit de Bijbel vertellen. Dan worden er 
eigenlijk ook zaadjes gestrooid.  
 
Wat gebeurt er met de zaadjes? Er komen vogels aanvliegen. Ze zien zaadjes naast 
de akker liggen en pikken het op, alle zaadjes worden opgegeten. Zo gaat het bij veel 
mensen ook vaak. Ze horen uit de Bijbel vertellen. Het verhaal is uit en vaak zijn ze 
het dan alweer vergeten. Net alsof de vogels alles hebben opgepikt.  
 
Wat gebeurt er nog meer op de akker? Er zijn veel zaadjes op de grond gevallen. Er 
groeit al een klein korenhalmpje. Als de boer later komt kijken, ziet hij dat het 
halmpje verdord is. Er zit een grote harde steen onder de wortel. De wortel kon 
hierdoor niet naar beneden groeien. Zo gaat het bij veel mensen ook. Ze horen uit 
de Bijbel vertellen. Ze luisteren goed. Ze denken er nog wel aan. Bidden om een 
nieuw hart. Maar na een poosje zijn ze het toch weer vergeten.  
 
Op de akker zien we ook kleine halmpjes die steeds groter worden. Ook zien we 
andere plantjes die veel harder groeien. Ze groeien over de korenhalmpjes heen. Het 
wordt zo donker onder de doornstruiken. De korenhalmpjes kunnen niet meer 
genoeg ademhalen. Ze verstikken en liggen na een poosje dood op de grond.  

PUZZELHOEKJE 
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Dit gebeurt ook vaak bij mensen. Ze luisteren goed, vragen om een nieuw hart. Maar 
toch zijn ze druk met andere dingen.  
 
Andere korenhalmpjes groeien steeds hoger. De wortels zuigen water op. De zon 
maakt ze dik en rijp. Wat is de boer blij! Er zijn gelukkig ook mensen die op deze 
halmen lijken. Ze bidden echt met hun hart. Ze hebben verdriet over hun zonden, en 
vragen om vergeving. Ze hebben de Heere lief.  
 
De Heere strooit in ons hart ook veel zaadjes. Hij kan zorgen dat we een korenhalm 
worden. We kunnen nog bekeerd worden!  
Puzzel 1068 

Nadat je de woordzoeker gemaakt hebt, blijft er een vers uit Mattheüs 13 over.  
Welk vers is dit? Mattheüs 13:... 
 
Deze puzzel nog niet inleveren. 
 
Hartelijke groet 
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Ds. A. van der Kooij (7) 
 
Eerste Wereldoorlog 1914-1918 
Ondertussen is het jaar 1914 aangebroken, een in velerlei opzichten woelig jaar. 
Europa is in de ban van het streven naar machtsuitbreiding door verschillende 
staten. Hierdoor lopen de internationale spanningen hoog op en leiden tenslotte in 
juli/augustus van dat jaar tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Een oorlog 
die vier jaar duren zal en waarin ca. 10 miljoen mensen het leven verliezen en nog 
eens 20 miljoen gewond raken.  
Evenals in de rest van ons land is men zich op Goeree en Overflakkee bewust van de 
zeer gevaarlijke toestand waarin ons land zich in 1914 bevindt. We lezen in Ouddorps 
notulenboek:  
"In verband met den gevaarvollen toestand van Europa, waar een algemeene oorlog 
tusschen de groote mogendheden dreigt en met het oog op het oproepen van alle 
lichtingen in deze gemeente, waardoor ongeveer 100 mannen en jongemannen uit 
onze gemeente onder de wapenen zijn of komen, wordt besloten op Zondag 2 
Augustus des avonds een bidstond te houden." 
 
Ds. Van der Kooij en het Christelijk onderwijs  
Hoewel ds. Van der Kooij bij zijn komst in Ouddorp zelf nog geen schoolgaande 
kinderen heeft gaat zijn belangstelling toch uit naar het Christelijk onderwijs. In zijn 
eerste gemeente is dat pas later tot stand gekomen. In Ouddorp wordt eind 1909 al 
gesproken over het herdenken van de stichting van een "School met de Bijbel", dat 
in 1910 vijfentwintig jaar geleden zal zijn.  
Die eerste jaren van de Ouddorpse Christelijke School zijn niet de gemakkelijkste en 
ook niet de rustigste geweest. Verschillende partijen strijden ieder om hun eigen 
belangen. Waarschijnlijk zijn in die strijd ook de notulen tot 1899 gesneuveld. Dat is 
misschien maar goed ook, want naast het vele goede dat tot stand kwam zal er 
ongetwijfeld ook veel in gestaan hebben (en nog veel meer niet in gestaan hebben!) 
dat weinig verheffend is geweest. De politieke richtingenstrijd trekt in deze tijd 
evenals op maatschappelijk en kerkelijk gebied ook op onderwijsterrein haar sporen.  
De eerste bemoeienis van ds. Van der Kooij met het Christelijk onderwijs vindt, 
opmerkelijk genoeg, niet in Ouddorp plaats, maar in het nabijgelegen dorpje 
Melissant. Daar wordt op 1 november 1909 een Christelijke School geopend. Aan ds. 
Van der Kooij is gevraagd deze opening te verrichten. Na Schriftlezing en gebed 
houdt dominee een gloedvolle rede over de grote zegen van het Christelijk 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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onderwijs. De aanwezige ouders wordt gewezen op de dure roeping hun kind op een 
‘School met de Bijbel’ te doen onderwijzen.  
In eigen gemeente blijkt de situatie van het Christelijk onderwijs voor ds. Van der 
Kooij geen onverdeeld genoegen te zijn. De voorzitter van het schoolbestuur, T. 
Perrius, is ook president-kerkvoogd. Als zodanig zijn er dan ook regelmatig contacten 
tussen de dominee en Perrius. Die contacten verlopen echter niet altijd even 
gemakkelijk. Als ds. Van der Kooij dan ook in 1910 op de ledenvergadering van de 
school na diverse stemmingen tot bestuurslid gekozen wordt in plaats van voorzitter 
(!) Perrius, acht hij het maar het verstandigst om deze benoeming niet aan te nemen. 
Met overgrote meerderheid wordt ds. Van der Kooij nu tot ere-voorzitter gekozen, 
welke benoeming hij aanvaardt. Hierdoor krijgt hij ook het recht de 
bestuursvergaderingen bij te wonen, waarvan veelvuldig door hem gebruik wordt 
gemaakt. Bovendien wordt de dominee correspondent van de "Unie School met de 
Bijbel", waarvoor jaarlijks gecollecteerd wordt.  
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Christelijke School in Ouddorp wordt 
op woensdag 5 januari 1910 een herdenkingsdienst gehouden. Ds. Van der Kooij 
preekt in deze dienst n.a.v. 2 Tim. 3 vers 15: "En dat gij van kinds af de heilige 
Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof, 
hetwelk in Christus Jezus is.'  
Regelmatig houdt ds. Van der Kooij in andere gemeenten op het eiland 
(s)preekbeurten t.b.v. het Christelijk onderwijs. Hiervan wordt telkens met een 
uitvoering verslag in "de Maas" melding gemaakt. Uit deze verslagen blijkt duidelijk 
de betrokkenheid van de Ouddorpse predikant op het Christelijk onderwijs. Het is 
dan ook jammer dat deze betrokkenheid in eigen gemeente niet volledig tot 
ontplooiing heeft kunnen komen. Anderhalf jaar voor zijn vertrek uit Ouddorp wordt 
dominee tenslotte toch gevraagd om in een dienst des Woords voor de school te 
spreken. (wordt vervolgd) 
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Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
6 mei 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt op 
D.V. 11 mei 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 
 
 

Open dag HHS 
Op D.V. 3 juni organiseert het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS) een open dag. 
Deze dag is niet alleen bedoeld voor kerkenraden en (aankomende) studenten, maar 
juist ook voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden. U bent dus van harte 
welkom om te zien hoe de studie aan het Seminarium vormgegeven wordt. Door de 
docenten worden er workshops gegeven rondom het thema “Theologie vandaag, 
godgeleerdheid is (niet) van gisteren” en voor de kinderen is er een 
kinderprogramma of oppas. De ontvangst is vanaf 13.00 uur in het gebouw van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam en het programma is rond 16.30 uur afgelopen. 
Aanmelden voor de workshops is verplicht en kan via 
hersteldhervormdekerk.nl/seminarium. Daar vindt u ook de thema’s van de 
workshops en meer informatie.   



 
 

 

 


