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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. 
1 Kor. 5:7b 

 

Geliefden lezer(es), tussen het Oud Testamentische Pascha en het Nieuw 
Testamentische Paasfeest is geen wezenlijk verschil. Het brood en de wijn is een 
teken en zegel van Christus lijden en sterven. Het geslachte Paaslam lag op de 
Paastafel en het bloed van dat lam was gestreken aan de deurposten bij de 
Israëlieten. Achter dat bloed was men veilig. Wie daar achter dat bloed gevonden 
werd, tot dezulken kwam het oordeel van de dood niet. Zo geldt het ook de 
Nieuwtestamentische gemeente, die achter dat bloed de volkomen verlossing mag 
ondervinden. De engel des gerichts ging voorbij, waar dat bloed werd gevonden. Zo 
heeft God ons aller ongerechtigheden op Hem doen aanlopen en de straf, die ons de 
vrede aanbrengt was op Hem. 
Volgens 2 Kor. 5 is Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden, 
rechtvaardigheid Gods in Hem. Hij moest zijn bloed storten, opdat Hij zou ons 
kunnen reinigen, ons zou kunnen verzoenen. De toorn van God de vloek der wet, 
heeft Hij Borgtochtelijk weggedragen. Hij is het plaatsbekledende Lam van God, 
d.w.z. dat Hij als Lam van God in de plaats van anderen de zonden heeft 
weggedragen. Het bloed moest worden gestort om te kunnen reinigen en Hij is de 
dood ingegaan, om het leven te verwerven en het Heilig Avondmaal te kunnen 
instellen. Enerzijds was het voor Hem een zwaar lijden. Ook Hij heeft na deze 
gebeurtenis in de Hof van Gethsémané gebeden: ‘Vader, indien het mogelijk is, zo 
laat deze drinkbeker van Mijn voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt’. 
Anderzijds heeft Hij ook grotelijks begeerd dit Avondmaal met Zijn kinderen te 
houden. Christus is de Paaszaal ingegaan en heeft plaats genomen aan de tafel. Hij 
zegent het brood, Hij neemt het en eet het, en zo volbrengt Hij alles. Welk een 
wonderlijk schouwspel. Hij, Die Zelf het Lam is, Hij eet van het lam. Hij, Die Zelf het 
Brood des Levens is, eet Zelf van dat brood. Hij doet dat, om een volk te bereiden, 
dat vrij zal Zijn van de zuurdesem der zonde. We lezen daarvan bij de profetie van 
Jesaja (43:21): ‘Dit volk heb Ik Mij geformeerd, zij zullen mijn lof vertellen’. Mag u Zijn 
lof vermelden? Hebt u de eer van God wel eens op het oog? We lezen ook dat Hij het 
brood nam en dat doopt in de bittere kruiden en zo moest Christus als het ware 
Paaslam, de volle bitterheid en de smadelijkheid van de zonde lijden. 
Hij werd gedompeld in de bitterheid van het lijden, opdat Zijn volk dronken zou 
worden in de beek der wellusten. Ons Pascha is voor ons geslacht. Het was een 
volkomen lam, een zuiver lam. Het Paaslam mocht niet worden behandeld als een 
offerbeest in het algemeen. Alle onnodige verminking moest worden vermeden, 

MEDITATIE 
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voorzover dit met het vergieten van zijn bloed en met het eten van zijn vlees 
geschieden kon. Dat was ook een afschaduwing van Christus´ offerdood. Aan Hem 
werd geen been gebroken, zoals ook van het paaslam in Ex. 12:46 werd gezegd. Zijn 
dood lichaam zou niet verminkt of verpletterd worden. De Goddelijke betamelijkheid 
eiste toch, dat aan de menselijke ruwheid een paal en perk werd gesteld. 
Zoals het niet-breken van de beenderen van het Paaslam eerbiedig onderscheiden 
werd van de andere slachtbeesten, zo werd Christus ook daarin onderscheiden van 
de andere twee moordenaars, waarvan de beenderen wel gebroken werden, zoals 
we lezen in Joh. 19:32. Maar van het volkomen Lam werden de beenderen niet 
gebroken. Onwetend deden de krijgsknechten tegen de gewoonte in, zoals de Heere 
het in Zijn raad had besloten en het ook was voorzegd door de profetie. Zo zien we 
ook hier, dat het bloed van Christus werd vergoten, zoals Hij ook Zelf bij de instelling 
van het Heilig Avondmaal heeft betuigt. Het bloed, dat de zonden der wereld 
wegneemt, is vergoten tot een volkomen verzoening voor de zonden der Zijnen. 
Hoe zalig is het volk, dat ontdekt wordt aan de gruwelijkheid van de zonde en in 
welker hart plaats wordt gemaakt voor het Plaatsbekledend werk van dit Lam. Het 
merendeel van de Joden was er blind voor. Men mag van de ellende niet meer 
spreken. Wie onbekeerd is heeft geen behoefte aan dit Paaslam en heeft geen geloof 
om Hem te omhelzen. Er is een volk dat daartoe wordt bereid. De Vader trekt hen 
uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Zoon werkt door Het Woord en door 
Zijn Geest. Christus wordt hen dan dierbaar en ze leren verstaan, dat Hij 
noodzakelijk, beminnenswaardig en onmisbaar is tot Zaligheid. 1 Petr. 2:7 gaat dan 
voor hen leven, want daar zegt de apostel: ‘U dan, die gelooft is Hij dierbaar’. 
Het ware Paaslam heeft het bloed voor hen gestort. Met slachten wordt er 
bloedvergoten. Christus offert Zijn ziel voor de Zijnen aan Zijn Vader op. Welk een 
ontroerend bloedvergieten, zoals dat al een aanvang nam in de hof van Gethsémané. 
Daar werd Zijn zweet als grote droppelen bloed. De Borg moet lijden onder een 
gesloten hemel en moet het ervaren, dat de Vader Zich terugtrekt. Het ontzaggelijke 
zielenlijden perst Hem door de Rechter van hemel en aarde, de Bloedeiser het bloed 
uit de poriën. 
‘Hij heeft de pers alleen getreden en geen der volkeren was met Hem’. De mens, die 
ooit uit de hof van Eden werd gedreven en het moest ervaren dat de hemel dicht 
ging, dat hij door eigen schuld van God werd verlaten. Hij kan alleen door dit 
plaatsbekledend werk van Christus weer in een verzoende gemeenschap met Zijn 
Schepper komen. Christus hangt, gaat en staat hier in de plaats van de zondaar. Hij 
offert Zijn ziel en daartoe heeft Hij Zijn bloed gestort.  
Het bloed wordt van binnenuit gedreven. Hij liet Zich hier ter slachting leiden en op 
de eis van de Rechter heeft Hij ‘amen’ gezegd. Christus heeft Zijn ziel tot een  
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schuldoffer gesteld en achter dat Offer vindt de ziel schuilplaats en bedekking voor 
de hemelhoge schuld. Nu kan het worden: 
 
Daar het bloed, door U gestort, 
Mij de bron van ’t leven wordt. 

Ds. H. Juffer 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 2 april 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. W. Roos, Doornspijk 

Ds. W. Roos 
  Collecten: 1 landelijk evangelisatie werk, 3 aflossing kerk 

 
Vrijdag 7 april Goede vrijdag 

9.30 uur: 
19.00 uur: 

 Ds. G. Kater, Arnemuiden 
Ds. A. van Duijn, Katwijk aan zee 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 9 april Eerste paasdag 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 opleiding predikanten, 3 aflossing kerk 
 

Maandag 10 april Tweede paasdag 
9.30 uur:  Ds. W. Roos, Doornspijk 

  Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds 
 

Vrijdag 14 april huwelijksdienst bruidspaar Dingemanse-van der Klooster 
14.00 uur:  Ds. H. Juffer 

  Collecte: kerkvoogdij 
 

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

AGENDA 
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Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 

 
Overige bijeenkomsten: 
Dinsdag 4 april  Contactmiddag 
Dinsdag 11 april  Doopzitting   
Vrijdag 21 maart Afsluitingsavond Verenigingsseizoen 
 
Belangrijk bericht 
In verband met de condoleance van de fam. op vrijdagavond 31 maart is de afsluiting 
van het verenigingsseizoen verplaatst naar 21 april. 
 

Doordeweekse uitzendingen, aanvang 19.00 uur 
Zaterdag 1 april  Vertelling ouderling 
Zaterdag 8 april   Vertelling ouderling 
 
 

 
 
Uitzendingen kerktelefoon 
Toen in maart 2020 de coronapandemie uitbrak en het bezoeken van elkaar evenals 
de kerkgang niet of gedeeltelijk niet mogelijk was, heeft de kerkenraad al vrij snel 
besloten om een aantal uitzendingen voor de luisteraars thuis te gaan verzorgen. U 
herinnert zich vast nog wel ‘Bart en Kees’, die samenspraken hielden over 
verschillende Bijbelboeken, maar ook de verhalen op de zaterdagavond en om de 
twee weken een meditatie op de woensdagavond. De uitzendingen van de 
samenspraken zijn al in een eerder stadium gestopt. Wat betreft de tweewekelijkse 
uitzending van een meditatie op de woensdagavond, heeft de kerkenraad onlangs 
besloten ook die te beëindigen. Inmiddels is de laatste meditatie, gelezen door onze 
oud-ambtsbroeder, op 15 maart jl. uitgezonden. Verschillende redenen liggen aan 
deze beslissing ten grondslag. 
Ten eerste zijn de uitzendingen destijds ingezet en bedoeld als compensatie 
vanwege de beperkte bezoek-mogelijkheid als gevolg van de corona-maatregelen, 
waardoor in meerdere of mindere mate eenzaamheid het gevolg was. Omdat nu alle 
aan corona gerelateerde maatregelen door de overheid zijn opgeheven, vervalt dus 
de noodzaak van de uitzendingen. Door de tijd zagen we het aantal luisteraars 

UIT DE KERKENRAAD 
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(althans diegenen die via internet luisterden) drastisch verminderen. Zeker nu het 
voorjaar weer aanbreekt en de mogelijkheid tot bezoek toeneemt. 
Tenslotte is opheffing ook een verlichting voor de beheerder van ‘Eben-Haëzer’, die 
naast zijn gewone werkzaamheden bij alle uitzendingen aanwezig moet zijn.  
Wij begrijpen dat voor een aantal luisteraars deze beslissing teleurstellend is, maar 
we hopen toch op uw begrip voor het opheffen van deze (nood)maatregel. De 
zaterdagavondverhalen staan gepland t/m 1 juli 2023 en zullen tot die tijd worden 
uitgezonden. In een later stadium bezint de kerkenraad zich over wel of niet hiermee 
doorgaan. Uiteraard wordt u ook dan weer hiervan in kennis gesteld.  
 
Bediening Heilige Doop 
De doopdienst die gepland stond op 2 april is verplaatst naar de morgendienst van 
D.V. zondag 16 april. Op deze zondag hoopt onze oud-predikant ds. D. Heemskerk 
voor te gaan, het is ook zijn voornemen om de doopzitting te leiden. Doopzitting 
staat gepland op dinsdag 11 april om 19.30 uur in Eben-Haëzer.  
 
 

 
 
Collecteaankondiging landelijk evangelisatiewerk 

Op D.V. zondag 2 april a.s. staat de landelijke 
collecte voor de commissie evangelisatie 

gepland. Het stemt tot grote dankbaarheid 
dat het evangelisatiewerk vanuit ons kerkverband een steeds grotere plaats 
krijgt in de gemeenten. Het werk dat ondersteuning verdient vanuit de 
Commissie Evangelisatie breidt momenteel ook hard uit. We zien initiatieven 
ontplooien en uitbreiden in: - Amsterdam. Voor het werk in De Bijlmer is 
inmiddels ook een kinderevangeliste is aangesteld; - Schiedam. Het werk door 
ds. Krooneman begint een steeds grotere omvang te krijgen; - Oosterhout (NB.). 
Er wordt hard gewerkt om D.V. in september een inloophuis te openen en daar 
is ook een vacature voor een evangelist voor 1 dag per week uitgezet. - Andelst-
Zetten. In die plaats wil men evangelisatiewerk opzetten, geleid door ds. Van 
Klinken. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen en u oproepen om 
het evangelisatiewerk blijvend op te dragen in uw gebeden. 
 
 
 
 

VAN DE DIACONIE 
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Opleiding predikanten 
De diaconiecollecte op zondag 16 april is 
bestemd voor de commissie opleiding en 
vorming (COV). De opleiding van herders en 
leraars voor onze gemeenten behoort tot de 

kern van onze kerk en heeft een biddend hart van de gemeenteleden nodig. De 
commissie opleiding en vorming (COV) draagt zorg voor de kwaliteit van deze 
opleiding. Op dit moment denkt COV na over welk beleid nodig is om de studenten 
geestelijk te leiden en hoe we ook in de toekomst voldoende docenten hebben voor 
het seminarium. Hier zijn de nodige kosten aan verbonden. Wanneer u meer wilt 
weten over ons seminarium is het goed om alvast de Open Dag in uw agenda te 
noteren: D.V. 3 juni 2023. In vertrouwen doen wij weer een beroep op uw 
liefdegaven.  
 
 

 
 
Contactmiddag 
Op dinsdag 4 april a.s. hopen we de laatste contactmiddag van het seizoen 2022-
2023 al weer te hebben. We kijken nog even terug naar de vorige contactmiddag van 
7 maart. Dat begon weer ouderwets te lijken wat het aantal bezoekers betreft. Daar 
mogen we dankbaar voor zijn. Dat geldt ook voor wat de invulling van het 
programma betreft. Na een lijdensmeditatie van de bekende ds. J.T. Doornenbal 
volgde na de pauze een boeiende presentatie over het werk van de Stichting Bonisa.  
Bijzonder leuk was de mededeling dat de spreekster een kleindochter van Geertje 
Grinwis uit Ouddorp was. Na afloop van de contactmiddag sprak zij nog met  
Maarten, een neef van haar vader. De collecte voor Bonisa bracht het mooie bedrag 
van € 282,15 op.  

En nu dan de komende contactmiddag met broodmaaltijd! Dat belooft een bijzonder 
mooie middag te worden. We hebben Joanne Grinwis-Dam bereid gevonden samen 
met een aantal jongeren van de gemeente deze middag te verzorgen. Zij heeft een 
heel mooi Paasprogramma samengesteld waarin veel jongeren worden 
ingeschakeld. We willen Joanne hartelijk danken voor haar bereidwilligheid en inzet. 
Ook zijn we dankbaar dat we de traditionele afsluiting met broodmaaltijd weer 
kunnen houden. Onze beheerder, Karel Groeneveld staat garant voor een heerlijke 
verwennerij van zijn gasten. Ter bestrijding van de kosten kunt u een (vrijwillige!) 
bijdrage kwijt in de opgestelde bus in de hal van Eben-Haëzer. Al met al dus de 
moeite waard om deze middag te bezoeken. Iedereen is dan ook van harte welkom!  
14.00 uur : Inloop met koffie/thee 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
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14.30 uur : Opening en vervolg Paasprogramma 
Voor vervoer: Bel 0187-681887 
Graag tot ziens in Eben-Haëzer! 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904 diaken Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

http://tel.nr/


 10 

Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
Op de eerste paasdag, zondag 9 april hopen wij met alle kinderen te gedenken dat 
de Heere Jezus is opgestaan. De zondagsschool zal dan om 12.30 uur uit zijn. 
Deze zondag zal er een speciale collecte gehouden worden voor de actie van de 
landelijke zondagscholenbond met als Thema: 'Zaaien in de zomer', voor 
zomerkampen voor kinderen. Deze actie wordt gehouden voor Hulp Oost-Europa. 
De paasfeestviering van de Zondagsschool is te beluisteren via de kerktelefoon en 
wordt gehouden in de Eben-Haëzerkerk. Tevens kan men via beeld meekijken. 
Bedankt namens het bestuur.  
 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Kinderclub  Hosanna heeft voor stichting Kimon snoeprollen verkocht, dit heeft het 
mooie bedrag van €820,- opgebracht. 
Wij willen iedereen bedanken, die ons daarmee geholpen heeft. 
 
24 maart hebben we alweer de laatste clubavond gehad. Een volledig seizoen ligt 
alweer achter ons. We vonden het fijn met jullie en hopen groep 5 in september 
weer te ontmoeten. Groep 6 mag dan naar de jongens- en meisjesclub.  
 
Zaterdag 25 maart zijn we met elkaar naar de Appèldag geweest in Sommelsdijk. Wat 
was het mooi om met zoveel kinderen te zingen, knutselen en te luisteren naar Gods 

VERENIGINGEN 
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Woord. Hierna vertrokken we naar speeltuin ’t Klokhuus. We kijken terug op een 
gezellige dag met elkaar! Hier nog wat foto’s van het clubuitje: 

 

 
Jongensclub ‘Benjamin’  

 
 

Jongerenclub 4-you  
Het lijkt alweer lang geleden, maar op 11 maart zijn we met een grote groep jongeren 
naar de jongerendag in Rotterdam geweest. Wat hebben we daar leerzame dingen 
gehoord! ’s Middags zijn we nog gezellig met elkaar wezen tuben. We delen nog een 

paar foto’s om te laten zien hoe leuk dat was 😉. 
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De week erna was al onze nachtmarathon. Wat was het opnieuw gezellig met elkaar! 
Ontzettend fijn dat jullie je zo in hebben gezet om sponsors te zoeken én om te 

helpen met de ontbijtjes! Dat heeft bij elkaar 
het mooie bedrag van € 1689,55 voor de actie 
voor Jantina (Kimon) opgeleverd. Super mooi! 
                           

 
Op 31 maart is er nog de afsluiting van de actie met alle verenigingen en clubs. We 
hopen jullie daar ook te zien! Officieel is daarna het seizoen afgelopen. Maar we 
willen graag nog wat extra avonden organiseren, om elkaar nog af en toe te 
ontmoeten. Dat zal dan geen officiële clubavond zijn, maar iets gezelligs of sportiefs. 
Via de app zullen we de verdere info daarover delen. We hopen jullie dan weer 
allemaal te zien! De data geven we vast door: 

- Vrijdag 14 april 
- Vrijdag 12 mei 
- Vrijdag 2 juni 
- Zaterdagmiddag en -avond 24 juni (afsluiting) 
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Mannenvereniging ‘Agur’ 
De Mannenvereniging hoopt op woensdag 12 april bijeen te komen. Wij beginnen 
om 19.30 uur en behandelen met elkaar het boekje van ds. B. Reinders met als titel 
‘Voor de Heere en voor Gideon’. Leden en bezoekers van harte welkom. 
 
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 12 april hopen we weer bijeen te komen . Bijbelstudie 10 is aan de beurt 
om te behandelen, Genesis 48-50, ‘Jozefs vader sterft’. Dat we met elkaar een 
gezegende avond mogen hebben. Inloop vanaf 19.15 uur. Nieuwe leden en 
bezoekers welkom. Kaarten zijn te koop ten bate van de HHG Ouddorp mobiel -
0646687053 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Op dinsdag 4 april is er weer vereniging. Deze morgen willen we stilstaan bij het 
lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus. De bijbelstudie en de vragen 
zijn per mail toegestuurd. We hopen op een goede opkomst en een gezegende 
morgen, waarop we rondom Gods Woord samen mogen zijn.  
Inloop met koffie/thee vanaf 9.00 uur we beginnen om 9.15 uur en eindigen rond 
11.15 uur. Oppas voor de kinderen is aanwezig. Voor verdere informatie of vragen 
kunt u contact opnemen met: (0646207395) of 
ochtendvrouwenvereniging@gmail.com 
Data bijeenkomsten: 4 april en 16 mei. Voor alle data geldt: Deo Volente 
 

 

 
 
Paasbroodactie 
ATTENTIE! 
Het afhalen van de broden van de aangekondigde Paas- en krentenbroodactie op 
D.V. zaterdag 1 april is gewijzigd. Tijd: van 10.15 uur – 11.00 uur.  
Plaats:  ‘Eben-Haëzer’, INGANG BIBLIOTHEEK! (i.v.m. Rouwdienst) 
 
Planning voor het komende half jaar 
Enige tijd terug hebben we als activiteitencommissie een planning gemaakt voor het 
komende halfjaar. Op de volgende datums hopen we bij leven en welzijn een actie 
te houden: 

- Zaterdag 1 april. Paasbroodactie. 

- Zaterdag 13 mei. Boekenmarkt  

- Maandag 29 mei. Fiets- en autopuzzelritten 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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- Zaterdag 1 juli. Zomermarkt 

Heb je zin om te helpen als vrijwilliger op de zomermarkt, of zou je zelf met een 
kraam willen staan, stuur een mailtje naar ac.hhgouddorp@gmail.com  
 
Boeken 
Onlangs is van de familie Van Koppen 500,- ontvangen uit de verkoop van boeken 
aan huis (Duinkerkerweg 1). We zijn blij met hun inzet en zeggen hen namens onze 
kerkelijke gemeente hiervoor nogmaals dank. 
Als u of jij bepaalde boeken zoekt, of juist boeken wilt opruimen, dan kan contact 
opnemen worden met de familie, 0187-683043. 
 
Paaszangavond in bloemenschuur Ouddorp 
Op D.V. zaterdag 8 april wordt er weer een zangavond georganiseerd in de loods van 
bloemenkwekerij Klepper in Ouddorp. Hiermee pakt het Ouddorps Mannenkoor de 
draad weer op na de coronatijd en geeft invulling aan een jarenlange traditie. De 
zangavond op deze locatie wordt inmiddels voor de 12e keer georganiseerd. De 
collecteopbrengst zal geheel ten goede komen aan de evangelisatiecommissie ‘De 
vuurtoren’ in Ouddorp. 
Naast het Christelijk Ouddorps Mannenkoor, onder leiding van Dinant Struik, zal ook 
de Christelijk Gemengde Zangvereniging “Met Hart en Stem” uit Sint-Maartensdijk, 
onder leiding van Pieter Quist liederen ten gehore brengen. Vaste organist Willem 
den Boer zal te horen zijn op het orgel. Rachel Quist zal haar muzikale talenten laten 
horen op de klarinet. De meditatie zal deze avond worden verzorgd door de 
voorzitter van de evangelisatiecommissie diaken H. Bal. 
Het zal dus een gevarieerde avond worden vol mooie muziek. De entree is geheel 
gratis, wel is er een collecte die volledig naar het goede doel gaat. Gezien de grote 
opkomst van eerdere jaren zal er gezorgd worden voor voldoende zitplaatsen. Van 
harte welkom op zaterdag 8 april bij Bloemenkwekerij Klepper, Oudelandseweg 27 
in Ouddorp. 
De deuren openen om 19.00 uur, het programma gaat ongeveer een half uur later 
van start. 
 
 

 
 
Gods Woord zaaien, ook in Roemenië  
Jullie als gemeente zijn de afgelopen periode flink in touw geweest om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor KIMON. Ik weet ook dat velen het kinderwerk steunen 

ZENDINGSCOMMISSIE ‘ONDERWIJST AL DE VOLKEN’ 
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in jullie gebed. Daar zijn we dankbaar voor! Onderstaande gebeurtenissen wil ik 
graag met jullie delen, zodat jullie ook zien hoe God wereldwijd werkt!  
Afgelopen tijd heb ik weer heel wat kinderen, tieners en volwassenen ontmoet. Er 
zijn 2 meisjes, Raisa en Rucsandra die al weer 3 jaar heel trouw naar de club komen. 
Ze ontbreken alleen als ze echt ziek zijn! En wat mooi om te zien dat deze meisjes 
groeien in hun kennis en verbanden gaan zien tussen bepaalde gebeurtenissen in de 
Bijbel en daardoor beter begrijpen wat geloof is en hoe het vorm krijgt. Hoe 
belangrijk is goed Bijbelonderwijs, ook voor deze kinderen! Raisa: voor dat we gaan 
slapen bidden we (naast een gedichtje) nu ook zelf en zelfs onze kleine broertjes 
zeggen iets!  
In een ander dorp kwam Aurica naar mij toe. Ze is een  jonge vrouw die ondanks haar 
verstandelijk handicap God mag volgen. Ze komt heel trouw naar de kinderclub en 
vorige week vraagde ze: heb je een Bijbel voor mij? Ik heb mijn eigen Bijbel 
weggegeven aan een vrouw in het dorp! Een mooier cadeau om weg te geven is er 
niet!  
Ramona is 13 jaar. Ze komt ook trouw en ik probeer haar aan te leren om dagelijks 
een korte mediatie voor kinderen op een site te lezen, als opstapje dat ze straks ook 
trouw uit de Bijbel gaat lezen. Dus regelmatig doe ik een appje met de vraag  hoe het 
gaat en wat ze vandaag gedaan heeft? En uiteraard tussen deze vragen door: En… 
heb je nog gelezen? Ze slaat nog wel eens een dag over, maar 5 van de 7 dagen leest 
ze..  
Wat een zegen dat we het Zaad mogen zaaien, aan God om te oogsten! ‘Zo is nog hij 
die plant, iets, noch hij, die nat maakt, maar God, Die den wasdom geeft’ (1 Korinthe 
3:7)) En het geeft verwondering dat God jullie inzet in Ouddorp en mijn inzet hier 
gebruikt om het Woord van God te laten zaaien, zodat God kan oogsten! Aan Hem 
alle eer!  
 
 

 
 
Paasevangelisatiefolder verspreiden in Ouddorp 
 

“Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft, zal leven,  
al ware hij ook gestorven;” 

Joh. 11 : 25 
 
We willen in de week van D.V. maandag 3 t/m 8 april de Paasevangelisatiefolder in 
Ouddorp bezorgen. Helpt u ook mee? De folders kunnen maandag 3 april ’s middags 
van 13:00 tot 13:30 uur en ’s avonds van 19:00 tot 19:30 uur opgehaald worden in 

EVANGELISATIECOMMISSIE ‘DE VUURTOREN’ 
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het verenigingsgebouw Eben-Haëzer. U kunt de folders dan op eigen gelegenheid in 
deze week bezorgen. 
We hopen dat u voor dit werk wat van uw tijd vrij wilt maken!  
 
Evangelisatiecommissie 'de Vuurtoren' 
 
 

  
 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
 

 

 
Metgezel 
 
Even voorstellen: ik ben jullie metgezel.  
Een metgezel is iemand die samen met je reist. We zitten in dezelfde trein, de trein 
van het leven. Ik zit naast jullie in dezelfde coupé, de coupé van de jongeren. Eigenlijk 
hoor ik hier niet, of misschien juist wel. Ik ben namelijk niet zo jong meer, 
‘ouderwetse opa’, zei mijn kleindochter van twaalf pas. Toch voel ik me wel thuis in 
jullie coupé. Weet je waarom? Wel, het is niet voor het eerst dat ik hier zit. Ik zat er 
al toen jullie er nog lang niet waren. En weet je, het voelt nu toch nog een beetje net 
als toen. Niet in alles! De trein reed voor mijn gevoel toen minder snel, als je door de 
ramen keek was het landschap lang niet zo divers als nu. De sfeer in de coupés was 
wel wat gezelliger, gemoedelijker. Nu zie ik bijna geen gezichten meer, alleen maar 
haarbollen gebogen over schermpjes. Wat doe ik eigenlijk hier?! 
Wel, we reizen samen en ik wil graag met jullie in gesprek gaan, naar jullie luisteren 
en dingen met elkaar delen. Ik kan wellicht van jullie leren en misschien kan ik vanuit 
mijn levenservaring wat voor jullie betekenen, met name als het gaat om onze 
geestelijke bagage.  
Wat dat laatste betreft wil ik beginnen iets met jullie te delen.  
Ik heb een bekeerde vader en moeder gehad. Daarom heb ik van heel dichtbij gezien 
en ondervonden wat de ware Godsdienst in het leven van mensen betekent. Zulke 
ouders (gehad) te hebben, daarvoor kun je de Heere nooit genoeg dankbaar zijn. 
Nog dagelijks denk ik aan de omkering in ons gezin, hun geloofs-worstelingen, de 

MIJN KERK EN IK 
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aanvechtingen, de uitreddingen, de klaagliederen maar ook de lofzangen, de vele 
wederwaardigheden en de ontmoetingen met verschillende van Gods kinderen. Hun 
hele leven was doorademd van de Heere en Zijn Woord, Zijn dienst, Zijn dag! Ze 
hebben onuitwisbare indrukken op mij gemaakt, die meegaan tot aan het graf. Ik 
moet hierbij denken aan een lied uit een oudere uitgave van de bundel van Johannes  
de Heer. Jammer dat het in latere uitgaven niet meer te vinden is. Zeker te 
ouderwets. Maar ik geef het toch, zij het samengevoegd en verkort, aan jullie door 
om er onze eerste kennismaking mee af te sluiten.  
 
Die ouderwetse Godsdienst  Die ouderwetse Godsdienst 
Was goed voor onze moeders,  Was de redding voor mijn vader 
Maar is ook nog goed voor mij.  En is ook nog goed voor mij. 
Ja, die ouderwetse Godsdienst  Ja, die ouderwetse Godsdienst 
Was goed voor onze ouders,  Was de redding voor mijn vader; 
Maar is ook nog goed voor mij.  Geeft vrede mij in ’t harte. 

Maar is ook nog goed voor mij. 
 
Wil je reageren? Graag! Dat kan via mijnkerkenik@hhgouddorp.nl 
Met vriendelijke groet, 
Jullie reisgenoot, Metgezel 
 

 
Het Boekenhoekje 
 

Iedereen is nog druk aan het lezen in het boek “Vrienden!” van Wim Visser, of…… 
niemand heeft het boek gelezen! Vandaar misschien dat we nog geen reactie 
ontvingen. We hadden de titel overgenomen uit een boekbespreking in een nummer 
van ZICHT OP DE KERK door ds. P.C. Hoek. Hij schrijft aan het eind daarvan: Het lijkt 
me dan ook niet alleen nuttig om persoonlijk dit boekje te lezen als stof tot 
overdenking, maar juist ook om als vrienden samen dit boekje te lezen en erover in 
gesprek te zijn. In het 'Woord vooraf’ schrijft ds. J.M.J. Kieviet, eveneens vriend van 
de auteur: 'Ik ben onder de indruk van wat er in dit eenvoudige maar heldere boekje 
allemaal geboden wordt. Goed om de heilige Schriften eens vanuit dit tere onderwerp 
te lezen. Het geeft al met al veel stof tot meditatie. En veel gelegenheid om het eigen 
leven ernaast te leggen. Ter verootmoediging en opscherping.' Wim Visser, Vrienden! 
Wat de Bijbel zegt over vriendschap, Uitgeverij Brevier 2021, ISBN 
9789492433794,124 pag., € 12,50 
 
Net als alle andere onderdelen van de rubriek ‘Mijn kerk en ik’ bevindt het 
‘Boekenhoekje’ zich in de opstartfase. Het staat zogenaamd nog in de steigers. Het 

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
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is voor ons aftasten wat aanspreekt of niet. We menen daarom iemand gevonden te 
hebben die op het gebied van boeken en literatuur kennis van zaken heeft. 
Ongetwijfeld horen jullie daar binnenkort meer van. 
 

 
De stelling waarop jullie konden reageren was: 

Als de Heere de zonden toch vergeeft, hoef ik niet zo nauw te kijken. 
 
Allen die reageerden, en dat waren er best veel(!), hartelijk dank voor hun reactie! 
De uitslag is als volgt: 
 
 

 
 

De stelling is een gedachte die veel jongeren (onbewust/ bewust) bij zich dragen. In 
de Bijbel wordt in Efeze 6 echter niet voor niets gesproken over een geestelijke 
wapenrusting tegen de zonde (Lees Efeze 6 : 10-17). Wat is vergeving eigenlijk? God 
wilde Zijn Zoon geven en Die wilde Zich offeren voor de zonden van Zijn volk, zodat 
Zijn kinderen straks vrijgesproken zullen worden bij het laatste oordeel van alle 
zonden die ze gedaan hebben. Hoe bitter was het lijden en sterven van de Heere 
Jezus! Als we iets ervaren van het heimwee naar God en de bitterheid van het lijden 
van Christus, dan zondigen we niet goedkoop, maar dan geeft dat ons een diep 
berouw van binnen. Dan willen we niet meer slordig leven en God en Zijn geboden 
vergeten. Dan is dus ook de gedachtegang van de stelling niet aan de orde. 
 
En dan nu de volgende Poll: 
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Een kerkdienst heeft mij nog nooit echt aangesproken   
Eens 

Oneens 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Op de heuvel van Golgotha 
Volgende week hoopt het Goede Vrijdag te zijn. We herdenken dan de kruisiging van 
de Heere Jezus. 
Nadat de Heere Jezus Zich gevangen gegeven had, werd Hij voorgeleid aan de 
Romeinse stadhouder Pilatus. Pilatus is de baas over Jeruzalem en een aantal 
plaatsen eromheen. De overpriesters en de oudsten willen Jezus doden. Maar dat 
mogen ze niet zelf doen. De stadhouder mag dat wel. Jezus wordt meegenomen het 
paleis in. Pilatus vraagt: ‘Bent U de koning van de joden?’ ‘Ja dat ben Ik’ antwoordt 
Jezus. ‘Maar mijn koninkrijk is niet van deze aarde.’ De Heere Jezus heeft zijn 
koninkrijk in de hemel, en in de harten van mensen die Hem willen dienen.   
Pilatus merkt dat Jezus onschuldig is. Hij gaat naar de overpriesters en oudsten en 
zegt: ‘Jezus is onschuldig. ’De overpriesters en oudsten worden boos en beginnen 
hard te roepen. Pilatus bedenkt een plan. Hij vraagt aan de groep die voor het paleis 
staat: ‘Wie zal ik loslaten? Barababas of Jezus?’ 
Pilatus denkt dat het volk voor Jezus kiest, want Barabbas is een moordenaar.  
‘Barabbas’ roepen alle mensen. Pilatus vraagt wat hij dan met Jezus moet doen. 
‘Kruisig Hem! Kruisig Hem!’ wordt er geroepen. Jezus is 
onschuldig. Hij heeft nog nooit zonde gedaan. Toch gaat 
Hij op Golgotha de straf dragen die Zijn kinderen 
hebben verdiend. Ruw pakken de soldaten Jezus beet. 
Ze spijkeren Zijn handen en voeten vast aan de houten 
balken, en zetten het kruis rechtop.  
 

PUZZELHOEKJE 
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Puzzel  1066 
Zoek de onderstaande teksten op (de zeven kruiswoorden) en vul de ontbrekende 
woorden in, in de puzzel.  

1. Lukas 23:34. En Jezus zeide: Vader, … het hun; want zij weten niet, wat zij 
doen. 

2. Johannes 19:27. Daarna zeide Hij tot den discipel: Zie, uw … 
3. Lukas 23:43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaas, zeg Ik u: Heden zult gij met 

Mij in het … zijn. 
4. Mattheüs 27:46. En omtrent de … ure riep Jezus met een grote stem 

zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! Dat is: Mijn God! Mijn God! 
Waarom hebt Gij Mij … ! 

5. Johannes 19:28. Hierna Jezus, wetende, dat nu alles … was, opdat de Schrift 
zou vervuld worden, zeide Mij … 

6. Johannes 19:30. Toen Jezus dan den … genomen had, zeide Hij: Het is 
volbracht! En het hoofd … , gaf den geest. 

7. Lukas 23:46. En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw … 
beveel Ik Mijn … . En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze puzzel nog niet inleveren. 
Hartelijke groet, Cora en Leanne 
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De lange reis die toch nog goed afliep 
 

Door C. van Donkersgoed-Hoek 
 
Dan wordt Anita wakker. Met grote verbaasde ogen kijkt ze rond, naar allemaal 
etende mensen. Antonio’s moeder vraagt zachtjes: Hoe heet je? Anita. Hoe nog 
meer, maar meer weet Anita niet. Waar woon je? In Chiclayo. Moeder kreunt zacht. 
Chiclayo is ontzettend ver weg. Zou Antonio haar van de straat meegenomen hebben 
en hoe vinden ze ooit de moeder van dit kind? Waar is je vader? In Moyobamba. Hoe 
kan dat nou? Opeens huilt Anita; Ik wil naar moeder. Ja stil maar we gaan je moeder 
zoeken, kom maar gauw mee naar de keuken. Antonio’s moeder wil niet dat de 
mensen het horen. In de keuken geeft ze Anita wat soep. Razende honger heeft het 
kind, dat ziet ze wel. Ze schept ook rijst en een stukje vlees op een bord en loopt dan 
weg naar een zijkamertje. Voor haar bed knielt ze neer en de tranen druppen over 
haar handen. Genadige God, bidt ze, wat moet ik nu toch doen, wat moet ik nu toch 
doen, mijn jongen meent het zo goed, maar nu zullen alle moeders bang voor hem 
worden en zeggen dat hij kinderen steelt. Nog nooit heeft hij iets gestolen en nu dit 
kind. Heere ik weet het niet, ik weet het niet … Help me toch Heere. 
Als ze weer gaat staan, ziet ze opeens de tekst aan de muur: En wij weten dat 
degenen, die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede. 
Ja, moeder heeft de Heere lief, zou dit dan ook nog goed kunnen komen, maar hoe? 
Als ze weer in de keuken komt wil ze kwaad worden op Antonio. Maar ze ziet zijn 
grote trouwe bruine ogen naar haar kijken. Hij begrijpt het niet waarom ze nu niet 
blij is zoals anders voor de kilo suiker die hij meebrengt voor haar. Moeder draait 
zich om, om het geld van de mensen die gegeten hebben aan te pakken. Maar door 
haar tranen ziet ze bijna niet wat ze haar geven. 
Ze loopt weer terug naar Anita die heel stil zit te kijken. Ze probeert wat meer van 
haar te weten te komen maar ze begrijpt het verhaal niet. 
Maar Anita begrijpt zelf niet wat er gebeurd is. Ze zat bij moeder in een auto en 
moeder is uitgestapt en toen zij er weer instapte was moeder met Ruth en Jorge 
weg. Anita weet niet dat het een andere auto was, het waren allemaal dezelfde jute 
zakken. 
Toch is ze niet bang voor deze vrouw met haar zachte ogen. 
Alles werkt mee ten goede. 

VERVOLGVERHAAL 
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Het is al bijna 7 uur als de rode vrachtauto in Pucará aankomt. De chauffeur rijdt 
regelrecht naar het restaurantje. 
Direct vraagt hij aan Antonio’s moeder: Is Antonio al thuis? en moeder knikt, waarom 
vraag je dat? 
Heeft hij een kind bij zich? Moeders ogen worden groot; ja, weet jij daar iets van? Hij 
lacht en moeder voelt een zware last van zich afvallen. 
Dan ziet moeder een vrouw uit de auto klimmen en gelijk vliegt Anita langs haar 
heen. Mamita, Mamita. En ze valt in haar moeders armen. O, wat is moeder blij. En 
Anita vraagt: Mamita, waarom ben je uitgestapt en ik heb eten van deze vrouw 
gehad. 
Dan zegt de chauffeur dat ze niet verder gaan die avond. Ze hebben zoveel 
oponthoud gehad dat ze te laat zijn voor de weg die ’s avond dicht gaat. 
Nu moeten de mensen vannacht weer tussen de zakken slapen. Antonio’s moeder 
nodigt hen in de keuken. Ze schenkt koffie in voor de chauffeur en ook voor moeder 
en Jorge. O, wat is moeder daar dankbaar voor, ze had zo’n vreselijke dorst, en ze is 
zo vreselijk moe. Antonio’s moeder ziet het en ze gaat wat meer rijst koken. Als ze 
de rijst uit de zak schept in haar slaapkamer ziet ze weer de tekst. Het lijkt wel of die 
tekst haar iets te zeggen heeft. 
Heere, bidt ze zacht, wilt U dat ik tegen deze vrouw over U spreek? … Ze voelt zich 
blij worden. Als ze weer terug komt in de keuken zegt Anita’s moeder tegen haar: ik 
was net van plan om een waarzegster op te zoeken, dat hoeft nu dus niet meer. 
Aandachtig kijkt Antonio’s moeder haar aan. Dan zegt ze: Dan was je in handen van 
de duivel gevallen. 
Moeders ogen worden groot. Waarom? 
Dat zegt de Heere in Zijn Woord. Het is een gruwel in Zijn ogen. 
Heel rustig en langzaam legt Antonio’s moeder uit: Wij allen zijn geschapen door de 
Heere God. Hij bestuurt ons leven, maar wij zijn ver van Hem afgedwaald. Ons hart 
is verkeerd. De Zoon van God kwam om ons te redden. 
Het blijft stil in het restaurant, dat is wel een wonder hoor. 
Moeder zoekt haar Bijbel op en bladert er in. Want God heeft Zijn Zoon niet 
gezonden in de wereld opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld 
door Hem behouden zou worden. 
 
Heb je daar nog nooit van gehoord? Vraagt ze aan Anita’s moeder, nee nooit. 
Nog veel meer lezen ze die avond in de Bijbel. 
Het wordt al laat. Anita en Jorge zijn op de grond gaan liggen slapen. Moeder wil ze 
wakker maken om in de vrachtauto te gaan slapen. Maar Antonio’s moeder zegt: 
Nee, nee laat ze maar liggen en ze legt een paar dekens over hen heen. 
Moeder kan wel bij haar in bed slapen, en dan wordt het nacht. Alleen de muggen 
zoemen om hen heen, maar daar zijn ze wel aan gewend. 
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De volgende morgen om 6 uur vertrekt de auto weer. Alle mensen stappen weer in. 
Als Anita’s moeder haar armen om Antonio’s moeder heen slaat om haar te 
bedanken kan ze bijna geen woorden vinden. Je bent zo goed voor ons geweest, 
hartelijk bedankt. En ook voor je gebed en voor dit bijbeltje. Ik zal het nooit, nooit 
weer vergeten. 
Dan stapt ze in. Als ze al in de auto is, wil Anita’s moeder nog iets vragen. Maar de 
auto zegt al wroem, wroem. O, gauw dan toch, gauw dan voordat hij wegrijdt? Dan 
zegt ze: “Waarom?, waarom ben je zo vriendelijk voor ons?” En wat zegt Antonio’s 
moeder? Wat zal ze zeggen? Vlug, vlug, de auto gaat weg. “Omdat de Heere Jezus 
ook van jou houdt”, roept ze dan. Dat is een vreemd antwoord, vindt Anita’s moeder. 
Ze gaat op een zak zitten en de auto rijdt weg. Steeds weer moet ze aan dat antwoord 
denken. Zou dat waar zijn? Zou de Heere Jezus hen liefhebben? Zou dat echt waar 
zijn? 
 
Als Antonio’s moeder zich omdraait naar haar restaurantje zegt ze zacht. Heere, ga 
met deze vrouw mee, en laat haar niet verloren gaan. 
En dank u wel Heere, dat U Antonio wilde gebruiken om ze hier te brengen. 

 
- Einde -  

 

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
8 april 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode verschijnt 
op D.V. 13 april 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres: kerkbode@hhgouddorp.nl   of 
  Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
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Psalmzangavond met het thema: De tien geboden. 
Op D.V. zaterdagavond 15 april organiseert de zangcommissie een Psalmzangavond. 
Naast de samenzang zal er deze avond medewerking verleend worden door 
Psalmzangkoor Tehilla uit Alblasserdam onder leiding van Gerard de Wit en 
organist Arjan Kuiper. 
Deze avond zullen de Psalmen gezongen worden uit de bundel van Johannes Worp. 
Tehilla is in september 2016 met een uniek Psalmenproject gestart. De komende 
jaren zal het koor integraal de Psalmzettingen van Johannes Worp op CD uitbrengen. 
Inmiddels zijn er twee CD’s uitgebracht die ook deze avond te koop zullen zijn. 
Immers waar 100 jaar geleden een harmonium stond, was dit Psalmboek van Worp 
eveneens bij het meubilair inbegrepen. In vele huiskamers werd er gespeeld en 
gezongen uit de bundel van Worp. 
De collecte deze avond is voor het kinderevangelisatiewerk wat Jantina Bucur in 
Roemenië mag verrichten. 
Ds. Juffer zal deze avond de opening, meditatie en sluiting verzorgen. 
Aanvang 19.30 uur, Eben-Haëzerkerk Ouddorp. 
Allen van harte welkom! 
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