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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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De dakloze zwerver 
 

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning 
vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch 
roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit 
hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter 
woning. 

Psalm 107:47 
 
Wij hoeven niet van de tekst af te dwalen om vast te stellen waar de zwerver zich 
bevindt. 'Die in de woestijn dwaalden.' De woestijn is een beeld van wat dit leven is 
voor Gods volk. Niets van wat erin groeit, is geschikt voor hun voedsel. Hierin zijn 
de vurige, vliegende slangen - zonde en satan - die hen onophoudelijk bijten en 
steken. Hierin is niets wat hun een heerlijke en duurzame rust kan geven. De dorre 
zandwoestijnen van vleselijkheid beneden en de brandende zon van de verzoeking 
boven, ontzeggen hun voedsel en een schuilplaats. 
 
Er wordt echter een woord bijgevoegd, dat meer licht werpt op het karakter van de 
woestijn. 'Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis.' Een weg die niet 
is afgebakend. Een weg waarop ieder alleen moet wandelen. Een weg waarop geen 
gezelschap is ter opmontering en waar geen bakens zijn om de richting aan te 
wijzen. Dit is een kenmerk dat bij Gods kind past, namelijk dat het pad waarlangs 
het reist, voor zijn gevoel een eenzame weg is. Hierdoor wordt hij meer geoefend. 
Deze oefeningen schijnen voor hem in het bijzonder te zijn. Hij is zó vertwijfeld, dat 
hij niet kan geloven dat enige levende ziel zo wordt geoefend. De vurige pijlen die 
door de boze in zijn gedachten worden geworpen zijn zo vreselijk, dat hij meent dat 
geen kind van God dit ooit zo heeft ondervonden. De duisternis van zijn ziel, het 
ongeloof en de ontrouw van zijn hart en de werkingen van zijn krachtige 
verdorvenheden zijn zó erg dat hij meent dat niemand die ooit zo leerde kennen. 
 
Dit is het wandelen 'op een eenzame weg' en dit maakt voor Gods huisgezin het 
pad van beproeving en verzoeking zo pijnlijk. Zij zijn zonder enige troost, behalve 
wat God geeft. Zij zijn zonder enige leiding, behalve wat de Heere schenkt. Zij zijn 
zonder enige steun, behalve wat voortvloeit 'van onder eeuwige armen.' Kortom, 
het is pijnlijk om in die toestand te verkeren waar de Heere alleen moet verschijnen 
en waaruit Hij alleen kan verlossen. Maar juist de pijnlijke aard van de weg maakt 
de weg zo tot nut. We moeten afgesneden worden van het rusten op een vlesen 

MEDITATIE 
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arm. We moeten volkomen afgescheiden worden van alle steunsels die onze ziel 
ondersteunen, behalve van die almachtige Steun Die niet begeeft. Gods volk is er 
zeer op gesteld om op elkaar te steunen. Zo vleselijk is onze natuur om het te 
verwachten van en te rusten op iets zichtbaars, dat zij op alles willen rusten, 
voordat zij op de onzichtbare God willen steunen. Het kenmerk van de gelovige is 
echter dat hij met onzichtbare wezenlijkheden van doen heeft. Dat hij van 
onzichtbare kracht wordt voorzien en door een onzichtbare hand wordt gesteund. 
Als het volk van God dan ook niet op deze eenzame weg moest wandelen, waar 
niemand dan de Heere hun ziel kan ondersteunen of verkwikken, dan zouden zij 
zich afwenden van deze onzichtbare wezenlijkheden en meer steunen op de dingen 
die met het verstand zijn te bevatten. 
 
De Heere zal er echter zorg voor dragen dat Zijn volk alleen met Hem van doen 
heeft. Dat zij geen ware troost zullen hebben dan die welke uit Zijn 
tegenwoordigheid voortvloeit. En dat er geen vaste getuigenissen dan die van Zijn 
lippen in hun ziel worden gefluisterd. Zo brengt en houdt Hij Zijn volk ‘op een 
eenzame weg’, opdat zij uit Christus’ volheid in hun ziel mogen ontvangen. En dat 
in die mate en op zo’n wijze, alsof er geen andere gelovigen op de aardbodem 
waren. Velen van Gods kinderen zijn totaal onbekwaam om de gevoelens van hun 
hart aan iemand te vertellen! Soms drukt ons dit. Wij hebben behoefte aan 
medelijden en invoelingsvermogen van mensen. De Heere laat ons dit medelijden 
echter niet vaak vinden. Of als wij het vinden, dan wil Hij niet dat wij daarop rusten. 
Zijn oogmerk is ons af te trekken van het schepsel, van het steunen op menselijk 
medelijden. Hij wil ons ertoe brengen onvoorwaardelijk op Hem te betrouwen. 
‘Wiens barmhartigheden geen einde hebben.’ Wij moeten geheel en al op Hem 
steunen Die ‘zeer barmhartig is en een Ontfermer.’ 
Juist de omstandigheid dat wij op een pad van bijzondere verzoeking en smart 
moeten wandelen - waardoor het ‘een eenzame weg’ wordt - is de reden waarom 
die eenzame weg zo tot nut is. 
 
(Wordt D.V. vervolgd). 
 

J.C. Philpot (1802-1869) 
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Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 9 juli 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Kand. R. Nederveen, Nieuw-Lekkerland 

Kand. R. Nederveen 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 
Zondag 16 juli 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. J. den Boer, Grafhorst 
Ds. J. den Boer 

  Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 
 
Woensdag 19 juli 
19.30 uur:  Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

  Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 

VREUGDE EN VERDRIET 
 
 
 

AGENDA 
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Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of 
anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij 
willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun 
familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven tel. 
0187-682904 of 06-45400286. 
 

 
 

Sprokkelhoutjes 
 
 

 

• Zonder de vreze des Heeren vaart niemand wel, doch gaat men wis en zeker 
naar de hel. (Ds. H.C. v.d. Ent) 

• Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen, Gode tot heerlijk-heid, 
en een arme, door God uitgeklede en aangeklede zondaar tot zaligheid. (Ds. 
H.C. v.d. Ent) 

• Het was geen zonde dat Rachel haar kinderen beweende, maar wel dat zij 
weigerde getroost te worden. (Ds. I. Kievit) 

 

Ten slotte 
Een vrouw schreef op de rouwbrief van haar man, die in het concentratiekamp was 
omgekomen: Wij hadden het graag anders gewild, maar God deed het zo, dus is het 
goed! Wat spreekt hier geloofsberusting in uit! Er is inderdaad geloof nodig om in 
allerlei moeilijke en verdrietige omstandigheden, zowel van persoonlijke als 
gemeentelijke aard, onze zorgen en moeiten in ’s Heeren hand te mogen leggen. 
De Heere geve ons allen daar iets van te mogen kennen en beoefenen. 
 

Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis. 
 

Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin,  Uw en jullie kerkenraad. 
 
 

 
 
Woensdagavond kerkdiensten 
In de kerkbode van 27 oktober 2022 bent u geïnformeerd over energiebesparende 
maatregelen, waaronder het houden van de doordeweekse kerkdiensten in het 
verenigingsgebouw. Deze maatregel was genomen, omdat het verwarmen van het 
verenigingsgebouw goedkoper kan plaatsvinden dan het verwarmen van de kerk 
met een gering aantal bezoekers. Nu we een half jaar de doordeweekse diensten in 

VAN DE KERKVOOGDIJ 
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het verenigingsgebouw hebben gehouden, vindt hierin een wijziging plaats. Eén 
van de redenen daarvoor is dat het in het verenigingsgebouw best warm kan 
worden, zoals de laatste weken is gebleken. Besloten is dan ook de doordeweekse 
diensten in de periode tussen Biddag en Dankdag weer in de kerk te houden. Dit is 
deze week ingegaan, zoals u is meegedeeld tijdens de kanselboodschap van 
afgelopen zondag. Voor deze maatregel gelden nog wel een aantal uitgangspunten. 
Dat zijn: 

- Er wordt in de kerk niet actief gekoeld, dat is geen probleem, omdat sprake 

is van goede luchtverversing; 

- In de basis wordt alleen gebruik gemaakt van het middenschip beneden. 

Dit, omdat anders kerkgangers door de gehele kerk verspreid zitten. Dit is 

niet fijn voor de predikant die voorgaat, maar ook niet met het oog op het 

collecteren dat DV na de zomer weer opgestart zal worden. 

- De eerste vier banken worden niet gebruikt, omdat het merendeel van de 

kerkgangers niet graag helemaal vooraan zit; 

- Mocht blijken, en dat hopen we uiteraard, dat het middenschip te weinig 

ruimte biedt voor de aanwezige kerkgangers, dan wordt in eerste instantie 

uitgeweken naar de banken achter de  ouderlingen en vervolgens achter 

de diakenen; 

- De kosters zullen toezien op het plaatsnemen in de kerk en indien nodig de 

juiste aanwijzingen geven. 

We vragen hierin uw begrip en medewerking. 
 
Jaarrekening 2022 
Tijdens de gecombineerde vergadering van het college van notabelen en het 
college van kerkvoogden op 22 juni 2023 is de door de kerkvoogdij opgestelde 
jaarrekening over het jaar 2022 door het college van notabelen goedgekeurd. De 
jaarrekening 2022 ligt van 7 tot 15 juli 2023 na telefonische afspraak (06-83599551) 
ter inzage bij de penningmeester. Na genoemde termijn zal de jaarrekening in 
gecomprimeerde vorm in De Kerkbode worden gepubliceerd. 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 

ALGEMENE BERICHTEN 
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de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek in Eben-Haëzer: 
• € 0,75 (per vel van 40 bonnen €     30,-) 
• € 1,25 (per vel van 20 bonnen €     25,-) 
• € 2,50 (per vel van 20 bonnen €     50,-) 
• € 5,00 (per vel van 20 bonnen €   100,-) 
Betaling uitsluitend met Pinpas. 

 

http://tel.nr/
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Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 
 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 

 

Metgezel 
 
Mijmeringen in de trein (2) 
Zoals ik al zei: “De nacht die op die dag volgde heb ik meer wakend dan slapend 
doorgebracht. Mijn jeugdjaren kwamen me voor de geest.” 
 Van de preken uit die tijd weet ik niet veel meer. Wel herinner ik me dat kinderen 
en jongeren praktisch nooit werden aangesproken in de preken, uitzonderingen 
daar gelaten. Mijn ouders spraken na afloop van de kerkdienst met elkaar over de 
gehoorde preek. Ik hield me afzijdig, ik had meer oog gehad voor leeftijdgenoten 
van het andere geslacht. Toch voelde ik dat zij wel betrokken waren op de 
prediking. Onbewust heb ik daar best wel wat van mee gekregen, al was het alleen 
maar dat ik daardoor ontdekte dat de een verder geleid was in het geloofsleven 
dan de ander. Ook speelden karaktereigenschappen hierbij een rol. Zo was mijn 
vader veel milder in zijn waardering dan mijn moeder. Na de dood van mijn vader 
kreeg ik een schriftje in handen waarin hij van de tijd dat hij  niet meer naar de kerk 
kon, van elke dienst de naam van de predikant noteerde en de tekst van de 
prediking met daarachter zijn waardering. Bij het lezen daarvan trok een reeks van 
jaren voorbij van zondagse erediensten. Vaak stond vermeld: ‘mooi’, meerdere 
keren ‘zeer mooi’ en ook was er regelmatig niets achter geschreven. Hoe ik ook 
zocht, geen enkele keer stond er iets in afkeurende zin. Dat trof me. Zelfs na zijn 

MIJN KERK EN IK 
 
 

ONZE LEDEN 
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dood kreeg ik nog een lesje van hem! Het allermooiste van het schriftje van mijn 
vader vind ik echter de aantekening in de kantlijn bij een bepaalde datum toen hij 
in het ziekenhuis lag: “ In het ziekenhuis des nachts 2 uur is de Heere mij verschenen 
in Zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ik heb doorleefd Psalm 116 : 2 en 3. Een zware 
strijd, maar de Heere heeft mij verlost van mijn zonden. De Heere is wonderlijk en 
geen aanzien des persoons is bij Hem. De Heere zij geprezen tot in Eeuwigheid!” Ik 
herinner mij nog heel levendig hoe hij, teruggekeerd in zijn woning ons bij zich riep 
en hiervan verslag deed. Onvergetelijk! Samen met mijn moeder hebben ze nog 
gezegende jaren mogen ontvangen. De laatste jaren samen, waren de beste. 
Soms denk ik wel eens: Vroeger was de prediking niet specifiek op jongeren gericht, 
wel geestelijk onderscheidend in de toepassing. Er waren lang niet zoveel kerkelijke 
activiteiten voor jongeren als nu, ook lang niet zoveel verenigingen en clubs als 
tegenwoordig, maar er was wel meer geestelijk leven dan anno 2023! Hoe zit dat 
toch? 
Maar kom, de conducteur is al in de volgende coupé verdwenen. Ik keer terug van 
mijn gemijmer naar mijn jonge vrienden naast en voor me.  
(wordt vervolgd) 
M.M. 
 

 
 
 
De vorige stelling:  
 
Sta jij dagelijks extra 
vroeg op voor stille tijd? 
Tja, je zal zo’n vraag 
maar voor je krijgen, 
daar wordt je misschien wel verlegen van. Je weet dat het goed is om je geestelijke 
leven te verrijken maar toch.... een uur eerder opstaan? Misschien ben je wel een 
avond mens en kun je ‘s morgens niet zo vroeg uit je bed. Of je staat al om zes uur 
op om naar je werk te gaan en dan nog een uur eerder je bed uit? Pfff dat hou ik 
nooit vol. 
Zomaar wat gedachten bij de stille tijd in de vroege morgen. Als ik naar mezelf kijk 
kom ik daar alles in tekort, jij ook? En toch, de Heere is het zo waard dat je Hem 
zoekt en dan zeker in de vroege morgen, dan ben je nog uitgerust, je bent fris, je 
hoofd zit nog niet vol van de dag. Je concentratie is nog optimaal. Vaak is het zo 
heerlijk stil rond om je heen. Hoe groot zou het zijn om dan de Heere te zoeken in 
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het lezen van de Bijbel en een stil gebed op te zenden tot de Heere. Je kunt er de 
hele dag mee vooruit. 
Ik hoor het mezelf en jullie al zeggen, maar hoe lang moet je dan stille tijd houden? 
Een kwartier, een half uur of een uur? Dat hangt nu helemaal af hoeveel 
concentratie je hebt, de één zit met een kwartier al vol met zijn gedachten en de 
ander kan dat wel een uur vol houden, het is niet de vraag hoe lang maar dat je het 
doet, dat is nog veel belangrijker. De Heere kent ook jouw gedachten. 
Over tijdsbesteding gesproken, we hebben 8760 uren in een jaar en daar blijven er, 
als we 40 uur per week werken en 14 dagen vakantie houden, daarnaast 8 uur per 
dag slapen en dan nog eens 6 uur besteden aan eten, drinken, kleden, reistijd en 
dergelijke, dan houden we 1930 uur vrije tijd over. Voor een christen gaat daar 728 
uur af voor de zondag. Dan houden we nog ongeveer 1200 uur over per jaar die we 
kunnen besteden. Besteden we deze uren dan goed? 
Ik las nog een mooi verhaal met een diepe inhoud, lees maar mee: 
Geen tijd? Op een dag zegt een leraar tegen zijn leerlingen: we gaan een 
experiment doen. Hij pakt een grote glazen pot en stopt die vol met grote keien. Is 
de pot vol? Vraagt hij. Jazeker, zeggen de leerlingen. Dan pakt de leraar een zak 
met kiezelstenen en schudt ze uit over de keien in de pot. De kiezels glijden in de 
holtes tussen de keien en weer vraagt hij: is de pot vol? De leerlingen aarzelen en 
zeggen: waarschijnlijk niet! Dan pakt hij een zak met zand en strooit het in de pot. 
Het zand verdeelt zich vlot tussen de keien en de kiezels. Is de pot nu vol zegt de 
leraar dan? Nee, roepen de leerlingen. De leraar knikt en giet een kan met water 
leeg in de pot. Wat laat dit experiment zien? Vraagt hij. Een leerling zegt: het toont 
aan dat, zelfs als je dag erg vol is, je er altijd nog iets bij kunt doen. Het is even stil 
in de klas.  
Nee, zegt de leraar, dat is het niet. Het laat zien dat je nooit alles in de pot krijgt als 
je de grote keien er niet als het eerste in doet. Stel voor jezelf vast wat de grote 
keien in je leven zijn. Als je voorrang blijft geven aan de kleinigheden zal je leven 
gevuld zijn met details, je zult dan weinig tijd hebben voor de grote dingen in je 
leven. Maarten Luther doorgronde de moraal van dit verhaal. Op een drukke dag 
sprak hij: Ik zie niet in hoe ik deze dag al mijn werkzaamheden kan verrichten als ik 
niet eerst een aantal uren in gebed ga.Het gebed was de grote kei in zijn leven. 
Beste jeugd en oudere: neem de tijd.....! 
 
En dan nu de volgende stelling 

Het luisteren van Christelijke popmuziek kan geen kwaad! 
 
Eens 
Oneens 
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Ds. A. van der Kooij (10) 
Na de Zuid-Hollandse gemeenten Wijngaarden en Ouddorp vertrekt ds. Van der 
Kooij dus naar Zuilickem-Nieuwaal. 
Zuilichem en Nieuwaal zijn twee gemeenten, maar zij beroepen sinds 1693 
gecombineerd. Ds. Van der Kooij woont in Zuilichem, waar de oude pastorie staat. 
Hervormd Zuilichem - een gemeente van ruim 800 doopleden en belijdende leden - 
kerkt in een kleine, van tufsteen gebouwde kerk. De toren is in de zeventiende 
eeuw vernieuwd. Hervormd Nieuwaal is in omvang kleiner: ongeveer 600 leden, die 
ook kerken in een oud kerkgebouw met fraaie toren. In geestelijk opzicht heeft ds. 
D.Th. Keek er zijn sporen getrokken. Onder zijn bediening is een aantal 
gemeenteleden tot bekering gekomen. Welvarend is de gemeente allerminst: velen 
werken in de steenfabriek of pachten een klein stukje land of werken als 
landarbeider of griendwerker. 
Het was een moeilijke periode geweest voor hervormd Zuilichem en Nieuwaal na 
het vertrek van ds. Keek in I9I4--De twee gemeenten kregen in 1915 wel een 
predikant in de persoon van ds. N.C. Bakker uit Kesteren, maar hij bleef slechts 
twee maanden! Hij was van mening dat hij niet in Gods weg gehandeld had en nam 
een beroep naar Schoonrewoerd aan. 
De kerkenraad brengt op diverse predikanten een beroep uit. Vervolgens valt de 
keus op ds. A. van der Kooij te Ouddorp, die het eind 1917 aanneemt. Zijn zwager 
ds. J. Dijkshoorn te Krimpen a.d. Lek - die hetzelfde jaar overlijdt aan de Spaanse 
griep - treedt op zondag 20 januari als bevestiger op, waarna Van der Kooij 's 
middags zijn intredepreek houdt met 1 Tim. 1 vers I5. 'Beide malen' - schrijft De 
Waarbeidsvriend - 'inzonderheid des namiddags vulde een zeer grote schare het 
kerkgebouw. Na de intreerede heet de consultent, ds. J.A. ten Bokkel Huinink van 
Weel en Ammerzoden den nieuwen leeraar hartelijk welkom en uitte de beste 
wenschen voor gemeente en predikant. Make de Heere nu alles wel naar de 
rijkdom Zijner genade en zij het verblijf van ds. Van der Kooij in ons midden tot 
Gods eer, tot opbouwing onzer gemeenten en tot uitbreiding van 's Heeren 
Koninkrijk op alle terreinen des levens.' 
Ds. Van der Kooij heeft ook in Zuilichem en Nieuwaal het geestelijk welzijn op het 
oog: in Nieuwaal richt de kerkenraad in 1918 een bibliotheek op. Welke boeken 
dan aangeschaft moesten worden? Van der Kooij leest een lijst op waarop de 
werken van diverse oudvaders staan: Brakel, Bunyan, Comrie, Erskine, Van der 
Groe, Huntington, Van der Kemp, Koelman, Ledeboer, Love, Jan Luyken, Myseras, 
Van der Velde, Verschuir, Smytegelt, Boston e.a. 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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Een kwestie die landelijk veel stof doet opwaaien is het niet toelaten van een lid 
van de SDAP tot de openbare belijdenis des geloofs. Niemand is november 1918 
vergeten toen Troelstra, de leider van deze socialistische partij in Nederland, bijna 
een arbeidersrevolutie ontketende. De kerkenraad is van mening dat de 
betrokkene op grond van artikel II van het Algemeen Reglement niet kan worden 
toegelaten tot het afleggen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. De 
betrokkene wordt schriftelijk op de hoogte gebracht, maar laat de brief in ‘Het 
Volk’ plaatsen, het lijfblad van de SDAP. Uiteindelijk vraagt de kerkenraad - na nog 
een brief tot toelating ontvangen te hebben - het Classisbestuur om raad, maar 
krijgt een gematigd antwoord. De kerkenraad is dankbaar, maar niet voldaan. Een 
tweede schrijven wordt nog opgesteld, maar de geweigerde belijdeniscatechisant 
laat de termijn voor hoger beroep verstrijken, waarmee de zaak is afgedaan. Later 
schijnt een collega over deze kwestie tegen Van der Kooij gezegd te hebben: 'Ge 
hebt de Hervormde Kerk op zijn grondvesten doen schudden, collega!' 
In november 1918 wordt ds. Van der Kooij tot bestuurslid van de school gekozen. 
Het bestuur bestaat uit vier leden van de hervormde gemeente en vier van de 
plaatselijke Gereformeerde kerk. Deze samenstelling leidt in 1919 tot spanningen: 
bij de benoeming van een schoolhoofd zijn er twee kandidaten uit Delft; de één is 
gereformeerd, de ander hervormd. De stemmen staken! Het lot moet beslissen en 
valt op de gereformeerde sollicitant! Ds. Van der Kooij neemt hiermee geen 
genoegen en verlaat met nog twee hervormde bestuursleden de vergadering. Hij 
wil vervolgens niet meer als voorzitter fungeren, ondanks het latere verzoek van de 
ledenvergadering. Het gereformeerde schoolhoofd blijft echter slechts een jaar. 
Tegelijk met zijn ontslagaanvraag is er ook een bedankbrief van ds. Van der Kooij 
als lid van het schoolbestuur wegens zijn vertrek naar Schoonrewoerd. Ds. Van der 
Kooij neemt op 4 april 1920 afscheid met een preek over Romeinen 8 vers II: "En 
indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo 
zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen leven 
maken, door Zijn Geest, Die in u woont.' 

(wordt vervolgd) 
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Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad 
 

 
 

PUZZELHOEKJE 
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De Bijbel is het boek waarin God aan ons vertelt Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft en 
wat Zijn wil voor ons leven is. In de Bijbel laat God zien Wie de Heere Jezus is. 
Gods Woord is als een schild voor alle mensen die bij de Heere schuilen (Spreuken 
30:5). De woorden van God bieden bescherming als de duivel je probeert te 
verleiden tot zonde of als mensen je kwaad willen doen met hun woorden. In Efeze 
6:17 lees je over de Bijbel als het zwaard van de Geest. 
 
Puzzel 1073 
Streep de namen van 36 bijbelboeken uit het Oude Testament weg. Welke 8 
namen van boeken uit het Nieuwe Testament kun je maken van overgebleven 
letters? Dat is de oplossing van deze puzzel. 
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Bron: ABCvoorkinderen.nl 
 

Jullie mogen puzzel 1072 en 1073 nu inleveren. Uiterlijk op 20 juli a.s. 
 

 
 
 
Eindantwoorden 
1070: Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des 
Heiligen Geestes ontvangen hebbende van den Vader heeft dit uitgestort dat gij nu 
ziet en hoort. 
1071: Jona is boos / 10 verschillen 
 
Hartelijke groet! 
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De beide logeergasten (een verhaal uit Luthers leven) 
door P. de Zeeuw, JGzn 

 
II. Er komt een nieuwe gast 
 
De waard had het goed gehoord. Inderdaad was er een nieuwe gast. En nog wel 
een heel voorname gast. Dat was al dadelijk te zien aan het grote aantal ruiters, dat 
hem vergezelde. De waard gnuifde al. Dat kan een mooie vertering worden. Doch 
dat viel bitter tegen. 
De edelman zond al zijn dienaars weg op één na. Hij gaf hen zijn stellige orders en 
daarop reden de ruiters verder. Alleen de edelman en een van zijn bedienden 
bleven bij de herberg. De waard was al naar buiten gekomen en met veel buigingen 
en vriendelijke woorden, verwelkomde hij de edele heer. Hij kende die heer wel. 
Het was Eberhard von Erbach, die op het fraaie kasteel “Erbach” in het Odenwoud 
woonde. Hij was een zeer geacht man, godsdienstig, maar gehecht aan de Roomse 
kerk. Hij wilde met al wat hij bezat zijn Heere en Zaligmaker dienen. Het stond bij 
hem vast, dat dit het hoogste doel van het leven was. Maar even vroom als hij was, 
even vurig vereerde hij ook de Heilige Maagd Maria. Het is te begrijpen, dat deze 
man een grote afkeer had van Maarten Luther. Die Augustijner-monnik had het 
gewaagd in de herfst van het vorige jaar, nog wel op de dag vóór Allerheiligen (1 
november is Allerheiligen) 95 stellingen aan de Slotkapel te Wittenberg aan te 
slaan. Daarin veroordeelde hij de aflaat en sprak hij kwaad van heel veel andere 
gebruiken in de Roomse kerk. Baron van Erbach had de stellingen gelezen. En 
woedend was hij geworden. Hij hoopte hartelijk, dat men die ketter spoedig 
gevangen zou nemen en onschadelijk maken. 
Daaraan wilde hij zelf wel een handje meehelpen. 
Zodra hij binnen was, verzocht hij de waard een avondmaal gereed te maken voor 
hem en zijn bediende. Maar er moest wat haast mee gemaakt worden, want hij 
wilde vlug naar bed, omdat hij de volgende dag weer vroeg wilde opstaan. 
De waard moest er heimelijk om lachen, dat was nu de tweede gast al, die haast 
had en die de volgende morgen vroeg wilde vertrekken. 
Zodra de edelman zijn maaltijd gebruikt had, ging hij naar zijn kamer. Hij was van 
plan direct naar bed te gaan, maar daartoe kwam hij niet. Hij voelde, dat hij erg 
opgewonden was en begreep, dat hij de slaap toch niet zou kunnen vatten. Daarom 
bleef hij nog een tijd in gedachten verzonken zitten. 
Juist toen hij zijn avondgebed zou doen, om zich daarna ter ruste te begeven, 
hoorde hij door de dunne houten wand, die zijn kamer van een andere scheidde, 

VERVOLGVERHAAL 
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een heerlijk lied, dat met een heldere, klankvolle stem gezongen werd. Het was een 
plechtige avondzang. De ridder kon elk woord van het lied verstaan en de vrome 
zin van de woorden, de schone melodie, die gloedvolle uitvoering en de 
meesterlijke wijze, waarop ter begeleiding van het lied, een harp werd bespeeld, 
beviel hem zo goed, dat hij, toen de vrome, onbekende zanger een couplet 
geëindigd had, een halfgesmoord “amen” deed horen. 
Nadat hij met zingen was opgehouden, deed de zanger een kort, maar krachtig 
gebed, waarin hij zichzelf en alle godvrezende mensen aan de Drie-enige God 
aanbeval, maar waarin hij tevens smeekte om de bekering van zondaren. 
De ridder luisterde met gespannen aandacht naar dit gebed en fluisterde aan het 
einde daarvan: “Amen! Amen!” 
Hij gevoelde zich buitengewoon verkwikt, door wat hij gehoord had en in die 
gemoedstoestand viel hij in slaap. 
Zodra de eerste stralen der zon de volgende morgen door zijn venster vielen, werd 
hij wakker. Het waren echter niet de zonnestralen, die hem wekten, maar de 
akkoorden van de harp en het gezang van zijn buurman. Daarop hoorde hij hem 
weer bidden. Innig dankte de onbekende man de Heere, voor Zijn genadige 
bewaring gedurende de nacht. 
Onwillekeurig vouwde de ridder de handen. Dit gebed ontroerde hem tot in de ziel 
en weer fluisterde hij: “Amen, amen!” 
Zodra Von Erbach zich gekleed had, verliet hij zijn kamer en voor hij aan het 
gereedstaande ontbijt begon, zocht hij de waard op. De man was buiten en na een 
morgengroet te hebben gewisseld, vroeg de edelman hem: “Vertel me toch eens, 
wie is daarboven, mijn buurman geweest vannacht? Die man heeft mij gisteravond 
en vanmorgen buitengewoon verkwikt door zijn gezang en zijn bidden”. “Het is een 
geestelijke, edele heer”, zei de waarde, “een monnik van middelbare leeftijd en 
met een edel en eerbiedwaardig voorkomen. Hij is erg mager en ziet er vermoeid 
uit. Maar zijn naam ken ik niet. Hij is gisteravond, even voordat u hier aan kwam in 
een eenvoudig wagentje aangekomen en zijn plan is, om heel spoedig weer te 
vertrekken. Zijn logies en zijn vertering heeft hij reeds betaald en zijn rijtuig wordt 
al gereed gemaakt”. 
“Deksels, heeft die man zo’n haast”, zei de ridder, “dat spijt me. Ik zou hem graag 
even hebben willen spreken, om hem persoonlijk te bedanken voor het genot, dat 
hij mij gisteravond en vanmorgen heeft geschonken door zijn gezang en door zijn 
gebed. Och, zou jij hem niet eens even willen vragen, of ik een kort onderhoud met 
hem mag hebben? Een paar minuten slechts. Hij heeft haast, en mijn tijd is ook 
kostbaar. Ik moest vandaag nog gewichtige zaken afdoen, maar ik wil toch niet 
vertrekken, voordat ik even met hem gesproken heb. Voor het minst zou ik hem 
toch even de hand willen drukken en hem zeggen, hoe ik genoten heb. Wil jij hem 
even vragen of dat mogelijk is?” 
“Zeker edele heer”, zei de waard, ”ik zal direct naar zijn kamer gaan”. 
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III. De beide gasten ontmoeten elkaar 
 
De waard liep de krakende trap op naar boven en de ridder, die geen geduld had, 
om beneden rustig op het antwoord te wachten, volgde hem op de voet. 
Toen de kamerdeur geopend werd stond daar de vrome zanger voor hem. De 
warme morgengroet van de ridder beantwoordde hij op zeer hartelijke toon. 
De monnik bleek een man te zijn van ongeveer vijfendertig jaar, niet bijzonder lang, 
maar sterk gebouwd. Knap was hij niet, maar zijn gezicht was wel belangwekkend 
en vriendelijk. Er sprak uit zijn gelaat kracht en vastberadenheid. De grote blauwe 
ogen, waarmede hij de ridder aanzag verrieden een goed verstand. Zijn mond 
scheen te spreken, nog voor hij die opende en zijn gehele handeling maakte op 
Ridder Von Erbach een uitstekende indruk. 
“Eerwaarde vader”, zo begon de edelman, zodra hij het kleine slaapvertrek was 
binnengegaan, “ik kom u even zeer hartelijk danken voor het genot, dat gij mij hebt 
verschaft door uw gezang en uw gebed. Ik weet het, uw tijd is kostbaar, de waard 
heeft mij verteld, dat gij zo spoedig mogelijk wilt vertrekken, maar als het kan zou 
ik toch erg graag hebben, dat u mij nog één van uw liederen liet horen. Zij hebben 
mij zo verkwikt en ik verlang naar het water des levens, waarvan uw liederen 
spreken”. 
“Het is waar, edele heer, dat ik grote haast heb, maar ik wil uw vriendelijk verzoek 
niet afslaan. Neem even plaats, dan zal ik een lied voor u zingen”. Hij nam daarop 
zijn harp en begeleidde daarmee een lied, dat van veel geloof sprak. Het miste dan 
ook zijn uitwerking niet op de verrukte ridder. Met gevouwen handen zat hij te 
luisteren en nu en dan mompelde hij: “Amen! Amen!” Daarmee betuigde hij zijn 
instemming, die zo groot was, dat de tranen hem langs de wangen rolden. 
Toen de monnik zijn lied geëindigd had, stond de ridder op, liep op hem toe en 
strekte sprakeloos van ontroering, de beide handen naar hem uit. Terwijl zij zo 
elkanders handen drukten, gevoelden beiden, dat een hoge, geestelijke eenheid, 
die niet onder woorden was te brengen, hen verbond. 
Eindelijk zei de ridder: “Eerwaarde vader, uw gezang was schoon, ik heb er van 
genoten en ik zou u graag een vraag doen, mag het?” 
“Ga uw gang, edele heer”. 
“Kijk, het gaat hierover: Ik zou graag weten hoe u denkt over de leer van 
Augustinus. Kunnen wij door oprecht berouw en goede werken van onze zonden 
verlost worden? Of kan dit alleen door ’t bloed van de Heere Jezus? Zijn wij 
werkelijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?” 
De monnik luisterde met grote aandacht naar de ridder. “Dat zijn moeilijke vragen”, 
zei hij glimlachend, “het lijkt mij toe, dat u behalve uw geloof, ook nog een grote 
mate van godgeleerde kennis hebt verkregen. Mij dunkt, wij zullen het goed eens 
kunnen zijn met elkaar”. 
“Ja, dat denk ik ook”, zei de ridder. (wordt vervolgd) 
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Ben je tussen de 4 en 12 jaar 
oud? Dan ben jij van harte 
welkom op de VakantieBijbelDag! 
Het thema is dit jaar "Water". De 
VBD zal plaatsvinden rondom 
Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) en 
is op D.V. dinsdag 15 augustus 
van 09.30 uur tot 15.00 uur. 
 
We starten de dag met gebed, 
Bijbelverhaal en zingen met elkaar 
het themalied. Daarna gaan de 
groepen 1 t/m 4 ‘s morgens 
knutselen en ’s middags buiten 
spelletjes doen. Ook is de 

zandbak er weer. De groepen 5 t/m 8 gaan afwisselend een zeepkist 
maken en zeskamp doen. Tussen de middag hopen we rond 12.00 uur 
patat en balletjes te eten. Als afsluiter zal er een zeepkistenrace zijn! 
 
Voor de ouder(s)/verzorger(s): Kosten voor de deelname aan de VBD 
zijn € 3,00 per kind. Voor eten en drinken wordt gezorgd! U bent hartelijk 
welkom om te komen kijken vanaf 13.00 uur en/of tijdens de afsluitende 
zeepkistenrace om 14.15 uur. We wijzen erop dat het op tijd aanmelden 
noodzakelijk is! Laat uw kind(eren) (oude) schoenen aandoen en géén 
slippers of sandalen! Kijk voor meer informatie op de website van de 
Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp 
www.hhgouddorp.nl/verenigingen/vakantiebijbeldag 
 
Wil jij ook gezellig komen? Scan dan de QR-code en geef 
je op voor D.V. 2 augustus 2023.  
Opgeven mag ook via de mail: 
vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl 

 
We kijken enorm uit naar deze dag en hopen jou daar te 
ontmoeten! Hartelijke groet namens het team VBD Maarten en Erika 
Achterberg, Kees Breen, Willemieke de Ronde, Aaltje van 
Oostenbrugge, Gerianne de Bruine, Annewien van Dijk, Ellie Hoek, 
Corné de Jong en Gert-Jan den Ouden 
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Opening Academisch Jaar 2023-2024 Hersteld Hervormd Seminarium 
Op D.V. vrijdag 1 september zal in Elspeet de opening plaatsvinden van het 
academisch jaar 2023-2024. 
Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van 
docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarium. 
Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten. 
Na de meditatie door ds. J.L. Schreuders zal prof. dr. W. van Vlastuin een lezing 
houden over 'God en het kwaad'. Vervolgens zullen de nieuwe studenten zich 
voorstellen. 
 

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is 
toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde 
Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze 
avond bij te wonen. 
Met het oog op de voorstelronde van nieuwe studenten worden dezen van harte 
uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. Zij worden vriendelijk verzocht zich 
aan te melden via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl. 
 

Wat? Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium 
Wanneer? D.V. vrijdag 1 september, aanvang 19:30 uur (19:00 uur inloop met 
koffie, thee)  
Waar? Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG ELSPEET 
 

 
 

Fietspuzzeltocht Ouddorp 
Op D.V. maandagavond 7 augustus zal de jaarlijkse fietspuzzeltocht van ongeveer 
25km georganiseerd worden. 
De opbrengst hiervan is bestemd voor de Zending van de Gereformeerde 
Gemeente. 
De kosten zijn € 3,50 per persoon met een maximum van € 15,00 per gezin. 
U kunt starten tussen 18.30 uur en 19.00 uur vanaf de Mèkkerstee, Hofdijksweg 34 
te Ouddorp. 
Bij het startpunt krijgt u wat lekkers mee voor onderweg en bij het eindpunt kunt u 
nog koffie, thee, frisdrank, friet, snacks en ijs kopen. 
Fietst u mee? Van harte welkom! 
Houdt u niet van fietsen dan mag u ook komen bij de Mèkkerstee voor een gezellig 
samen zijn. 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met tel.nr.  
06-29228222. 
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Oase-fietstocht 
Op D.V. dinsdag 18 juli is er een fietstocht t.b.v. de Oase. Vertrekpunt is bij Kwekerij 
Klepper, Oudelandseweg 27 in Ouddorp. U kunt kiezen uit een tocht van ca. 20 of 
ca. 35km. 
Start: tussen 18.30-19.00 uur. Kosten: €3.00 p.p./€12.50 voor een gezin. Voor 
onderweg krijgt u een goodiebag mee. Tijdens de tussenstop kunt u iets eten en 
drinken. 
Na afloop kunt u wat lekkers nuttigen. Dit is niet inbegrepen bij de inschrijfkosten. 
Neem dus voldoende contant geld mee! 
Vragen kunt u stellen via activiteitencommissie@diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
Meer informatie vindt u op www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl 
  

 

 

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 15 juli 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 

verschijnt op D.V. 20 juli 2023. LET OP! Dit is een dubbelnummer!! 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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