
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

KERKBODE 
Hersteld  Hervormde  Gemeente  Ouddorp 

 
Jaargang 45, nr. 18 – 29 februari 2024 

 

 
 
 

Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten? Mattheus 27 : 26c 
 
Het is donker geworden op Golgotha. Niet omdat het avond werd of nacht, maar 
omdat God de zon heeft weggenomen midden op de dag. Dezelfde God, Die de zon 
geschapen heeft en Die het licht de dag noemde, heeft nu van de dag een nacht 
gemaakt. Want de Borg, Jezus, mag het licht niet zien voordat Hij alles betaald 
heeft. 
Och, die duisternis op zichzelf is nog niet het ergste. Als het van binnen dan maar 
licht is, zoals bij de psalmdichter, die zei: “ ’k Zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen, 
daar ik Hem verwacht”, of zoals Paulus en Silas, voor wie het niet minder donker 
was in de binnenste kerker, toen zij vreugde in God hadden. Maar de duisternis 
waarin Christus moest hangen is een geheel andere. Deze duisternis is een teken. 
Een teken van verlating, van verwerping, van verstoting. Bij Christus was het nacht 
van binnen, want de God van het licht had Hem losgelaten. Dit is de duisternis van 
de helse benauwdheid. Daar hangt de Borg in het duister. Hij is tot zonde gemaakt. 
God de Vader wil Hem niet meer zien. Voor Hem geldt het nu “Ga weg van Mij, Gij 
vervloekte, in de eeuwige duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden”. 
God wil Hem niet meer zien. En de mensen kunnen Hem niet meer zien. Zelfs Zijn 
moeder moet Hem met haar ogen loslaten. Er is niemand die nu met Hem mee kan 
gaan. Er is ook niemand die met Hem gaan mág, want van God verlaten, dat is ook 
van mensen verlaten. Hij is niet meer te zien, maar Hij is nog wel te horen. Hoor, 
daar roept Hij, daar schreeuwt Hij met een grote stem: “Eli, Eli, lama sabachtani”. 
Dat is: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Versta nu goed, dat 
God de Zoon hier niet van God de Vader als God wordt verlaten. Dat zou nooit 
kunnen. Dan zou immers de Goddelijke Drieëenheid van elkaar worden 
losgescheurd. En in het Goddelijk bestaan kan er nooit een breuk vallen. Dan zou 
God geen God meer zijn. Maar als Christus hier uitschreeuwt, dat Hij van God is 
verlaten, dan wordt Hij hier als mens van God verstoten. Dat doet ons Zijn verlating 
persoonlijker en dieper verstaan, want het is hier niet een zaak van verzoening 
tussen God en God, maar tussen God en mens. Als een mens wordt Hij nu van God 
verworpen. Als een mens van gelijke beweging als wij. Anders zou Hij de Borg niet 
kunnen zijn. En dat Hij ook maar een gewoon mens was, dat weten we uit de hof 
van Gethsemané. Het werd hem daar zo benauwd, dat Hij in het stof lag te 
wentelen als een worm en geen man, en dat Hij nog steun zocht bij Zijn discipelen, 
toen Hij vroeg of ze niet één uur met Hem konden waken. Toen kwam er nog een 
engel uit de hemel om Hem te versterken. Maar nu, nu zendt God geen engel tot 

MEDITATIE 
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ondersteuning, want Hij is nu in alles van God verlaten. De hemel is voor Hem 
gesloten. God de Vader wil niets meer 
met Hem te doen hebben. En waar God de mens in alles loslaat, daar is de angst 
der hel, die alle troost doet missen. O, dood’lijk uur, wat hitte doet Hem branden. 
Er is niemand onder ons, die uit kan spreken hoe vreselijk die verlating geweest is, 
want als David spreekt van de angsten der hel, dan verkeert hij in het voorportaal 
van de helse smart, dan heeft hij het rechtvaardig vonnis des Heeren over hem 
gezien. Alleen maar gezien, want Gods genade komt er tussen, dat het vonnis niet 
wordt voltrokken. Voltrokken wordt het nu hier aan de Zoon Davids. En wat dat is, 
dat weten alleen degenen, die nu voor eeuwig verloren zijn. In alles van God 
verlaten. Niet één blijk van Gods bemoeienissen is Hem overgebleven. Nog niet één 
lichtstraaltje van de zon wordt Hem vergund. Alles van de hemel wordt Hem 
toegesloten en alles van de hel gaat voor Hem open. De handen Gods verstoten 
Hem en de handen van de duivel worden naar Hem uitgestoken om Hem voor 
eeuwig te boeien. Hoor Hem klagen met een grote stem. Hij klaagt niet over Zijn 
pijn. Hij beklaagt Zichzelf niet. Hij zegt niet gelijk de rijke man: “Ik lijdt smarten in 
deze vlam”. Hij vraagt ook niet om water tot verkoeling van Zijn tong, al brandt Zijn 
mond ook van de dorst. Neen, Hij vraagt naar God. Dat is Zijn ergste dorst. Hij dorst 
naar God gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Ook kan Hij met recht 
vragen wáárom God Hem verlaten heeft, want wat Hem Zelf betreft, dan is er geen 
“daarom” op het “waarom”. Want Hij heeft nooit met de verloren Zoon de erfenis 
van de Vader doorgebracht in de zonde. En toch moet Hij het ervaren: “Gij 
antwoordt niet, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet”. Hij schreeuwt naar 
God, maar de Vader hoort Hem niet. Hij wil opstaan en naar de Vader gaan, maar 
de Vader doet niet open. O, zeker, Hij weet het wel, dat Hij nu van God wordt 
verworpen om de schuld van Zijn volk. En het is ook niet een opstandig “waarom”, 
dat Hij hier naar de hemel uitroept. Maar Hij is zo ontzet met een menselijke 
ontzetting, dat Hij het in deze verlating niet zou kunnen uithouden, indien Zijn 
Godheid Hem niet ondersteunde. God de Vader hoort Hem niet. Hij wordt van God 
vergeten. En er is niets erger dan van God vergeten te worden. Dat is voor Hem de 
nacht in de nacht. Wil Hij verlost worden, dan zal Hij Zichzelf moeten redden. Hier 
is het recht Gods over de zondaar. Het licht is voor de rechtvaardigen bereid en de 
vrolijkheid voor de oprechten van hart, maar geen zondaar zal ’t gewis verderf 
ontkomen, als in ’t gericht door God wordt wraak genomen. God is rechtvaardig en 
daarom zou God geen God meer zijn als Hij de zonde niet strafte. Hij, die heeft 
gezegd, dat degene die bidden ook ontvangen zullen, dat de zoekers zullen vinden 
en dat er open gedaan zal worden voor degenen die kloppen, Hij moet nu zelf 
ervaren wat het is om niet open gedaan te worden. Hij, Die de grootste der 
zondaren tot Zich riep, Hij moet nu Zelf tevergeefs tot God roepen. Christus van 
God verlaten. Dat was Zijn zielelijden. Zijn lichamelijk lijden was ook wel vreselijk. 
Denk eens in, Hij moest in Zijn eigen wonden hangen. Maar dat Hij daarin van God 
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vervloekt was, dat was voor Hem de smart der ziel. En die smart was zo ontzettend, 
dat Hij niet over Zijn wonden klaagde, maar over Zijn Godsgemis. 
Ds. F. Bakker (1919-1965) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 3 maart 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
  Collecten: 1 Stichting Bright spot of Hope, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 6 maart 
19.30 uur:  Ds. IJ.R. Bijl, Vriezenveen 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 10 maart 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 Bonisazending, 3 aflossing kerk 
 

Woensdag 13 maart, Biddag 
9.30 uur: 

19.00 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
  Collecten: 1 diaconie, 2 kerkvoogdij 

 

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te 
bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 

AGENDA 
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https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de 
preek. 
 

Overige bijeenkomsten: 
 

Dinsdag 5 maart: Contactmiddag  
Donderdag 14 maart: Bezinningsavond  
 

Uitzendingen: 
Zaterdag 2 maart: Voorlezen verhaal   
Zaterdag 9 maart: Voorlezen verhaal   
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-
45400286 of email:  
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Elders verblijven 
Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of 
anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij 
willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun 
familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven 
via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of  tel. 0187-682904 of 06-45400286. 
 
Onze gedachten gaan ook uit naar allen die al geruime tijd in verschillende 
zorginstellingen verblijven. In het bijzonder ook hen die een ernstige boodschap 
hebben ontvangen. Wij bevelen hen en hun familie in de gebeden van de 
gemeente aan. Verblijd u hen eens met een kaart of briefje? 
 
Voor u gelezen (1) 
Bestaat God wel? 
Een man ging naar de kapper om zijn haar en baard te laten knippen. Ze begonnen 
te discussiëren en spraken over vele zaken. Al gauw kwamen ze bij de bekende 
vraag of God wel bestaat. De kapper zei: ‘kijk, ik geloof niet dat God bestaat’. 

VREUGDE EN VERDRIET 
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‘Waarom zeg je zoiets’? vroeg de man. ‘Nou, iemand hoeft alleen maar naar de 
wereld te kijken en hij zal zien dat God niet bestaat. Als God echt bestaat, zouden 
daar dan zoveel zieke mensen zijn? Zouden daar zoveel gehandicapte kinderen 
zijn? Nee, als Hij echt bestond, zou er geen ellende zijn op de aarde. Ik kan me niet 
voorstellen dat een God dit allemaal kan toestaan’. De man was even stil, maar zei 
verder niets. De kapper was inmiddels klaar en de man verliet de zaak. Onderweg 
naar huis zag hij een oude man op straat met heel lang haar en ongetrimde baard. 
De man ging onmiddellijk weer terug naar de kapperszaak en zei tegen de kapper: 
‘Kappers bestaan niet!’ ‘Maar ik ben toch een kapper en ik sta hier vlak voor je’, 
antwoordde de kapper. ‘Nee!’, schreeuwde de cliënt. ‘Kappers bestaan gewoon 
niet. Als zij echt bestonden, zouden er geen mensen meer rond lopen met lang 
haar en ongetrimde baarden op de wereld’. De kapper antwoordde: ‘Ach, wij 
kappers bestaan zeker wel. Het zijn gewoon de mensen die niet naar ons komen’. 
‘Exact!’ ging de man verder. ‘Dat is het hem nou juist. God bestaat ook zeer zeker 
wel. Het zijn juist de mensen die niet naar Hem gaan en Hem niet opzoeken. En 
daarom is er zoveel ellende op de aarde’. 
 
Voor u gelezen (2) 
SLAPENDE  
En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. (Mattheus 26: 40a) 
In Gethsémané staat de Christus aan de ingang van Zijn lijden. Hij zag daar de 
oneindige afgrond der Godsverlating, waarin Hij moest neerdalen. En dat gezicht 
was voor Hem zo ontzettend, dat Hij in het stof lag te wentelen en dat Hij aan de 
Vader vroeg om een andere beker. Maar de hemel was dicht en de hel geopend. 
Gewis, de duivel was aan deze plaats en de Borg heeft het wel geweten. Maar 
weten is nog iets anders dan ervaren. Nu moet Hij ervaren, wat Hij geweten heeft 
en dan is een mens maar een mens, als de verschrikkingen van de helse macht hem 
overvallen. Hij was ook maar een mens. Hij weet geen raad van angst als Hij daar 
met bloedzweet in het stof ligt te kruipen. En voor één keertje zoekt Hij steun bij 
Zijn discipelen. Hij ziet om naar een medemens, die Hem verstaat in Zijn lijden. 
Waar zoekt een mens het niet in zijn benauwdheden? Maar ach, als hij het niet bij 
God kan vinden, wat zal hij dan aan een mens hebben? Wie kan een medemens 
meenemen tot steun in de angsten der hel? Dat moet ook de Borg ervaren. Hij 
moest de pers alleen treden, want toen Hij bij Zijn discipelen kwam, vond Hij ze 
slapende. De hemel dicht, de hel open en de kerk in slaap gevallen. “Ach Petrus, 
kunt ge dan niet één uur met Mij waken? Ik ben zo alleen en zo dodelijk bedroefd. 
Ik ben ook een mens van vlees en bloed, en Mijn vlees en bloed willen de weg naar 
het kruis ook niet”. Maar Petrus en de anderen konden hun ogen niet open 
houden. (Ds. F. Bakker, Het eeuwige Woord, Deel III) 
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Ten slotte 
We leven toe naar de jaarlijkse biddag voor gewas, arbeid en visserij. Ook in deze 
benauwende tijden een groot goed dat we die dag nog mogen houden. We roepen 
u allen, jong en oud, hartelijk op uw plaats niet leeg te laten. Het geloof is immers 
uit het gehoor en het gehoor door het (gepredikte) Woord Gods. 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud! 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
 
 

 
 
8e Bezinningsavond ‘De orde des Heils’ 
Op D.V. donderdagavond 14 Maart 2024 hoopt onze genodigde te komen spreken 
over het onderwerp ‘de heerlijkmaking’. Op de heiligmaking volgt de 
heerlijkmaking. Het is de voltooiing van de heiligmaking. De volkomenheid van het 
leven der genade, wordt gevonden na het sterven van de in zichzelf zo arme 
zondaren. Dan zal het verlangen overgaan in het wezen.  
Maar (blij vooruitzicht dat mij streelt!) 
Ik zal, ontwaakt, Uw lof ontvouwen. 
U in gerechtigheid aanschouwen. 
Verzadigd met Uw Godd’lijk beeld 
De avond begint om 19.30 uur met een inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, na 
de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Rond 21.30 uur wordt de 
avond afgesloten  
Allen van harte welkom! 
 
 

 
 
Collecte Stichting Bright Spot of Hope 
Op D.V. zondag 3 maart zal er een collecte gehouden worden voor de stichting 
Bright Spot of Hope. Dit is de stichting die financiële middelen bijeenbrengt voor 
het werk van Ds. G.J. Blankers. Hij reist regelmatig naar Turkije en Syrië om daar 
hulp te verlenen aan vluchtelingen en bevolking die door het oorlogsgeweld van 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
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huis en haard verdreven zijn. Naast de materiële hulp die hij verleent mag hij daar 
de bevolking het evangelie verkondigen. Mogen we ook deze collecte bij u 
aanbevelen?  
 
Collecte Bonisa zending D.V. zondag 10 maart 

Bonisa zending is blij met een trouwe 
meelevende achterban. Zij hebben 
voortdurend gebed en financiële middelen 
nodig om hun werk te kunnen blijven 

doen.  
Omdat de stichting dit jaar 50 jaar bestaat willen we u iets meedelen van de 
geschiedenis en het werk van de stichting zoals ook te lezen is op de website van 
de Bonisa zending. 
Mevrouw M.A. Mijnders-van Woerden begon in 1957 kleinschalig met 
thuisfrontarbeid dat zich ten doel stelde het werk in het toenmalige Rhodesia, nu 
Zimbabwe, geestelijk en financieel te steunen. In 1974 werd de stichting Bonisa 
opgericht. De thuisfrontactiviteiten breidden zich door de wereldwijde contacten 
met werkers uit en richtte zich meer en meer op Azië, waar Bonisa zich momenteel 
geheel op richt. 
Het werk is steeds gedaan op het scherpst van de snede, balancerend tussen het 
mogelijke en onmogelijke, in diepe afhankelijkheid van Hem die het onmogelijke 
mogelijk maakt. De Geest werkt; mensen komen tot het geloof; nieuwe gemeenten 
worden gesticht; en Bonisa helpt mee om eenvoudige onderkomens voor 
gemeenten te bouwen. Ook nu de situatie in Azië moeilijker wordt.  
Bonisa betekent ‘boodschap van vrede’. Deze goede boodschap van vrede moet 
ook in Azië gebracht worden. Aan mensen die van nature geen vrede kennen, mag 
de boodschap van vrede en heil verkondigt worden. Vrede met God, door het 
verzoenend werk van de Heere Jezus Christus.  
Ondanks toenemende druk gaat het werk in Azië door. Bonisa blijft werken, zolang 
het dag is en de Heere een geopende deur geeft. 1 Korinthe 16:9  
We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen, maar ook uw gebed vragen 
voor het vaak zo gevaarlijke werk van deze stichting.  
 
 

 
 
Contactmiddag D.V. 5 maart 2024 
Het wordt alweer de derde contactmiddag van dit jaar, die we onder uw aandacht 
mogen brengen om weer gezamenlijk deze mooie middagen te bezoeken. We 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
 
 
 

http://www.bonisa.nl/
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hebben gevraagd of ds. Heemskerk (u allen welbekend van de vele bezoeken en 
werkzaamheden die hij in de gemeente mag verrichten) een presentatie over de 
zending wil geven en dat wilde hij wel doen. 
Ds. Heemskerk is nl. meerdere keren zelf namens de zendingscommissie naar 
Malawi geweest. Hij weet uit eigen ervaring hoe het daar is en hoe het er daar aan 
toegaat. Hij heeft de armoede onder de bevolking en honger naar het Woord ook 
zelf gezien. Dus hij kan ons zo wat indrukken geven en uitleggen door middel van 
een presentatie hoe het was voor hemzelf en de bevolking, om daar enkele dagen 
in het verre Afrika te mogen zijn. Wat is het werk van de zending ook belangrijk om 
zo het Evangelie te mogen brengen aan mensen die er nog nooit of zeer weinig van 
hebben gehoord. Dat de Heere nog harten mag neigen tot het verspreiden van het 
Evangelie door zendingsarbeiders die ook vanuit ons land worden uitgezonden, 
zodat ook deze mensen de blijde Boodschap van het Evangelie mogen horen en 
verstaan. 
Dat het Woord ook zijn vruchten mag dragen. De Heere zegt in zijn Woord zaait aan 
alle wateren, dat ziet erop die het Woord Gods met vrucht predikt. 
Dat dit ook op de zendingsvelden mag geschieden door de arbeiders die de Heere 
wil gebruiken om Zijn Woord te verspreiden. We hopen dan ook een hele mooie en 
leerzame middag te mogen krijgen over het werk van de zending. Mogen we weer 
op u allen rekenen? Breng gerust iemand die u kent mee naar deze middag zodat 
het een echte ontmoetings- en contactmiddag met elkaar mag zijn. 
Heeft u geen vervoer en wilt u ook graag komen? Geen bezwaar, bel naar 
onderstaand telefoonnummer en u wordt opgehaald en thuisgebracht. 
Het programma is als volgt: 
14.00 uur: inloop met koffie/thee 
14.30 uur: opening door ouderling Klepper, meditatie door ds. Heemskerk 
15.15 uur: pauze met koffie /thee 
15.30 uur: presentatie 
±16.30uur: sluiting 
Voor vervoer bel: 0187-681887 of 0187-682194 
Mobiel: 06-13694923 
 
Graag tot ziens op 5 maart in Eben-Haëzer! 
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Oproep - Oproep – Oproep – Oproep!!! 
Nieuwe BHV-ers/EHBO-ers gezocht om ons team te komen versterken. 
Ben jij die enthousiaste bhv-er/ehbo-er die zich wil inzetten tijdens de kerkdienst? 
Ben je in het bezit van 1 of beide diploma’s? Geef je dan op. 
Heb je vragen / opgeven dat kan via jacomien14@solcon.nl of stuur een appje naar 
06-13706726 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 

ALGEMENE BERICHTEN 
 
 
 

 

 

mailto:jacomien14@solcon.nl
http://tel.nr/
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E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 

 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 
3253 AJ Ouddorp. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, 
De volgende clubavond is 1 maart. Deze avond is het thema vluchtroute, en de keer 
erna is 15 maart, die avond gaat het over vluchten omdat je gelooft. 
De avonden zijn van 19.00 tot 20.30 uur. 
We hopen jullie weer allemaal te zien.  
Hartelijke groet van de leiding. 

VERENIGINGEN 
 
 
 

ONZE LEDEN 
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Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha jongens, 
De volgende keer club is 15 maart. 
De dag daarna, 16 maart, hopen we naar de Jeugdappèldag te gaan. Meer info 
hierover staat op de uitnodiging die je hiervoor zult krijgen.  
We hopen jullie dan te zien.  
Groetjes de leiding. 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Ha meiden, 
8 maart is het weer club. Deze avond gaat de vertelling over 'Volg Mij!' Mattheus 
9:9-13. Na de vertelling gaan we een spel doen. Zaterdag 16 maart is het 
kinderappèl. Jullie krijgen daar nog een uitnodiging van. Deze dag hebben we ook 
het clubuitje. Daarna hebben jullie nog 1 keer club en dat is 22 maart. De vertelling 
gaat dan over 'Hij leeft'. Dit alles bij leven en welzijn. 
Groeten van de leiding. 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zaterdagavond 2 maart organiseren we een volleybalwedstrijd in de sporthal in 
Goedereede. Voor verdere informatie, zie de uitnodiging. 
Op zondagmiddag 10 maart hopen we weer bij elkaar te komen om na te denken 
over hoofdstuk 9, ‘Hij doet het!’, uit het boekje over Ruth. We willen deze middag 
om 14.30 uur beginnen in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot 
dan! 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora 
Dinsdag 5 maart hopen we weer bij elkaar te komen. De Bijbelstudie heb je via de 
mail gekregen. Het gaat over aanhoudend bidden, een Bijbelstudie gemaakt uit het 
boekje Gebedsgestalten van ds. F. Bakker. We hopen op een gezegende morgen 
met elkaar. 
Inloop vanaf 8.45 uur, we beginnen om 9.00 uur en eindigen rond 11.00 uur. 
 
Als we terugzien op de vorige samenkomst was het een gezegende morgen. We 
zagen er als bestuur heel erg tegenop om de Bijbelstudie te behandelen. Maar wat 
mocht het toch meevallen, er was heel veel openheid om het toch vaak moeilijke 
onderwerp, welke voorbereidingen heb jij gemaakt voor je begrafenis, te 
bespreken. Begrafenisverzorging van der Klooster heeft een boekje over 
wilsbeschikking waar je al veel in kunt vastleggen, zodat de familie niet voor allerlei 
vragen komt te staan. Op de site van de kerk kun je ook een bestand downloaden 
over wilsbeschikking. 
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Bij vragen mail naar ochtendvrouwenvereniging@gmail.com 
 
Hartelijke groeten van het bestuur. 
 
 

 
 
Paasbrood- en kipactie 
Zoals we de laatste jaren gewend zijn willen we als activiteitencommissie weer een 
paas- en krentenbroodactie organiseren. Dit doen we in samenwerking met 
bakkerij Dam. Maar we wilden ook weer een kipactie organiseren in samenwerking 
met Puur Vers uit Middelharnis. Het idee ontstond om dit te combineren en zo is 
de paasbrood- en kipactie ontstaan. 
 

Verderop in de kerkbode is een advertentie met de prijzen en een bestelstrookje 
die ingeleverd kan worden op Duinkerkerweg 2a. De bestelling kan ook telefonisch 
of per mail worden doorgegeven aan: 06-19018752 of via 
ac.hhgouddorp@gmail.com 
 

Bestellingen kunt u afhalen in Eben-Haëzer op D.V. zaterdagmorgen 23 maart van 
09:45 tot 11.00 uur. Ook thuisbezorgen is eventueel mogelijk, als u niet in staat 
bent de bestelling op te halen. 
 

Bestellingen kunnen uiterlijk worden doorgegeven op D.V. 19 maart a.s. 
 
 

 
 
Bloembollenactie 
De bloembollenactie van zaterdag 17 februari heeft het mooie bedrag opgeleverd 
van € 1750,-. 
Graag willen wij (hometeam speranta) namens Jantina en de Roemeense kinderen, 
een ieder hartelijk bedanken voor deze geslaagde bloembollenactie. We mochten 
veel bloembollen verkopen. Een ieder die bloembollen heeft gekocht, hartelijk 
dank! Kinderen bedankt dat jullie ons wilden helpen om de bloembollen aan de 
deur te verkopen. Chauffeurs heel hartelijk bedankt voor het begeleiden van de 
kinderen. We zaten eerst erg krap met chauffeurs en waren bang dat we kinderen 
moesten gaan afbellen. Maar gelukkig kwamen er op het laatste moment nog 
diverse chauffeurs bij, waar wij heel blij van werden. Kwekerij Klepper ook jullie 

HOMETEAM SPERANTA 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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weer bedankt voor de fijne samenwerking. Bovenal willen we God danken dat hij 
bij deze actie ons weer heeft gespaard en bewaard en ons alle hulp van jullie heeft 
geschonken. 
Bedankt! Mulțumesc 
 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

 
 
 

 
De vorige stelling: Het is belangrijker om in je hart te geloven dan er openlijk voor 
uit te komen dat je christen bent. 
 

 
 

Het is belangrijker om in je hart te geloven dan er openlijk voor uit te komen dat 
je christen bent 
Er was een man die 25 jaar aan het bedrijf verbonden was, de man mocht zijn 
familie en een aantal vrienden uitnodigen. Bij die vrienden was ook een dominee, 
de dominee hield ook nog een toespraakje en sprak die man toe hoe getrouw hij in 

MIJN KERK EN IK 
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zijn werk was en dat hij in de gemeente zijn werk mocht doen als ouderling. Mooie 
woorden. Na de receptie kwam een collega naar de man toe en zei: ik heb nooit 
geweten en gemerkt dat je een christen was…………? 
Laten we eerst eens even kijken of je het los van elkaar kunt zien. Het is zeker 
belangrijk om met je hart te geloven, dat is de eerste vereiste van het geloof, met 
je hart weten dat je zonden vergeven zijn door het bloed van de Heere Jezus. Je 
bent een christen. 
Je gelooft met je hart en verder zien en weten veel (onchristelijke) vrienden en 
collega’s dat niet, je praat er nooit over en ze merken het niet aan je. 
Toch klopt hier dan iets niet, want je kunt deze stelling niet los van elkaar zien, de 
mensen zeiden vroeger al: als je bekeerd bent zal het te merken zijn aan je gepraat, 
gelaat en je gewaad. 
Het kan niet zo zijn dat je er niets van merkt als je bekeerd wordt, het gaat je 
vreugde worden om er iets over te vertellen, de mensen gaan het merken aan je, je 
wordt anders. Je leeft wel in de wereld maar je bent niet van de wereld. 
Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16: Want ik schaam mij het Evangelie van Christus 
niet; Oftewel, iedereen zal aan mij merken en zien dat ik Christus navolg. 
Er zijn vele voorbeelden te vinden in de Bijbel dat mensen zichtbaar werden door 
het geloof. 
Bekering wordt zeker in iemands leven zichtbaar. Zoals bij die boer die de schrik 
van de buurt was, iedereen liep met een boog om hem heen. Hij werd bekeerd, de 
buren merkte dat niet doordat hij aan de deur kwam praten, of een Bijbel uit kwam 
delen. Nee, weet je waar de buren het aan zagen: hij sloeg zijn dieren niet meer. 
Je begrijpt wel dat ik het niet eens met de stelling ben, ik hoop dat jij dat ook niet 
bent, als Christus in je leven komt dan zal jouw omgeving dat merken. 
laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en 
uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken. Mattheüs 5: 16. 
 
En dan nu de volgende stelling: 
 

Psalmen zouden moeten aansluiten op ons dagelijks taalgebruik 
Eens 

Oneens 
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Ds. J. Bus (1884 – 1955) 9. 
We zagen de vorige keer dat de gebeurtenissen op de dag dat ds. Bus in Ouddorp 
arriveerde grote indruk gemaakt hadden op de hele bevolking van ons dorp. We 
lazen dat de Maas- en Scheldebode vermeldde hoe in hetzelfde tramstel het dode 
lichaam van de jongeman uit Ouddorp en de gearresteerde dader van de dodelijke 
steekpartij naar Rotterdam vervoerd werden. De ‘Maas’ van 10 september 1919 
doet verslag van de terugkeer en begrafenis van het slachtoffer. We lezen: 
Het lijk van den vermoorden jongeling keerde Donderdag namiddag in de gemeente 
terug. Van de stoomboot naar Middelharnis-haven woei ten teeken van rouw de 
vlag halfstok. Bij het verlaten van de boot werd door bemanning en personeel door 
het ontblooten van het hoofd een stillen groet een den ongelukkige gebracht. Aan 
de tram werd het lijk met den lijkwagen afgehaald, en begeleid door een paar leden 
van de muziekvereeniging, die een fraaie krans droegen, naar de woning vervoerd. 
Onder een zeer grooten toeloop van belangstellenden had Vrijdag morgen de 
begrafenis plaats. De heer Versteegt, die den overledene in den mobilisatietijd had 
ontmoet en gekend, hield hierbij een treffende toespraak. ZEd. wees op het feest 
van Beltsazar met de hand aan den wand, en zoo was er nu ook met vurige letters 
op het feest van Maandag, op Ouddorp’s muren geschreven: “Gewogen, maar te 
licht bevonden”. ’s Menschen leven is kort, maar de goedertierenheid des Heeren 
bestaat tot in eeuwigheid, zooals Ps. 103, verzen 15 tot 18, ons zegt. Niemand zal 
willen sterven op de plaats, waar Hendrik v.d. Linde gestorven is, dus werden allen, 
en voornamelijk de jongelieden, vermaand de plaatsen der ijdelheid te mijden. Diep 
geroerd en zeer onder den indruk der woorden en der plechtigheid verliet de 
menigte den doodenakker.  
 
De heer J. Versteegt was van 1918 – 1924 voorganger bij de Gereformeerde Kerk te 
Ouddorp. Daarvoor was hij stuurman op de grote vaart geweest. Hij werd later 
(1930) predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Van hem is bekend dat 
op zijn initiatief vanuit de Gereformeerde kerken aandacht besteed ging worden 
aan geestelijke verzorging onder zeevarenden ter koopvaart. Geen wonder gezien 
zijn voorgaand beroep.  Hij stelde dat in lang vervlogen tijden, – in de ‘Gouden 
Eeuw’ – elk koopvaardijschip voorzien was van predikanten en ‘ziekentroosters’, 
maar dat de kerken het sindsdien hadden laten afweten. Op zijn aandringen werd 
Het Gereformeerd Comité Handelsmarine (Gecohama) opgericht. Hij werd 
benoemd tot voorzitter van dit Comité. Gecohama bleef niet stil zitten. Besloten 
werd dat voorzitter Versteegt scheep zou gaan om het leven aan boord van de 
koopvaardijschepen te verkennen en te zien wat nodig en mogelijk was op het 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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gebied van de geestelijke verzorging. Daarbij ontdekte hij dat over de kerk aan 
boord veel misverstanden en onkunde heersten. Hij besefte dat dit het gevolg was 
van het feit dat de kerken de zeelui jarenlang aan hun lot hadden overgelaten. 
Nadat ds. Versteegt zijn verkenningstochten had afgerond werd naar aanleiding 
van zijn bevindingen het Deputaatschap voor de Geestelijke Verzorging bij de 
Koopvaardij en de Kustvaart vanwege de Gereformeerde Kerken ingesteld. Wat ds. 
Versteegt verder betreft: hij werd in de oorlog vanwege verzetswerk al snel 
gearresteerd. Van 13 september 1942 tot 18 januari 1943 zat hij in kamp 
Amersfoort, toen hij naar Vught werd overgebracht. Daar kreeg hij driemaal 
kampstraf ‘omdat hij niet naliet het Woord Gods onder ons te verkondigen’. Op 5 
september 1944 werd hij overgebracht naar kamp Sachsenhausen, waar hij op 29 
juli 1945 op 55-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van het kampleven.  
 

Rond de overkomst van ds. Bus naar Ouddorp had er ook nog een tragisch ongeval 
met dodelijke afloop plaats op de Noordzee. Het werd maar in één zin vermeld in 
de Maas- en Scheldebode, maar wat moet het ook veel verdriet gegeven hebben in 
families. De heer C. v.d. Klooster varende met zijn schip langs de kust, werd door het 
overslaan van den giek over boord geworpen en verdronk.  
In een volgend nummer van ‘de Maas’ lezen we: Over het verdrinken van den 
schipper v.d. Klooster vernemen wij nader, dat door de beide medevarende 
personen met een haak pogingen zijn gedaan tot redding; maar de kleeren 
scheurden af en de ongelukkige verdween in de diepte. 
En de Maas- en Scheldebode van 24 september 1919 vermeldt: OUDDORP. Het lijk 
van den om de Noord verdronken v.d. Klooster (het is nu ongeveer drie weken 
geleden) is bij Burgh aangespoeld. Het wordt met een blazer van daar gehaald en 
alhier begraven. Voorloopig is het te Burgh begraven.  
(wordt vervolgd) 
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Lijdenstijd 
De Heere Jezus is met zijn discipelen op weg naar de hof van Gethsémané. De 8 
discipelen moeten bij de hof blijven wachten, terwijl de Heere Jezus gaat bidden. 
Petrus, Jakobus en Johannes lopen nog een stukje met de Heere Jezus mee. ‘Waakt 
en bidt’ zegt Hij, ‘want ik ben erg verdrietig.’ 
De Heere Jezus loopt alleen verder. Hij knielt en bidt drie keer tot Zijn Vader in de 
hemel. Met Zijn gezicht in het stof bidt Hij: ‘Vader, als het kan, hoef Ik dan niet te 

PUZZELHOEKJE 
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lijden? Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt, moet gebeuren.’ Dan komt er een 
engel uit de hemel die de Heere Jezus kracht geeft. Als de Heere Jezus drie keer 
gebeden heeft, gaat hij terug naar Zijn discipelen. Hij ziet dat ze slapen. ‘Laten we 
gaan,’ zegt Hij tegen hen, ‘want hij die Mij verraadt, is dichtbij.’ 
Door het donker zien de discipelen een grote groep soldaten aankomen. Ze dragen 
fakkels en lantaarns. Voorop loopt Judas. Hij wijst de weg. Hij buigt zich naar voren 
en kust Jezus. Zo weten de soldaten Wie ze gevangen moeten nemen. De Heere 
Jezus kijkt Judas bedroefd aan en zegt: ‘Judas, vriend, verraad jij Mij met een kus?’ 
De soldaten steken hun handen uit en grijpen Jezus beet. Verbijsterd kijken de 
discpelen toe. De soldaten nemen hun Meester gevangen! Dan slaan ze op de 
vlucht. Allemaal laten ze Jezus in de steek.  
 

Puzzel 1088 
 

1. Judas loopt…… 
2. Wat hebben de soldaten bij zich? 
3. Hoe vaak bidt de Heere tot Zijn Vader? 
4. Er komt een engel uit de hemel, die de Heere …… geeft. 
5. Hoe heet de hof waar de Heere Jezus naar toe gaat? 
6. Wat hebben de soldaten bij zich? 
7. Vader, als het kan, hoef Ik dan niet te….. 

 

Judas ……zijn Meester. 
 

Deze puzzel nog niet inleveren.  
 

Hartelijke groet! 
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Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 9 maart 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 14 maart 2024. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 
 

Nieuws vanuit Stichting Adullam Comité Puttershoek 

Op D.V. 20 april 2024 hopen we op het terrein van Maasheim weer een 
Verkoopdag te houden: een grote verkoping met ziekenhuiszorg als thema voor de 
activiteiten. Kom uw boodschappen halen, wat lekkers eten en neem uw familie 
een dagje mee. Van harte welkom!  
 

 Locatie: Maasheim Puttershoek, Groeneweg 10 

 Wanneer: D.V. 20 april 2024 van 10.00 uur tot 16.00 uur 
 

Info: www.maasheim.nl 
Verder mogen we u ook uitnodigen voor een psalmzangavond onder leiding van 
Martin Weststrate op het orgel. De toegang is gratis en de collecte is bestemd voor 
Adullam.  
 

 Locatie: Bethabarakerk Oud-Beijerland, Jan Lievenslaan 12 

 Wanneer: D.V. 13 april 2024 aanvang 19.30 uur 
 

Tenslotte willen we iedereen die aanwezig geweest is op de Winterfair hartelijk 
bedanken. We mogen terugkijken op een goed verlopen dag met een mooie 
opbrengst van €15.000 netto!  
 

We zien er naar uit om u te ontmoeten!  
 

Met vriendelijke groeten,  
Stichting Adullam Comité Puttershoek 
 

 
 
 



 
 
 

Paasbrood- en kipactie 
U kunt weer heerlijke paasbroden (en kip) bestellen! 

 

Wij doen dit in samenwerking met Bakkerij Dam te Stellendam en 

Puur Vers te Middelharnis 
 

  

BESTELLEN VIA: 
- Bestellijst inleveren bij Fam. Redert, Duinkerkerweg 2a 

- Telefonisch/WhatsApp: Joost Blaak, 06-19018752  

- E-mail: ac.hhgouddorp@gmail.com 

AFHALEN:  
D.V. 23 maart van 9:45-11:00 bij Eben-Haëzer. Ook 

thuisbezorgen is eventueel mogelijk!  

BETAALWIJZE:  

- Vooraf betalen via NL14RABO0327965339 t.n.v. AC HHG Ouddorp. 

- Bij afhalen kunt u pinnen of contant betalen.  
 

 
 

 

 

Paasbrood    800 gram Zonder spijs €   8,00 

Paasbrood   800 gram Met spijs €   9,50 

Paasbrood 1200 gram Zonder spijs € 13,50 

Paasbrood 1200 gram Met spijs € 15,00 

Paasbrood 1600 gram Zonder spijs € 16,00 

Paasbrood 1600 gram Met spijs € 19,50  

Krentenbrood 1200 gram Zonder spijs €   10,00 

Kipfilet 5000 gram (5 kg) €   44.90 

Kipdijvlees 5000 gram (5 kg) €   41,00 

Rundergehakt 5000 gram (5 kg) €   49,90 

Kiprollade 1000 gram (1 kg) €   13,95 

 

Naam:_______________________________________________________ 

Adres:_______________________________ Tel.nr:__________________  

Bezorgen: JA / NEE Vooraf betaald: JA / NEE 

Aantal: ….. x Paasbrood         800 gram zonder spijs  

Aantal: ….. x Paasbrood         800 gram met spijs 

Aantal: ….. x Paasbrood       1200 gram zonder spijs 

Aantal: ….. x Paasbrood       1200 gram met spijs 

Aantal: ….. x Paasbrood  1600 gram zonder spijs 

Aantal: ….. x Paasbrood  1600 gram met spijs 

Aantal: ….. x Krentenbrood   1200 gram zonder spijs 

Aantal: ….. x Kipfilet   5000 gram 

Aantal: ….. x Kipdijvlees    5000 gram 

Aantal: ….. x Rundergehakt  5000 gram 

Aantal: ….. x Kiprollade   1000 gram 

 

 

Bezorgen: ja/nee 

Vooraf betaald: ja/nee 

PPAAAASSBBRROOOODD  EENN  

KKIIPPAACCTTIIEE 

Graag uiterlijk 

19 maart 

bestellen! 
 


