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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 4 

 
 
Ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve. Ps. 119 : 116a 
 
Genadige ondersteuning heeft elke bekeerde zondaar te allen tijde nodig in de 
geestelijke strijd tegen zijn drie hoofdvijanden: de wereld, de duivel en zijn eigen 
inwonend verderf. 
De weg naar de hemel wordt nergens vergeleken bij een rustbed, maar wel bij een 
loopbaan of bij een slagveld, waar wij moeten winnen of sterven en waar de duivel 
rondom ons gaat als een leeuw om ons te verslinden. 
Dan eens is het zwakgelovig hart in deze strijd twijfelmoedig of zijn werk wel 
waarheid is. Dan vreest hij, dat hij nog tot dat Agrippa’s geslacht zal behoren, dat 
maar bijna bewogen is om een Christen te worden. Of dat hij behoort tot dat Bileams 
geslacht, dat slechts hoopt en wenst de dood des oprechten te sterven; of dat 
Demas’ geslacht, dat vroeg of laat de wereld weer lief zal krijgen. 
Dan weer wordt de heilzoekende mens aangevallen met godslasterlijke gedachten, 
die zelfs in zijn eenzaam gebed in zijn hart opkomen. Of hij kan geen geloofsoog op 
Jezus krijgen en de weg der verzoening schijnt hem zo gesloten. Of hij voelt tot zijn 
smart nog zoveel zonden in zich woelen, die hem wèl, met Paulus, “de dood zijn 
geworden”, maar die hij toch onmogelijk laten kan. Of hij voelt zich zo dodig, dat hij 
geheel onbekwaam is tot zijn plichten en er schijnt zo’n grote scheiding te bestaan 
tussen God en zijn hart. Of de wereld trekt hem zo af van zijn plicht, dat hij moet 
klagen zo weinig van dat ware vreemdelingenbestaan te hebben en nog zo zeer te 
kleven aan de dingen van deze aarde. 
In dit alles moet de ziel zeggen: Heere! Ondersteun mij toch. Schraag toch mijn 
wankelende gangen. Bewaar mij voor wanhoop en afval. Leer mij de goede strijd te 
strijden en altijd aan u verbonden te blijven. 
Met welk doel bad de dichter om ondersteuning? Welnu, hij zegt: “Ondersteun mij 
naar Uw toezegging, opdat ik leve.” Zijn oogmerk was dus te mogen leven. Maar hòè 
te leven? Te leven in de zonde? Neen! Dat was zijn leven niet meer: de zonde was 
hem de dood geworden. Maar hij begeerde te leven in de gunst des Heeren en het 
gevoel daarvan in zijn hart. Hij verlangde die vrede Gods van binnen te gevoelen, die 
alle verstand te boven gaat en die de mens, die deze vrede door het geloof bezit, 
veel rijker maakt dan koningen en keizers die God niet kennen. Hij begeerde te leven 
in de dienst des Heeren en in gehoorzaamheid aan Zijn wet, die hij liefhad. O ja, dat 
is toch de keus van het nieuwe leven. Al moet een wedergeboren mens voor God en 
zijn naaste belijden, dat zijn heiligmaking zo klein is en totaal niet bezienswaardig, 
nochtans, hij kiest dagelijks des Heeren dienst en jaagt naar de volmaaktheid, of hij 
die ook grijpen mocht. 

MEDITATIE 
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Hij verlangt ook te leven tot nut en stichting van zijn naasten. Geen aanstoot te geven 
in enig ding, maar recht en gerechtigheid te doen. Alle zachtmoedigheid te bewijzen 
aan alle mensen. Al zijn naasten te dienen door de liefde en hun nut te zoeken voor 
de tijd en voor de eeuwigheid. Tenslotte, hij begeert ook te leven tot bevordering 
van de troost voor zijn eigen hart. Hij weet dat vromen niet goedkoop zondigen, 
maar dat het voor hen zo kwaad en bitter is de Heere te verlaten. En daarentegen, 
“dat zij grote vrede hebben, die Gods wet beminnen”. Want “wie zijn weg wel 
aanstelt, die zal God Zijn heil doen zien”. 
 

Wulfert Floor (1818-1876) 
 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 4 februari 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Evang. H. Bor, Barendrecht 

Evang. H. Bor 
  Collecten: 1 Stichting Adullam, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 7 februari 
19.30 uur:  Ds. L. Groenenberg, Oud-Beijerland 

  Collecten: 1 diaconie, 3 onderhoudsfonds 
 
Zondag 11 februari 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Kand. G.H. Koppelman, Rouveen 
Kand. G.H. Koppelman 

  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 
 

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

AGENDA 
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Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken 
via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek. 
 
Uitzendingen: 
Zaterdag 3 februari Voorlezen verhaal 
Zaterdag 10 februari Voorlezen verhaal 
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Onze zieken 
 
Elders verblijven 
Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of 
anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij willen 
hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun familie 
daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven 
via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of  tel. 0187-682904 of 06-45400286. 
 
Voor u gelezen 
Beste meneer op het bankje, 
 

Weet u het nog? Het was op een zondagmiddag. Ik kwam aanrijden en zag u vooruit 
starend op het bankje zitten. Even keek u achterom, u zag mij en ik zag u. Ik 
parkeerde de auto en mijn gedachten waren bij u. Ik bedacht me hoe u het zou 
vinden als ik u mee zou vragen om naar de kerk te gaan. En hoe u het zou vinden als 
u in een kerk zou komen waar allemaal ‘nette’ mensen zaten. Ook vroeg ik me af wat 
u dan van de preek zou vinden. Zou u die eigenlijk wel begrijpen, aangezien sommige 
kerkmensen het al zo moeilijk vinden. En het zingen van Psalmen en het orgelspel, 

VREUGDE EN VERDRIET 
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dat is vast niets voor u. Ik bedacht me dat u vast zou worden afgeschrikt door al die 
donkere pakken die opeens binnen komen wandelen. De dominee zou vast te 
moeilijke woorden gebruiken die uw oren niet zouden begrijpen. Ik liep verder. 
Terwijl ik dat allemaal bedacht, besefte ik diep in mij dat ik om móést keren. Dat ik 
niet mijn rug, maar mijn gezicht naar u zou keren. Dat ik gewoon op u af moest lopen 
het aan u had moeten vragen: 'Meneer op het bankje, ik ga naar een geweldige 
dienst, daar in dat stenen gebouw. Ik ga daar woorden horen die goud te boven gaan 
en die leegtes zullen vervullen. Ik ga zingen van iets wat nog groter is dan wat u zou 
kunnen bedenken. Ik ga belijden dat ik geloof in het eeuwige leven en de vergeving 
van zonden.’ Ik bedacht me dat u mij dan wel vragend aan zou kijken, maar dat ik 
dan vriendelijk zou zeggen: 'Ja, echt waar ... ook voor u! En ook u bent meer dan 
welkom!' 
Maar nee, ik liep door. Terwijl elke stap mij vertelde: 'Keer om', ik deed het niet. 
Langzaam liep ik de grote deuren door en glimlachte vriendelijk naar de kosters. Iets 
in mij vertelde dat ik terug moest gaan. Ik wist ook wel, wat dat ‘iets’ was. Want ik 
had diezelfde ochtend nog een preek daarover gehoord. Ik liep toch maar de kerk in, 
ging zitten in een kerkbank, vol schuldgevoel. Terwijl ik de kerk rondkeek zei ik het 
tegen mezelf: 'Nee, die man zou hier niet passen en echt uit de toon vallen.' 
Twee minuten voor dat de dienst dan echt zou beginnen realiseerde ik mij dat ik dit 
echt niet kon maken. Dat ik écht terug moest naar u, de meneer op het bankje. Ik 
wilde opstaan om u nog snel op te zoeken, ik bleef toch zitten. Het orgel stopte, het 
was te laat. De deuren van de kerk gingen dicht en de dienst begon. En u? U zat nog 
op het bankje en ik in het kerkbankje.  
Het orgel zette in en ik begon te zingen. Ik zong over dat de Heere mijn Herder is. 
Natuurlijk weet ik dat het u vast niet zoveel zegt, maar toch ... wat was ik 
teleurgesteld in mijzelf. Met moeite kon ik de tonen en de woorden meezingen. 
Want als ik echt geloofde in een God die mensen genadig is, waarom liet ik u dan 
gewoon op dat bankje zitten? Ik verdrong de gedachte en zong verder. ‘Tot Uwe 
dienst en lof bereid?’ Nee, dit keer niet. Ik ging wel naar de kerk, maar ik bleek niet 
bereid om u mee te vragen naar de dienst van vrije genade. Honderd dingen bedacht, 
maar ik was niet bereid om dienstbaar te zijn, om te getuigen van de God waarin ik 
zeg te geloven. 
Op alle mogelijke manieren probeerde ik de gedachte aan u weg te stoppen. En dat 
begon aardig te lukken. Totdat de dominee begon te lezen uit Johannes 10: ‘Ik ben 
de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend. Gelijkerwijs 
de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook de Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen. 
Ik heb nog andere schapen, die van dezen stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; 
en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden één kudde, en één Herder.’ 
Beste meneer op het bankje, ik sta in die stal en ik had u kunnen uitnodigen om 
binnen te komen. Ik heb het niet gedaan. Maar, geloof mij, de volgende keer, als ik 
u weer zie zitten op het bankje, dan nodig ik u uit. Denk ik. 
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Met vriendelijke groet, 
Een christen...... die zich voor het evangelie wél schaamde en te klein dacht van God. 
 
Ten slotte 
De tijd schrijdt voort. De eerste maand van het jaar onzes Heeren 2024 ligt weer al 
achter ons. Laten we ons haasten en spoeden om ons levens wil. 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor jong en oud! 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
 
 
 

 
 
Contactuur 
In de kerkenraadsvergadering is gesproken over het contact uur, mede omdat er de 
laatste keren niemand geweest is. In de bespreking kwam naar voren dat het een 
taak is van de wijkouderling om met gemeenteleden in gesprek te gaan wanneer er 
vragen leven. Daarom is besloten om te stoppen met het contactuur. 
 
Annuleren avonden huwelijkstoerusting 
De kerkenraad had voor dit kalenderjaar het voornemen om 6 toerustingsavonden 
rondom het huwelijk te organiseren. Deze avonden zouden verzorgd worden door 
het Centrum voor Godsdienstonderwijs(C.G.O.) in samenwerking met De 
Vluchtheuvel. Jammer genoeg hebben we moeten besluiten om deze avonden te 
annuleren. Dit omdat er te weinig aanmeldingen waren. De kerkenraad heeft wel 
het voornemen om voor volgend jaar D.V. 2025 de huwelijkstoerusting opnieuw te 
organiseren. We hopen dat er dan wel voldoende aanmeldingen zullen zijn. Van 
degenen die vorig jaar de avonden bijwoonden krijgen we terug dat deze zeer 
waardevol zijn. Laten we elkaar enthousiasmeren zodat de avonden in 2025 wel 
doorgang kunnen vinden 
 
 
 
 

UIT DE KERKENRAAD 
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Op D.V. zondag 4 februari zal de diaconiecollecte bestemd zijn 
voor Adullam. Eén van de projecten binnen Adullam is “Extra 
aandacht voor Bijbelse identiteit”. Om aan te sluiten bij de 
Bijbelse levenswijze van de zorgvragers blijft Adullam extra 
aandacht geven aan de toerusting en handvatten voor dit 

belangrijke aspect van de begeleiding. Adullam biedt zorg en begeleiding vanuit 
Bijbelse overtuiging en levenswijze. Zowel de medewerkers als de cliënten met hun 
ouders/familieleden onderschrijven deze overtuiging en leven daarnaar. Hierdoor 
ervaren de cliënten een herkenbare en dus veilige omgeving. Vandaar dat Adullam 
er elk jaar weer op inzet om deze Bijbelse overtuiging te behouden. De overheid 
vergoedt de kosten voor identiteitsgebonden zorg niet. Ze mogen ook niet ten laste 
vallen van het reguliere zorgbudget omdat we willen voorkomen dat de aandacht 
voor identiteit ten koste gaat van de zorgkwaliteit. Mede daarom willen we deze 
collecte van harte bij u aanbevelen 
 
 

 
 
Contactmiddag 6 februari 
D.V. 6 februari hopen we weer een contactmiddag te hebben en zien daar ook weer 
naar uit. 
We hopen u ook deze keer weer te mogen ontmoeten en dat er ook weer nieuwe 
gezichten mogen zijn zoals de vorige keer, toen werden er foto ‘s van Ouddorp 
getoond waar iedereen heel erg van genoten heeft. We vonden het ook heel fijn dat 
L. v d .L. nog net voor het zingen weer in ons midden kon zijn met het begeleiden van 
het orgel. 
Bent u nog niet geweest in het nieuw begonnen jaar? Dan bent u zeker welkom om 
deze middag(en) te bezoeken, die deze keer over de Gereformeerde Bijbelstichting 
(GBS) mag gaan. 
We openen deze contactmiddagen met het zingen daarna gebed, het lezen uit de 
Bijbel en een meditatie, waarna we een pauze houden met koffie, thee en wat 
lekkers verzorgd door de beheerder Karel Groeneveld. 
Daarna zal er een presentatie worden gegeven door dhr. G. Geerts die werkzaam is 
bij de GBS en hoopt ons het e.e.a. te laten zien en te horen van het ontstaan van de 
Statenvertaling van de GBS die Bijbels drukken en verspreiden in de taal van de 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

OVERIGE BIJEENKOMSTEN 
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bevolking over de hele wereld met name waar nog geen of weinig Bijbels zijn . Als u 
dit zo leest denk ik dat u er ook al zin in krijgt om ook hiervan meer te willen horen 
en zien, we hopen dan ook dat het weer een mooie en leerzame middag met elkaar 
mag zijn.  
Het programma is als volgt: 
14.00 uur: inloop met koffie/thee  
14.30 uur: opening en meditatie  
15.15 uur: pauze met koffie /thee  
15.30 uur: presentatie  
±16.30uur: sluiting  
Voor vervoer: bel 0187-681887  
Mobiel: 06-13694923  
Graag tot ziens op 6  februari in Eben-Haëzer. 
 
Jong-volwassenkring 
De jong-volwassenkring die gepland stond op 8 februari komt te vervallen. De eerst 
volgende avond is nu gepland op D.V. dinsdag 5 maart.  
Aanvang 19.30 uur. Het hoofdstuk dat dan behandeld zal worden uit het boek 
Christen zijn in het dagelijks leven is “De beste Vriend” blz. 257 t/m 268. 
In eerdere seizoenen werd jongvolwassenkring altijd druk bezocht. Dit seizoen zijn 
we tot op heden vaak maar met een groepje van 10.  
Het is fijn om door middel van jongvolwassenkring als jongeren van de gemeente bij 
elkaar te komen en aan de hand van het boek van Ryle vragen met elkaar te 
bespreken over christen zijn in het dagelijks leven. 
We willen jou als jongvolwassene dan ook van harte uitnodigen om naar deze 
waardevolle avonden te komen. Het is leerzaam om met elkaar na te denken over 
de vragen en te zoeken naar antwoorden in Gods woord. 
Evangelist Bor verzorgt deze avonden op een aansprekende wijze.  
Wij en evangelist Bor zien uit naar jullie komst! 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
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Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 
 

 

http://tel.nr/
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Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging van de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl Indien u dit 
schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41, 3253 AJ 
Ouddorp. 
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, 
We hopen dat jullie veel snoeprollen hebben verkocht voor Ruth's Shelter in Kenia. 
De volgende clubavond is 9 februari deze avond gaat het over God is mijn toevlucht. 
We hopen jullie weer allemaal te zien. 
Hartelijke groet. 
 
Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha Jongens,  
De jongens van groep 8 mogen 2 februari naar de 4-You om daar te gaan kijken, ze 
beginnen daar om half 8.  
9 februari is de volgende clubavond we hopen jullie dan weer te zien. De kinderclub 
hoopt dan te komen kijken hoe het eraan toegaat op onze club.   
We hopen jullie dan te zien.   
 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Beste meiden, 
2 februari is er weer club. Deze avond zal het gaan over twee keer geboren (Johannes 
3). Na de Bijbelvertelling hopen we een spel te gaan doen. Deze avond komen de 
meisjes van kinderclub Hosanna kennismaken. De meiden die in groep 8 zitten gaan 
samen met een leidinggevende bij de 4-You kijken. 
De clubavond daarna is D.V.16 februari. De vertelling zal gaan over ‘ Zie het Lam 
Gods’ (Johannes 1).   

ONZE LEDEN 
 
 
 

VERENIGINGEN 
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Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zondagmiddag 11 februari hopen we weer bij elkaar te komen. Deze middag zal 
er een vrije inleiding worden gehouden. We willen om 14:30 uur beginnen in Eben-
Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te zien. Tot dan! 
Op zaterdagavond 17 februari staat de ledenvergadering en daarna nog een activiteit 
gepland. Houd deze datum dus vrij! 
 
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 14 februari hopen we weer bijeen te komen 
Bijbelstudie 8 is aan de beurt om te behandelen, lezen Handelingen 1,2,4 en 5 Petrus 
en Pinksteren. 
We hopen op een gezegende avond met elkaar inloop vanaf 19.15 uur. 
Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. 
Er zijn kaarten te koop voor de HHG Ouddorp, Vliedberglaan 9, tel.: 06-46687053. 
We willen ze ook thuis bezorgen. 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Allen van harte uitgenodigd op de verenigingsmorgen van 13 februari. 
Het laatste hoofdstuk over het boekje van Jozef is aan de beurt. Het sterven van Jozef 
en de opdracht zijn beenderen mee te nemen naar Kanaän. 
Jozef geloofde dat zijn volk niet voor altijd in Egypte zou blijven. 
Geloven wij ook dat we niet altijd hier op aarde zullen blijven en een nimmer 
eindigende eeuwigheid ingaan? Zijn wij op weg naar het hemelse Kanaän? Het is nu 
nog de tijd van genade om verzoend te worden met Hem. Die Zijn Zoon gegeven 
heeft, opdat zondige mensenkinderen nog met God verzoend kunnen worden.  
We hopen op een gezegende en fijne morgen met elkaar. 
Oppas voor de kinderen is aanwezig 
Inloop vanaf 8.45 uur, we beginnen om 9.00 uur einde rond 11.00 uur. Bij vragen 
mail naar ochtendvrouwenvereniging@gmail.com 
Hartelijke groeten van het bestuur. 
 
 

 
 
Winterbestelactie  
De netto opbrengst bedroeg € 1498,-. We kijken terug op een mooie actie. 
 
Planning 2024  

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
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We hebben een planning gemaakt voor de activiteiten van het komende jaar. De 
volgende datums zijn besproken (D.V): 

- Zaterdag 23 maart Paasbrood- en kipactie.  
- Zaterdag 4 mei  Boekenmarkt  
- Maandag 20 mei Fiets- en autopuzzelritten. 
- Zaterdag 6 juli Zomermarkt 
- Zaterdag 14 september Kipactie 
- Zaterdag 14 december winterbestelactie 
 
 

 
 
Bloembollenactie 
Het is weer zover! De bloembollenactie komt eraan! D.V. 
zaterdag 10 februari 2024 hopen we als Hometeam 
‘Speranţa’ weer zoals voorgaande jaren een 
bloembollenactie te houden voor Jantina’s kinderwerk in 
Roemenië. De bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemenkwekerij Klepper! U 
ziet de kinderen die ons helpen ’s morgens aan uw deur verschijnen.  
Rond 9.00 uur starten we de actie tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur. Als u ons gemist 
heeft aan de deur, kunt u ook tussen 9.30 en 11.30 uur bij Kwekerij Klepper 
langskomen om bloembolletjes te kopen.  
Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun Jantina´s 
kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en educatie 
doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord.  
Hartelijk dank voor uw en jouw medewerking!  
Vriendelijke groet namens Jantina en de Roemeense kinderen, 
Hometeam ‘Speranţa  
 
We zijn nog dringend op zoek naar chauffeurs voor de actie. Als er mensen zich willen 
aanmelden, graag! Stuur een email met uw naam en (mobiele) telefoonnummer 
naar hometeamsperanta@hotmail.com of bel/app naar 06-83325908. 
 
De chauffeurs worden tussen 8.15 en 8.30 uur bij Kwekerij Klepper verwacht om in 
te laden, daarna graag  naar Eben-Haëzer. Voor de kinderen is het handig als ze een 
portemonnee mee nemen. De kinderen worden 8.30 uur in Eben-Haëzer verwacht. 
Met elkaar hopen we dan de ochtend te beginnen, waarna de actie wordt gestart.  

HOMETEAM SPERANTA 
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In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

 
 
 

 
De vorige stelling: Echt getuigen, gaat per definitie gepaard met lijden. 
 

 
Echt getuigen gaat per definitie gepaard met lijden! 
Eens!  
‘Per definitie’ betekent dan ook vanzelfsprekend of het kan niet anders. 
De mens heeft na de zondeval een aangeboren haat tot God (Romeinen 8:7). Hij haat 
God en iedereen die bij Hem hoort. Dat ‘haten’ kan subtiel zijn – God niet de eerste 
plek willen geven in je leven – maar ook fel.  

MIJN KERK EN IK 
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De hele Bijbel getuigt hiervan. Als voorbeeld enkele verzen uit het Nieuwe 
Testament: 
Mattheüs 10 vers 22: En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; maar die 
volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. 
Markus 13 vers 13: En gij zult gehaat worden van allen, om Mijns Naams wil; maar 
wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 
Lukas 21 vers 17: En gij zult van allen gehaat worden om Mijns Naams wil. 
Johannes 15 vers 18: Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat 
heeft. 
We hoeven dus niet verbaasd te zijn dat christenen zo gehaat en vervolgd worden 
vanwege hun getuigenis in handel en wandel..  
In het boek Handelingen der apostelen lezen we  veel over het lijden dat de eerste 
christenen hebben meegemaakt, in het bijzonder degenen die het Evangelie 
verspreidden. Uit dit Bijbelboek kun je veel leren over lijden om Jezus’ wil en hoe je 
daarmee omgaat. 
Paulus, die veel geleden heeft om Jezus’ wil, kan door de Heilige Geest zeggen dat 
het genade is om niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden 
(Filippenzen 1:29)! Petrus en de apostelen waren zelfs verheugd dat ze het waard 
waren om te lijden om Jezus’ wil. Ze konden dit alleen doen door de Heilige Geest, 
Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hun Meester is hun Zelf die weg voorgegaan. 
Hij heeft om de vreugde die voor Hem lag, helse pijn geleden en de toorn van God 
gedragen. Zo mag ook elke ware christen in zijn lijden uitkijken naar die dag dat er 
geen pijn en geen verdriet meer zal zijn. 
Tenslotte, in het Bijbelboek Handelingen zie je hoe de vervolging van christenen leidt 
tot de verspreiding van het Evangelie en de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Zo kan 
lijden om Jezus’ wil ook voor de wereld om ons heen iets goeds uitwerken. De 
kerkvader Cyprianus zei eens: “Het bloed van de martelaren, is het zaad van de kerk.” 
Dat deze uitspraak nog volop actueel is konden we lezen in het RD van 17 januari jl. 
waarin een artikel kopte met: Heviger vervolging leidt tot forse groei aantal 
christenen. 
In datzelfde artikel stond ook iets wat ons Westerlingen te denken geeft: 
Het christendom groeit het minst hard in landen in West-Europa en in Amerika, de 
plekken waar vrijheid is om te geloven en naar Gods Woord te leven. Steeds vaker 
hoor ik van onze vervolgde broeders en zusters dat ze ook bidden voor ons, westerse 
christenen. “Bij jullie is zoveel verleiding en welvaart dat die jullie zouden kunnen 
afhouden van het volgen van Christus en dat jullie zouden kunnen vergeten dat we 
hier op aarde maar voorbijgangers zijn.”  
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En dan nu de volgende stelling: 
 

Ik ben als christen herkenbaar aan mijn gedrag 
 

Ja 

Nee 

 

 

 

 
 
Ds. J. Bus (1884 – 1955) 7. 
Brief van ds. J. Bus aan president kerkvoogd Kl. Voogd. 
 
Groningen 9 Sept. 1909. 
 
Waarde Vriend en Broeder, 
Gelijk ge het maandag bij uw terugkomst in Ouddorp gemerkt zult hebben, ben ik ’s 
morgens telegraphisch opgeroepen om in Groningen te komen vanwege de toestand 
mijner moeder. Gisterenavond mocht ik door ’s Heeren goedheid ’s avonds tegen 11 
uur alhier aankomen en mijne moeder nog in ’t land der levenden vinden. Vreeze 
dienaangaande vervulde onderweg mijn hart, maar de Heere nam ze wonderlijk weg, 
zoodat ik kalm en rustig mij naar de ouderlijke woning mocht spoeden. Ook mocht 
ik mijne moeder bij volle kennis vinden en was ze zeer verblijd mij te zien, gelijk ze 
reed telkens naar mij gevraagd had. Ik heb den afgeloopen nacht met andere familie 
bij haar gewaakt; de toestand is zeer zorgwekkend; de kranke geeft dag en nacht, 
ook nog de afgeloopen nacht, niets dan bloed over. Het is zeer smartelijk en pijnlijk 
voor het vleesch dat te moeten aanschouwen, en ’t wordt in dezen weg weer 
ondervonden, dat genade alleen machtig is om stil te maken. Wat de zieletoestand 
der kranke betreft, ligt ze er thans donker en meermalen benauwd den Heere 
mijende; maar op goede gronden mogen we gelooven dat de vrijmachtige Jehovah 
sinds lang het werk niet alleen aan, maar ook in haar begonnen heeft; en dat zal Hij, 
al gaat het dan door diepe wegen, ook voltooien.  
Wanneer ge vraagt, hoe nu oogenblikkelijk de toestand is, dan is het antwoord op 
die vraag welke ik zelf heden den geneesheer stelde: gevaarlijk. Zoo het Gods Raad 
is en ’s Heeren believen, zal mijne moeder nog weer kunnen aanbeteren, nl. wanneer 
de wond in de longen weer gesloten wordt; evenwel zegt de geneesheer ook, dat 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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ieder oogenblik een bloedspuwing kan komen, die het grote einde met zich brengt. 
Hij heeft mij gezegd nog eenige dagen te blijven, om de toestand aan te zien. Ik zelf, 
wanneer ik mijne moeder aanzie, en aanschouw hoe wasbleek hare kleur is en hoe 
zwak ze is, vrees zeer. Het bloed opgeven blijft trouwens ook aanhouden; maar de 
adem des levens is in de hand des Heeren alleen. Ook mag ik er bij bepaald zijn, dat, 
als onze dierbre nabestaanden ernstig krank zijn, wij naar het vleesch wel kunnen 
wenschen ze in ’t leven te behouden; evenwel de groote vraag is immers, of, 
wanneer de Heere ’t leven verlengt, dit dan ook mag zijn tot verheerlijking Zijns 
grooten Naams en tot zegen van de kranke.  
Wat is echter de weg des Heeren wonderlijk met mijn inkomst in de gemeente 
Ouddorp. De Heere heeft ons daarmede iets te zeggen en make Hij Zelf nu onze 
harten maar opmerkende en ontvankelijk voor ’t geen Hij te zeggen heeft. Ik zelf, als 
ik mijn harte doorzoek, kan niet anders zeggen, dan dat er een innige begeerte mag 
liggen dat de Heere alle deze dingen ten goede leide voor Zijn volk en gemeente te 
Ouddorp, aan welke ik niet maar Zondag uitwendig verbonden ben, maar ook mij 
gebonden mag gevoelen.  
Zoo de Heere met ons is, zullen wij nog wel meer ondervinden; want deze zaak is zoo 
gewis: de weg Zijns volks is hier op aarde een druk- en strijd- en kruisweg. Make de 
Heere ons armen van geest, opdat wij mogen vallen onder degenen die de Heiland 
in ’t midden van hun druk zalig spreekt. 
Met mijn gezondheid gaat het Gode zij dank, goed. De Heere is het, Die ook in ’t 
lichamelijke krachten schenkt. Of ik deze week D.V. terug kom in Ouddorp, hangt, 
gelijk ge ’t gevoelt, saam met de toestand mijner moeder. Maandagmorgen meende 
de familie, dat het einde nabij was, daar de kranke de gansche nacht niets gedaan 
had dan bloed overgeven. En dit kan zich ieder oogenblik weer voordoen. Blijkt het 
onmogelijk dat ik Zondag a.s. optrede, dan hoop ik dat telegraphisch te doen weten.  
Wil nu mijn hartelijke groeten ontvangen; mocht er gebed zijn in de gemeente.  
Ik heb aan u geschreven, maar gij zult de broeders wel zeggen hoe het staat. Wees 
nu Gode met de gemeente bevolen, en ontvang met de broeders, de uwen en alle 
vrienden en bekenden de hartelijke groeten van uwe toegenegen Vriend en Broeder, 
J. Bus Predt. 

(Wordt vervolgd)      
 
 
 
 

 
 

Wat hij overhield  
Na een gehouden kerkdienst kwam een kerkganger naar de predikant 
toe en liet hem twee kartonnen omslagen zien.  

SPROKKELHOUTJE 
 
 
 



 19 

'Wat moet ik hiermee doen? 'vroeg de predikant verwonderd.  
'Wel, dominee,' zei de man, 'ik woon sinds enkele jaren regelmatig de diensten bij 
waarin u voorgaat. Op een avond deelde u aan de gemeente mee, dat de eerste vijf 
bijbelboeken door Mozes zelf geschreven waren, dus niet door de Heilige Geest 
geïnspireerd konden zijn. Ik ging naar huis, nam een mes en sneed de vijfboeken uit 
de Bijbel.  
Niet lang daarna bleek volgens u, dat ook de boeken van de Koningen onmogelijke 
door de Geest geïnspireerd konden zijn. Die boeken sneed ik ook weg. En dat ging zo 
door totdat u vorige week het boek der Openbaring aan Johannes afkeurde als 
onecht.  
Nu heb ik alleen deze twee kartonnen omslagen van de Bijbel nog over. Ik wilde u nu 
eigenlijk vragen hoe lang u nog predikant denkt te blijven. Ja, zo gaat het als men 
niet gelooft dat de Bijbel het Woord Gods is. Uiteindelijk staan we dan alleen maar 
de buitenkant, de omslagen, in de hand.  
Uit: “De Evangelist”, 31e jrg., no. 2, april-mei 2006. 
 
 
 
 

 
Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 

Johannes 
In de tijd dat de Heere Jezus op aarde was had Hij twaalf discipelen. 
Deze discipelen waren zijn leerlingen.  
In de vorige kerkbode ging het over Levi. Nu willen we het over Johannes hebben. 
 
Johannes is samen met Petrus wel de bekendste van de discipelen. Johannes trok 
veel samen op met Petrus. In het evangelie dat Johannes zelf schreef lees je zijn 
naam niet. Hij noemt zichzelf de discipel welken Jezus liefhad. 
Johannes is de zoon van Zebedeüs. Johannes is de broer van Jakobus, een andere 
discipel.  
Johannes was de jongste discipel van Jezus. Johannes is heel oud geworden. Een 
leven lang gebruikte de Heere hem in Zijn dienst.  
Johannes wordt wel de apostel der liefde genoemd. Johannes had die liefde niet uit 
zichzelf. Johannes schrijft over de liefde die uit God alleen is: Wij hebben Hem lief, 
omdat Hij ons eerst liefgehad heeft. 
Johannes stond het dichtst bij Jezus. Als Jezus aan het kruis hangt, staat Johannes 
aan de voet van het kruis. Jezus vertrouwt de zorg voor Zijn moeder Maria aan 
Johannes toe.  

PUZZELHOEKJE 
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Puzzel 
De Heere Jezus heeft Zichzelf heel veel Namen gegeven. 
Johannes schrijft daarover in zijn Evangelie en in de 
Openbaring. Al die teksten beginnen met: ’Ik ben…’ Zet 
de volgende (gedeelten van) teksten op de goede plaats. 



 21 

Bron 
puzzel: Kompas JBGG 

Deze puzzel nog niet inleveren.  
 

Hartelijke groet. 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
10 februari 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 15 februari 2024. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
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Buurtkast Ouddorp 
De ochtendvrouwenvereniging Ora et Labora (van de Hersteld Hervormde 
Gemeente in Ouddorp) heeft het initiatief genomen om in Ouddorp een buurtkast 
neer te zetten en te gaan beheren. Met gesponsorde materialen werd er door een 
vrijwilliger een mooie kast gemaakt, die te vinden is aan de Julianaweg 40. 
Op steeds meer plekken zie je mini-kastjes in de voortuin staan. In deze 
‘buurtkastjes’ vind je voedsel en producten voor de persoonlijke verzorging. Er blijkt 
ook in Ouddorp best veel verborgen armoede te zijn in gezinnen, bij ouderen en bij 
alleenstaanden. De buurtkast is er daarom voor iedereen. Het maakt niet uit of je 
werkt of een uitkering hebt. Hoe hoog je inkomen is, doet er ook niet toe. De kastjes 
werken namelijk op basis van vertrouwen. 
Je pakt eruit wat je nodig hebt (maximaal 3 producten per keer) en je legt erin wat 
je kunt missen of wilt ruilen. We zoeken het liefst houdbare producten. Je kan 
denken aan o.a.: rijst, pasta, thee, soep in blik, tandpasta, maandverband, 
afwasmiddel, wc-papier. 
Met het buurtkastje help je elkaar en voorkom je verspilling. Kun je iets missen of 
heb je iets over wat je zelf niet gebruikt? Breng het naar de buurtkast. Je kunt deze 
vinden bij familie Klepper aan de Julianaweg 40 in Ouddorp. Op zondag is deze 
buurtkast gesloten, van maandag t/m zaterdag geopend wanneer het buiten licht is. 
We zouden ook graag in contact komen met ondernemers of particuliere sponsoren 
die de kast regelmatig met basisproducten aan willen vullen. Hiervoor kan contact 
opgenomen worden met (06-53120645) of (06-30571141). Ook voor verdere vragen 
inzake de buurtkast kunt u contact opnemen. Wij zijn te vinden op Facebook en 
Instagram onder de naam Buurtkast Ouddorp. Daar kun je regelmatig actuele 
berichten op vinden. 
 

We bedanken hierbij: 
-Kees van Koppen voor het maken van de kast 
 

Voor de gesponsorde materialen voor het maken van de kast: 
-Van Koppen Aannemings- en Bouwbedrijf 
-Voogd Hoveniers  
-Grinwis Deuren en Kasten 
-Handelsonderneming Meijer 
-Diaconie HHG Ouddorp voor het sponsoren van de eerste producten 
-Dorpsraad Ouddorp voor de toegezegde sponsoring van producten 
Vooral vragen we om uw/jullie gebed. Dat deze buurtkast tot zegen mag zijn in 
Ouddorp! 
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Namens de TFC van familie Bijkerk: hartelijk dank voor uw bestelling! Giften zijn ook van harte welkom!  

 
o 10 sinaasappels    €5,-  …………… 

o 20 sinaasappels    €9,-  …………… 

o 30 sinaasappels    €12,50  …………… 

o Kist sinaasappels (65 -70 st.)  €25,00  …………… 
o Stuk kaas Jong / Jong belegen / Belegen  €7,50  …………… 

/ Komijn/ Fenegriek*  
o Rookworst*    €3,25  

(4 voor  €12,-) …………… 
o Grillworst 500gr*   €7,-  …………… 
o Bezorging    €1,50  …………… 

 

Totaalbedrag: €  ……………… 

 

Namens de TFC van familie Bijkerk: hartelijk dank voor uw bestelling! Giften zijn ook van harte welkom!  

• 10 sinaasappels       €5,-  …………… 

• 20 sinaasappels       €9,-  …………… 

• 30 sinaasappels       €12,50  …………… 

• Kist sinaasappels (65 -70 st.)     €25,00  …………… 

• Stuk kaas Jong / Jong belegen / Belegen     €7,50  …………… 

/ Komijn/ Fenegriek*  

• Rookworst*       €3,25  

(4 voor  €12,-) …………… 

• Grillworst 500gr *      €7,-  …………… 

• Bezorging       €1,50  …………… 

 

 

Naam:  ……………………………………………………………………………………… 

Adres:  ……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer: …………..…………………………………………………………………….. 

Vooraf betaald : ja / nee   Bezorgen: ja / nee 

*De kaas en de worst worden gevacuümeerd / doorhalen wat niet van toepassing is. 

Totaalbedrag: €  ……………… 

 

  

Bestelactie D.V. februari 2024 voor SZOS in Ouddorp en omgeving! 

Andy en Jacoline Bijkerk - Voogd verblijven al ruim 12 jaar in Suriname om daar zendingsondersteunend 

werk te doen. Als Thuisfrontcommissie dragen we graag bij aan dit mooie en afhankelijke werk voor 

MAF-Suriname en in de vrouwengevangenis te Paramaribo. Gedenkt u hen in uw gebed?  

U kunt heerlijke hand-perssinaasappels van de groenteboer uit Leerbroek, maar ook kaas van 

kaasboerderij Van Schaik en rook- en grillworsten van de ambachtelijke slager uit Leerdam  bestellen.  

Het retourstrookje kunt u inleveren bij familie Voogd, Vliedberglaan 16, tel. 0187-681620 / 06-19700425 

of mailen naar fam.voogd@gmail.com  tot D.V. woensdag 7 februari. 

Op D.V. zaterdag 17 februari kunt u de bestelling ophalen tussen 10.30 en 12 uur bij Nelleke Akershoek, 

Hazersweg 47.  Bezorging is mogelijk. Graag het totaalbedrag vóór D.V. 17 februari overmaken naar 

SZOS, NL03RABO0160887208  t.n.v. bestelactie febr. 2024 Ouddorp of gepast contant betalen bij het 

afhalen van uw bestelling. 



 
 

 

 


