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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 



 
 
 

 
 

De dakloze zwerver (slot) 
 

Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning 
vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch 
roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit 
hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter 
woning.              Psalm 107:47 
 
Als de Heere een roede geeft, beoogt Hij dat die roede diep in ons vlees snijdt. Als 
Hij een last oplegt, bedoelt Hij ons te ballasten. Als Hij een beproeving oplegt, 
beoogt Hij ons tot op het leven te treffen. Beproevingen die niet zwaar zijn, 
verzoekingen die niet kwellen, oefeningen die niet tot vertwijfeling brengen, zijn als 
veren en geen werkelijke benauwdheden. Het is als iemand die twee strootjes aan 
elkaar knoopt, en het dan een kruis noemt. Of die een kussen op zijn schouders legt 
en zegt: ‘Wat een last draag ik!’ Omdat ze zwaar en scherp zijn en tot vertwijfeling 
brengen, zijn ze tot nut. De last is het stempel dat ze waardevol maakt. Neem het 
stempel weg en ze zijn nutteloos. Welbeschouwd is het ‘een rechte weg’. 
 
Verklaart de Bijbel niet nadrukkelijk dat ‘wij door vele verdrukkingen moeten 
ingaan in het Koninkrijk’? Als wij dus door veel verdrukking gaan, is het ‘een rechte 
weg’. Als u de weg naar een bepaalde plaats niet wist en iemand zou u 
aanwijzingen geven en zeggen: ‘Het is een erg ruw pad, mijn vriend. Er zijn hoge 
bergen en diepe valleien, enorme rotspunten en diepe afgronden. De weg is bijna 
onbegaanbaar, maar het is de enige weg naar de plaats waarnaar u onderweg 
bent.’ Als u een brede weg zou zien, bijna even gemakkelijk als een tolweg, zou u 
niet terugkeren en zeggen: ‘Ik moet ongetwijfeld een vergissing hebben begaan. Dit 
is niet de aangewezen weg’? Zo is het ook geestelijk. Als ons pad een pad van 
gemak is, als wij nooit bezwaard of bedroefd zijn, moeten wij dan niet de weg zijn 
kwijtgeraakt? Het was een nauwe en smalle weg, een weg van verdrukking die 
Gods Zoon betrad naar het land der heerlijkheid. Als ons pad echter een effen en 
een gemakkelijke weg is, moet dit niet de conclusie van ieder hart zijn dat oprecht 
is in de vreze Gods: ‘Wij zijn ongetwijfeld van de weg af’? 
 
'Om te gaan tot een stad ter woning.' Zij hadden hier beneden geen stad om in te 
wonen, maar zij reisden naar een 'stad ter woning' boven, waarvan de muren en 
schansen heil zijn en de poorten lof. Waar eeuwige werkelijkheden zijn, om door de 
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ziel gesmaakt te worden. Waar iets is wat duurzaam en eeuwig is, iets om alle 
noden van een ruime en onsterfelijke geest te bevredigen, en om deze de rust te 
geven die hij nooit kon vinden terwijl hij hier beneden ronddwaalde. Als wij hier 
een stad hebben, dan hebben wij geen behoefte aan een stad daarboven. Als wij 
een stad daarboven hebben, dan hebben we geen behoefte aan een stad hier. Dit 
moet dus onze staat en toestand zijn. Hetzij dat wij pelgrims zijn die voortreizen 
door benauwdheden naar de dingen daarboven, of dat wij onze woning beneden 
hebben. Dat wij de hemel hier zoeken of de hemel hierna. Dat wij rusten in de 
wereld of rusten in de Heere. Dat wij hijgen naar de dingen van de tijd of hijgen 
naar de dingen van de eeuwigheid. Dat wij voldaan zijn in onszelf of alleen voldaan 
in Christus. Eén van beide moet onze staat en toestand zijn. 
 
De Heere spreekt duidelijk in de harten Zijns volks dat ze aan Zijn zijde staan! Hij 
leert ons verstaan en voelen dat juist onze rusteloosheid en onbekwaamheid om 
voedsel en een schuilplaats te vinden in de tijdelijke en zinnelijke dingen, ons ertoe 
brengen vuriger en geloviger te zoeken naar de dingen die wezenlijk zijn. Omdat wij 
geen 'stad ter woning' hier beneden vinden, mogen wij voortjagen om 
getuigenissen te smaken dat wij inwoners zijn van de stad die boven is, 'welker 
Kunstenaar en Bouwmeester God is!' Amen. 

J.C. Philpot (1802-1869) 
 

Het leven hier beneden, 
Is 't land der ruste niet; 
Het zal ons al begeven, 
Vergank'lijk wat men ziet. 

 
Was ik door smart verslagen, 
Had ik in mijn zielepijn, 
Het zijn toch liefdesslagen; 
Dat lust en rust in U zijn. 

 
Die rust zal ik niet derven, 
Daar wij door Godes Zoon, 
Van schuld en vloed ontheven, 
Straks buigen voor Uw troon. 

 
Ik zal niet morrend klagen, 
Niet zuchten onder ’t kruis. 
Ik zie de morgen dagen; 
Dan ben ik eeuwig Thuis! 



 
 
 

                          Jansje Zondag (1891-1935)  
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 21 januari 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
  Collecten: 1 pastoraat, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 24 januari  
19.30 uur:  Ds. D. Zoet, Garderen 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 28 januari 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw-Milligen, bediening Heilige Doop 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 plaatselijk jeugdwerk, 3 aflossing kerk 
 

De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 

Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te 
bereiken via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de 
preek. 
 

Overige bijeenkomsten: 
Dinsdag 23 januari: Doopzitting 
Donderdag 25 januari: 7e Bezinningsavond 
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Uitzendingen 
Zaterdag 20 januari: Voorlezen verhaal  
Zaterdag 27 januari: Voorlezen verhaal  
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1, telefoon 0187-
682904, mobiel nummer BGG: 06-45400286 of email:  
diakenwtanis@hhgouddorp.nl 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
Elders verblijven 
Als gemeente wilt u natuurlijk graag meeleven d.m.v. een kaart, briefje of 
anderszins met onze langdurig elders opgenomen medegemeenteleden. Wij 
willen hen graag regelmatig vermelden in onze kerkbode. Wij verzoeken hun 
familie daartoe vriendelijk, naam en adres nog eens aan ons door te geven 
via diakenwtanis@hhgouddorp.nl of  tel. 0187-682904 of 06-45400286. 
 
Ten slotte 
Een nieuw jaar is aangebroken. Wat zal het ons brengen. Gelukkig weten we dat 
niet. Wat we wel weten is dat we ons hebben voor te bereiden op die grote dag die 
eens komen gaat. Ik las daarover het volgende: 
“Niets in deze wereld is gevaarlijker dan het verzuimen van alle voorbereiding. Ik 
zal een vergelijking gebruiken om dit punt te verduidelijken. Een man die 
achtervolgd wordt door een brullende leeuw valt op zijn vlucht in een diepe kuil. 
Tijdens zijn val grijpt hij een tak van een boom en blijft daaraan hangen. Terwijl hij 
daar zo hangt, kijkt hij naar beneden en ziet twee wormen knagen aan de wortel 
van de boom. Als hij omhoog kijkt, ziet hij een bijenkorf met de zoetste honing. 
Terwijl hij daar zo zit, knagen de twee wormen de wortel van de boom door. Als dat 
is gebeurd, vallen de man en de boom allebei op de bodem van de kuil. Deze 
brullende leeuw is de dood. De man die sterft, is ieder van ons en elk levend mens. 
De put waarboven hij hangt is de hel. De tak van de boom is het leven zelf en de 
twee wormen zijn dag en nacht. De voortdurende opeenvolging van dag en nacht is 
het hele leven van de mens. De bijenkorf vol honing staat voor het plezier, het 
gewin zonder aan zijn einde te denken, tot de wortel van de boom, dat is het 
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tijdelijke leven, wordt afgesneden. Als dat eenmaal gebeurd is, storten ze helemaal 
in de afgrond van de hel. Zo zien we dat er goede reden is om de voorbereiding op 
onze dood niet uit te stellen tot we ziek zijn, maar om ons juist elke dag voor en toe 
te bereiden op de dag van onze dood.” (Uit: Balsem voor zieken van William 
Perkins 1558-1602). 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis! 
 
 

 
 
Doopzitting 
Op zondag 28 januari zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. 
Daarom zal er op dinsdagavond 23 januari om 19.00 uur doopzitting worden 
gehouden. De ouders worden verzocht om het boekje van ds. G. Boer te lezen en 
om Bijbeltje en trouwboekje mee te brengen. De moeders worden ook verzocht 
om met gedekt hoofd te komen. 
 
7eBezinningsavond ‘De orde des Heils’ 
Op D.V. donderdagavond 25 januari 2024 hoopt ds. J. Van Meggelen te komen 
spreken over het onderwerp ‘de heiligmaking’. Ook deze avond zal er gesproken 
worden over wat er door genade in en aan ons als zondaar moet gebeuren, wil het 
wel zijn om ten hemel binnen te kunnen gaan. Omdat wij nooit genoeg 
onderwezen kunnen worden in de zaligmakende wegen die de Heere met een 
zondaar gaat is het zo van belang dat u en jij ook deze avond komen om te 
luisteren.  
In Gods Woord lezen we immers: ‘…zonder heiligmaking zal niemand den Heere 
zien.’ (Hebreeën 12:14)  
Ook hierin geldt, dat we alleen in en door Christus’ offer en verdienste zalig kunnen 
worden. Hij heeft de wet volkomen volbracht. ‘Ik heb lust, o Mijn God, om uw 
welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.’ (Psalm 40) Zien 
wij hier ook naar uit met de bede in ons hart; maak mij Uw beeld gelijk! 
De avond begint om 19.30 uur met een inloop met koffie/thee vanaf 19.00 uur, na 
de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Rond 21.30 uur wordt de 
avond afgesloten. 
Allen van harte welkom! 
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Collecte plaatselijk jeugdwerk 

D.V. zondag 28 januari zal de eerste collecte 
bestemd zijn voor het plaatselijke jeugdwerk 
in onze gemeente. Het vele werk dat er 
gedaan mag worden onder onze jeugd is 

verblijdend. Hij betoond ook hierin Zijn onwankelbare trouw tot in de laatste 
nageslachten. Dat er naast onze gewone gang naar Gods huis ook nog het 
onderwijs onder de jeugd plaats mag vinden, laat toch wel zien dat Hij nog 
doorgaat. Laten we dan ook in biddend opzien, vragen dat de Heere onze 
liefdegaven wil zegenen tot eer van Zijn Naam en uitbreiding van Zijn Koninkrijk.  
 
Beste jongeren, deze collecte is speciaal bedoeld voor jullie! Weet dat de Heere 
jullie op het oog heeft. Er staan in Gods Woord heel veel voorbeelden dat Hij in 
jongeren werkt. Probeer er maar eens een paar voorbeelden van te vinden in je 
Bijbel en te overdenken. Vraag maar aanhoudend aan de onveranderlijke God, dat 
Hij ook in jou jonge hart Zijn genade wil bewijzen.  
 
 

 
 
Contactmiddag 
Dinsdagmiddag was de eerste contactmiddag van het nieuwe jaar 2024, waar we 
weer met velen mochten samenkomen en ook weer nieuwe gezichten mochten 
verwelkomen. Er waren helaas verschillende afmeldingen wegens griep e.d. Zoals 
we ook met Gods Woord in het nieuwe jaar mochten beginnen met het lezen uit de 
brief aan de Hebreeën 13:1-8 en aansluitend de meditatie mochten horen waar 
gesproken wordt: Van de onveranderlijke trouw van God, dat we dat ook in dit jaar 
mogen ervaren. Alles is veranderd en vergankelijk, maar de Trouw van God is 
onveranderlijk en onvergankelijk. Zo is ook het jaar 2023 verstreken en we 
mochten weer een nieuw jaar in gaan. De Heere is Dezelfde van Eeuwigheid tot in 
der Eeuwigheid. Na de pauze hebben we heel wat te zien gekregen. Hele mooie 
foto’s van ons (Oud)dorp. Ja dan doet ons dorp wel zijn naam eer aan, we zagen 
hele oude foto’s van het verleden en foto’s van het heden. Dan zie je wat er in al 
die jaren op ons dorp is veranderd. Het werd door iedereen heel erg gewaardeerd 
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zoals we hoorden. We mogen dan ook terugzien op een hele mooie en waardevolle 
contactmiddag. Ook u die er deze middag mocht zijn en u die thuis mocht 
meeluisteren. De collecte heeft € 130,35 opgebracht; hartelijk dank hiervoor. We 
hopen zo uit te zien naar de volgende contactmiddag van D.V. 6 februari, waar we 
een presentatie zullen horen en zien over het werk van de GBS. We hopen nog 
meer nieuwe gezichten te mogen ontmoeten deze middag.  
Het programma is als volgt:  
14.00 uur: inloop met koffie/thee  
14.30 uur: opening en meditatie  
15.15 uur: pauze met koffie /thee  
15.30 uur: presentatie  
±16.30 uur: sluiting  
Voor vervoer: bel 0187-681887  
Mobiel: 06-13694923  
 

Graag tot ziens op D.V. 6 februari in Eben-Haëzer, 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op 
te halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij 
de coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de 
diaconie tel. 682904 diaken W.P. Tanis, Westvoorn 1. Hier kunt u ook uw 
problemen doorgeven. 
 
Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via 
preken@hhgouddorp.nl of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal 
verkrijgen (wetransfer) of op audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-
cd’s is bestemd voor de zending. 
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Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 
 

 
 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 
doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
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Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep groep 5 en 6. 
De volgende clubavond is 26 februari  van 19.00 tot 20.30 uur. We hopen jullie 
weer allemaal te zien. Hartelijke groet van de leiding.  
 
Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha jongens, 
Ik zat net naar de planning te kijken, wat gaat het snel. We hebben nog maar 4 
avonden club in het vooruitzicht.  
Volgende week zal de vertelling gaan over 2x geboren, weten jullie wat daarmee 
wordt bedoeld? 
Nog 1 avond hopen we aan de windwijzer te werken, hopelijk krijgen jullie hem af.  
We zien uit naar jullie komst op 26 januari. 
 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Ha meiden,  
19 januari is er weer club. Deze avond zal de vertelling gaan over ‘kun jij zien?’ 
n.a.v. Johannes 9. We hopen deze avond een spel te gaan doen.  
De volgende clubavond is op 2 februari. Dan gaat het over ‘2x geboren’ (Johannes 
3).  
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten.  
Groeten van de leiding. 
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zondagmiddag 28 januari willen we weer bij elkaar komen. Deze middag is 
hoofdstuk 7, ‘Op zoek naar rust’ van het boekje over Ruth aan de beurt. We willen 
om 14:30 uur beginnen in Eben-Haëzer. We hopen jullie allemaal weer te mogen 
ontmoeten. Tot dan! 
 
Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 31 januari hopen we weer bijeen te komen. 
Bijbelstudie 7 is aan de beurt om te behandelen, lezen Johannes 21, Petrus in het 
ambt hersteld. 
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We hopen op een gezegende avond met elkaar. Inloop vanaf 19.15 uur. 
Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. 
Er zijn kaarten te koop voor de HHG Ouddorp op Vliedberglaan 9  
Mobiel 06-46687053. We willen ze ook thuis bezorgen. 
 
 

 
 
Ouddorpse flessenactie voor verenigingsproject 
Ruth’s Shelter 
De gezamenlijke verenigingen van de Hersteld 
Hervormde Gemeente van Ouddorp hebben op woensdag 27 december 2023 de 
jaarlijkse lege flessenactie gehouden. Dit jaar was de opbrengst voor Stichting 
Ruth’s Shelter. De totale opbrengst van de lege flessenactie is: € 1644,60.  
Bij de door Jeugdvereniging ‘Daniël’ georganiseerde actie waren vooral kinderen 
actief van de diverse clubs vanuit de Herstelde Hervormde Gemeente. Het 
verzamelpunt was Jumbo Sperling.  
De organisatie van de flessenactie wil de Heere in de eerste plaats danken voor het 
zegenen van deze flessenactie. Daarnaast willen we ook al de chauffeurs en de 
kinderen die meehielpen om deze actie mogelijk te maken hartelijk bedanken voor 
hun inzet. Ook willen we Jumbo Sperling hartelijk bedanken voor het samenwerken 
en de locatie en niet in de minste plaats zijn we u als inwoners van Ouddorp erg 
dankbaar voor uw gulle gaven! 
 
 

 
 

In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke 
onderwerpen en thema’s met elkaar gedeeld.  
 
 

 
 
Wie moet de teugels hebben?  
Spurgeon ging eens met een vriend uit rijden. De 
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vriend die heel wat ervaring had in het besturen van paarden, had hem thuis 
afgehaald en reed met hem door de straten van Londen. Daarbij was Spurgeon 
toch niet geheel op zijn gemak.  
't Was er zo druk, zo vol rijtuigen, vrachtwagens, trams en bussen, dat hij zich 
ernstig bezorgd maakte en bij elk nieuw rijtuig, dat wat dichtbij kwam, aan een 
botsing dacht. Hij hoopte maar dat zijn vriend de drukke straten zou gaan verlaten 
en buiten de stad eenzame wegen zou zoeken. Toen dit niet snel genoeg gebeurde, 
sprak hij onverholen zijn bezorgdheid uit. Maar zijn vriend keek hem rustig aan en 
zei: 'Hier, neem jij de teugels, dan heb je geen zorg meer'.  
Zo'n antwoord had Spurgeon niet verwacht. Hij kon niet anders doen dan de 
kenner van de paarden de teugels maar laten behouden en zich rustig neer te 
zetten in vertrouwen op zijn ervaren vriend. Dat vertrouwen werd niet beschaamd.  
Maar Spurgeon had tevens zijn les geleerd. "Zie", zei hij tegen zijn vriend, "hoe 
dikwijls geven wij God reden om ons te vragen of wij niet liever zelf de teugels 
willen hebben. Wij, die de weg niet kennen en geen verstand van rijden hebben. 
Laten we Hem toch volkomen vertrouwen. 
 

 
 

 
De vorige stelling: Zekerheid hoort bij het ware geloof. 
 

  
 



 
 

 

Laten we maar meteen beginnen met te zeggen: wat is het ware, het échte geloof 
toch onmisbaar! Want alleen door het geloof kun je zalig worden. Alleen door het 
geloof krijg je deel aan Christus en aan Zijn weldaden, zoals wedergeboorte, 
vergeving van je zonden, vrijmoedigheid tot God, liefde tot God en je naaste, 
verlossing uit de macht van de zonde, enz. 
 
Het geloof is daarom een geloof in Jezus Christus. Christus en het geloof zijn aan 
elkaar verbonden. En dat geloof, dat ook voor jou zo ontzettend belangrijk is, is niet 
alleen zaligmakend, maar het is ook een genade. Want daar kunnen we nu zelf 
helemaal niets aan doen. Nee, die prachtige bloem van het geloof komt niet voort 
uit onze eigen zondige, verdorven natuur. Je wordt niet zalig, omdat je zelf iets 
aandraagt of tot de Heere opklimt via een ladder van je eigen goede werken! Nee: 
het is een gave van God (zie Éfeze 2:8). En daarom kunnen jij en ik nog zalig 
worden. Is dat geen blijde boodschap? De Heilige Geest werkt dat geloof in de 
harten van geesteloze jongeren en ouderen. Hij laat Gods Woord diep doordringen 
in je hart. Zó, dat Hij je doet geloven!  
Een vraag: is dat wonder al gebeurd in je hart…? Dan heb je een droefheid 
gekregen in je hart. Droefheid en berouw over je zonden. Over je zondige aard, die 
niet anders wil en doet dan zondigen. Maar ook een verlangen naar de Heere Jezus, 
Die voor de zonden van Zijn kinderen leed en stierf. Dan komt er een band met 
Hem. Dan ga je Hem lief krijgen. Want het geloof richt zich immers op Hem. En in 
dat geloof is zekerheid. Vast en zeker! Dus als het over onze stelling gaat: jazeker, 
zekerheid hoort bij het ware geloof. Want het geloof is zekerheid. Maar weet je 
wat het nu is? Je weet vast wel dat de Bijbel spreekt van een groot en van een klein 
geloof, maar ook van een zwak geloof. Bij een zwak geloof mag je denken aan: 
ongeloof, onzekerheid, twijfel en angst. Betekent dit dat het geloof dan toch geen 
zekerheid is…? Is er dan toch sprake van een mengeling van zekerheid en twijfel…? 
Nee, we houden het vast: het geloof is enkel zekerheid! Die zekerheid is er zelfs in 
de kleinste kruimel geloof. 
Maar het is wat anders als we het over de gelovige hebben. In hem of haar is niet 
die zekerheid. In de Bijbel lees je meerdere keren over mensen met een klein en 
zwak geloof. Iemand met een zwak of klein geloof, heeft zwakke en kleine 
verzekeringen. Maar ook sterke en grote twijfelingen. Zo iemand leeft vaak in het 
donker. Heeft iemand een sterk en groot geloof, dan heeft hij ook sterke en grote 
verzekeringen én zwakke en kleine twijfelingen. Dan leeft hij of zij meer in het licht. 
Wie verlangt daar nu niet naar? 
Alleen door het ware geloof word je behouden. Ook het zwakke geloof geeft deel 
aan Christus. Het toevlucht nemen van een zwakgelovige is óók een bewijs van het 
geloof. Anders zou je niet vluchten. Denk eens aan het voorbeeld van de opgaande 



 
 
 

zon. Als de zon net opkomt, is er nog weinig licht. Dat is een groot verschil met het 
moment waarop hij schittert aan de hemel. Maar, het is dezelfde zon.  
Denk ook eens aan het geloof als een lege hand. Een kinderhand kan niet zoveel 
ontvangen, is niet zo sterk en kan niet zo lang vasthouden als een hand van een 
volwassene. Maar allebei kunnen ze ontvangen. Allebei kunnen ze vasthouden. 
Maar niet allebei even sterk en even lang. Daarom wordt er bij Gods kinderen soms 
zo weinig zekerheid gevonden. Omdat het geloof vaak zo zwak is. Natuurlijk blijft 
Gods kind hierin afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. Maar, de opdracht 
van Petrus om de roeping en verkiezing vast te maken (2 Petrus 1: 10) blijft staan. 
Ook de discipelen baden: Heere, vermeerder ons het geloof! Wat nodig is? Wel, dat 
het geloof tot ontwikkeling komt, dat het gaat groeien. Wat is daarvoor dan nodig? 
Het onderwijs vanuit het Woord van God door de Heilige Geest!  
De Heere kijkt niet naar hoeveel geloof iemand bezit, maar Hij kijkt wel naar de 
echtheid van dat geloof. Die tot Hem komt, zal Hij geenszins uitwerpen! Een klein 
geloof zal een echte gelovige wel veilig in de haven brengen, maar hij zal de haven 
niet met volle zeilen, vol vertrouwen en vreugde binnenvaren. Daarom ben ik ervan 
overtuigd, dat ieder die de Heere vreest een verlangen kent naar zekerheid. Vraag 
allereerst om het echte geloof als je 't nog mist! De Heere Jezus belooft Zelf: ‘Wat 
gij in Mijn Naam begeren zult, dat zál Ik doen!’ (Joh. 14:13).  
Misschien vind je het wel een moeilijk onderwerp. Maar het is zo ontzettend 
belangrijk. Iedereen heeft hier het hoogste belang bij. Het hebben van een juist, 
Bijbels zicht op deze zaken is zo belangrijk. Zeker ook in onze tijd waarin zoveel 
verwarring is over de vraag wat onder een oprecht geloof verstaan moet worden. 
Ga de vraag of het zaligmakend geloof in je leven aanwezig is toch niet uit de weg. 
In de Bijbel staat: wie de Zoon heeft, heeft het leven. Dat is de boodschap die ook 
tot jonge mensen komt. En dan zegt de Heere nergens in Zijn Woord dat we Hem 
tevergeefs zoeken. Christus te mogen leren kennen door een waar geloof, dat is 
het grootste wonder in je leven. Dat gunnen we iedereen. Daarom: zoek eerst het 
Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid. Zoek niet de dingen van de wereld, maar 
zoek de Heere. 
 

Leestips: 
‘Vast en zeker’ van Evert Barten (Den Hertog, 2014) 
‘De zekerheid van het geloof’ van Ebenezer Erskine (De Groot Goudriaan, 2006) 
 

En dan nu de volgende stelling: 
 

Echt getuigen, gaat per definitie gepaard met lijden 
 

Eens 
 

Oneens 



 
 

 

 
 
Ds. J. Bus (1884 – 1955) 6. 
Brief van ds. J. Bus aan president kerkvoogd Kl. Voogd. 
 
Enter, 7 Aug. 1919. 
 
Waarde Vriend en Broeder, 
Uw laatste schrijven mocht ik in goeden welstand ontvangen. Door ’s Heeren 
goedheid ben ik weer geheel hersteld. ’t Verblijdt mij, dat de Broeders de door mij 
voorgestelde regeling goed vinden; immers ’t is zoo m.i. nog het eenvoudigst.  Van 
de firma Moll ontving ik reeds bericht, dat ze D.V. 25 en 26sten Aug. zullen komen 
verhuizen. Dit is reeds vroeg, nochtans naar de firma schreef, noodzakelijk, zal er 
eenige gegronde hoop zijn, dat men 2 Sept. te Ouddorp ontladen kan. Garanderen, 
d.i. er voor instaan dat dit laatste geschieden zal, kan de firma, naar ze mij tevens 
mededeelde, echter niet. We hopen evenwel, dat alles op tijd in orde zal komen; en 
anders, ’t zijn wereldsche zaken, en daar komt men altijd nog wel doorheen.  
Tot mijn groot leedwezen ontving ik van mijn vriend, Ds. de Bruin te Zeist, bericht, 
dat hij, wegens aanhoudende ziekte van zijne vrouw er van moet afzien 7 Sept. a.s. 
D.V. als mijn bevestiger op te treden. Het spijt ook hem zeer, en ’t zal misschien 
mede den Broeders een teleurstelling zijn; echter wij moeten, in de gegeven 
omstandigheden zijn besluit billijken. Daarvan heb ik mede den consulent bericht 
gedaan, die nu als mijn bevestiger zal moeten optreden. 
Over de vraag, of ik in de komende dagen nog even te Ouddorp zal komen. Zoo de 
Heere wil en wij leven, ben ik nog niet beslist. Meen ik, dat het noodzakelijk is, dan 
hoop ik van mijn komst u tijdig bericht te doen. Hier heb ik, gelijk gij bevroeden 
kunt, het op ’t oogenblik zeer druk, waar de scheiding van de gemeente nadert.  
Ik eindig daarom thans, hopende dat bij u alles wel mag zijn. 
 
Met hart. Groeten mede aan de uwen en de Broeders heilbiddende,  
uw toegen. Vriend en Broeder J. Bus Predt. 

(Wordt vervolgd)      
 
 

 
 

Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
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Levi de tollenaar (Mattheüs) 
Jullie kennen vast allemaal de geschiedenis van Levi de tollenaar. Lees ‘m anders 
maar eens na in Lukas 5 vanaf vers 27. 
 
In een Kompas van de JBGG vond ik deze illustratie met mooie vragen rond de 
geschiedenis van de roeping van Levi. Denk er maar eens over na. 
 
 

 
 

Puzzel 1085 
 

Deel 1 
Omcirkel het juiste antwoord: 
 

Jezus was in het stadje Jeruzalem / Kapernaüm / Bethlehem. 
Hij zag een tollenaar in de haven / het tolhuis / de synagoge. 
Deze tollenaar heette Levi / Johannes / Judas. 
Hij wordt ook wel Thomas / Petrus / Mattheüs genoemd. 
De Heere Jezus zei: “Volg Mij” / “Ga weg” / “Tollenaars zijn dieven”. 
Toen volgde / vluchtte Levi. 
Levi maakte een grote maaltijd / optocht. 
De farizeeën / discipelen / priesters waren heel boos. 



 
 

 

Deel 2 
Welke zin staat hier? Haal alle X’en weg. Begin dan bij de eerste letter en sla er 
steeds twee over. 

Ieykit brqxxepmnu vgaeesikltomgmbwepxny 
roipmb wzetowinpkdbrakzaemrpesgk 

towep orpqonveurpiexexinu ptikxoyntm 
ebpbxewrkpwemxarmpixvfnfwgsp. 

Jullie mogen puzzel 1084 en 1085 nu inleveren, uiterlijk D.V. 1 februari a.s.. 
 

Eindantwoorden 
 
1082: Ik Ik ben het die u troost. 
1083: Ziet, Ik zend Mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen 
bereiden zal (Marcus 1:2) 
 

Boekenbonnen 
 
Van harte gefeliciteerd, Thijmen Blaak en Loïs van Oostenbrugge, jullie hebben in 
de afgelopen weken een boekenbon bij elkaar gepuzzeld! 
 
Hartelijke groet! 
 
 

 
 
Wat doen we in die zeven minuten? 
Een Amsterdammer haalde zijn neef van de trein. Toen zij op het 

stationsplein kwamen, misten zij juist de tram. Hij greep zijn neef bij de 
arm en zei: “Rennen, dan halen we nog juist de bus”.  
Met gevaar voor hun leven schoten ze door het drukke verkeer en haalden 
inderdaad nog net de bus. Ergens, na een rit in een propvolle, met horten en stoten 
rijdende bus, werd de neef  er bij een halte weer uitgesleurd……… een plein over, 
een straat door en……….. weer in een bus.  
De gastheer zei: “Als we nu geluk hebben, halen we voor het laatste stuk van de rit 
de tram nog wel die we straks hebben gemist. Hoe vind je het? ’t Scheelt al gauw 
zeven minuten, al met al……..” 

SPROKKELHOUTJE 
 
 
 



 
 
 

“Prachtig,”hijgde de gast,  “maar vertel eens, wat doen we nu met die zeven 
minuten die we uitgespaard hebben?” 
Kijk, dat was nu een vraag, recht op de man af. 
Wij jagen en jachten maar om in steeds kortere tijd ons werk te doen. Maar wat 
willen we gaan doen met als die “uitgespaarde” tijd? 
In Psalm 90 lezen we zo treffend: “Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs 
hart bekomen”. 
 
 
 

 

Landelijke evangelisatiedag 
Op D.V. zaterdag 3 februari 2024 wordt de landelijke evangelisatiedag gehouden. 
Hartelijk welkom voor toerusting, bemoediging en ontmoeting m.b.t. het 
evangelisatiewerk.  
Thema: de veelkleurigheid van het werk van de Heilige Geest. Hoe vervult Hij jouw 
hart zodat je mond overloopt? Lezing hierover door prof. dr. W. van Vlastuin. 
Keuze uit drie workshops: 
1. Tien praktische tips voor missionair gemeente-zijn; Mark en Petra Verhelst 
2. Gedoe rond evangelisatie; Steef Post 
3. Hoe smaakt ons leven? Bijbelstudie over het werk van de Heilige Geest en 
Evangelisatie; ds. W. van Klinken 
Op de website 
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie/toerusting/evangelisatiedag 
kunt u meer info vinden en zich aanmelden voor twee workshops. Telefonisch 
opgeven kan via nr. 0318-505541 
Locatie: Bethelkerk, Lunteren, De Haverkamp 1 
Tijd: 10.00-15.15 uur 
Overig: zelf lunch meenemen, collecte, experiencemarkt, livestream 
 

 
 

 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. 
zaterdag 27 januari 2024, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende 
Kerkbode verschijnt op D.V. 1 februari 2024. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken 
wij een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 
12.00 uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 

 

Bloembollenactie 
Het is weer zover! De bloembollenactie komt eraan! D.V. zaterdag 10 februari 2024 
hopen we als Hometeam ‘Speranţa’ weer zoals voorgaande jaren een 
bloembollenactie te houden voor Jantina’s kinderwerk in Roemenië. De 
bloembollen zijn ook dit jaar weer van Bloemenkwekerij Klepper! U ziet de 
kinderen die ons helpen ’s morgens aan uw deur verschijnen.  
Rond 9.00 uur starten we de actie tot ongeveer 11.30 - 12.00 uur.  
Als u ons gemist heeft aan de deur, kunt u ook tussen 9.30 en 11.30 uur bij 
Kwekerij Klepper langskomen om bloembolletjes te kopen.  
Laten we de actie ook dit jaar weer tot een groot succes maken en steun Jantina´s 
kinderwerk! Mede daardoor is het mogelijk dat de evangelisatie en educatie 
doorgang heeft en ze veel kinderen kan bereiken met Gods Woord.  
Hartelijk dank voor uw en jouw medewerking!  
Vriendelijke groet namens Jantina en de Roemeense kinderen, 
Hometeam ‘Speranţa  
 

We zoeken nog chauffeurs voor de actie. Als er mensen zich willen aanmelden, 
graag! Stuur een email met uw naam en (mobiele) telefoonnummer naar 
hometeamsperanta@hotmail.com of bel/app naar 0683325908. 
 

De chauffeurs worden tussen 8.15 uur en 8.30 uur bij Kwekerij Klepper verwacht 
om in te laden, daarna graag  naar Eben-Haëzer. De kinderen worden 8.30 uur in 
Eben – Haëzer verwacht. Met elkaar hopen we dan de ochtend te beginnen, 
waarna de actie wordt gestart.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 


