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Zo dan, laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen 
tot de stichting onder elkander dient. 

 
Romeinen 14:19 
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De dakloze zwerver 
Die in de woestijn dwaalden, in een weg der wildernis, die geen stad ter woning 
vonden, zij waren hongerig, ook dorstig; hun ziel was in hen overstelpt. Doch 
roepende tot den HEERE in de benauwdheid, die zij hadden, heeft Hij hen gered uit 
hun angsten; en Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter 
woning. Psalm 107:47 

 
Ik zeg niet dat deze kleinere verlossingen vergeleken moeten worden bij dierbare 
openbaringen, uitstortingen van hemelse liefde en de vertroostende getuigenissen 
des Geestes der aanneming. Maar meen niet dat er geen verlossing is, geen 
ontvangen van kracht, ondersteuning of troost, voordat de ziel deze overvloeiende 
openbaringen voelt. Ik noem dit, omdat sommigen van Gods volk zo naar grote 
dingen uitzien. Daardoor vergeten en verachten zij vaak kleine dingen, waarvoor de 
Heere hun de beproeving oplegt. Zijn oogmerk om hen in beproeving te brengen kan 
zijn hen niet te verhogen, maar juist te vernederen. Dan schenkt Hij hun geen zoete 
getuigenissen van Zijn liefde, maar ontdekt Hij hen steeds meer aan de diepte van 
hun verdorvenheden. Dan bekleedt Hij hen niet met heil, maar met ootmoed. Dan 
schenkt Hij hen geen gezegende openbaringen der liefde en des bloeds, maar 
stempelt Hij op hen meer van de geest en het beeld van Jezus. 
Gods oogmerk met de benauwdheid is de ziel zachtmoediger te maken. Het vat te 
zuiveren van hoogmoed en vermetelheid en het toe te bereiden tot het ontvangen 
van Immanuël Die nederig van hart is. De getuigenissen en openbaringen des Heeren 
dienen niet om ons op te verheffen. Zij zouden ons echter verheffen, als zij werden 
uitgestort in een hart dat niet was gezuiverd en ontledigd. De openbaringen des 
Heeren dienen om ons te verootmoedigen, te vertederen en week te maken. Om 
vereniging en gemeenschap tot stand te brengen met een Jezus Die nederig van hart 
is. Wij hebben dan ook behoefte aan onophoudelijke beproevingen, benauwdheden 
en oefeningen om het vat te zuiveren van haar verderfelijke bestanddelen, en het 
toe te bereiden om de vertroostingen te ontvangen die de Heere geeft aan degenen 
die Zijn Naam aanroepen. 
 

‘En Hij leidde hen op een rechten weg, om te gaan tot een stad ter woning.’ Lazen 
wij niet dat ‘zij dwaalden’ en dat hun omzwervingen waren in een ‘wildernis’ waar 
geen gebaande wegen waren? Lazen wij niet dat het ‘een weg der wildernis’ was? 
Hoe kon het dan ‘een rechte weg’ zijn, waar in het geheel geen weg was? Waar op 
en neer elkaar afwisselden? Waar het pad van iedere reiziger zo bijzonder was, dat 

MEDITATIE 
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hij zeer zelden de voetstap van een pelgrim vóór hem zag? Toch zegt de Geest van 
God dat het ‘een rechte weg’ was. 
Rede, zin en natuur, wees stil! De natuur kan nooit begrijpen hoe een weg van 
benauwdheid, verzoeking, oefening, droefheid en vertwijfeling de rechte weg kan 
zijn. God beoogde ook nooit dat natuur, zin en rede het zouden verstaan. De Heere 
geeft geloof aan Zijn dierbaar volk, opdat het in Zijn leidingen gelooft en dat ze niet 
beredeneerd worden. Hij verwekt deze dierbare gift des Geestes in hun ziel, niet 
opdat zij met natuur, zin en rede te rade zouden gaan, maar opdat zij Zijn getuigenis 
in hun hart en ziel mogen geloven. 
Om deze reden leidt God Zijn volk door wegen die lijnrecht tegenover natuur, zin en 
rede staan, om ze te verbijsteren. Deze bedilzieke betweters in het binnenste van 
een mens staan immers steeds gereed hun argumenten naar voren te brengen. Onze 
dwaze harten luisteren voortdurend naar hun listige redenen. De wijze God leidt Zijn 
kinderen dan ook op zulke wegen, dat natuur, zin en rede beschaamd worden. Zodat 
ze verplicht zijn om te zwijgen. Als ik de uitdrukking mag gebruiken: Zij worden 
ontlopen door Gods leidingen. Het kan zijn dat zij, hijgend en buiten adem, deze 
dingen beginnen te verstaan. God wil Zijn wegen echter niet aan zulke ongepaste 
opstandelingen verklaren. Een van Zijn gezegende genades in de ziel, een van Zijn 
hemelse giften – namelijk het geloof – heeft ogen om te zien, oren om te horen en 
voeten om stap voor stap te wandelen met de onderwijzingen des Geestes. Wij 
kunnen dus alleen door het geloof verstaan hoe het ‘een rechte weg’ is. 
Als het geloof in oefening is, weet men dat het ‘een rechte weg’ is. Uw verliezen, uw 
kruizen, uw beproevingen in de voorzienigheid, uw bezoekingen in het lichaam, de 
vertwijfelingen van uw geest, uw droefheden – dit alles is dan ‘een rechte weg’ voor 
u. U zegt: ‘Eenmaal waren ze een doolhof. Ik kon er mijn weg niet in vinden. Ze waren 
een raadsel dat ik niet kon ontraadselen. Nu zie ik echter dat de dingen die mij zo 
verwarden, verbijsterden en beproefden, mij tot de grootste zegeningen hebben 
geleid.’ U zegt: ‘Op dat ogenblik kon ik Gods hand niet opmerken, maar hoe duidelijk 
zie ik die nu! In die ziekte, die pijn, die zielsangst, die benauwdheid des harten, dat 
zorgvolle pad… Hoe duidelijk zie ik nu dat de hand des Heeren mij leidde!’ Zal het zo 
in de toekomst ook niet zijn? Wat zegt de Schrift? ‘Wij wandelen door geloof, niet 
door aanschouwen.’ Als u of ik echter de uitkomst van onze benauwdheden en 
beproevingen konden zien, en als wij konden geloven dat iedere verzoeking die wij 
doormaken, door God bedoeld is tot ons bijzonder nut – dan zou dit de last voor de 
helft afnemen. Dat zou echter ook het halve oogmerk ervan wegnemen! Als God 
benauwdheden en beproevingen zendt, bedoelt Hij daarmee dat ze lasten zijn. Als 
wij echter konden zien dat de hand des Heeren ze oplegt, dan zou de halve last zijn 
weggenomen. Wij zouden er behoefte aan hebben dat nieuwe lasten   werden   
toegevoegd.   Immers,   de  taak  moet   volbracht  worden   en  de 
 
uitwerking ervan teweeggebracht die de Heere tot stand wil brengen. 
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(Wordt D.V. vervolgd). 
J.C. Philpot (1802-1869) 

 
 

 
 
Voor zover bekend bij het persklaar maken van deze kerkbode. 
Van alle voornemens geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen, Jac. 4:15. 

 

Kerkdiensten: 
 

Zondag 10 december 
9.30 uur: 

18.30 uur: 
 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 

Ds. D. Heemskerk 
  Collecten: 1 Friedensstimme, 3 aflossing kerk 

 
Woensdag 13 december 
19.30 uur:  Ds. A. Vlietstra, Harskamp 

  Collecten: 1 diaconie, 3 verenigingsgebouw Eben-Haëzer 
 
Zondag 17 december 

9.30 uur: 
18.30 uur: 

 Ds. D. Heemskerk, Nieuw Milligen 
Ds. D. Heemskerk 

  Collecten: 1 diaconie, 3 aflossing kerk 
 
De tweede collecte is altijd bestemd voor de kerkvoogdij. 
 
Allen hartelijk welkom. In de eredienst wordt u allen in gepaste kleding verwacht. 
Vriendelijk verzoek aan vrouwen en meisjes om in rok of jurk te komen en een 
hoofddeksel te dragen. (Zie 1 Korinthe 11) 
 

Overige bijeenkomsten: 
12 december  Contactmiddag (Kerstprogramma) 
14 december  Lidmatenvergadering (Verkiezing ambtsdragers) 
 

Uitzendingen: 
Zaterdag   9 december  Stichtelijk verhaal      
Zaterdag 16 december Stichtelijk verhaal      

AGENDA 
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Wilt u/jij op zaterdag een goede voorbereiding op de prediking van de volgende 
zondag hebben? Ga dan naar: www.kerkdienstgemist.nl. Deze site is ook te bereiken 
via onze website www.hhgouddorp.nl onder kerkdiensten. Op 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1195-Eben-Haezerkerk-HHG-Ouddorp vindt 
u/jij de vermelding van Schriftlezing, tekst, thema en aandachtspunten van de preek. 
 
 

 
 
Berichten graag doorgeven aan telefoon 0187-682904, mobiel nummer BGG: 06-
45400286  
 
ATTENTIE! 
Het is niet alleen belangrijk opname door te geven aan bovenstaand adres, maar 
ook terugkeer naar huis of overplaatsing naar elders! 
 
 
We leven mee met degenen die een ernstige boodschap ontvangen hebben en met 
allen die kuren ondergaan. De Heere zij u allen genadig! 
 
Ten slotte 
We eindigen met een inleidend woord op een Adventspreek van de bekende ds. F. 
Bakker: Zo mogen we de tijd weer beleven, die in het kerkelijk jaar de adventstijd 
wordt genoemd. Het woord advent is afkomstig van een Latijns woord, dat ‘komen’ 
betekent. En het is u bekend, dat er mee wordt bedoeld het komen van Gods Zoon 
uit de hemel op aarde. Als het nu goed is, dan zal dat komen ook gepaard moeten 
gaan met het verwachten. Want stel eens voor, dat er ergens een koning komende 
is, en dat er daar niemand is die hem verwacht. Het zou er een bewijs van zijn, dat 
die vorst niet als koning werd erkend. In de adventstijd is het dus de vraag of er ook 
plaats is voor de komende Christus. In Bethlehem was er geen plaats voor Hem. 
Maria en Jozef zochten tevergeefs. Het was er veel te vol. Geen plaats op aarde voor 
de Koning des hemels. Het was ook niet aan dat Kind te zien, dat Het een Koning was. 
Hij was van alle hemelse luister ontdaan, want Zijn komen was een weg van diepe 
vernedering. Hij had geen gestalte noch heerlijkheid, dat we Hem zouden begeerd 
hebben. Het was alles even armoedig in de stal van Bethlehem. En Zelf was Hij zo 
arm geworden, dat een ieder medelijden met dat Kind zou kunnen hebben. Is dat nu 
een Koning? Maar zalig, die toch in Hem de Koning zien mogen. Dat zijn dan mensen, 
die hun kroon verloren hebben in het paradijs. Voor zulke ontkroonden is dat Kind 
onmisbaar. Zij hebben geen medelijden met dat arme Kind. Voor hen is het 

VREUGDE EN VERDRIET 
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omgekeerde waar. Namelijk, dat Zijn vernedering een vrucht is van borgtochtelijk 
medelijden met de diep gevallen zondaar. Zij zien hun eigen val in dat vernederde 
Kind. 
Zo is er dan armmakende genade nodig om een echte adventstijd te mogen beleven. 
Er is niet één volk zo arm als dat adventsvolk. Zij zijn arm aan gerechtigheid, arm aan 
heiligheid, arm aan al wat ze voor God missen en toch zouden moeten zijn. Dikwijls 
veel geprobeerd om voor God te kunnen bestaan en voor God te kunnen leven. Maar 
hoe meer zij daaraan deden, hoe onmogelijker dat het werd om de schuld zelf te 
betalen. En daar is er nu plaats voor dat Kind, waar de machteloosheid van 's mensen 
kant wordt beleefd.  
Gezegende Adventstijd toegewenst! 
 
Hartelijke groet en Gods zegen voor hart en huis! 
 
Mede namens ds. A.P. Muilwijk en zijn gezin, 
Uw en jullie kerkenraad. 
 
 

 
 
Avonden Huwelijkstoerusting / HERHALING 
In de Kerkbode van 9 november jl. heeft de kerkenraad aangegeven D.V. in 2024 
weer de toerustingsavonden rondom ‘het huwelijk’ aan te bieden voor een nieuwe 
groep. Deze 6 avonden worden verzorgd door het CGO Centrum voor 
Godsdienstonderwijs in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel. Het wordt 
aangeboden als een soort cursus, met elke avond een bepaald onderwerp, en dat 
voor een relatief kleine groep stellen/echtparen. Daarom is het ook nodig om je 
vooraf op te geven. De deelnemers in 2023 waren (en dat is ook de bedoeling): 

• ongehuwde stellen met trouwplannen 

• pasgehuwde echtparen 

• langer gehuwde echtparen 
Om u en jou een beeld te geven van de onderwerpen die aan de orde van 
behandeling komen: Het huwelijk in Bijbels licht, Communicatie / verschillen man-
vrouw, Je rugzak, Seksualiteit en gezinsvorming, Opvoeding en Huisgodsdienst. Voor 
verdere informatie verwijzen wij naar de Kerkbode nummer 10. 
Aanmelden kan per mail:  diakenhtanis@hhgouddorp.nl  of  0620-446773. 
En voor eventuele vragen omtrent deze avonden kunt u hier ook terecht. We zien 
jullie en uw aanmelding graag vóór 22 december 2023 tegemoet. 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
 
 

mailto:diakenhtanis@hhgouddorp.nl
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Collecte Friedensstimme 

D.V. zondag 10 december zal de diaconiecollecte 
bestemd zijn voor de stichting Friedensstimme. 
In Rusland en de landen er omheen leven 
miljoenen mensen die onbekend zijn met het 

Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem 
moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij 
helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze 
mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent. Daarom 
weten wij ons verbonden met ruim 115 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, 
maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van 
het Evangelie. Mogen we deze collecte van harte bij u aanbevelen? 
 
Dagboekjes 
Aan de gemeenteleden van 75 jaar en ouder wordt ook dit jaar weer een dagboek 
aangeboden. De komende weken zullen de leden van de ochtend vrouwenvereniging 
de bezorging ter hand nemen. De dagboekjes zullen zoveel mogelijk persoonlijk 
overhandigt worden. Mocht u niet thuis zijn dan kan het ook zijn dat u het dagboek 
in de brievenbus vindt. We willen alle lezers bij het lezen en overdenken Gods 
onmisbare zegen toewensen. 
 
 

 
 
Bankrekeningnummer van de Kerkvoogdij 
Een aantal maanden geleden bent u op de hoogte gesteld van het nieuwe 
bankrekeningnummer van de Kerkvoogdij bij de Regiobank. 
Omdat er nog gemeenteleden zijn die hun bijdragen op de bankrekeningnummers 
bij de Rabobank overmaken, willen we aan hen verzoeken om in het vervolg ons 
nieuwe bankrekening te gaan gebruiken. 
Het nieuwe bankrekeningnummer is NL02 RBRB 8841 4310 75 t.n.v. Hersteld 
Hervormde Gemeente te Ouddorp. 
Tevens verzoeken wij u om bij de omschrijving aan te geven waar de gift voor is 
bedoeld; kerkvoogdij, aflossing, pastoraat, onderhoud, verenigingsgebouw etc. 
 

VAN DE DIACONIE 
 
 
 

VAN DE KERKVOOGDIJ 
 
 
 

http://www.refdag.nl/polopoly_fs/logo_friedensstimme_1_648323!image/2511901799.jpg
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Dinsdag 7 november was weer een heel mooie en interessante middag. N.G.  
presenteerde met passie haar stichting ‘Ruth’s shelter’. De collecte bracht maar liefst 
€ 422,55 op. Met de gift van de diaconie kunnen daar weer heel wat kindertjes in 
Kenya geholpen worden. Allen hartelijk dank! 
Dinsdag 12 december hopen we onze traditionele Kerst-contactmiddag te houden 
met een heerlijke broodmaaltijd. We hebben J. G.D. weer bereid gevonden om met 
jongeren uit onze gemeente het programma van deze middag te verzorgen. Wij 
willen vanaf deze plaats haar daar hartelijk voor bedanken!  
Het thema van deze middag zal zijn: “Blijde boodschap!” Jongeren zijn al geruime 
tijd bezig gedichten, teksten en liederen in te studeren. Het belooft weer een hele 
mooie middag te worden. Iedereen is van harte welkom, breng familie, vrienden, 
buren en bekenden gerust mee. Graag wel even opgeven bij beheerder. Voor een 
vrijblijvende(!) gift ter bestrijding van de onkosten staat er weer een bus in de hal.  
We hopen op veel bezoekers en bovenal op Gods zegen. 
U weet het: 
14.00 uur : Inloop met koffie/thee 
14.30 uur : Welkom en Kerstprogramma  
Aansluitend voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven: de broodmaaltijd. 
Voor vervoer: Bel 0187-681887.  
 
Graag tot ziens in Eben-Haëzer! 
 
 

 
 
Taxi naar de kerk 
Wanneer u naar de kerk wilt en u heeft geen vervoer dan kunt u 
gebruik maken van de kerkauto. Vrijwilligers staan gereed om u op te 
halen en weer thuis te brengen. Hiervoor kunt zich aanmelden bij de 
coördinator van de kerkauto, tel.nr. 681940. 
 
Kerkradio  
Voor het aanvragen van kerktelefoon en het inleveren kunt u terecht bij de diaconie 
tel. 682904. Hier kunt u ook uw problemen doorgeven. 

CONTACTMIDDAG 
 
 
 

ALGEMENE BERICHTEN 
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Geluidsbestanden 
Geluidsbestanden van de kerkdiensten kunt u opvragen via preken@hhgouddorp.nl 
of via tel.nr. 682269. U kunt deze bestanden digitaal verkrijgen (wetransfer) of op 
audio-cd (kosten € 3,50). De opbrengst van de audio-cd’s is bestemd voor de 
zending. 
 
Ouderenbezoekwerk 
Ouderen en/of eenzamen die graag regelmatig een bezoekje willen 
ontvangen kunnen zich aanmelden bij de coördinatoren van de 
Diaconale Vrijwillige Thuishulp ‘ZorgSaam’, tel.nr. 682277 of 681940 
 
Bibliotheek Eben-Haëzer 
De openingstijden van de bibliotheek zijn: 
Donderdagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur 
Donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur 
Vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur 
Er is een pinapparaat voor de bibliotheek aanwezig, hiermee kan vanaf minimaal 1 

euro contactloos gepind worden 

Telefoon: 0187-683896 tijdens openingsuren 
E-mail: ebenhaezer.ouddorp@gmail.com 
Website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx of scan de QR-
code in dit bericht. 
 
Collectebonnen 
De collectebonnen zijn in de volgende coupures op de gebruikelijke openingstijden 
verkrijgbaar in de bibliotheek Eben-Haëzer: 

• € 0,75  (per vel van 40 bonnen €   30,-) 

• € 1,25  (per vel van 40 bonnen €   50,-) 

• € 2,50  (per vel van 40 bonnen € 100,-) 

• € 5,00  (per vel van 40 bonnen € 200,-) 

Betaling uitsluitend met pinpas. Indien gewenst is het ook mogelijk een half vel 

collectebonnen te kopen.  

 
 

 
Ledenadministratie 
Adreswijzigingen, wijziging telefoonnummer, mailadres, gezinssamenstelling en 
andere zaken die leiden tot wijziging in de ledenadministratie bij voorkeur digitaal 

ONZE LEDEN 
 
 
 

 

http://tel.nr/
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doorgeven aan: administratie@hhgouddorp.nl of scriba@hhgouddorp.nl. Indien u 
dit schriftelijk wenst te doen dan is het adres van de scriba: Duinkerkerweg 41 3253 
AJ Ouddorp. 
 
Emailadressen 
Bij het benaderen van de gemeenteleden via de email blijkt dat er adressen gemist 
worden. Ook krijgen we e-mails terug omdat het adres niet meer klopt. Daarom 
roepen we de gemeenteleden die over een emailadres beschikken of van wie het 
gewijzigd is op dit aan ons door te geven. U kunt het doorgeven aan 
administratie@hhgouddorp.nl  
 
 

 
 

Op de volgende dagen zullen de verenigingen Deo Volente bijeenkomen. Bezoekers en 
nieuwe leden zijn hartelijk welkom. 

 
Zondagsschool ‘t Mosterdzaadje’ 
Op zondag 17 december hopen wij met de kinderen het kerstprogramma voor de 
aankomende kerstfeestviering te oefenen. Wij hopen dit in de Eben-Haëzerkerk te 
doen. Op deze zondag kan de zondagschool dus wat later uit zijn in verband met het 
oefenen van het kerstprogramma.  
 

Op dinsdagmiddag 2e kerstdag, 26 december zal het kerstfeest voor alle kinderen 
van de zondagsschool gehouden worden, aanvang is om 14.30 uur in de Eben-
Haëzerkerk.  
De kinderen zijn vanaf 14:00 uur welkom in verenigingsgebouw Eben-Haëzer. 
 

De eerstvolgende keer zondagsschool in het nieuwe jaar is op zondag 14 januari 
2024. 
Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen een gift is van harte welkom. U kunt 
een eventuele gift overmaken op rekeningnummer NL38 RABO 0351 2046 52 t.n.v. 
Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp. 
 
Kinderclub ‘Hosanna’ 
Hallo jongens en meisjes van groep 5 en 6, de volgende clubavond is 15 december, 
van 19.00-20.30 uur. We hopen jullie weer allemaal te zien, hartelijke groet van de 
leiding.  
 
 
 

VERENIGINGEN 
 
 
 



 13 

Jongensclub ‘Benjamin’  
Ha Jongens,  
We mogen weer terugzien op een fijne, gezellige vrijdagavond. Hopelijk jullie ook;)   
De volgende keer is 15 december.  
Zorg dat je oude kleding aan doet, we gaan dan een begin maken met het verven van 
ons knutselwerk.   
We zien uit naar jullie komst! 
Groetjes  
 
Meisjesclub ‘Mirjam’  
Beste meiden, 
Volgende clubavond is 8 december deze avond zal de vertelling gaan over ‘Hart voor 
de schepping’ Genesis 1. We gaan deze avond een ster maken. 22 December hebben 
we de kerstviering. We hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. 
Groetjes  
 
Jeugdvereniging ‘Daniël’ 
Hallo allemaal, 
Op zondagmiddag 10 december willen we weer bij elkaar komen. Deze middag is het 
hoofdstuk ‘Bitter wordt zoet’ uit het boekje over Ruth aan de beurt. We willen om 
14:30 uur beginnen in Eben-Haëzer. 
Op zaterdag 16 december hopen we weer met elkaar te gaan eten. Ook dit jaar zal 
dit weer samen zijn met de 14+ van de 4-you. Tijd en locatie volgen nog via de 
groepsapp. Jullie zijn beide keren van harte welkom. Tot dan! 
 
Mannenvereniging ‘Agur’ en Avondvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Woensdag 20 december hopen we gezamenlijk bijeen te komen om het 
Kerstevangelie te herdenken 
We hopen op een gezegende avond met elkaar, inloop vanaf 19.15 uur. 
Nieuwe leden en bezoekers zijn van harte welkom. 
Er zijn kaarten en kerstkaarten te koop voor de HHG Ouddorp op Vliedberglaan 9, 
tel: 06-46687053 we willen ze ook thuis bezorgen. 
 
Ochtendvrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ 
Dinsdag 12 december hopen we als vrouwenvereniging weer bij elkaar te komen. 
Deze morgen staan we stil bij de geboorte van de Heere Jezus. De bijbelstudie die 
we behandelen wordt per mail naar u toegezonden.  
Inloop vanaf 8.45 uur, om 9.00 beginnen we en sluiten rond 11.00 uur af. 
We hopen dat we met veel vrouwen de eerste komst van de Heere Jezus mogen 
herdenken. En bidden dat het mag zijn dat velen met verlangen mogen uitzien naar 
Zijn tweede komst. We merken dat Zijn voetstappen steeds naderbij komen. 
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Voor de kleine kinderen is er oppas. 
Als u zich heeft opgegeven om de dagboekjes te bezorgen, denkt u er dan aan om 
een stevige tas mee te nemen. 
Als er nog vragen zijn kunt u mailen naar: ochtendvrouwenvereniging@gmail.com of 
bellen naar: 06-46207395. 
 
 

 
 
Winterbestelactie  
Denken jullie allemaal nog aan het ophalen van de bestellingen? Dit is in Eben-Haëzer 
op D.V. zaterdagmorgen 9 december van 10:00 tot 11.15 uur. Tot dan! 
 
 

 
 
Ach, blijf met Uw genade,  Vervul dan met Uw zegen 
Heer’ Jezus, ons nabij,  onze armoe, rijke Heer’, 
opdat ons nimmer schade en zend op onze wegen 
des boze heerschappij!  Uw kracht en goedheid neer! 
 

Licht Gij ons met Uw stralen,  Neem Gij ons in Uw hoede, 
o, Licht der wereld, voor,  onoverwonnen Held; 
opdat wij niet verdwalen  beteugel satans woede 
of struik’len op ons spoor!  en ’s werelds boos geweld! 

 (Nicolaas Beets 1814-1903) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVITEITENCOMMISSIE KERKBOUW 
 
 
 

GEDICHT 
 
 
 

mailto:ochtendvrouwenvereniging@gmail.com
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In deze rubriek van en voor jongeren komen elke keer 
jongeren aan het woord en worden belangrijke onderwerpen 
en thema’s met elkaar gedeeld.  
E-mail: mijnkerkenik@hhgouddorp.nl 
 

 
Metgezel 
 
Metgezel heeft afscheid genomen van zijn drie jonge gesprekspartners in de trein. 
Terwijl de trein weer optrekt kijkt hij uit naar nieuwe ontmoetingen. Onderwijl schiet 
hem iets te binnen van wat hij ooit las van een dominee die als theologie-kandidaat 
ook in de trein ontmoetingen had. Hij besluit dit aan de lezers van De Kerkbode door 
te geven. Er wordt een vraag aangesneden die nog steeds wel eens gesteld wordt op 
catechisatie of bij een andere gelegenheid, nl. Hoe kan het dat God eerst het licht 
schiep op de eerste dag en pas op de vierde dag de zon? 
 
Algemene consternatie. Ik beaamde dat natuurlijk en hield mij eerst van de domme. 
Ik zei: “Hé , dat ik daar nooit aan gedacht heb. Heeft een van de heren (de Joodse 
handelsreizigers in de treincoupé) daar ooit aan gedacht? Neen, niemand! Mijn 
aanvaller glunderde al — tegen die uitgespeelde troef kon niets gesteld worden. Ik 
vroeg hem: “Wie heeft het scheppingsverhaal te boek gesteld?” Hij wist te 
antwoorden met een zekere trots : ”Mozes”. Ik zeg: Wat denk jij van die Mozes? Was 
dat de eerste de beste onnozele man?” Neen! Allen erkenden zijn superioriteit. Ik 
onderstreepte het nog door te zeggen, dat het een geweldige prestatie geweest 
moest zijn, om twee à drie miljoen ontevreden Joden 40 jaren door een woestijn te 
leiden en te regeren. En dan de wetten, die hij hun gaf en ons nog bewaard zijn 
gebleven in de boeken Leviticus en Numeri — nee, groter man is er op de aardbodem 
nooit geweest. Dat was naar de zin van deze kinderen Abrahams (de Joodse 
handelsreizigers). “Maar nu”, zeg ik, “begrijp ik niet, dat zo’n man zo onnozel kon zijn 
en geweest is om niet te weten, dat wij en de maan en de sterren het licht ontvangen 
van de zon en niet omgekeerd. Als wij, en vooral mijn uitdager, een Bijbel zouden 
maken, zouden wij zeker niet met zo’n stommiteit beginnen. Maar juist deze 
overweging moest ons voorzichtig maken in ons oordeel, en ons doen vragen: “Hoe 
is Mozes daartoe toch wel gekomen? Wat zit daar achter? En dan moeten en kunnen 
wij niet anders dan tot de conclusie komen, dat juist hier achter een Goddelijke 
openbaring huist.” Mijnheer kwam met zijn argument juist driehonderd jaren 

MIJN KERK EN IK 
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achteraan. Wan t het was een der grote natuurkundigen, ik meende Gallileï Gallileo 
(Gallileï, Italiaans natuur - en sterrenkundige, 1564— 1642), die reeds toen bewezen 
had met instrumenten, waarvan Mozes nog niet de minste notie had of kon hebben 
— dat er eerst het z.g. kosmische licht, het wereldlicht, geweest is, dat 
geconcentreerd is op de zon, maan en sterren — geheel overeenkomstig het bericht 
in Genesis, waar staat, dat God deze hemellichamen niet als lichten, maar als 
luchters, als lichtdragers, aan de hemel plaatste. Alle eer dus aan Mozes en — de 
Bijbel. Algehele hilariteit. “Nou Sampie — wat zeg je er nou van, ouwe jongen — zit 
je er even lekker tussen! Man, wees verstandig, houd je in het vervolg buiten dat 
gevaarlijk terrein — het eerste en beste jochie ( dat was in dit geval ik ) wipt je uit 
het zadel. Maar hij gaf nog geen krimp!; toen ging hij in eens over op het Nieuwe 
Testament en wel op Jezus — en toen kwam de echte Jodenhaat naar voren. Ik zou 
dus volgeling en prediker worden van Jezus, die o.a. de gelijkenis van de verloren 
zoon had uitgesproken! Di e zo'n verlopen sujet — enz. ik weiger om het hier verder 
neer te schrijven. Ik mocht hem nog even daarop iets antwoorden en een vurige pijl 
afschieten — maar meteen liet de fluit van de locomotief zich horen. Wij waren 
Groningen genaderd. Ik had mijn eerste proeve afgelegd in het strijdperk van mijn 
leven, dat mee zou gaan tot bevestiging van de waarheid, dat al de Schrift van God 
is ingegeven en tot de verheerlijking van Jezus' Naam en de komst van Gods 
koninkrijk. 
(wordt vervolgd) 
 

 

Het Boekenhoekje 
 
 

De leeuw van Babylon, Davis Bunn 
Marc Royce is al een tijdje ontslagen bij de Amerikaanse 
geheime dienst als zijn oud-collega Max wordt vermist in 
Irak. Als aan Marc wordt gevraagd of hij deze op wil 
sporen, twijfelt hij geen moment en reist hij af naar Irak. 
Daar aangekomen ontvouwt zich een razendspannende 
zoektocht naar zijn oud-collega.  
Als lezer beleef je de inval in een Iraaks huis, zie je het 
woestijnstof voor je ogen opwaaien en voel je de dillema’s 
waar Marc mee te maken heeft. Je mag meekijken met 
een geheime missie in een land dat al eeuwenlang wordt 
verdeeld door oorlog en religieuze conflicten.  
Lezen dus! 

mailto:mijnkerkenik@hhgouddorp.nl
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De vorige stelling: 

 
 
Tja, daar sta je dan als oudere met een mobiele telefoon, ja ook ik heb zo’n wrijfding, 
de vraag kwam ook gelijk naar mezelf toe. Deze stelling is voor mij ook een 
eyeopener, ik hoop voor jullie als jeugd ook. Ik dacht: ik ga de tien geboden er even 
bij pakken om te kijken of we die naast het gebruik van de telefoon kunnen 
gebruiken. 
 
1. Geen andere goden, als we eerlijk zijn kunnen we onze telefoon meer beminnen 

dan de Heere, dan maken we er een afgod van. 

2. Geen gesneden beelden, ten diepste zien we vaak onze telefoon als een soort 

van beeld, we zijn er zuinig op, niemand anders mag je telefoon gebruiken want 

hij mag niet kapot gaan, een vorm van een afgodsbeeld. 

3. Gods naam niet ijdellijk gebruiken, hoeveel keren wordt er in een filmpje of een 

spel een vloek gelaten, krijgen we daar dan last van? 

4. Gedenk de sabbatdag, laten we op de zondag ook de telefoon met rust?  

5. Eert uw vader en moeder, hoeveel keren zeggen je ouders het niet: leg dat ding 

nu eens neer, je zit er al een hele avond achter, gehoorzamen we dan?  
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6. Niet doodslaan, soms wordt je plotseling in een filmpje geconfronteerd met een 

moord of iets dergelijks, of wat denk je van gewelddadige spelletjes die volop 

gratis te downloaden zijn. 

7. Niet echtbreken, wat kunnen we veel vinden over dit onderwerp, second love of 

dergelijk programma’s of vrije seksualiteit, alles kan en mag in de wereld van de 

duivel. 

8. Niet stelen, ook hier zijn voorbeelden van in filmpjes maar ook spelletjes waar 

je van een ander iets moet wegpakken. En dan de handel in illegale software 

voor je telefoon. 

9. Geen valse getuigenis, wat wordt je vaak bedrogen door allerlei nepnieuws, 

lezen we verantwoorde nieuwsberichten of zijn het vaak roddelberichten. 

10. Niet begeren, hier worden we heel veel mee geconfronteerd, wat kunnen we 

daar veel van vinden op onze telefoon, mooie auto’s, mooie huizen, mooie 

mannen, mooie vrouwen en noem maar op. Soms kunnen we uren zoeken naar 

iets moois om onze begeerte te vervullen. 

Nu komt de vraag echt wel naar ons toe, hoe bewust zijn we nu met het gebruik van 
onze telefoon en de tien geboden?  
Is een mobiele telefoon dan helemaal verkeerd? Nee, dat niet, je kunt zoals het met 
alles geldt, iets gebruiken en misbruiken. Natuurlijk is het handig als je snel iets wil 
opzoeken op internet, of iemand een berichtje sturen hoe het met hem of haar gaat.  
Even je mailtje bekijken, handig toch? 
 
Ik wens jullie allen de wijsheid van de Heere toe met het verantwoorde gebruik van 
je telefoon. 
 

O ja, vergeet de Bijbelapp met Statenvertaling niet te downloaden        
 
 
En dan nu de volgende stelling: 
 

Als christen voel ik mij thuis in het land van Wilders  
 
 
Ja 
 
Nee 
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Ds. J. Bus (1884 – 1955) 4. 
 
Enter, 20 Junie 1919. 
 
Waarde Broeder, 
Hierbij het getuigschrift noodig voor de approbatie*) van het door mij aangenomen 
beroep. Zoo ik wel heb, word ik D.V. Zondag a.s. voor de derde en laatste keer 
afgekondigd en komt het getuigschrift dus nog op tijd.  
Gelijk ik vroeger schreef was mijn plan, om nog eens te Ouddorp te komen, en had ik 
mij voorgenomen om dat volgende week te doen. Ik  kan daar echter nog geen gevolg 
aan geven, wegens zeer drukke ambtelijke bezigheden hier. Drie dooden staan op ’t 
oogenblik in mijn gemeente boven de aarde, terwijl er eenige anderen van mijn 
gemeente zeer ernstig ziek zijn.  
Zoo de Heere wil en wij leven hoop ik dan nu te komen in de week tusschen 29 Juny 
en 6 July, en zal het zoo regelen dat eventueele beletselen kunnen worden 
weggenomen worden. Dan kunnen we ook vaststellen de dag van bevestiging en 
intrede.  
Zeer verlangend ben ik om de Broeders allen nog eens weer te ontmoeten. Uit de 
courant lees ik dat de Heere met Zijne roede ook op uw eiland is. Mocht die roede 
nog eens door ’t volk gekust worden, en de Heere in Zijn oordeelen grootgemaakt. 
 
Met vriendelijke groete aan allen en heilbede, 
    Uw vriend en Broeder J. Bus, Predt. 
(wordt vervolgd) 
 
*) approbatie = goedkeuring door de kerkelijke overheid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEDENK UW VOORGANGERS 
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Oplossingen bij voorkeur inleveren via email: puzzel@hhgouddorp.nl. 
 
Advent 
Verwachting, dat betekent advent. Misschien hebben jullie thuis ook wel een 
adventkalender? Een kalender waar je elke dag een stukje van een verhaal leest met 
een link naar Advent. Of met vragen en opdrachten bij de Bijbel. Of een slinger met 
kaartjes die je om kan draaien, zodat je elke dag een stukje van de kerstgeschiedenis 
leest. Want Advent is: uitzien naar een Verlosser voor onze zonden. Zijn komst naar 
deze wereld was een bittere noodzaak. 
 

 
 
Puzzel 1083 
Een cijferpuzzel deze keer. Kun jij ontdekken welke zin uit Marcus 1 hier staat? Over 
wie gaat deze tekst? 
 

PUZZELHOEKJE 
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Jullie mogen puzzel 1082 en 1083 nu inleveren, uiterlijk DV 21 december a.s.. 
 
Eindantwoorden 
1080: Dankt God in alles want dat is de wil van God in  Christus Jezus over u 
1081: Mij zal niets ontbreken 
 
Hartelijke groet 
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Lege flessenactie voor stichting Ruth’s Shelter 
 

Hallo allemaal,  
Zoals ieder jaar hopen we ook dit jaar als gezamenlijke verenigingen van de Hersteld 
Hervormde Gemeente van Ouddorp, weer een lege flessenactie te organiseren. De 
opbrengst van deze actie zal dit jaar bestemd zijn voor stichting Ruth’s Shelter. 
Stichting Ruth’s Shelter biedt hulp aan arme kinderen in Kenia. In de plaats Ukunda 
voorzien ze de kinderen op de Petal’s school van een maaltijd, maar brengen ze hen 
bovenal in aanraking met Gods Woord. 
Breng uw lege flessen en kratten dus niet te snel weg, want op D.V. 
woensdagochtend 27 december 2023 hopen we tussen 09:00 uur en 12:00 uur langs 
de huizen in Ouddorp te gaan om lege flessen op te halen. We rekenen op uw en 
jouw hulp, alvast hartelijk dank! 
Ook zijn we nog hard op zoek naar kinderen en ouders die ons bij deze actie willen 
helpen. In de volgende kerkbode zal er een mogelijkheid tot opgeven opgenomen 
zijn.  
 

 
 
 

Blijde of droevige gebeurtenissen? De gemeente wil graag meeleven! 
 

Plaats een advertentie in De Kerkbode 
 

Uw advertentie voor de volgende Kerkbode kunt u aanleveren uiterlijk D.V. zaterdag 
16 december 2023, 12.00 uur. Als het kan graag eerder. De volgende Kerkbode 
verschijnt op D.V. 21 december 2023. 
Alleen voor advertenties n.a.v. geboorte of sterven op zaterdag of zondag maken wij 
een uitzondering. U kunt in dat geval de advertentie inleveren tot maandags 12.00 
uur. 
 

Inleveradres kopij: kerkbode@hhgouddorp.nl óf Dorpsweg 61, 3253 AG Ouddorp 
Bezorging: A. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS Ouddorp tel. 0187-682277 
Bankrekening De Kerkbode: NL51 RABO 0341 5681 47 
 

 
 



 
 

  

Heerlijke stoofperen en                    

verse erwtensoep 
 

Het hometeam van Jantina Bucur – Mastenbroek, werkzaam in Roemenië via 
stichting Kimon, organiseert  een Stoofperen / Erwtensoep actie.  

 
 

 

Saint Remy    2 kg voor € 4,00 
Gieser Wildeman 2 kg voor € 4,40 
Erwtensoep    1 liter voor € 7,00 
 

De soep kan ook in de diepvries 
 

U kunt uw bestelling doorgeven t/m DV. Dinsdag 12 december via: 
 

Jannie Grootenboer 06-22309708  
Of mail naar hometeamsperanta@hotmail.com 

Betaling bij voorkeur via betaalverzoek of gepast. 
 

Bestellingen kunnen worden afgehaald  op  
DV. zaterdag 16 december  tussen 10:30 en 11:30 uur  

De Gracht 19 in Ouddorp 
 

 

 


